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REDACTIE

R. Kuin-Ooijevaar, S. Koopmanstraat 107
Tel.: 582893

E. Botman, S. Koopmanstraat 122
Tel.: 581068

M. Pronk-Dobber S. Koopmanstraat 214
Tel.: 584428

Typiste: U. Steltenpool-Koortens
Drukwerk: F. Dudink
Pastorie: Dorpsstraat 71
Pastor: J. Suidgeest
Tel. 581268

Pastor Maria Voss

Olympiaweg 42
tel: 582093

BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen
aan pastor Suidgeest per telefoon is de beste
tijld om te bellen:

MAANDAG t/m VRIJDAG 's morgens tussen
9.30 uur en 10.00 uur en 's avonds tussen
18.00 uur en 18.30 uur.

ALS U GAAT VERHUIZEN

STUUR EEN ADRESWIJZIGING
Maak gebruik van de bon op het laatste blad
van dit boekje of van

[=7 PTT Post Verhuisbericht
Nieuw adres? Laat het ons één maand van
tevoren weten, het is de moeite waard.

O 0610 RK PAROCHIE
de adreswijziging wordt aan
uw parochie doorgegeven.

Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh.Poststraat 26
1628 CC HOORN

0229 271684

Van de redactie

Het eerste nummer in dit nieuwe seizoen van
de Nu en Straks, is een bijzondere uitgave. Er
wordt extra aandacht besteed aan de viering
van het 125-jarig bestaan van onze Weren-
friduskerk.

Ook de afsluiting van de ACTIE ORGEL 2000
staat volop in de belangstelling.

Rondom dit alles is een feestweekend georga-
niseerd op 1 Oktober. Alle vrijwilligers van
onze parochie - en dat zijn er heel veel - krij-
gen een mooie feestmiddag aangeboden.
Vanwege dit feestweekend hebben wij voor de
kinderen een kleurwedstrijd met echte prijzen
georganiseerd.

De kleurplaat op het laatste blad van deze Nu
en Straks kun je eraf halen, mooi kleuren en
voor 7 oktober inleveren op de pastorie. Niet
vergeten hoor, anders blijven wij met de prijsjes
zitten.

Pastor Janssen heeft tijdens de receptie ter
gelegenheid van zijn 45-jarig priesterfeest aan
veel mensen beloofd dat hij zijn preek van de
viering in de Nu en Straks zou laten afdrukken.
De mensen waren zeer onder de indruk van
zijn woorden en wilden dat nog eens nalezen.
Wij hebben natuurlijk aan zijn verzoek voldaan.
De redactie heeft goed nieuws te melden. De
redactie is weer aangevuld met een nieuw lid:
Marijke Pronk-Dobber. Ze heeft er alle zin in en
we hopen dat door haar bijdrage uw lijfblad
nog mooier zal worden dan het nu al is. We
wensen haar in ieder geval veel succes en
plezier met haar nieuwe functie in de redactie.
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125 jaar
Werenfriduskerk

FEESTWEEKEND
30 SEPTEMBER / 1 OKTOBER

Zaterdag 30 september om 9.15 uur in Huize
St. Jozef: Eucharistieviering, met Herenkoor.
Voorganger is Pastor J.Suidgeest.

De feestzondag van 1 oktober mag ook
merkbaar zijn voor de bewoners van Huize St.
Jozef en de Aanleunwoningen/Seniorenwo-
ningen.

Welkom aan de trouwe bezoekers. Er is een
aparte themaviering. Bij de koffie is een
gebakje!

Zaterdag 30 september om 19.00 wuur:
Eucharistieviering, met Regio-koor.
Themaviering: 'Voorpret.... nagenieten'.
Welkom aan een zilveren bruidspaar op deze
avond, aan familie en goede vrienden, en aan
anderen. Voorganger is Pastor J.Suidgeest.

)

ZONDAG 1 OKTOBER:
FEESTELIJKE DANKDAG.

Zondagmorgen om 10.00 uur:

Feestelijke Eucharistievering, met Gemengd
koor en Fanfarecorps St.Caecilia. Gezongen
wordt de St Caecilia-Mis van Viam.

Dirigent: Jan van der Leek

Organist: Pieter Rynja. Lector: Liétta Broersen.
Voorgangers: de pastores A.Janssen, M.Voss
en J.Suidgeest.

Thema van de viering: 'Goed gestemd'.

Van harte welkom aan zoveel mogelijk paro-
chianen. Een gedenkdag of dankdag in onze
Werenfriduskerk met velen samen, met goede
zin, in goede stemming, 'goed gestemd'!

Als afsluiting van de viering is er aandacht voor
het orgel in verband met de restauratie.
Afsluiting van de actie. |s de 'ton’ gehaald? We
zijn benieuwd.

Na afloop is er voor de genodigden
gelegenheid om in 'de Inzet' een kop koffie te
gebruiken en elkaar even te ontmoeten.
Vanwege ruimtegebrek alleen dus voor de
genodigden. Normaal is de eerste zondag van
de maand 'de Inzet' voor iedereen open om
elkaar te ontmoeten en een kop koffie te
gebruiken. Deze mogelijkheid (voor iedereen)
verschuift naar zondag 8 oktober.

Zondag 1 oktober alleen dus voor genodigden.

Zondagmiddag om 14.30 uur:

Feestmiddag in de kerk, bestemd voor alle
medewerkers van de parochie.

Wat toegang betreft gaat het dus om degenen
die een persoonlijke uitnodiging voor deze
middag thuis hebben ontvangen.

Nog nooit hebben we alle vrijwilige mede-
werkers van de parochie bij elkaar gehad.
Deze keer willen we het graag eens doen bij
gelegenheid van dit kerkjubileum. Om uit te
drukken hoe belangrijk alle medewerkenden
zijn, onmisbaar, in een kleurrijk geheel van
allerlei taken en inzet: koorleden, werkgroepen,
tuinmannen, contactpersonen, versiergroep,
enz. Een feestmiddag met velen samen.

Noodgedwongen moet er een grens getrokken
worden: het gaat om de medewerkenden van
dit moment. Welkom aan allen die genodigd
zijn (met hun partner). Welkom om een stukje
bevestiging en spirit te mogen ervaren, voor nu



en op weg naar de toekomst. We kunnen
elkaar als vrijwillige medewerkers, als uitvoer-
ders van verschillende taken in de parochie
niet missen. Het programma van de zondag-
middag is een stuk feestelijk cabaret van de
groep 'Zomaar wat'.

Daarna nog een verrassing en dank vanuit het

Parochiebestuur naar alle medewerkenden
toe.

ACTIE-ORGEL-2000

Hoewel in het herdenkingsboekje "100 jaar St.
Werenfried/kerk Wervershoof", en in een artikel
van Theo Breg in het afgelopen paasnummer
uitgebreid over het orgel te lezen valt, volgt
hier nog een korte samenvatting van de ge-
schiedenis van het orgel.

Het orgel werd, in de vorige kerk, rond 1860
gebouwd door Mathieu van Dinter.
Waarschijnlijk een tweeklaviers balustrade-
orgel, bestaande uit elementen van het orgel
uit de voormalige schuilkerk, en nieuwe; de
claviatuur aan de achterzijde.

In 1884 werd het ingrijpend omgebouwd tot
wat het nu is voor gebruik in déze kerk, door
Gebr. Gradussen.

In 1929 werd het door de nieuwe hetelucht-
verwarming vrijwel onbruikbaar.

In 1970/71 werd het gerestaureerd door de fa.
Vermeulen Orgelbouw uit Alkmaar. Hierbij
werden vier registers veranderd.

In de afgelopen zomer werd een grondige
opknapbeurt, herstelwerk, schoonmaak enz.,
uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw uit
Zaandam. Tevens werden de vier in 1970
veranderde registers weer teruggerestaureerd
naar Gradussen 1884.

ACTIE-ORGEL-2000 AAN HET
WOORD

In het voorjaar van 1998
wordt een werkgroep in
het leven geroepen voor
het orgel, al spoedig
opererend onder de
naam "Actie-orgel-2000"
Naar aanleiding van on-
derzoek en offerte gaan
wij proberen f 100.000,--
te verzamelen. Wijj stre-
ven ernaar in 2000, het
125e verjaardagsjaar van de Werenfriduskerk,
het orgel een grote onderhoudsbeurt te kunnen
laten geven, en gedeeltelijk te laten restaure-
ren.

"Wij", dat zijn: Hilda Lakeman, Wil Sijm en Jan
van der Leek.

Na korte tijd treden ook Carlo van Velzen en
Kees Botman toe.

Onder het motto "De eerste klap is een daalder
waard" gaan wij een grote actie-start-middag,
vol muziek, organiseren: 11 oktober wordt de
dag.

Daar komt heel wat voorbereiding bij kijken:
orgelpijpensponsoring, met jong en oud op
excursie naar het orgel, koren aanschrijven, de
fanfare, muziekschool, enz.enz.enz.

De orgelpijpensponsoring

gaat gepaard met kaarsen, W
gesierd met een afbeelding § =4
van ons inmiddels ontworpen

fraaie logo. Er kunnen pijpen %

van allerlei bedragen worden
gesponsord: hoe hoger het
bedrag, des te groter de
kaars. Bovendien daarbij een
mooi certificaat.

Complete registers kunnen
uiteraard ook worden gespon-
sord, maar daarvoor schrijven
we 150 bedrijven aan.

Koren en leerlingen van de
basisscholen bezoeken het
orgel voor een nadere ken-
nismaking. Voor velen een
openbaring. Met name de
aanwezigheid van ruim 1000
pijpen blijkt een verrassing.
Boven de buitendeur van de kerk komt een
groot bord: ACTIE ORGEL 2000.

11 OKTOBER 1998 : het is zover !

Het mooie, niet van echt te onderscheiden
namaakorgelfront van Leo Boos staat achter
de sponsortafel. De "bemanning" is er klaar
voor. Evenals de groep vrijwiligers in "De
Inzet" voor de hapjes en de drankjes. Voorin
de kerk een prachtig podium, een van de mu-
ziekschool geleende piano en daarnaast de
thermometer van Maarten Boos: hoe hoog zal
vandaag de temperatuur gaan oplopen??

Om 14.00 uur begint organist Jan van der Leek
met een fraaie orgelsolo: alle registers open.
Daarna, gezeten bij het orgel, zingt het
gemengd koor: Veni Creator.

Aanvankelijk is er nog weinig publiek. Het is
een inloopmuziekmiddag met een hapje en
een drankje, dus er kan nog van alles
gebeuren.

Het Dameskoor gaat verder met: O Salutaris,
gevolgd door het Herenkoor met Haec Dies.
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Na een kwartiertie komt er wat meer publiek.
Muziekschoolleerlingen presenteren zich met
accordeon en zang op het podium voorin de
kerk. Als we nog een uurtje verder zijn, is er
inmiddels aardig wat publiek. Ook in "De Inzet"
zitten mensen wat te keuvelen. Zo ontstaat er
gaandeweg een mooie sfeer. Kees Botman
draagt daaraan bij door de programma-
onderdelen op zijn bekende wijze aan elkaar te
praten.

Terwijl het achter aan de sponsortafel steeds
drukker wordt, volgen de optredens voorin de
kerk elkaar in viot tempo op.

De koren, een band, de fanfare, KaBé-cabaret
en tussendoor als rode draad: orgelspel. Een
prachtige middag voor jong en oud, die mas-
saal wordt besloten met het speciaal door
Kees Botman geschreven orgellied, gecomple-
teerd met een trompet-solo van Theo Meester.
Niet alleen muzikaal, ook financieel is deze
middag boven verwachting verlopen. Velen
hebben een orgelpijp gesponsord.

De eerste klap blijkt inderdaad een daalder
waard: onze thermometer stijgt in een keer
naar f 20.000,--!

Een fantastisch begin van onze acties.

Op naar de volgende actiemiddag: een
kerstconcert.

Het Dames- en Herenkoor zal op 27 decem-
ber 1998 een kerstconcert verzorgen.

Hieraan zal, voor de samenzangbegeleiding,
ook worden meegewerkt door een mini-fanfare:
de Werenfridusbrassband.

Ter afwisseling treden ook nog enkele leerlin-
gen van de muziekschool op. In de pauze
wordt een loterij gehouden. Al met al is dit een
mooie, sfeervolle Kerstmiddag geworden.

Het actie-comité richt nu de aandacht op 14
maart 1999.

Dan zal weer een grote inloop-muziekmiddag
worden gehouden.

Hiervoor worden weer leerlingen van de
muziekschool uitgenodigd.

Het koor The four winds en de Andiker
Havenzangers doen deze middag ook hun best

voor het orgel. Mede door de eerste mooie
voorjaarsdag wordt het niet zo'n daverend
succes als 11 oktober, maar dat is ook vrijwel
niet te evenaren.

De omstandigheden in aanmerking genomen
was het toch een mooie muziekmiddag.

Al gauw volgt het volgende concert ten bate
van het orgel.

West-Frisia Cantat uit Onderdijk verzorgt op 28
maart een Passie-concert met muziek van
Haydn. De belangstelling hiervoor is goed

In juni alweer een concert. Het Waterlands
kinderkoor "De Kickers" zal optreden in
afwisseling met Harmonieorkest "Concordia”
uit Hoogkarspel.

Op deze dag, 16 juni, gaan echter ook de
kinderen van de basisscholen op schoolreisje.
We hadden hen wel met een speciale brief
aangeschreven, maar na een hele dag uit, zien
we ze natuurlijk niet 's avonds bij ons concert.
Desalniettemin heeft het wel aanwezige
publiek heel erg genoten. Dit lijkt dan ook voor
herhaling vatbaar...

Behalve d.m.v. concerten, georganiseerd door
het actie-comité, wordt ook door anderen
inmiddels actie gevoerd. Zo fietst Ton van der
Klundert naar het oude Spaanse bedevaarts-
oord Santiago de Compostela, een afstand van
2500 km. Het geld wat hij via sponsoring bij
elkaar fietst stelt hij ter beschikking aan het
orgel. Een heel bijzondere actie!

Ondanks de zomervakantie gaat het comite
door met de voorbereidingen van de volgende
actie.

Dit wordt een huis-aan-huis-actie op 9 okto-
ber. De fanfare wordt bereid gevonden zich
dan op een wagen door het dorp te laten
rondrijden om zo de aandacht op onze actie te
vestigen.

Kees Botman stelt niet alleen een wagen
beschikbaar, maar tuigt deze ook nog op met
een prachtig orgelfront van regenpijpen.
Voordat de lopers langs de deuren gaan om,
onder het motto "leder huis een geeltje? Dan
een orgel als een juweeltje!", de tevoren bij
"Binding" uitgereikte enveloppen op te halen,
gaan we nog met een geluidswagen met
orgelmuziek door het dorp.

Ook deze actie is, evenals een jaar tevoren,
weer een geweldig kassucces: f25 000,--! De
thermometer vliegt hiermee weer omhoog en
wijst nu een temperatuur aan van f 70.000,--.
Ook de individuele acties gaan door. Van
Wilma van Ophem wordt een nieuwe bundel



uitgegeven. Zij heeft de volledige opbrengst
van de gehele oplage beschikbaar gesteld aan
het orgel. Ook daar zijn we heel blij mee. De
presentatie van de bundel vond plaats op 7
november 1999. In samenwerking met het
Regiokoor werden een aantal gedichten muzi-
kaal ten gehore gebracht voor een goed be-
zette kerk. Na afloop was de belangstelling
voor de aanschaf van een bundel dan ook
meteen groot.

Ook van de eerste-communicanten en JeePee
hebben we een bijdrage in ontvangst mogen
nemen, waarvoor dank.

Inmiddels is ook een bijdrage van de gemeente
Wervershoof ontvangen.

Verschillende bedrijven hebben een steentje
bijgedragen.

Geleidelijk aan naderen we dan ook de
f 100.000,—. Dat is maar goed ook, want de
viering van 125 jaar Werenfriduskerk is
inmiddels ook al gaande. Het feestcomité wil
graag op zondag 1 oktober het gerestaureerde
orgel officieel weer in gebruik nemen. Tijdens
een feestelijke viering wordt dan ook de 125e
verjaardag van de kerk officieel gevierd. Het
comité zal dan de "ton" aan het parochie-
bestuur als verjaardagsgeschenk overhandi-
gen

Op 6 juli is orgelbouwer Flentrop met de
werkzaamheden aan het orgel begonnen.

DANK AAN HET ORGELCOMITE

Twee jaar lang was het bord zichtbaar bij de
ingang van de kerk, met erop geschreven:
'actie orgel 2000'. Het is verwijzing naar de
actie die, na voorbereiding, in oktober 1998 is
gestart. Verwijzing op die plek naar boven,
naar het bijzondere orgelinstrument op de
koorzolder. Verwijzing naar het orgelcomité dat
zijn schouders onder diverse acties heeft gezet
om een 'ton’ bij elkaar te krijgen in verband met
de orgelrestauratie. Verwijzing naar de vele
goede gevers en sponsors die er zijn geweest
in deze twee jaar. Een overzicht van activi-
teiten en bijzondere dagen vinden we in deze
'Nu en Straks' opgenomen. Er is wat dat betreft
heel wat gedaan en heel wat gebeurd. In
herinnering mogen we denken aan veel werk
dat het comité heeft gedaan: vergaderwerk,
denkwerk, rekenwerk, sjouwwerk, allemaal
werk. En met succes! Om hun namen nog
eens te noemen: Kees Botman, Hilda
Lakeman, Jan van der Leek, Wil Sijm en Carlo
van Velzen.

HEEL VEEL DANK | | |

KORTE GESCHIEDENIS
VAN DE KERK

Een kerk van 125 jaar heeft een hele
geschiedenis meegemaakt. Dat geldt voor
onze St.Werenfriduskerk, met haar begin in het
jaar 1875. Bij het eeuwfeest in 1975, 25 jaar
geleden, is een herdenkingsboekje verschenen
onder de titel: '"Honderd jaar St. Werenfriedkerk
Wervershoof'. Zo'n boekje nodigt uit om in het
kort nog eens terug te kijken, met mooie
informatie wat betreft de eerste 100 jaar.

De kerk van 1875.
O.a. door de toename van parochianen was de
gedachte naar voren gekomen om een nieuwe
kerk te bouwen. De oude kerk van véor 1875
was te klein en bouwvallig. Steeds meer
restauratie en reparatie waren er nodig. En er
was geen geld om het uit te voeren. De heer
Th. Asseler, bouwheer van verschillende ker-
ken in het bisdom Haarlem, werd uitgenodigd
een schets van een nieuwe kerk te maken. Het
werd een fraai ontwerp.

Er gingen enige jaren overheen van verga-
deren, financiéle acties, contact met bisdom en
bouwwereld, aanpassing van de plannen, de
voorbereiding van de aanbesteding, enz. Toen
was er het eerste begin. Het is bijna niet te
geloven, maar de kerk met toren (56 meter) is
gebouwd in 15 maanden. De data stellen het
duidelijk vast: aanvang van het werk in maart
1874. Eerste steenlegging op 22 juli 1874.
Kerkconsecratie op 28 juli 1875 door de
toenmalige bisschop van Haarlem Mgr.
Wilmer. Een zeer goede samenloop van
omstandigheden had dit mogelijk gemaakt:
uitstekende samenwerking tussen architect,
aannemer, onderaannemers, opzichter en
arbeiders. Vliotte aanvoer van bouwmateriaal
en gunstig weer.

Heel deze  julidag
heerste er in het dorp
‘een hooggestemde
vreugde'. Het was een
feestelijke gebeurtenis
die vooral de bouw-
heer, Pastoor van
Maaseland, goed heeft
gedaan.

De algehele tevreden-
heid van het eerste
begin heeft niet kunnen
verhinderen dat al spoedig kleine, en later,
grotere gebreken zichtbaar werden, vooral aan
de toren.
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Tijdens een zwaar onweer in de zomer van
1880 trof de bliksem de toren. Er was flinke
schade.

In 1893 zat de schrik er goed in. Een stuk
cement was van de toren gevallen. lemand
werd erdoor aan het hoofd gewond.

Jaren volgden er nu dat er werking in de toren
kwam.

In de winter van 1911/1912 was duidelijk
Zichtbaar dat de toren vooroverhelde. In 1917
bleek uit onderzoek dat de toren reeds 1.28
meter vooroverhelde en losgescheurd was van
de kerk." Er werden 27 houten palen van 16
meter aan de buitenhoeken van de toren in de
grond geheid. Zware ijzeren balken werden
aangebracht voor stevigheid en verbinding. De
scheuren werden gedicht. De toren bleef
echter onrustig.

Begin jaren 30 vielen er nu en dan stukken
steen naar beneden viak voor de ingang.

Onderzoek wees uit: ingekankerd metselwerk,
verdere verzakking, muurscheuren. Een nood-
voorziening in 1933 hield het 15 jaar uit. De
toren zakte verder voorover. Het werd echt een
zorg.

In 1948 en 1949 volgde een radicale aanpak.
Er werden 58 'Waals'-pulspalen van 17 meter
in de bodem gedrukt, een spannend gebeuren.
In heel de kerk werd een betonvioer gelegd,
met de nodige onderlinge verbindingen voor
stevigheid en houvast. Alle scheuren van de
muren werden aangepakt, bogen en gewelven
werden behandeld, vensters werden ver-
nieuwd, er kwam nieuwe elekirische bedra-
ding, er kwamen nieuwe lichtkronen. Het was
een grote restauratie. Zaterdag 2 juli 1949
kwam er een eind aan het tijdelijk kerken in
krappe schoollokalen. De parochianen betra-
den een 'nieuwe’ kerk! Ook zondag 3 juli stond
in het teken van dankbaarheid en feest.

Tijdens het pastoraat van Pastoor Coelen
(1958-1961) kwam er een nieuwe verwarming
voor de kerk: een volautomatische oliestook
installatie. Er werd een voorlopig hoger houten
altaar op het priesterkoor geplaatst. Naast de
kerk kwam een parkeerterrein. De pastorie
werd grondig gerestaureerd.

In de beginjaren 60 werd onder Pastoor
Buurman het priesterkoor veranderd. Het af-
brokkelende zandstenen hoofdaitaar, het losse
noodaltaar en de verhoging met lastige treden
werden verwijderd. De vioer werd een meter
verhoogd en naar voren uitgebreid. Er kwam
een nieuw marmeren altaar met eromheen een
rustige ruimte voor de liturgische vieringen. De
vloerverhoging had ook consequenties voor
sacristie en bijsacristie. De kerk kreeg mede
door vele vrijwiligers een grote opknapbeurt.
Intussen werden ook de middenramen op het
priesterkoor vervangen. Opdracht daartoe
kreeg de Westwoudse kunstenaar Cillekens.
Met Pasen 1967 was alles klaar en was het
feest.

In 1972 werd 'actie kerkbalans' ingevoerd aan
het begin van het pastoraat van Pastor
Janssen. Het eeuwfeest van de kerk werd in
1975 luisterrijk gevierd. In de kerk werd een
beeld van St. Werenfried onthuld. Hij is uitge-
beeld als een benediktijnermonnik met scheep-
je en missionariskruis. Het beeld staat vooraan
in de kerk aan de rechterzijde. Tegenover de
kerk stond toen nog Café 'De Roos', in juli
1979 afgebrand.

In 1980 werd in de tuin van de pastorie (naast
het kerkhof) een houten gebouw geplaatst dat
nadien onmisbaar zou blijken als kapel voor
kleine vieringen in de week, als repetitielokaal
voor koren, als ruimte voor samenkomsten,
enz. Het kreeg als naam: 'de Inzet'. In 1985
werd een grote buitenrestauratie aan kerk en
toren uitgevoerd. Grote steigers werden opge-
trokken voor voegwerk, leiwerk, schilderwerk,
reparatiewerk. In de eerste drie maanden van
1989 volgde het schilderwerk aan de binnen-
kant van de kerk, een fraaie opknapbeurt. Viak
daarvoor werd de verwarmingsinstallatie voor
de kerk omgebouwd van olie naar gas.

In april 1994 brandde door onbekende oorzaak
'de Inzet' af. Die ruimte werd gemist. Oplossing
werd gevonden in de verbouwing van de pas-
torie. In het benedengedeelte werd een fraaie
ruimte gecreéerd voor multi-functioneel ge-
bruik, vanaf september 1995 in gebruik geno-
men.

Er kwam een vierde klok op de toren, aan de
noordkant. De toren kwam in het licht van
schijnwerpers te staan gedurende de donkere
avonduren, een fraai gezicht. Er is een nieuw



Verzorgingshuis 'St. Jozef gekomen. De
onmiddellijke omgeving rond de kerk veran-
derde erdoor.

De kerk blijft aandacht vragen wat betreft
onderhoud, reparatie en restauratie. Een
voorbeeld daarvan is de orgelrestauratie,
gedragen door een grote actie op weg naar het
jubileum van deze dagen. De aanpak van
onderhoud is ondergebracht in een tienjaren-
plan, opgesteld vanuit verschillende rapporten
waarbij het Bouwbureau van het bisdom,
Monumentenzorg en Monumentenwacht een
belangrijke rol spelen, in overleg uiteraard met
het Parochiebestuur.

Het is een korte terugblik,... 125 jaar
Werenfriedkerk!

Kerk is meer dan een gebouw, dat weten we
allemaal.

In het voorwoord van genoemd herdenkings-
boekje schrijft Pastor Janssen terecht: 'Er Is
geleefd en gewerkt rond deze kerk. De
‘geschiedenis van deze kathedraal' is immers
ook de geschiedenis geweest van mensen, die
leven tussen hoop en vrees. Heel het menselijk
gebeuren van vreugde en verdriet, geboorte en
dood, liefde en menselijke zwakheid, speelde
zich af binnen haar muren. Heel dit bonte
mensenleven was honderd jaar het hart van
deze kerk,... en ze is het voor de meesten van
ons nog. Zoals velen in hun leven offers
hebben gebracht om iets te bereiken, zo heeft
de Wervershoofse gemeenschap geofferd om
hun kerk, hun Werenfriedkerk, te behouden, te
restaureren en te verfraaien'.

Ondergetekende schrijft voor het
oktobernummer van het blad 'Contact van
Huize St. Jozef: 'Statig, groot, stil, zo zien we
vanuit Huize St.Jozef de Werenfriduskerk daar
staan. Zo staat de kerk daar al 125 jaar! Dit
jaar 2000 is dan ook een gedenkjaar. Wat zou
de kerk vanuit al deze jaren kunnen zeggen als
een stille getuige van volop leven aan de voet
van de toren of aan de zijkant van de kerk:
kinderen spelend op het schoolplein, mensen
onderweg langs de straat, altijd beweging en
leven. Wat zou de kerk kunnen zeggen over
samenkomen in de kerk, bij vreugde en
verdriet, op vertrouwde momenten en op
bijzondere dagen, aan het begin van een
levensweg (de Doop), bij de afsluiting van een
levensweg en bij vele levensmomenten
ertussen.... Kerk, buitenkant en binnenkant,
stenen gebouw en gemeenschap van mensen.
Beide betekenissen lopen door elkaar heen,....
in déze kerk: 125 jaar!’

Gedenkjaar 2000,... gedenkdag op zondag 1
oktober: om samen te vieren, om dankbaar te
zijn, met elkaar verbonden, elkaar tot steun, op
weg naar vele verdere jaren!

Pastor J. Suidgeest
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Parochiebestuur en jubileumcomité hebben ge-
kozen voor een aantal activiteiten of evene-
menten, verspreid door dit jaar, als uiting van
125 jaar Werenfriedkerk.

In vogelvlucht een overzicht van zeven
momenten:

In de week van 10 april waren er in de kerk
een vijftal voorstellingen van de musical 'Jesus
Christ Superstar'. Prachtige avonden voor allen
die er waren.

In de week van 3 juli was er in de kerk een
gospelkoor met zang. Dit in het kader van een
'bluesweek' die in het dorp was georganiseerd.
Boeiend optreden.

Zondag 20 augustus was er vanwege de
kermis een bijzondere viering op het kerkplein
tussen de kermisattracties. Daarmee verbon-
den was er aandacht en actie voor een Derde
Wereldproject in Brazilié.

Zondag 1 oktober: feestzondag, herdenkings-
dag vanwege het 125 jarig bestaan van de
kerk. Aandacht voor het orgel in verband met
de restauratie.

Woensdag 18 oktober: feestmiddag voor de
misdienaars en voor het Kinder/Jeugdkoor.
Uitnodiging in deze dagen. Optreden door
Peter Besseling.

Zondag 19 november: op deze dag is de
orgelrestauratie voltooid. Het orgel heeft de
juiste klankkleur teruggekregen. In de middag:
muziek en zanguitvoering. Programma volgt.

In het weekend van 16/17 december: een
kerststallen-tentoonstelling in de kerk, te
bezichtigen op nog nader vast te stellen tijden.



Liturgische agenda

In het weekend zijn de vieringen in de kerk:
zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.00 uur.

Op zondagmorgen is er tevens een Kinder-
nevendienst.

Om 11.30 uur is er Doopgelegenheid, na
afspraak.

In de week zijn de vieringen in 'De Inzet' op:
woensdagavond om 19.00 uur,

de eerste vrijdag van de maand, 's morgens
om 09.00 uur.

30 sept./1 okt. FEESTWEEKEND

14 - 15 oktober:

zaterdag 09.15 uur:
zaterdag 19.00 uur:

Bejaardenhuis
Eucharistieviering
met liederen
(Kinder/Jeugdkoor).
Pastor H. Bollen.

zondag 10.00 uur: Woord Communie viering
met Herenkoor.
Groep Andijk.

21 - 22 oktober: WERELDMISSIEDAG

zaterdag 09.15 uur:
zaterdag 19.00 uur:

zondag

28 - 29 oktober:

zaterdag 09.15 uur:
zaterdag 19.00 uur:

10.00 uur:

Bejaardenhuis

Woord Communie viering
met Heren van het koor.
Pastor M. Voss.
Eucharistieviering

met Dameskoor.

Pastor J. Suidgeest.

ALLERHEILIGEN

Bejaardenhuis
Eucharistieviering

Orgelrestauratie én
125 jaar Werenfriedkerk.

zaterdag 09.15 uur:

zaterdag 19.00 uur:

zondag 10.00 uur:

7 - 8 oktober:

zaterdag 09.15 uur:
zaterdag 19.00 uur:

zondag 10.00 uur:

Bejaardenhuis

met Herenkoor.
Eucharistie.viering

met Regio-koor.

Pastor J.Suidgeest.
Thema van de viering:
'Voorpret... nagenieten'.
Feestelijke
Eucharistieviering met
Gemengd koor en
Fanfarecorps

'St. Caecilia'.
Voorgangers de pastores
A. Janssen, M. Voss en
J Suidgeest.

Thema van de viering:
'Goed gestemd'.

Bejaardenhuis

Woord Communie viering
met AOW-Jongerenkoor.
Groep Zwaagdijk.
Eucharistieviering

met Dames Groep 1.
Pastor A. Janssen.

met Gemengd koor.
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Woord Communie viering
met Heren van het koor.
Groep Wervershoof.
OKTOBERLOF

In de oktobermaand is er
op zondagavond het
oktoberlof. Vanuit voor-
afgaande jaren kennen
we dit samenkomen in
onze kerk. We bidden de
tientjes van de rozen-
krans, afgewisseld met
gebedsintenties. Er is
koorzang en samen-
zang. Er is Uitstelling
van het Eucharistisch
Brood in de monstrans
en zegen. De aanvangs-
tijd is steeds: zondagavond om 19.00 uur.

Om te onthouden: op zondag 1 oktober vervalt
het Lof vanwege het bijzondere feestweekend.
De eerste keer is het oktoberlof op zondag 8
oktober, en daarna op 15, 22 en 29 oktober.
Bij elkaar dus vier keer.

Van harte welkom in dit samenkomen, een rus-
tig moment in de vooravond.




Op veler verzoek

De toespraak van pastor Janssen tijdens de
viering van zijn 45-jarig priesterjubileum op 4
juni heeft veel indruk gemaakt. Velen van u
hebben aan hem dan ook om de tekst ge-
vraagd. Op verzoek van pastor Janssen
plaatsen wij hier de tekst van de verkondiging.

Tweede lezing uit Handelingen,
le hoofdstuk.

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen,
keerden de apostelen van de Olijfberg naar
Jeruzalem terug. Deze berg ligt dicht bij
Jeruzalem, op sabbathsafstand. Daar
aangekomen gingen zij naar de bovenzaal,
waar zij verblijf hielden.

Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Thomas, Bartolomeus en Mattheus,
Jakobus, de zoon van Alfeus, Simon de
|Jveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zjj
bleven eensgezind volharden in het gebed,
samen met de vrouwen, met Maria, de moeder
van Jezus, en met zijn broeders.

Acclamatie

Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?

Verkondiging

Zou dat de reden zijn geweest van hun
eensgezind en volhardend gebed: "Gij hebt
woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij
anders gaan?" Ze hadden immers gehangen
aan Zijn lippen, om die woorden uit Zijn mond
te horen én te verstaan...: woorden van eeuwig
leven!

LAATSTE AVONDMAAL: JEZUS CHRIST SUPERSTAR
APRIL 2000 WERENFRIDUSKERK
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Beste , goede en lieve mensen: op Dinsdag-
avond 11 april mocht ik hier in deze, mij zo
geliefde Werenfriedkerk, de musical: "Jesus
Christ Superstar" zien en horen. Tijdens de
hele uitvoering heb ik geen woord kunnen en
willen zeggen: sprakeloos...! Een keer heb ik
even gezegd: "wat een plaatje", dat tafereel,
dat gebeuren van het Laatste Avondmaal, zo
ingetogen, zo betrokken, zo echt, zo eerbiedig,
zo verwonderd, zo ontroerend: Jezus en Zin
leerlingen samen, gewone mensen: uit Andik,
Zwaagdijk, Onderdijk, Wervershoof. Zij waren
het: Jezus en Zijn leerlingen.

Natuurlijk heb ik als pastor een bijzondere
plaats in mijn hart voor dat laatste Avondmaal-
gebeuren, maar door de spelers van die avond
heb ik nog meer gekregen. lk ben hen daar
heel dankbaar voor, vandaar hun foto op de
voorpagina van deze viering, en: bijzonder
dank aan haar, van wie ik deze foto kreeg:
Alice van Velzen, de moeder van deze musical
hier.

De eerste pastores in die zaal, in die zaal van
dienstbaarheid, de zaal immers van de
voetwassing, van: "lk heb u een voorbeeld
gegeven." In die zaal van Zelfgave: van
gebroken brood, van vergoten wijn: min
lichaam, mijn bloed. Voorproef van Zin
kruisdood, van Zijn liefde tot het uiterste, want
niemand heeft groter liefde dan wie zich
wegschenkt aan Zijn vrienden.

Naar die zaal waren ze teruggegaan, die
eerste pastores, na de Verrijzenis en de
Hemelvaart van Jezus. We hoorden zojuist in
de Schriftlezing hun namen... 45 jaar geleden
lagen we als wijdelingen plat op de grond op
deze 4e juni, in de kathedraal van Haarlem,
ook om deze tijd, zo rond 10.00 uur, en werden
hun namen over ons uitgezongen, uitgebeden,
uitgestort, uitgeroepen, gesmeekt in de litanie
van Alle heiligen.

Zo heb ik dat ervaren, ik weet het nog als de
dag van gisteren. Je had hun hulp nodig, en:
wat zijn hun namen levend gebleven, tot op de
dag van vandaag. |k zit hier tussen twee
Johannessen in: Jan Berkhout en Jan
Suidgeest: Johannes: de leerling, die Jezus
liefhad. Ze zijn hier, en: Mattheus is er: Matthé
Bruijns: de bekeerde tollenaar, bekeerd van
duitendief tot evangelist.... én: Maria is er: God
zij dank: Maria Voss. We zouden bijna de
lezing van zojuist voor een gedeelte kunnen
spelen, zoals bij Jesus Christ Superstar.
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Ze waren terug in die zaal van herinneringen!
Wat hadden ze veel meegemaakt, ontzettend
veel. Ze waren Jezus kwit... Erger kan een
pastor niet overkomen, Ze wisten niet waar ze
het moesten zoeken. Echt niet! We hebben er
geen notie van wat dat voor hen moet hebben
betekend. En: wat doe je in zo'n situatie. Naar
de hemel kijken! Waar moesten ze anders
heenkijken als je je van God en alle mensen
verlaten voelt?

En dan: dan toch dat vreemde woord, dat
blijkbaar uit de hemel komt: "Mensen, wat
staan jullie toch omhoog te kijken? Daar is Hij
niet te vinden.

"Wie Jezus wil zien, moet met twee benen op
de aarde blijven. Er is niets op tegen als je van
tijd tot tijd naar de hemel kikt, opziet naar
omhoog, maar de eerste pastores kregen de
duidelijke waarschuwing: "mensen, blijf toch
niet alsmaar naar boven staren! Jullie wonen
toch op aarde, dat is jullie thuis. Uitgerekend
op Hemelvaart zo'n duidelijke waarschuwing
voor de eerste kerk van toen, maar ook voor
de kerk van onze dagen: neem als christen, als
volgeling van Jezus Christus, neem jullie leven
op aarde in Gods Naam heel serieus. Hier op
aarde moet ons geloof in de hemel leven, hier
op aarde moet ons geloof in de hemel leven,
hier op aarde moet ons geloof in de hemel
handen en voeten krijgen.

Gods goede boodschap is bedoeld voor de
aarde, voor de mensen hier en nu, en voor de
mensen nu en straks.

Ik hoop, ik vertrouw, ik bid, dat wij als pastores
daarvan steeds meer doordrongen mogen zijn.
Het ging Jezus immers ook om mensen, om
levende mensen, het ging Jezus, de Goede
Herder, niet om documenten of theologische
tractaten, niet om de catechismus, synodes of
gelovige dictaten: alles goed en wel, maar de
mensen voelen de kilte van de leer in plaats
van de warmte van het leven. Ze Kkrijgen
kippenvel van de uitspraken in plaats van de
koele bries te voelen van de nabijheid van een
liefdevolle God, mensen hunkeren naar wat
warmte, naar begrip voor hun situatie, naar wat
troost en ondersteuning, naar een helpende
hand en naar iemand, die met hen op weg
gaat...

Daarom geeft een pastor, hoop en bid Ik,
mensen weer namen, haalt mensen uit hun
i1solement, houdt mensen Gods Hand boven
het hoofd en dat wordt hen tot zegen...

Daarom zal een pastor blijven geloven in
uitzicht, waardoor midden op aarde en midden

tussen mensen al iets van de hemel vermoed
wordt.

Dat alles doet hij met vallen en opstaan, én:
nooit helemaal ten volle. Zo iemand was ik
ook, en ben ik nog. Ik troost me als ik naar het
gezelschap van de eerste pastores kijk: Petrus,
haantje de voorste, tot de haan kraaide... 3 X
verloochende ook hij de Lieve Heer, en 3 Xx
vroeg Jezus na Zijn Verrijzenis: "Petrus, houd
Jje van me?

"Petrus moet hebben gevoeld: 3 x en hij kon
ook niet meer zeggen: "lk houd echt van
U..."Nee, hij zegt: "U weet het toch, dat ik van
U houd, ondanks... ondanks... sorry.

Wat een herkenbaar woord... Moeten we als
pastores het Petrus niet vaak.nazeggen: "U
weet het toch , u weet alles"..?

En wat was het ook voor Petrus donker , toe hij
op de eerste paasmorgen naar het graf ging...

Wat hadden ze op Jezus vertrouwd, en nu...
een Hele wereld lag in scherven.

Met Jezus was ook hun hoop gestorven,
althans: Zo leek het, maar het licht brak door.
God kan die mens, Zijn mens, Zijn eigen Zoon,
in Wie Hij welbehagen heeft, God kan Jezus
niet voor eeuwig aan de dood prijsgeven Dat
geloof van Jezus' eerste leerlingen, van die
eerste pastores, van Maria en Jozef, dat geloof
van Jezus zelf in Zijn Vader, dat geloof kan niet
stuk.

En... dat hebben de leerlingen van Jezus niet
gevoeld bij het lege graf, maar vooral, vooral
toen ze, laten we zeggen, weer voor het eerst
samen waren in hun eigen parochiekerk..

Toen hoorden en wisten ze het: Hij leeft... Hij
leeft.

We komen hier ook niet omdat we het buiten
de deur van onze kerken zo geweldig goed
doen... maar om hier elkaar te bemoedigen en
te ervaren hoe goed het is elkaars naasten te
zijn, en een visioen levend te houden:

dat iedere traan zal worden weggewist. ..

dat er troost zal zijn voor elk verdriet...



dat er een God is, die een grote zakdoek heeft
om alle menselijke tranen op te vangen,

dat er mensen zijn, die doen als Hij, die de
Naam en het licht van God in hun hart en op
hun voorhoofd dragen... mensen om je heen,
mensen hier...

"Groter dingen dan Ik gedaan heb zullen jullie
doen om het Koninkrijk Gods dichterbij te
brengen,"” zegt Jezus. ..

Als ik wonderen kan doen kunnen jullie het
ook... Zie je dan niet dat het gebeurt? Wat
altiid is geweest, lang, heel lang voordat ik ter
wereld kwam: het waaien van de Geest,
gebeurt aan jullie vandaag, gebeurt in alle
mensen van goede wil, die er voor open staan:
vrouwen, mannen, jongeren en grijsaards...
Dat vuur van het begin ademen jullie in... We
zingen er straks van, beste mensen: een
Heerlijk hred

Voor de dienst van de tafel, ziet U een plaatje
van de Emmaiisgangers.

Arme Emmausgangers... Ze hadden zich los-
gemaakt van de groep... Zonde... Ze hadden
de Schrift dichtgeslagen... Zonde... Dan zie je
het niet meer... een vreemdeling opent voor
hen de Schrift... Ze herkennen Hem niet... een
Woorddienst volgt: vanaf Mozes wordt de
Schrift uitgelegd. Fantastisch... Brandde ons
hart niet, toen Hij ons de Schrift uitlegde? "Blijf
bij ons, vreemdeling, want het is avond...
Avond ook in ons teleurgestelde hart,
gedeprimeerd als we soms zijn, wij, uw
pastores. Hij blijft, toen en nu, en breekt voor
hen en voor ons het brood. En: ogen gaan
open... Het opengaan van de Schrift en het
open gaan van hun ogen gaan samen op. Ze
gaan terug naar de groep... Ze keren om naar
Jeruzalem... wetend, dat je niet moet weg-
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lopen, maar elkaar moet vasthouden. Bedankt
Emmadiisgangers...

Bedankt, Petrus, en ik kijk verder rond.
Bedankt, Thomas... u daagde Jezus uit Zich te
tonen zoals Hij Zelf ook het liefste was: de door
liden en dood getekende Godszoon, de
Messias.

Help ons, Thomas, de Heer te blijven zien, bjj
voorkeur tussen de mensen, die klem raken,
zelf gewond en geslagen.

Bedankt: alle eerste pastores, daar in die zaal:
eensgezind in het gebed. Blijf bidden voor ons,
pastores van vandaag, blijf bidden voor ons in
die zaal van de voltooiing, de hemel, waar we
niet blijivend naar staren, maar wel op reke-
nen.. Bidt voor ons dat we elkaar bemoedigen,
om samen verder te gaan, thuis. in onze
parochies, onze kerken, ons vertrouwen in God
en in elkaar mag niet stuk. Samen gaan we
verder: in onze dorpen en steden, in onze
bisdommen, in heel die wereldkerk, én: heel
klein: bij ons thuis.

We gaan samen verder, geen steen is te
zwaar, geen ziekte of dood, geen crisis of kruis
krijgt het laatste woord... Er is hoop, want: Hij
leeft: God met ons.

Nog even kijk ik die zaal van het Laatste
Avondmaal in: ik zie ze: eensgezind...
biddend...

Weer ben ik geneigd te zeggen: "Wat een
plaatje, prachtig!

“Maar ben ik niet iemand vergeten?

Als we spreken over de leerlingen en apos-
telen vergeten we zo makkelijk dat Maria altijd
in hun midden was.

Zij heeft, meer dan wie van de anderen 00K,
midden tussen die eerste groep gestaan,
mensen, die het niet meer zagen, niet meer
wisten, ten einde raad waren... Wat moest er
toch in Godsnaam gebeuren toen Jezus weg
was?

Maria: Zij is de grote stimulans geweest, de
grote " trekkracht, de sterke vrouw, die de
leerlingen van Jezus, de eerste pastores, weer
midden tussen de mensen terugbracht.

Een schijnbaar dode kerk herleefde, met Maria
als een van de allereersten.

Bedankt lieve Vrouw, bedankt moeder Maria.
We kunnen ook in onze dagen u niet missen.
Wees gegroet, van harte.

Amen.
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Vrede

Geef een beetje van jou vrede
geef wat liefde aan elkaar
geef het over alle grenzen
geef het door aan alle mensen
hier en nu en overal

opdat vrede komen zal.

Geef een beetje van jou vrede

geef wat warmter hier en daar

geef wat licht in donkere dagen
geef wat kracht voor hen die dragen
zorg en aandacht keer op keer.

Want de vrede... echte vrede
heb je zelf in je beheer.

Wilma van Ophem-van der Meer.

Van de werkgroep le communie

v

Y Opgelet!
' Ouders van kinderen op het

speciaal onderwijs. leder jaar wordt
aan de kinderen van groep 4 de
mogelijkheid geboden om hun
eerste H. Communie te doen. Ook
de kinderen van het speciaal on-
derwijs kunnen hier uiteraard aan
mee doen.

Voor dit grote feest zijn natuurlijk
veel voorbereidingen nodig.

Het grootste gedeelte van die voorbereiding
wordt verzorgd door de werkgroep eerste
Communie. Deze groep bestaat uit ouders van
de diverse scholen, pastor Suidgeest, leer-
krachten en iemand van de parochieraad. Het
aantal leden van de werkgroep schommelt tus-
sen de vijftien en twintig mensen.

Deze groep wordt in kleine groepjes onder-
verdeeld en iedereen neemt een stukje van de
voorbereiding op zich... ouderavonden, excur-
sies, vieringen, etc. etc.

leder jaar zijn wij op zoek naar ouders die een
kind in groep 4 hebben en die het leuk vinden
om mee te doen met de voorbereidingen in de
werkgroep.

Als 'nieuweling' komt u altijd in een groepje met
lemand die al langer in de werkgroep zit.

Hebben wij u enthousiast gemaakt? We hopen
van wel.

U kunt voor informatie en/of opgave bellen met
Ingrid Koomen, tel: 583593.

JeePee '98
2e seizoen 1999-2000

Op 9 december
1999 was het
thema: 'hoe zien
jongeren de volgende
eeuw'. Hierbij moesten de jongeren 4 verschil-
lende spellen doen: een modetijdschrift 2000
maken, knutselen van dingen uit de volgende
eeuw, wereldbolspel en het zelfgemaakte
millenniumspel met vragen over gebeurtenis-
sen uit de afgelopen eeuw. De opkomst was
jammer genoeg niet groot, maar de jongeren
die er waren deden enthousiast mee.

14 januari 2000 hebben we er een gezellige
avond van gemaakt, waarbij de jongeren zelf
konden bepalen welke spelletjies ze gingen
spelen. Met de opkomst van 27 jongeren was
dit een hele gezellige en zeer geslaagde
avond.

In de maand februari is het thema eman-
cipatie/reclame aan bod gekomen. Tijdens de-
ze avond gingen de meisjes jongensberoepen
uitbeelden en de jongens de meidenberoepen,
die vervolgens geraden moesten worden door
het publiek. Ook hebben de jongeren reclame-
spots gemaakt en vertoond. Ook bij dit spel
ging het er om dat de meiden de jongenspro-
ducten aanprezen en de jongens de meiden-
producten. Er waren hele leuke reclamespots
bij. We hebben veel gelachen die avond,
iedereen (18) deed heel leuk mee met alles.

Verslaving en jeugdcriminaliteit kwam in maart
aan de orde. De heer J. Varga, een gevange-
nisbewaarder, was uitgenodigd om deze avond
te verzorgen. De jeugd bleek zeer geinteres-
seerd in dit onderwerp, 25 jongeren hebben
zeer geboeid naar de heer Varga zitten luiste-
ren. Voor de pauze kreeg ieder een vragenlijst
die ze met juist of onjuist moesten beantwoor-
den. Dit werd heel serieus gedaan. Het was
weer een geslaagde avond.

Op ‘donderdag 13 april kwam Erwin Schoon
iets vertellen over zijn ervaringen als beroeps-
militair bij de landmacht en zijn ervaringen in
Kosovo. Deze avond werden twee videofiims
gedraaid en Erwin heeft er het een en ander bij
verteld.

De slotavond was op 19 mei 2000. Dit was een
zeer geslaagde avond. Deze avond waren alle
jongeren en de meeste mensen van de leiding
aanwezig. We gingen al vroeg met de bus naar



het strand in Bergen aan Zee. We hebben
eerst een strandwandeling gemaakt. Daarna
werd het havenspel door iedereen enthousiast
meegespeeld. Jammer dat we al weer zo snel
naar huis toe moesten Na een patatje gegeten
te hebben bij het strandpaviljoen, waren we om
half elf weer thuis.

Werenfried
weetjes

wist u dat:

» oktober Wereldmissiemaand is:

» erop 21 en 22 oktober hiervoor

gecollecteerd wordt in de kerk?

het thema dit jaar Mexico is?

uw geld ten goede komt aan school-

kinderen en kinderen met een geestelijke

handicap?

» U in hetzelfde weekend leuke spullen kunt
kopen van de Wereldwinkel achter in de
kerk?

» voor dit alles een portemonnee erg handig
Is om bij je te hebben? Niet vergeten dus!

» de datum voor eerste Communie en
Vormsel volgend jaar al bekend is?

» het Vormsel op 31 maart gevierd wordt en
de eerste Communie op 22 april 2001.

Y Y

Familieberichten
Gedoopt

» India Catharina, dochter van Marco en
Natasja Schut-Konijn, Europasingel 140

~ Elisabeth Mathilde Maria, dochter van
Anton en Dorothé Reus-van Galen,
Driesprong 9

» Britte Marléne, dochter van Richard en
Caroline Stroet-Kappelhof. Van
Maaselandstraat 25

» Julia Esther Catharina, dochter van Nico en
Anita Bakker Ruiter, Slotlaan 27

» Stan Petrus Cornelius, zoon van Eric en
Ingrid Vertelman-Bakker, Schenkeldijk 72

» Fleur Alida Anne, dochter van Marc en
Heidi van Galen-Smit, De Gouw 66

» Jasper Thomas, zoon van Ron en Monique
van Ophem-van de Klundert, De Gouw 53

~ Noa Joanna, dochter van Marcel en
Marlinda Vet-Hofland, Watering 19

14

» Petra Catharina Maria, en Niek Wilhelmus
Jozef, dochter en zoon van Theo en Mariét
Korver-Buis, Kruin 15

» Luuk Ronald Jacobus, zoon van Ron en
Jacqueline Weel-immen, S. Koopmanstraat
129

» Maria Catharina (Manoe), dochter van Sam
en Simone van Diepen-Haakman, De
Gouw 39

» Daan Johannes en Luuk Nicolaas, zonen
van Marco en Anneke Haakman-Koper,
Handelsweg 24

» Puck Martha Wilhelmina, dochter van John
Beerepoot en Natalie Schouten, Talud 24

» Bryan Werenfridus Henricus Maria, zoon
van Henry en Marian Stroet-Hauwert,
Europasingel 75

» Johannes Maria Sebastiaan (Bastiaan)
zoon van Lanny en Koos Sijm-Scebeno,
Werenfridushof 1

Een woord van welkom aan de kleine kinderen

die door de doop nu tot onze parochie beho-

ren. En een gelukwens aan de ouders van de
dopelingen.

Getrouwd

Peter Smit en Stefanie Korver

Jeroen Lakeman en Brenda Appelman
Emil Langeveld en Pauline Spigt

René Mol en Olga Huybens

Paul Ruiter en Christel Haakman

YVVVY

25 jaar getrouwd

» Jan en Ria Breg-Schouten

40 jaar getrouwd

» Ton en Annie Meester-Vriend
» Kees en Alice van Velzen-Bakker

45 jarig priesterfeest

» Pastor A. Janssen

100- jarige
» Piet Meester

Graag willen wij de groene bruidsparen
feliciteren met hun huwelijk. Ook de andere
bruidsparen en jubilaris en jarige van harte
onze felicitaties en nog veel geluk gewenst
voor de toekomst
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In Memoriam

Op 1 juni is in het ziekenhuis in Hoorn
gestorven Johanna Neuvel-Molenaar, op de
leeftijd van bijna 79 jaar. Mooie woorden ston-
den geschreven op de circulaire zoals zij
verbonden was met haar gezin, als een bemin-
de echtgenote, geliefde moeder en oma. 'Haar
gezin, dat was haar streven'. Mooie woorden
zijn ook over haar gezegd, in Avondwake en
Uitvaartliturgie. In de keuze van de eerste le-
zing werd gesproken van de zorgzaamheid van
een herder, een zorg die er altijd is, nooit
afneemt bij ziek en zeer, in lief en leed. Het
beeld van de graankorrel sloot daarop aan,
een beeld uit de natuur, met vruchtbare oogst.
Woorden als een typering, als herinnering aan
haar levensweg. Haar laatste levensjaren wa-
ren met haar man in een aanleunwoning aan
de Schenkeldijk. Er kwam gaandeweg het inle-
veren van levenskracht, afhankelijkheid, veel
goede verzorging thuis en een ziekenhuis-
opname. Er kwam stilte over haar leven in alle
rust en overgave. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie hebben we afscheid genomen.
Aansluitend was op 6 juni de crematie in
Hoarn.

Op 5 juni is in het ziekenhuis in Hoorn
gestorven Elisabeth Johanna Schueler, op
de leeftijid van 77 jaar. Een opname in het
ziekenhuis, kort tevoren, was noodzakelijk in
verband met een ernstige terugval in gezond-
heid. Die dagen gaven zorg hoe het verder zou
gaan. Haar levenseinde is gekomen, stil Is zij
heengegaan. De woorden op de circulaire wer-
den gekozen als een groet, 'de wens van een
heel goede reis, dat zij gelukkig mag zijn op de
plaats waar zij nu verblijft'. Korte tijd heeft zij,
met haar broer en zussen, hier in Wervershoof
gewoond, gekomen vanuit Nijkerk bijna 2 1/2
Jaar geleden. Woonplaats en omgeving erg
naar het zin: landelijk, frisse lucht, buitenleven,
mooie natuur. Dat blijft binnen de familie een
mooie herinnering. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie was het afscheid, met haar laatste rust-
plaats op het kerkhof.

Op 11 juni is gestorven Marc Deen, op de
jonge leeftijd van 29 jaar, in het ziekenhuis in
Hoorn. Een ernstige ziekte heeft in korte tijd
toegeslagen. 'Het onvoorstelbare is gebeurd’,
zo lazen we op de circulaire. Onvoorspelbaar,
onverdiend, tegenstrijdig met veelbelovend,
jong leven. Het speelde zich af tussen Pasen
en Pinksteren, een tijd van intens samenzijn,
met zijn echtgenote Debbie, zijn zoontje Tim,
ouders en zus Marlies en anderen die hem
nabij waren. Een tijd van in moeten leveren,
van verwerking, machteloosheid Met nog zo-
veel te verwachten, te ondernemen en te de-
len. Er is herinnering aan de kracht van Marc's
uitspraken, aan zijn leven vol herinnering en
betekenis vanuit hem zelf voor anderen, zijn
gelijkmatigheid, zijn weloverwogen denken en
doen. In Avondwake en Uitvaartliturgie hebben
we, met velen samen, afscheid genomen, met
een dierbare herinnering en verbondenheid die
we blijven bewaren, met dank om zijn unieke
leven en levensweg. Afscheid ook met stille
gedachten en pijn bij zijn laatste rustplaats op
het kerkhof op vrijdag 16 juni.

Op 16 juni is na een kortstondige ernstige
ziekte in het ziekenhuis in Hoorn overleden
Cornelia Anna (Corrie) Spigt-Hooiveld, op
de leeftid van 65 jaar. Ernstig is haar ziekte
gebleken. Snel, te snel is haar levenseinde
gekomen. Bijzonder waren de woorden op de
circulaire als typering, als herinnering, als
gemis: woorden over Corrie's liefde, haar
levenskracht, warmte en lach. Met moed en
inzet heeft zij haar ziekte gedragen. Haar leven
was daarin een voorbeeld. 65 jaar, het heeft
iets van het afscheid van een werkzaam leven
en een vervolg tegemoet mogen zien van
rustiger jaren. Helaas is zij aan dit laatste, aan
een levensavond met een heel eigen invulling,
niet toegekomen, met haar man, kinderen en
kleinkinderen. Sluipend en ernstig was de ziek-
te die haar overkwam. In Avondwake en Uit-
vaartliturgie hebben we op 20 juni afscheid
genomen en haar gebracht naar haar laatste
rustplaats op het kerkhof.

Op 16 juni is gestorven Paulus Berkhout, in
het Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek, op de
leeftijd van 79 jaar. Daar heeft hij een liefde-
volle verpleging en verzorging ontvangen die
hij niet kon missen. Korte tijd is zijn wonen, met
zijn echtgenote, in Enkhuizen geweest. Vooral
de jaren in Wervershoof in de Dorpsstraat zijn
ons van zijn leven en van zijn gezin bekend. In
herinnering komt naar voren de tijd van de
oliehandel, met later de uitbreiding. Al vroeg in
zijn leven was er zorg om Paulus' gezondheid,



met name de handicap van een beperkt
gezichtsvermogen. Hij was en bleef blij van
nature en vriendelijk voor iedereen. Daarnaast
kwam als een nieuwe tegenvaller het minder
goed kunnen horen. Wederzijds bleef er echter
binnen het gezin, ten einde toe, een sterke,
liefdevolle band van aandacht, zorg en liefde.
Zijn laatste levensdag werd omschreven als
een donkere dag met een zwart randje, maar
ook als een bijzondere dag met een gouden
randje. Dit om alle respect en dankbaarheid die
werd gevoeld en werd gedeeld. In Avondwake
en Uitvaartliturgie hebben we afscheid geno-
men. De crematie was in Hoorn op 21 juni.

Op 3 juli is gestorven Afra Maria Hooiveld-
Klein, op de leeftijd van 57 jaar, thuis op de
Kleingouw te Andijk. De Avondwake en Uit-
vaartliturgie waren op 6 en 7 juli in onze kerk,
met de begrafenis op het kerkhof. Een terug-
blik naar haar leven, haar levensweg en de
ongelijke strijd tegen een ernstige ziekte, is
opgenomen in het parochieblad van Andijk, als
herinnering en herkenning, bijzonder ook voor
de medeparochianen van Andijk.

Op 26 juli is gestorven Nicolaas Koppes, op
de gezegende leeftijd van 87 jaar, in het zie-
kenhuis in Hoorn waar hij voor enkele dagen
was opgenomen na een ongelukkige val. Zorg
was er en stilte kwam over zijn leven. Het was
zijn levensvoltooiing. 5 januari 1913 was zijn
geboortedag in Nibbixwoud, als oudste uit een
gezin van 6 kinderen. Rustig van karakter kon
hij het met velen goed vinden. Op zijn werk in
de bouw was hij een vakman als metselaar,
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later als tegelzetter. Hij heeft de vreugd ge-
kend van meer dan 50 huwelijksjaren en de
vreugde van zijn gezin. Verschillende keren
was er een verhuizing: Wonum, Zwaagdijk-
West, Wervershoof. De laatste verhuizing in
Wervershoof as naar Huize St. Jozef. Die ver-
huizing was nodig in verband met verzorging in
beider levensavond. Enkele jaren geleden
stierf zijn echtgenote Truus Koopman. Een
donkere dag voor hem, met een stille tijd die er
volgde. Onrustig bleef hij zoeken. In de stilte
die er nu gekomen is moge dat zoeken voor
hem beantwoord worden in het ene Vader-
huis. In de Uitvaartliturgie van 29 juli hebben
we afscheid genomen en deze zorgzame,
goede vader gebracht naar zijn laatste rust-
plaats op het kerkhof.

INLEVERDATUM KOPIJ VOOR
DE VOLGENDE UITGAVE:

DONDERDAG 19 OKTOBER 2000

Uw contactpersoon:

VERHUIZEN?

Help onze administratie
Geef uw verhuizing door met deze bon.

Of kruis op een PTT-verhuisbericht 'RK PAROCHIE' aan.

Achternaam:

Voorletters of 'Fam."”

Voor ongehuwden: man / vrouw
Huidig adres®

Postcode/Plaats

Nieuw adres.

Postcode/Plaats:
Verhuisdatum’

Als het een verhuizing naar een andere plaats betreft, wilt u dan dat wij zorgen voor doorzending van uw

gegevens naar uw nieuwe parochie? jalnee

LAAT 'T WETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie
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Voor de kinderen

Aan de andere kant van deze bladzijde van

" Nu en Straks " vind je een speciale kleurplaat.
Zoals je ziet heeft het meisje een orgel in haar
aanhangwagentje. Deze kleurplaat hebben we
uitgezocht omdat de actie "Orgel 2000 "
binnenkort feestelijk wordt afgesioten. Omdat
ook de kerk 125 jaar bestaat hebben we er
deze keer een wedstrijd van gemaakt met een
paar leuke prijsjes.

Doe mee aan onze kleurwedstrijd! Als er meer
kleurplaten nodig zijn in een gezin, vraag dan
de kleurplaat van de Nu en Straks bij iemand
anders of maak een kopietje.

Kleur deze plaat zo mooi mogelijk in en gooi
hem voor 7 oktober in de brievenbus van de
pastorie. Als jouw kleurplaat wordt uitgekozen
als mooiste inzending dan bellen wij je op, om
te vertellen wanneer je de gewonnen prijs kunt
ophalen. Doe dus goed je best.

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Leeftijd:



