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Voorblad: T. de Hoogt

Pastorie: Dorpsstraat 71
Pastor: J. Suidgeest
Tel. 581268

Pastor Maria Voss

Olympiaweg 42
tel: 582093

BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen
aan pastor Suidgeest per telefoon is de beste
tijd om te bellen:

MAANDAG t/m VRIJDAG 's morgens tussen
9.30 uur en 10.00 uur en 's avonds tussen
18.00 uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen
kopij eventueel aan te passen.

ALS U GAAT VERHUIZEN

STUUR EEN ADRESWIJZIGING
Maak gebruik van de bon achter in dit boekje of
stuur een verhuiskaart

Nieuw adres? Laat het ons één maand
van tevoren weten, het is de moeite waard.

Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh.Poststraat 26
1628 CC HOORN

0229 271684

VAN DE REDACTIE

De vakantieperiode breekt weer aan, een periode
van even ontspannen, ook voor de redactie. Ook
pastor Suidgeest gaat op vakantie, naar Finland
deze keer. Het is hem van harte gegund.

In dit nummer zult u weer veel namen tegenkomen
van de kinderen die hun eerste communie hebben
gedaan en van de vormelingen. De werkgroepen
hebben hun boeiende taak er weer opzitten.

De missionarissen komen weer naar Nederland
voor hun vakantie. Zoals ieder jaar wordt met
Pinksteren extra aandacht aan hen besteed. Een
financieel steuntie in de rug kunnen ze best
gebruiken.

Het gesprek met de werkers van Werenfried heeft
ook weer plaatsgevonden. Het plan was om van-
wege het 25-jarig bestaan van Nu en Straks, de
redactie zelf eens aan het woord te laten. Maar dat
is nog even uitgesteld tot na de zomer.

Een aardige gebeurtenis in de parochie heeft er
voor gezorgd dat het gesprek over iets anders gaat.
We volgen deze keer de omzwervingen van een
engel en maken kennis met een engelbewaarder en
een kunstenaar.

Veel leesplezier, fijne pinksterdagen en een hele
mooie zomer toegewenst.
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LITURGISCHE AGENDA

In het weekend zijn de vieringen in de kerk:
zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.00 uur.

Om 11.30 uur is er Doopgelegenheid, na
afspraak.

In de week zijn de vieringen in 'De Inzet' op:
woensdagavond om 19.00 uur,

de eerste vrijdag van de maand, 's morgens om
09.00 uur.

Op de eerste zondag van de maand is er na

afloop van de viering van 10.00
uur in ‘De Inzet' gelegenheid

om een kop koffie te gebruiken.

Van harte welkom!

29 - 30 mei: EERSTE PINKSTERDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met
Heren van het koor.
Pastor J.Suidgeest.

10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd koor.
Pastor J.Suidgeest.

zondag

31 mei: TWEEDE PINKSTERDAG

maandag 10.00 uur: Woord-Communieviering
met liederen.
Groep Wervershoof.

PINKSTEREN, het derde grote feest na Kerst-
mis en Pasen. In het Pinksterfeest wordt Pasen
voltooid. Wat dat betekent mogen we ervaren in
de Pinksterliturgie van de komende dagen.
Vandaar uit worden we opgeroepen om het
waar te maken in ons leven met elkaar. Van
harte welkom in een van de vieringen. Pink-
steren, een Hoogfeest!

Met Pinksteren wordt de Pinkstercollecte gehou-
den, bestemd voor de Nederlandse Missiona-
rissen die dit jaar met verlof komen.

'Zij komen thuis, wij geven thuis’,
dat is het bekende themawoord. Van harte deze
missiecollecte aanbevolen.

5 - 6 juni: H. DRIE-EENHEID

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering

met liederen.

Pastor J.Suidgeest.
10.00 uur: Woord-Communieviering

met Regio-koor.

Pastor M.Voss.

zondag

12 - 13 juni: SACRAMENTSDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J.Suidgeest.

zondag  10.00 uur: Woord-Communieviering
met Dameskoor.
Groep Wervershoof.

19 - 20 juni:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dames van het koor.
Pastor J.Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Herenkoor,
Pastor J.Suidgeest.
26 - 27 juni:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering
met Heren van het koor.
Groep Wervershoof.
10.00 uur: Eucharistieviering met
liederen. Pater P.Peelen.

zondag

3 - 4 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering
met Dames van het koor.
Groep Andijk.

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Heren van het koor.
Groep Medemblik.

zondag



10 - 11 juli:
vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur;
zondag  10.00 uur:
17 - 18 juli:
vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:
24 - 25 juli:
vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:
31 juli - 1 aug:
vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

7 - 8 augustus:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur;
zondag  10.00 uur:

14 - 15 augustus:

vrijdag

18.30 uur;

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met liederen.

Pastor C.Koning.
Eucharistieviering

met Dameskoor.

Pastor H.Bollen.

Verzorgingshuis

met Herenkoor
Eucharistieviering

met Dameskoor.

Pastor J.Suidgeest.
Woord-Communieviering
met liederen.

Groep Wervershoof.

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met Regio-koor
(liederen).

Pastor M.Voss.
Eucharistieviering

met Heren v/h koor.
Pastor J.Suidgeest.

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met Dames van het koor.
Groep Andijk.
Eucharistieviering

met liederen.

Pastor J.Suidgeest.

Verzorgingshuis
Eucharistieviering

met Herenkoor.

Pastor H.Bollen.
Woord-Communieviering
met Dames van het koor.
Groep Wervershoof.

MARIA
TENHEMELOPNEMING

Verzorgingshuis

zaterdag

zondag

19.00 uur:

10.00 uur:

21 - 22 augustus:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

28 - 29 augustus:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

4 - 5 september:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

=

Eucharistieviering
met Gemengd koor.
Pastor J.Suidgeest.
Eucharistieviering
met liederen.
Pastor J.Suidgeest.

Verzorgingshuis

met Dameskoor.
Eucharistieviering

met liederen.

Pastor J.Suidgeest.
Woord-Communieviering
met Herenkoor.

Groep Medembilik.

MIVA-WEEKEND

Verzorgingshuis
Eucharistieviering

met Dameskoor.

Pastor J.Suidgeest.
Woord-Communieviering
met Heren van het koor.
Pastor C.Koning.

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met Dames v/h koor.
Groep Andijk.
Eucharistieviering

met Herenkoor.

Pastor H.Bollen.
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DE GEEST VAN PINKSTEREN

In sommige Afrikaanse landen komen de stam-
hoofden eens in de zoveel tijd op bezoek bij de
plaatselijke koning. Dan wisselen zij ervaringen



uit en ze maken plannen voor de toekomst. Na
een paar dagen vertrekken ze weer, ieder naar
zijn eigen plek in het oerwoud. Voor het vertrek
verzamelt de koning zijn stamhoofden midden
op het dorpsplein en - merkwaardig gebruik -
blaast hij over hen. Hij deelt hun zijn geest, zijn
adem mee. De goede raad, de verstandige
woorden hadden zij al eerder ontvangen, maar
nu nog het beginsel dat mensen, ondanks af-
stand, verenigt. Dat beginsel zorgt dat verstan-
dige woorden geen dode letters worden maar
letterlijk Iéven blijven ademen. Dat beginsel heet
‘geest’. Het gaat hier om een goede geest.

Ook vanuit ons christelijk geloof kennen wij de
geest. Moeilijk is de heilige Geest, zeggen we
soms. Je kunt Hem niet pakken, je kunt Hem
niet onder woorden brengen. Van de andere
kant, Hij werkt! Je ziet Hem gebeuren, de goede
geest. Ruzies worden in één keer bijgelegd, haat
wordt vervangen door liefde, oud zeer maakt
plaats voor een nieuwe levenskans, de zonde is
voorbij. 'Neem de heilige Geest aan', zei Jezus,
'wier zonden jullie vergeven, hun zijn ze verge-
ven. Het kan: weg zonde, weg oude mens, kom
heilige Geest'.

Het kan gebeuren dat je als kerk of als gelovige
iets voelt van angst of onzekerheid. Er is iets van
angst dat God uiteindelijk toch weer een strenge
God zal blijken, of dat ieder nieuw geluid - liefde
en gerechtigheid - in de kiem gesmoord zal wor-
den, of angst dat we op de een of andere manier
gepakt of genomen zullen worden. Bij jonge
mensen kan er de onzekerheid zijn: wat zullen
we worden, wat zal de toekomst brengen, hoe
zal het leven later zijn voor alle schoolverlaters
van dit moment?

En dan ineens is het: weg angst! Mensen-
kinderen schuilen bij elkaar. Over alle grenzen
heen gaan zij plotseling elkaar weer verstaan.
Zo klinkt het in het verhaal van Pinksteren: 'Maar
zijn allen die daar spreken dan geen Galileeérs?
Hoe komt het dan, dat ieder van ons hen hoort
spreken in zijn eigen moedertaal?' Hier wordt
duidelijk: je wordt verstaan als je maar spreekt
met taal uit het hart, met de taal van je hart, op-
recht gemeend, van binnenuit. Zo is het
bijvoorbeeld met de Nederlandse missionaris-
sen, deze week bijzonder in de aandacht
vanwege de Pinksteractie. Op de plaats van hun
leven in de Derde Wereld laten zij hun hart
spreken. Zij worden verstaan en gewaardeerd.
De werking van de Geest, ook in ons eigen
leven, we mogen daarbij bedenken: waar
mensen door de Geest één worden, daar
worden gelukkig niet alle mensen hetzélfde. De
een mag opvallen in kennis, de ander in wijs-

heid, weer een ander mag goed zijn in wel-
sprekendheid, een ander in stille aandacht. De
een is een denker, de ander een bouwvakker,
de een zingt voor, de ander zingt mee. Gelukkig
maar dat het zo verdeeld en gevarieerd is. leder
deelt op een eigen manier in de werking van
Gods Geest. De apostel Paulus zegt dan ook
niet voor niets: 'Aan ieder van ons wordt de
openbaring van de Geest meegedeeld, tot
welzijn van allen'. Precies zoals we zelf zijn, op
een eigen manier begeesterd, precies zo komen
we met elkaar het geheel ten goede. Precies zo
mogen we naar de plek gaan waar we thuis
horen en ons thuis voelen: in het Afrikaanse
oerwoud of in onze eigen omgeving, in de straat
waar we wonen, in de gemeenschap waarin we
een taak hebben, in onze eigen thuissituatie.
Daar mogen we zijn en doen en handelen en
tevoorschijn komen met de goede Geest van
Pinksteren in ons!

Van harte aan U allen, mede namens Pastor
Maria Voss, een Zalig Pinksteren toegewenst!

Pastor J. Suidgeest

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Vit de
vergadering
van de
maand april
en van mei

2004

Rooster van aftreden

Vanuit het dekenaat hebben we een herinnering
gehad betreffende het verstrijken van zittings-
periode van leden binnen het Parochiebestuur.
Voor de heer C. van Velzen (taakveld liturgie) is
een eerste termijn van 4 jaar voorbij. Hij laat
weten voor een tweede termijn van 4 jaar door
te willen gaan. Met dank aanvaard. Voor mevr.
H. Lakeman-Ettema (taakveld gemeenschaps-
opbouw) en de heer H. Verlaat (taakveld tuin en
kerkhof) is een termijn van 2 x 4 jaar verstreken.
Een nieuwe termijn is volgens het reglement niet
mogelijk. Na een periode van 8 jaar komt aan



hun zittingsperiode een einde. Dank voor alle
inzet en tijd, met apart aandacht daar nog voor
binnen het Bestuur.

In de ontstane vacature op twee plaatsen kan
gelukkig invuling komen door twee nieuwe
kandidaten die aan dekenaat en bisdom worden
doorgegeven. Op genoemde taakvelden zijn het
respectievelijk mevr. K. Gitzels-Grent en de heer
G. Breg. Een harteljk welkom binnen het
Bestuur. De wisseling geldt 1 juni 2004, Het
eerste aantreden is na de vakantieperiode aan
het begin van het nieuwe seizoen.

Feestzondag 14 maart jl.

Binnen het Bestuur en mét het Bestuur blikt
Pastor J. Suidgeest dankbaar terug naar de
feestzondag van 14 maart jl.: 25 jaar pastoraat in
de regio. Het was een feestelijk en hartelijk
gebeuren in de kerk en daarna met 'open huis' in
Cafeé 't Fortuin. In de vergadering wordt hem nog
een fotoreportage overhandigd. Dank aan velen,
een mooie herinnering.

Financién

De penningmeester deelt de financiéle overzich-
ten uit van de maanden januari, februari en
maart. Het geeft een beeld van inkomsten en
uitgaven in het eerste kwartaal van dit jaar. We
zien daarin een normaal patroon. Een zorg blijft
het punt groot onderhoud, toegespitst op de res-
tauratie van de pastorie.

We dienen een verzoek in bij het Bisdom om
een renteloze lening bij het Solidariteitsfonds.
Met dit verzoek moeten we mee laten gaan een
overzicht van uit te voeren werkzaamheden,
offertes, enz.

Het ligt in de bedoeling om in januari van het
komend jaar 2005 rond Actie Kerkbalans extra
actie te voeren in verband met de echt nodige
restauratie van de pastorie.

Onderhoud

De heer Th. Hauwert (Onderhoud) heeft gesprek
gehad met fa. Abma over nog uit te voeren
werkzaamheden. Het rapport van Monumenten-
wacht wordt doorgenomen. Er zijn nog een
aantal punten die moeten worden afgewerkt.

Onder het tegelplateau aan de achterkant van
de pastorie (bij de keuken) was een gaslek. Het
lek is opgespoord. Een stuk leiding is vernieuwd.
Op het punt van brandpreventie komen in de
kerk (vanaf het koor) schijnwerpers die gaan
branden als in een ongewenste situatie de
stroom uit zou vallen. Ook elders in de kerk komt

nog een enkele voorziening, zoals een brand-
haspel. Op het koor komt een telefoonaan-
sluiting.

Tuin en kerkhof

Van twee graven, waarvan de
rechten zijn verlopen, zijn de
contactpersonen moeilijk te
vinden. Ze reageren niet.

Bij het eerste kerkhof is een
mededelingenkastje ge-
plaatst, juist ook voor melding
van dergelijke zaken. i
Tussen het eerste en tweede [ | &
kerkhof zal een van de plan-
tenbakken verkleind worden,
voor een beter aanzien.

De nooduitgang van de Werenfridusschool langs
het kerkhofpad vraagt om een duidelijke viucht-
route op de grond. We voelen niet voor een
opening naar het kerkhofpad. Dat geeft een te
gemakkelijke toegang naar eigen terrein. In
overleg met het Schoolbestuur zoeken we ter
plaatse naar een bevredigende en effectieve
oplossing.

Binnenkort is er overleg met de tuinmannen
betreffende tuin- en kerkhofzaken, altijd nuttig.
Er wordt verder gewerkt aan een monument
voor levenloos geborenen. Het gaat daarbij 0.a.
om een passende tekst bij dit monument. Enkele
voorbeelden worden gegeven.

Kerk en Samenleving

De Stichting Onderdak heeft aandacht voor de
opvang van asielzoekers als codrdinerend
orgaan.

In Hoorn is een avond voor Klassikaal Vormings-
werk geweest.

Het Ziekentriduum in Wognum (in de week na
Pasen) is naar wens verlopen. Mevr. Wildoér
stopt met de organisatie hiervan.

Voor Vluchtelingenzorg is een deurcollecte
geweest.

Voor de werkgroep '‘Kerk en Samenleving' (o0.a.
Vastenactie) is er binnenkort weer een regionale
vergadering.

Gemeenschapsopbouw

In deze periode van het jaar zijn er enkele
contact- dankavonden in 'de Inzet', speciaal be-
doeld voor de medewerkenden in de parochie.
Tevens een korte presentatie van het parochieel
beleidsplan. Het gaat bij elkaar om een zestal
avonden.



Catechese

Met voldoening mogen we terugkijken op twee
Vormselvieringen en twee Eerste Communie-
vieringen. Dank voor alle inzet vanuit werkgroep,
ouders en school. Enkele vormelingen (en
ouders) zijn in de Goede Week bij de Oliewijding
in de Bavo-kathedraal geweest in Haarlem. Na
afloop hebben zij de verschillende olién mee
naar hier genomen. Er zijn wat mutaties in de
werkgroep Vormsel.

JeePee heeft een eierenactie gehouden voor
Stichting Kinderhulp.

De Kindernevendiensten zijn in de Veertig-
dagentijd, ondanks uitnodiging en herinneringen,
minimaal bezocht. Dit is als teleurstellend
ervaren.

Liturgie

Het drumstel dat bij het Kinder/Jeugdkoor wordt
gebruikt is af. Uitgekeken wordt naar een ander
stel.

Donderdag 22 april was de korenplanning voor
de rest van het jaar, tot aan de Advent. In goed
overleg is dat gelukt.

Er wordt actief nagedacht over werving van
nieuwe koorzangers voor zowel het Dameskoor
als het Herenkoor. Dit is met het oog op de
toekomst een belangrijk punt.

Zondag 2 mei was er in de zaal van Huize
St.Jozef een gezamenlijke ziekenzalving. 15
mensen hadden zich hiervoor opgegeven. Het
was een stemmige viering, met een goed gevoel
erover.

Op Goede Vrijdag was er in de kerk 's middags
een nieuwe viering. Deze werd door de aanwezi-
gen van dat bijzondere middaguur gewaardeerd.
Dat was het voor deze keer.

VAKANTIEDATUM

In de komende
zomerperiode is
ondergetekende
vanwege vakan-
tie afwezig vanaf donderdag 24 juni t/m zondag
11 juli. Ons reisdoel, met auto, is dit jaar. Fin-
land. Het zal een trektocht worden door het land
met de vele meren en mooie natuurschoon.
Informatie vanuit vakantiegidsen en ook verha-
len van Finland-bezoekers geven een mooi
reisdoel aan, om graag naar uit te zien. Sterkte
aan het thuisfront, veel goeds toegewenst.

Pastor J. Suidgeest

ENIGE GEDACHTEN BIJ
125 JAAR HERENKOOR,

Gelijk met de oprichting van het koor in 1878
hebben wij ons aangesloten bij de landelijke
St. Gregoriusvereniging. De richtlijnen die voor
in de liturgie te gebruiken muziek golden wer-
den onderschreven en uitgevoerd.

Het zogenaamde Nihil Obstat [geen bezwaar]
van de bisschoppen was een noodzakelijk
voorschrift om muziek voor de eredienst goed-
gekeurd te krijgen. Dit gold in hoofdzaak voor
de vaste gezangen: Kyrie, Gloria, Sanctus en
het Agnus Dei. De wisselende gezangen wer-
den gezongen uit het Graduale Romanum -
het boek met het bijzondere, uit de eerste
eeuwen ontstane notenschrift.

Het was verplicht voor aspiranten om 'n cursus
te volgen en een diploma te behalen, voordat
men officieel tot 't Schola Cantorum werd
toegelaten.

Sinds het spectaculaire Concilie van 1962 lijkt
van de regelgeving op dit gebied geen spaan
meer heel te blijven. Het ‘alles kan, vooral veel
Engels’ ging er bij de jeugd grif in.
Themadiensien, verzorgd door liturgiegroepen
zijn erg populair. De toekomst zal uitwijzen of
deze ontwik¢elingen hebben bijgedragen aan
de evoluering van de kerkmuziek. Vaststaat
dat de actieve betrokkenheid van de gelovigen
in hoge mateis toegenomen.

Ons koor heeft die nieuwe trend glansrijk
doorstaan. Afzonderlijk en samen met het
Dameskoor zijn wij nog steeds de basis voor
de muzikale opluistering van de weekend-
vieringen en bij jubilea of avondwakes en
uitvaartdienstan.

Onze taak is veelomvattend; plusminus 35
overlijdensgevallen per jaar met de daarmee
samenhangende avondwakes en uitvaarten,
de jubilea en de wekelijkse vieringen. Deze
bieden genoej kansen om de stemmen in opti-
male conditie te houden. Door de veelheid van
koorgroepen is de toetreding van nieuwe leden
naar de meetr traditionele koren een grote zorg
voor het voorbestaan.



Dit voorjaar werd ons mannenkoor nog door de
gemeenschap genomineerd voor de Soof-
awards. Met enige trots hebben we de ver-
kregen oorkonde een in het oog springende
plaats op de koorzolder gegeven. Een koor dat
geliefd is bij het publiek, daarvan mag je ver-
wachten dat je daar deelgenoot van wilt
2.

Ondanks alle zorgen maken we er dit jaar een
echt “feestjaar” van. Op 23 mei pakken we flink
uit met een orgel- en zangmiddag, waarin de
mooiste nummers uit ons repertoire te beluis-
teren zullen zijn. De organisten Jan van der
Leek [ tevens dirigent ] en Pieter Rijnja zullen
het monumentale van Dintherorgel bespelen
en de mooiste klanken over onze hoofden
uitstrooien. Uiteraard hopen wij dat erg veel
mensen ons enthousiasme komen delen met
hun aanwezigheid . Dit zou het ultieme cadeau
zijn dat gegeven kan worden voor zoveel jaren
trouwe dienst. Dan gaan wij met de zelfde
plichtsbetrachting nog jaren door, mits....?7

Op 10 oktober a.s. is een plechtige feestmis
gepland, waaronder een aantal trouwe leden
zullen worden gehuldigd voor hun jarenlange
inzet. Met de hulp van “Boven” worden onze
leden vast erg oud om nog vele jaren hun taak
voor de parochiegemeenschap te volbrengen.
Dit is nog de enige wankele zekerheid om ons
te continueren voor de toekomst.

Een minder sombere mededeling: we hebben
een excellent tweehoofdig feestcomité be-
staande uit de heren Sjaak Mol en Ton Swart
die er alles aangelegen is om op 23 oktober de
bloemetjes buiten te zetten. Dit zal gebeuren in
cafe -restaurant “Het Fortuin® en er wordt
afgesloten met een heerlijk diner waarvan de
kok van dit etablissement bekendheid geniet.

Namens het bestuur,
Meindert Warnaar voorzitter.

STILLE OMGANG 2004

Op de zaterdag 20 maart stond er een heuse
storm windkracht 10, maar dat verhinderde niet
ons vertrek naar Amsterdam, al moest van-
wege een weggewaaide tent een andere route
van Medemblik naar Onderdijk worden ge-
volgd. Medemblik had meer bedevaartgangers
dan verwacht, want daar vierde men immers
het 1.000 jarig bestaan van de parochie. De
deelname uit Wervershoof viel erg tegen.
Uiteindelijk waren er negen opstappers bij het
Gemeentehuis.

Wij denken dat het weer ons zwaar parten
heeft gespeeld, want ook het totaal aantal

deelnemers bleef duidelijk achter bij de vorige
jaren.

Dit jaar trok de bedevaart naar Amsterdam een
kleine 10.000 pelgrims, die de ‘Stille Omgang’
hebben gelopen. Het was een jubileumversie
omdat het dit jaar 500 jaar geleden was, dat de
openbare verering van het Eucharistisch
wonder van het jaar 1345 werd goedgekeurd.
Uit onze streek vertrokken 4 bussen met
pelgrims naar Amsterdam. De tocht ging door,
ondanks de zware storm, maar eenmaal in
Amsterdam bleef er van de harde wind slechts
een stevig briesje over. Het thema van dit jaar
luidde: “Ik was een vreemdeling en jij hebt me
opgenomen”, en was ontleend aan het
Evangelie van MattheUs.

Zoals gebruikelijk startte de pelgrimage met
een Heilige Mis om 2200 wuur in de
gerestaureerde St. Nicolaaskerk, tegenover het
Centraal Station. Omdat Alphen aan de Rijn dit
jaar de beurt had om voor de H.Mis het koor en
een priester te zorgen, celebreerde deken
Peters en zong een gelegenheidskoor, beiden
uit Alphen aan de Rijn. Pastoor Granneman uit
Westwoud was een van de concelebranten. De
kerk was geheel vol. Na afloop van de
prachtige viering, verzamelden de pelgrims uit
Westfriesland zich bij het Victoria Hotel,
vanwaar we naar het Spui liepen. Daar begon
de eigenlijke ‘Stille Omgang'. In stilte biddend,
mediterend, ieder met zijn eigen intentie, werd
de aloude route afgelegd. Even voor 01.00 uur
waren we weer terug op het Spui en konden
we in de Lutherse Kerk koffie en broodjes
krijgen om de inwendige mens te versterken.
Ook ons eigen “Stikkentrommeltje” werd leeg
gegeten.

Om half twee vertrokken we weer met de
bussen vanaf het Rokin richting Westfriesland,
alwaar we, moe maar voldaan, ieder in zijn
eigen woonplaats, werden afgezet.
Verschillende pelgrims die dit jaar voor het
eerst meeliepen, hebben de Stille Omgang als
een indrukwekkende gebeurtenis ervaren.
Reden voor hen om volgend jaar weer mee te
gaan. De tocht wordt gehouden in de nacht
van 19 op 20 maart 2005. Wellicht kunnen wij
dan weer rekenen op degenen, die het dit jaar
in verband met het weer niet aandurfden!

TOT DAN!

Wilt U wat meer weten over de geschiedenis
van de ‘Stile Omgang,, kijjk dan eens op:
www.stille-omgang.nl

Wim Wessels



JEUGD EN
JONGERENHOEK

EERSTE H. COMMUNIE

Deze 47 kinderen mochten op zondag 25 april
2004 hun 1° Heilige Communie ontvangen.

Thijs Bakker Lida Bank

Jip Bot Esther BotmanLaura
Bregman Dionne Brouwer
Myrna Buis Melissa Deen

Tessa Dol Mike van Galen

Dennis Grooteman
Fleur Haakman
Shanna Huisman

Sander Garrelts
Sarah Grooteman
Mathijs Haakman

Claudia Knijn Bart Koper

Don Koper Kees Korver

Sanne Langedijk Sharon Ligthart

Dave Mol Chantal Nannings
Rob Neuvel Joep Ooijevaar
Patricia Oud Melissa van der Ploeg

Claudia Rijkhoff Ton van Rooijen
Louis Enrique Ruijter Mathijs Ruiter
Robbert Ruiter Erwin Schoorl
Frank Schoorl Mike Schouten

Rosa Schouten Wendy Sietses
Theun Sijm Jan Smit

Mark Smit Corina Spigt
Sam Steijn Shayreen Valent

Rosa Verdonk
Frank Warnaar

Laura Verdonschot

Hieronder kunt u een aantal verslagjes lezen
van enkele 1° communicantjes over hun 1°
Heilige Communiedag.

Zondag deden kinderen hun eerste communie.
Eerst moesten we naar de inzet. Daar werden
er rijen gemaakt. Toen waren we in de kerk, er
werd een lied gezongen door het kinderkoor.
Toen zaten we op de stoelen. Toen zij pastor
Zuidgeest iets en toen gingen we weer zingen
en wij de kinderen gingen een gebedje voor-
lezen.

En toen mochten wij de tafel klaarmaken en op
het laatse stukje gingen we op de foto.

Van Sam Steijn.

Op 25 april heb ik mijn communie gedaan.
Het begon in de kerk.

Ik mocht een stukje voor lezen.

Dat vond ik leuk.

Toen we thuis kwamen.

Kwamen mijn opa en oma’'s.

En mijn tante’s en ooms.

Het leukste cadeautje vond ik de portemonnee.
En het was mooi weer.

Groetjes Claudia Knijn.

Mijjn 1° H.Communie

Met de voorbereiding vond ik het bakkerij-
museum het allerleukst.

Daar mochten we broodjes bakken die we later
zelf mochten opeten.

Op zondag 25 aprii was ik wel wat
zenuwachtig. Op het altaar zat ik tussen Esther
en Mike in. De kerk vond ik mooi versierd,
vooral die slingers.

Samen met Mike mocht ik de brandende
kaarsen van het altaar wegbrengen.

We deden dat heel voorzichtig, want anders
ging het kaarsenvet op mijn hand.

Samen met papa en mama mocht ik het
broodje ontvangen van pastoor.

Ik vond het wel lekker.

Na de kerk gingen we naar huis. Daar was al
veel visite.

We zaten lekker achter het huis. Van oma
kreeg ik een bordje en een kop en schotel, en
van heel veel kreeg ik geld.

Hiervan heb ik wat gegeven aan de kinderen in
Gambia. Want de kinderen daar hebben

dat geld nodig voor stenen voor hun school.
Wij hebben hier alles al en zij niet. Daarom
vond ik het heel goed om daar iets voor te
geven.

Van Louis Enrique Ruijter.

Zoals U heeft kunnen lezen hebben de
kinderen erg genoten van deze bijzondere dag
en wij als werkgroep daardoor natuurlijk ook.
Het waren twee sfeervolle en gezellige vierin-
gen.

Wij willen iedereen bedanken die zich heeft
ingezet voor deze, voor de communicantjes, zo
speciale dag.

Met vriendelijke groeten,
werkgroep 1° H. Communieviering.

VORMEN

Begin maart, de laatste
weken voor het Vormsel,
stond er nog veel op het
programma vocr de
kinderen. Eerst waren er
bezoeken aan de pasto-
rie. Daar werden de
kinderen ontvangen door




pastor Suidgeest en na een gesprek kregen ze
een rondleiding door de pastorie. Het bezoek
aan de zolder met die indrukwekkende kazui-
fels was ook dit jaar weer een topper.
Ondertussen werden er op de scholen prach-
tige versieringen gemaakt, die wij tijdens de
Vormseldienst in de kerk hebben gezien. In de
laatste week waren er twee avonden waarop
het ganzenbord werd gespeeld met kinderen
en ouders. Er werd fanatiek gespeeld, gedis-
cussieerd en ook veel gelachen. Het waren
beiden gezellige avonden. Zaterdag 27 maart
was het zover. De kinderen werden in twee
sfeervolle vieringen, met als thema "Wij vliegen
naar..... de toekomst', gevormd door deken M.
Wage-maker. De eerste viering werd begeleid
door het Regiokoor en de tweede viering door
het A.O.W.-jongerenkoor. Mede dankzij hun
inzet kunnen we ieder jaar we weer terugkijken
op twee geslaagde vormselvieringen. Wij zijn
blij met hun bijdrage en bedanken de leden
van beide koren hiervoor van harte.

Daan de Beer
Lotte Botman
Wessel Copier
Lars Dol

Mandy van Galen
Luk Grooteman
Klaas Haring
Tim Kerkhaert
Rick Koedooder
Lennard Koomen
Mike Koopman

Kees Beemster
Niek van Bijnen
Nadine Commandeur
Annick Dijkman
Yorben Dudink
Ellen Groot

Sjors van der Gulik
Rick Janssen
Teun Klemkerk
Harm Koomen
Paul Koomen

Ellen Kuin Fleur van Leijen
Joya Mol Rick Mol
William Neefjes Chris Neuvel

Wouter van Ophem
Wessel van Paassen
Job Reus

Jan Douwe Ruiter
Freek Schmidt
Maartje Schouten
Joost Schutte

Jet Ooijevaar
Laura Otsen

Robin Peerdeman
Stefan Reynoso
Patrick Schilperoort
Irene Schouten
Matthijs Schukking

Steven Schutte Davey Smit
Lisanne Steijn Michiel Verduin
Daphne de Vries Mike de Vries

Martin Warnaar.
hebben het sacrament van het
ontvangen.

Vormsel

Na het Doopsel en de 1° Communie is je laten
vormen een volgende stap naar de toekomst,
maar een stap die je zelf hebt genomen. Wij,
de werkgroep Vormen, willen jullie van harte
feliciteren.

Werkgroep Vormen.
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JONGERENPASTORAAT 2001

Jongerenpastoraat is
de zorg en aandacht
van de parochie voor
de jongeren uit de
gemeenschap.

Wat hebben wij de jon-
geren te bieden? Hoe
kunnen we aansluiten
bij hun levensvragen en hoe kunnen wij hen
ondersteunen bij het zoeken naar belangrijke
waarden in hun leven. Om aan deze zorg
gestalte te kunnen geven, zijn een aantal
activiteiten van belang. Hierbij kunnen wij
verschillende aandachtspunten onderscheiden.
De levensvorming vanaf 12 jaar, jongeren zijn
niet alleen op zoek naar de betekenis van ge-
loof in hun leven maar er doen zich ook allerlei
andere vragen voor. Ze zijn op zoek naar wat
ze willen worden, maar vooral ook naar wie ze
willen worden. In de jongerengroepen staan
deze vragen van de jongeren centraal. Samen
met hun leeftijdsgenoten en de begeleiders
worden een aantal thema's besproken die voor
hen op dat moment belangrijk zijn. In hun groei
naar volwassenheid is het van belang dat zij
gestimuleerd worden om zelf na te denken en
een mening te vormen over tal van levens-
vragen.

Wij, als begeleiding van ‘Jeepee 2001", hebben
geprobeerd dit alles voor elkaar te krijgen en
dachten dat het wel gelukt was.

Na drie jaar ‘Jeepee 2001’ komt er dan ook
een eind aan. De jongeren van 2001 kunnen
volgend seizoen (oktober) verder naar ‘Jeepee
plus’.

Wat wij zoal gedaan hebben in deze 3 jaar:
kennismaking- en warenspel, wie is de sterk-
ste, Sinterklaas- en kerstavond, film (Dude,

where is my car), pictionary, hints, oude
voorwerpen raden, zwemmen, brandweer,
speurtocht door Wervershoof en Andik,

mappenkwis, Brijderstichting, flmavond (black
night), streetdance, emancipatie, delinquentie
en samenleving, theater in de kerk, kegelen,
bezoek Tatoo custom studio’s te Zwaagdijk,
avond over spiritualiteit (Ans Buijsman),
tulpenkeuring met een bezoek aan A & P
Flowers, bezoek politie te Hoorn, weekend
Laren (topper) en bowlen.

Groeten begeleiding ‘Jeepee 2001’
Karin Copier, Roosmarie Kuin,

Hans Schoon, Jolanda Mol,
Ans Buijsman en Hans Verlaat



KERK EN SAMENLEVING
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MISSIE GAAT VOORT

22 tm 31 mei: Week voor de Nederlandse Missio-
naris. Missie houdt nooit op. Missie is van alle tij-
den, ook van de huidige tijd. Missie gebeurt niet
alleen daar, onder mensen ver van ons, maar ook
onder mensen hier, in eigen land. En het is niet
alleen een zaak van Nederlandse missionarissen,
maar ook bijvoorbeeld van de mensen in Afrika.

Dat is de ervaring van de Zusters Missionarissen
van Onze Lieve Vrouw van Afrika, beter bekend als
de ‘Witte Zusters'.

In het boekje Afrika: een zegel op mijn hart* getui-
gen zij van hun missie. Terugkijkend op de periode
waarin ze de leiding had over een nog jonge Affri-
kaanse congregatie in Tanzania vertelt Witte Zuster
Johanna van Lieshout: ‘Ik heb er geen spijt van dat
wij als Witte Zusters ons zo hard hebben ingespan-
nen voor de stichting van Afrikaanse congregaties.
Ik deelde volledig de visie van onze stichters en van
de bisschoppen in Afrika dat het Afrikaanse kerk-
volk recht heeft op eigen religieuzen. Wij waren
daar niet voor onszelf.

Toen die lokale congregaties bloeiden, heeft ons
instituut de deuren opengezet voor Afrikaanse vrou-
wen. Dat nu Afrikaanse vrouwen, zoals wij missio-
naris worden, vind ik fijn. Het is een bevestiging van
Afrikanen dat ons leven de moeite waard is. De
stichting van religieuze instituten in Afrika heb ik
nooit gezien als een voortzetting van onze missie.
Het was onze plicht om voor vrouwen die dit wens-
ten, de weg naar het religieuze leven te openen. Als
we spreken over het voortzetten van onze missie,
dan ligt die taak in de handen van de bevolking in
Afrika. Missie is nooit afgelopen. Uitwisseling onder
mensen over alle grenzen heen die ze vaak zelf
hebben opgetrokken, is steeds weer en overal aan
de orde. In Afrika, zoals bij ons, gaat missie voort.

Week *
Nederlandse
Missionaris
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'Week Nederlandse Missionaris’ steunt het per-
soonlijk welzijn van Nederlandse missionarissen,
als zuster Johanna en missionaire werkers. Ze
draagt financieel bij aan hun verlof in Nederland,

11

geeft de mogelijkheid cursussen te volgen en lec-
tuur aan te schaffen. Ook stelt ze jonge mensen in
staat zich als missionair werker in te zetten voor
onze medemensen in ontwikkelingslanden. Deze
bevlogen mensen met een missie werken uit naam
van onze katholieke geloofsgemeenschap. Daarom
doen zij op ons een beroep hen financieel te onder-
steunen.

In het bijzonder tijdens de pinksteractie (22 t/m 31
mei) vraagt de Week Nederlandse Missionaris uw
financiéle bijdrage.

*GRATIS voor donateurs Het boekje Afrika: een
zegel op mijn hart, verschijnt ter gelegenheid van
de pinksteractie 2004. Donateurs van de Week
Nederlandse Missionaris kunnen het boekje
GRATIS aanvragen. tel: 070-3136700,

Giro: 676, bank: 64.45.33.676
t.n.v. Nederlandse Missionaris, Den Haag.
Postbus 16442, 2500 BK Den Haag,

cme@cmce.nu, Www.cmc.nu

AMSTERDAMSE BEDEVAART NAAR
KEVELAER

Maria te Kevelaer wordt genoemd, ‘De troosteres
der bedroefden’. Kevelaer wil een plaats zijn van
religieus leven van de Katholieke kerk, een plaats
van bezinning, waar men zich thuis voelt en gebor-
genheid kan ervaren: aldus de pastoor van de
‘Maria-basiliek’ aldaar.

Het jaar 2004 is het jubileumjaar van de Genade-
kapel in Kevelaer. Het is 350 jaar geleden dat de
inwoners van Kevelaer de huidige Genadekapel
bouwden.

Ter gelegenheid hiervan wordt van 31 mei t/m 6 juni
2004 een feestweek ‘350 jaar Genadekapel Keve-
laer’ gehouden.

De Amsterdamse bedevaart naar Kevelaer gaat dit
jaar van: zaterdag 7 autustus tm maandag 9 au-
gustus 2004.

De organisatie van deze bedevaart nodigt u bij deze
uit mee te gaan naar het mooie ‘Mariacord’ te
Kevelaer. In touringcars, met vertrekpunten uit
diverse plaatsen in Noord-Holland, wordt in een
geheel verzorgde reis naar en in Kevelaer het
nuttige met het aangename verenigd.

De vieringen in Kevelaer worden voorgegaan door
pastoor J. van der Plas uit Alkmaar en pastoor J.
Schafraad uit Noord-Scharwoude.

Deze warm aanbevolen bedevaart kan de organisa-
tie u aanbieden voor € 160,-- per persoon.

Opgave gaarne voor 15 juli 2004, .

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich voor
nadere inlichtingen wenden tot:

A. Bergen, Zanddijk 9,
1693 LX Wewershoof,
tel: 0228-584522.



LOURDES

Naar Lourdes gaan

wie denkt daar nu aan,
als je gezond en goed

je dagelijkse dingen doet.

Naar Lourdes gaan

wie denkt daar nu aan,

als je zonder ongemakken

je dagelijkse ritme op kunt pakken.

Naar Lourdes gaan

wie denkt daar nu aan,
als het leven naar je lacht
en je leeft op eigen kracht.

Naar Lourdes gaan
daar denk je aan,

als pijn, verdriet en kou
bezit nemen van jou.

Naar Lourdes gaan

daar denk je aan,

als je door eenzaamheid en verdriet
de zonzijde niet meer ziet.

Naar Lourdes gaan

daar denk je aan,

als je zoekt naar troost en kracht

naar iets dat liefdevol jouw pijn verzacht.

over het Lourdesfonds. % w
Dit blijkt verwarring te geven. '

Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen concurrenten
van elkaar.

LOURDESFONDS

De laatste tijd stond in Bin-
ding af en toe een publicatie
over een Lourdesreis,

en in Nu en Straks leest u

Het Lourdesfonds is een werkgroepje dat geld
probeert in te zamelen via het werven van
donateurs. Het geld wordt gebruikt om financiéle
steun te bieden aan mensen die graag een
bedevaart naar Lourdes willen maken, maar helaas
door te hoge kosten daarvan moeten afzien. Voor
zowel donaties als een verzoek om ondersteuning
bij een Lourdesreis kunt u zich melden bij de
werkgroep van het Lourdesfonds:

Voor een georganiseerde Lourdesreis op eigen
initiatief kunt u contact ocpnemen met:

Mevr. Gertie Kersten

De Hoek 13

1693 AA Wervershoof

tel: 583560

Namens het Lourdesfonds
H. Neefjes-Goossens
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Wij geven
om elkaar!

Zit u in financiéle nood?

Of heeft u plotseling een _
grote financi€éle tegenvaller,
terwijl u altijd al de eindjes aan elkaar moet
knopen?

De Parochiéle Caritas Instelling (P. C.I.) kan u
daar misschien bij helpen.

Voor informatie en hulp kunt u bellen naar de
heer K. van der Werf
tel. nr.: 0228-583731

Gelooft u in stille armoede?

Gelooft u in financiéle nood waarin een mens
kan verkeren?

EN WILT U HELPEN?
U kunt ons financieel steunen.

P. C. |. Wervershoof bankrekeningnummer
36.89.50.654

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen
geven.

NIEUWS VAN DE
COMMISSIE
TOERISTENKERK

De perikelen rond de
verkoop van de Her-
vormde kerk in On-
derdijk zal u ongetwij-
feld niet zijn ontgaan.
De commissie Toeristenkerk heeft 27 jaar lang,
3 maanden per jaar, gebruik mogen maken
van dit kerkgebouw.

Gelukkig hebben we een nieuwe locatie
gevonden in het Dorpshuis te Onderdijk.
U bent weer van harte welkom in onze

toeristendiensten van 6 juni t/m 29 augustus
2004 om 10 en 11 uur.
We gaan er weer voorl!!!

Klazien Gorter
voorzitter commissie Toeristenkerk Onderdijk



In gesprek met
De werkers van Werenfried »,

HET MIRAKEL VAN WERVERSHOOF.

De oplettende kerkganger zal met Pinksteren een
nieuw beeld in de kerk ontdekken. De ouderen
onder ons, maar ook de klanten van fietsenzaak
Boos, zien mogelijk een stukje herkenning. Het
beeld is opnieuw een engel in vol ornaat. Het
interieur van onze kerk is het afgelopen jaar met
drie engelen verrijkt. Waar komen ze vandaan?
Daar zit een heel verhaal aan vast dat je wel “Het
mirakel van Wervershoof” kunt noemen. De redac-
tie is in gesprek gegaan met twee personen die
hierin in minder of meerdere mate een belangrijke
rol hebben gespeeld: Piet Brandsen als restaura-
teur en Gert Boos als engelbewaarder.

Het verhaal begint bij ‘de beeldenstorm' in 1966.
De geschiedenis hiervan staat aardig beschreven in
het boekje “100 jaar St. Werenfriedkerk”:

Het tweede Vaticaans concilie had in heel de kerk
nieuwe Inzichten geopend, grote verwachtingen ge-
wekt en veelbelovende initiatieven losgeslagen, ook
in Wervershoof.

Pastoor Buurman bezon zich op een liturgische en
kunstzinnig verantwoorde oplossing van de romme-
lige situatie op het te lage priesterkoor: een afbrok-
kelend oud zandstenen hoofdaltaar, een los houten
noodaltaar op een verhoging met veel lastige
treden.

Met architect Overtoom (Alkmaar), die op dit punt
reeds ervaring had, kwam het kerkbestuur tot een
plan, dat door aannemer fa. Botman & Zn. werd
uitgevoerd. Het oude altaar werd afgebroken en
vervangen door een 3 ton zware marmeren
offertafel omgeven door een rustige ruimte voor de
ontplooiing van de plechtigheden.

Navraag bij Jan Botman, de zoon van Jacob
Botman leverde het volgende verhaal op:

De liturgische vernieuwing in die tijd had tot gevolg,
dat er op het priesterkoor nogal wat veranderingen
plaatsvonden. Een van de aanvechtbare metamor-
foses hierin was de verwijdering van het hoofdaltaar
en de twee zijaltaren. Jacob Botman gaf Sjaak Mol
het sein om met de sloop te beginnen. Met hui-
vering hoorde hij deze opdracht aan en raakte in
een gevoelige tweestrijd verwikkeld.
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Pas nadat ze hem met klem hadden overtuigd dat
ook de pastoor en de architect zich met de teloor-
gang van het altaar hadden verzoend, en er een
modern offerblok gericht naar het volk voor in de
plaats kwam, ging hij met tegenzin tot de aanval
over, en maakte het neo-gotische bouwwerk met de
grond gelijk. Voor die tijd waren alle religieuze
waarden zoals beelden, tabernakel en kruizen zorg-
vuldig weggehaald. Het bouwafval van het altaar -
dat bestond uit steen en krijt en door Italianen was
vervaardigd - belandde uiteindelijk op de stortplaats
“de Put’ aan de Knokkel te Andijk.

HET GESPREK MET PIET BRANDSEN
EN GERT BOOS

Weet je nog iets te vertellen over het oude
altaar en de beelden?

Piet vertelt dat er oorspronkelijk 4 engelen op het
oude altaar stonden. Helemaal boven in rechts
stond de engel met de lijkwade van Christus. Links
stond de engel met een doornenkroon. Deze staat
nu bij “Maria Altijddurende bijstand”. In een nis wat
lager op het altaar stond de engel met het lint in zijn
handen, deze heeft nu een plekje bij het sacra-
mentsaltaar. De vierde engel eveneens met een
lint, is nog zoek.

Tot 1948 waren het gewelf en het altaar heel kleurig
geschilderd, pilaren waren goudkleurig, maar door
scheuren en vochtdoorslag moest er toch wat ge-
beuren. Restauratie was veel te duur, daarom is in
1948 besloten het altaar, de beelden, muren en
gewelven in verschillende tinten wit te kalken.

Wat weten jullie je je nog te herinneren van 'de
beeldenstorm’ in 1966?

In 1966 werd het priesterkoor en alles wat daarop
stond gesloopt. De beelden waren toen al behoorlijk
beschadigd. Oock de communiebank werd afgebro-
ken.

In “De Inzet" hangen nog een paar panelen uit de
communiebank. Eén pilaartie van de communie-
bank is bewaard gebleven, de andere drie pilaartjes
zijn verdwenen. Dat is erg jammer, want de beelden
komen mooier tot hun recht als ze op een passende
sokkel staan.

Als loodgieter was Gert Boos in die tijd achter in de
kerk bezig om waterleiding aan te leggen. Toen zag
hij het allemaal gebeuren. Het hele altaar in puin.
Alle ‘rotzooi' zoals ze het toen noemden ging naar
de vuilstort.

Een beeld stond ook klaar om in de puinbak gestort
te worden. Dat ging Gert toch te ver, hij was daar
met zijn volkswagenbusje, heeft het beeld in zijn
busje gezet en mee naar huis genomen.

Gert beweert dat Pastoor Buurman 's avonds nog
even stond te kijken naar de vordering van de
sloop. Hij stond vlak voor een beeld dat ook weg
moest. Toen tikte iemand even op zijn schouder, hij



draaide zich om en schrok zich een hoedje van het
levensgrote beeld dat achter hem stond. Hij voelde
zich blijkbaar wel wat schuldig aan de rigoureuze
aanpak.

Toen tikte iemand even op zijn schouder

Engelbewaarder

Het was een heel zwaar beeld (80 kg) dat Gert had
meegenomen. Ze noemden het Veronica, vanwege
de lijkwade van Christus die ze in haar handen had.
Eerst heeft het beeld een paar jaar buiten gestaan
bij het vroegere huis van de familie Boos. “Ik wist
ook niet zo goed wat ik er mee moest doen. Toch
maar opruimen?” Ze stond al op het ‘waltje’ bij de
sloot om naar de bolk' gebracht te worden. Maar
toen ik naar de zware Veronica keek en naar mijn
kleine schuit dacht ik: "Als ik haar oppak liggen we
alle twee in het water, toen heb ik haar maar laten
staan.”

Later toen ik in de (fietsen)zaak ging wonen heb ik
haar weer meegenomen. We hadden een soort
magazijntje op zolder, daar heeft ze jaren gestaan.
Toen de winkel werd vergroot moest ze naar
beneden. In de werkplaats heeft Gert een console
gemaakt met een ijzeren balk er onder. Ze stond
daar prachtig als een echte engelbewaarder voor
ons. Als onderschrift stond op de rand van de
console:; Je fiets, ‘n sterk staaltje.

Het mirakel van Wervershoof

! vroegere vuilstort in De grote Vliet

Dat dit beeld nog bewaard is gebleven zou je bijna
“Het mirakel van Wervershoof” kunnen noemen.
Had het beeld nog een speciale betekenis voor
Jullie?

“Ja, zegt Gert, je hecht er een beetje aan, het wordt
je eigen vertrouwde beeld. In de kerk hoorde ze niet
meer thuis, daar werden de beelden uit verbannen.”
Naast het mirakel van de engel was er nog een
mirakel: “Vroeger op school werd ons verteld dat wij
een mirakel hadden, dat was een Mariabeeldje. Op
het priesterkoor waren 3 prachtige glas-in-lood-
ramen. Helaas zijn deze ook verwijderd. Er was een
ruit met de afbeelding van een krom mannetje bij
een vuurtje. Hij hield een Mariabeeldje aan een riek
geprikt in het vuur. Maar het beeldje wilde niet
branden. Het verhaal werd verteld dat later in de
hele (ongelovige) familie van de man veel mensen
met een bochel werden geboren.

Hoe kwam je op het idee om beelden te gaan
restaureren?

“Het restaureren van de beelden was voor mij een
soort uitdaging”, vertelt Piet, “het is niet mijn vak. Ik
hou wel van experimenteren. Ik had eerder wel
eens iets gedaan met houtsnijden en met gips
werken. Ook tekenen en schilderen is een hobby
van mij. Van beroep was ik tuinder, maar ik had
vroeger naar de bouw altijd al een tekenboek mee.
Als mijn vader zin middagdutie deed in de
veldersboet zat ik te tekenen. Mijn vader kon ook zo
mooi tekenen.”

"Had je van je hobby niet je beroep willen
maken?”

“Dat had ik wel gewild” zegt Piet, “maar ik zag er
geen broodwinning in. Je leven loopt zoals het
loopt, toen ik een jaar of 16 was zei mijn vader:
“Doe dat maar niet, dat is armoe troef.” Ik was enige
zoon en mijn vader was al vrij oud, er moest dus
gewerkt worden.

Er zijn jaren geweest dat ik geen kwast aanraakte,
toen mijn kinderen nog in de box zaten kon ik nog
wel eens wat doen. |k had me voorgenomen: ik
maak elk jaar minstens een schilderij, maar met
kleine kinderen over de vloer kon ik niet schilderen.
Ik moet me goed kunnen concentreren anders lukt
het niet.”

Mariabeeld

Het restaureren van de beelden is eigenlijk
begonnen met het Mariabeeld. Elk jaar in oktober
moet het Mariabeeld van zijn sokkel boven het
Maria-altaar gehaald worden om het een prominen-
te plaats te geven op het priesterkoor vanwege de
rozenkransvieringen in oktober. Dat is een zware
klus met veel risico’s voor zowel het beeld als de
sjouwers. Grote wens was om een 2° Mariabeeld te
hebben op een verrijdbare console.



“Doordat ik af en toe als koster in de kerk bezig ben
kwam ik wel eens in het stookhok bij de verwar-
mingsketel. Jarenlang stonden daar twee gehaven-
de oude beelden verstopt tussen enorm veel troep."
Op last van de brandweer moest al die rommel uit
het stookhok verwijderd worden. Zo kwamen de
beelden weer te voorschijn. Piet vroeg aan pastor
Suidgeest: "Wat moeten we met die beelden?” Dat
wist hij ook niet. Hij wilde ze niet in de tuin zetten,
maar..."

Piet zei tegen pastor Suidgeest: “Ik zie wel kans om
van zo'n engel een Mariabeeld te maken". Pastor
Suidgeest had daar echter geen goed gevoel bij.

Via via hoorden ze dat in de kerk in Wieringerwerf
een Mariabeeld niet meer gebruikt werd omdat een
arm was afgebroken bij een valpartij met het beeld.
Ze waren daar wel vindingrijk, ze stopten in het gat
van de arm een stuk oase en staken daar bloemen
in zodat de mensen in de kerk niet zagen dat Maria
geen arm meer had. Dat was leuk gecamoufleerd.
Op een gegeven moment vond de pastoor dat het
zo niet langer kon en bleef het beeld in de kelder
staan. Uiteindelijk gaf ons parochiebestuur toestem-
ming om het beeld te kopen en kwam het in
Wervershoof terecht. Het Mariabeeld zag er vrese-
lijk vervuild en beschadigd uit maar met gaas en
gips, heel veel geduld en schilderkunst heeft Piet er
toch een prachtig beeld van weten te maken.

Zijn vrouw Jopie heeft met haar hand model
gestaan om Maria weer zo echt mogelijk te krijgen.

Jopie stond model om Maria weer mooi te krijgen
Stookhok

De twee engelenbeelden hebben sinds de sloop
van het altaar in 1966 in het stookhok gestaan.
Waarschijnlijk zijn de beelden zo’n 150 jaar oud, en
komen ze uit Zuid-Frankrijk. Daar is nog de enige
fabriek ter wereld waar heiligenbeelden worden
gemaakt met dezelfde antieke uitstraling. Alleen zijn
ze nu niet meer van steen maar van kunststof. Dat
scheelt enorm in de vervoerskosten.

Moderne kerken hebben die beelden niet meer,
maar oude kerken zoals de onze, stonden vol met
beelden van St. Jozef, St. Franciscus, Maria, H.
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Hartbeeld enz. In de kerk in Westwoud is de oude
stijl nog heel goed bewaard gebleven, dat is
prachtig om te zien.

In Brabant heeft een opkoper een grote fabriekshal
waar opgekochte beelden zijn opgeslagen. Daar
kun je ze voor veel geld weer terugkopen.

Heer, het is goed om hier te zijn

Tegen pastor Suidgeest zei ik: "Als u dat stel weer
in de oorspronkelijke staat in de kerk terug wilt
hebben, dan zie ik daar wel kans toe, vooral omdat
nog éen vleugel bewaard is gebleven. Die is in
spiegelbeeld wel na te maken.”

“Hoe doe je dat?”

“Ik maak eerst een houten frame en stuc ze daarna
met een kunststof pasta. Daarna kun je het in
model snijden net als bij houtsnijwerk."

De eerste engel heeft een doornenkroon.

Het lint van de tweede engel is heel veel werk
geweest, Doordat de engel destijds waarschijnlijk
niet goed in de nis van het altaar paste, heeft men
het eerste en laatste stuk van het lint en een stuk
van de hand afgezaagd. Als je in de kerk zat kon je
dat niet zien. Daardoor en door andere beschadi-
gingen was de tekst gedeeltelijk verdwenen, maar
moest toch in dezelfde stijl herschreven worden. In
de Latijnse bijbel was de oorspronkelijke tekst weer
terug te vinden. “Domine bonum est nos hic esse
(Matthetis 17.4) Het betekent: "Heer het is goed
voor ons om hier te zijn."

In de kerk is deze tekst wel passend maar voor Piet
is het mooi als zo'n beeld de schuur weer uit is. Je
moet er goed om denken. De kleinkinderen mogen
niet voetballen en niet tennissen in de schuur, want
stel je voor...

Dat bestaat niet

Toen Gert op een zeker moment hoorde dat Piet
Brandsen een beeld aan het opknappen was belde
hij Piet en zei: “Je bent daar wel leuk bezig met die
beelden maar je bent nog lang niet klaar. Ik heb er
ook nog een.” “Dat bestaat niet” zei Piet. "Ik heb er
echt een al 35 jaar bij mij in de fietsenzaak staan.”
Dat hield Piet niet voor mogelijk, “ik kom kijken" zei
hij meteen, “daar geloof ik niks van." Piet keek zijn
ogen uit, zo’n mooi beeld.

Jan van Velzen (maker van de dijkwerker) had
Veronica ook al eens bewonderd. Hij vond het ook
een mooi beeld, met een prachtige Griekse kop er
op. Wat zonde dat ze dat toen allemaal weggedaan
hebben. Dit beeld is 150 jaar oud. De beelden
waren er al voordat deze kerk gebouwd werd.

Gert was vol lof over de engelen die Piet geres-
taureerd had en zei: “De tijden zijn nu anders dan
35 jaar geleden, Veronica hoort eigenlijk weer in de
kerk."

Piet Brandsen was meteen enthousiast: zullen we
hem ophalen? Ik zei: “Piet, het is een beeld, ik vind
het prima dat je het opknapt, maar hij blijft van mij.



Ik ben eerst naar pastor Suidgeest gegaan om eens
te praten lk heb een stuk laten opmaken, daarin
staat dat het beeld in langdurige bruikleen naar de
kerk terug gaat, al is het 200 jaar. Maar alleen
onder de voorwaarde dat; als hij weer door een of
andere malligheid uit de gebedsruimte van de kerk
moet, dan eisen wij hem terug. Pastor Suidgeest
moest dat ondertekenen, dat
heeft hij graag gedaan.”

Gert heeft nog een paar foto's
ter herinnering aan zijn
Veronica.

Engelengeduld

De engel van Gert Boos is
door Piet zorgvuldig schoon-
gebrand, de zweetdoek van Christus en de oor-
spronkelijke kleur van het gewaad kwam duidelijk te
voorschijn. Van de oude en de nieuwe situatie heeft
Piet foto's gemaakt. De engel was behoorlijk be-
schadigd en ze was beide vleugels kwijt, miste een
hand en de hele zijkant was eraf.

In de schuur mag ik het beeld bekijken, hij staat er
weer fier en gaaf bij maar nog wel een beetje bleek.
Dat zal de komende weken nog wel veranderen
zodat hij dank zij het engelengeduld van Piet straks
weer in oude glorie in de kerk staat te pronken.

"Ik hoop dat ik met Pinksteren de derde engel klaar
heb. Hij staat nu klaar om geschilderd te worden.
Acrylverf droogt snel, dus dat moet lukken.

De foto's van het herstel van de engelen, hebben
allemaal op het prikbord in de kerk gehangen.

Waar de derde engel komt te staan is nog niet
bekend. Ze hebben eigenlijk passende sokkels
nodig, daar komen ze mooier op uit. Die zijn wel te
maken, maar dat is nog een heel kunstje.

De engel met de doornenkroon staat nu op 2
columbariums op elkaar, dat is een noodoplossing.
De engel met de tekst op het lint staat op een sok-
kel gemaakt van een pilaartie van de oude
communiebank, dat is heel mooi, net of hij niet weg
geweest is. Zo hoort het ook te zijn.

Voor de vierde engel is destijds blijkbaar ook
belangstelling geweest.

4 Wie kan ons de gouden tip
geven waar de vierde engel
gebleven is.

Piet zal het beeld met liefde
restaureren en weer een
mooi plaatsje in de kerk
geven, waar een engel toch
\__eigenlijk thuishoort.

De redactie dankt de beide heren voor hun mooie
verhaal. Wij hopen dat ook de 4% engel nog
gevonden wordt zodat Piet zich weer kan uitleven
met het verfraaien van onze kerk.

Riet Kuin-Ooijevaar
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MORGENLAND

Jouw levensloop ten einde ... volbracht.

Een nieuwe weg ontstaat.

Een brug verbind je naar een nieuwe morgen.
Bestemming die jij gaat

In ongeschonden staat.

De horizon voorbij je ... en toch

Herkenning aangebracht.

Een reis bepaald die van 't begin af vaststaat.
Verweven scheppingskracht

Ontwaakt in al haar pracht.

Een Morgenland waar geen grens wordt
aangegeven.

De Bron gaat op in een kalme eindeloze stroom,
Een uitverkoren droom.

Geef je eraan over ... en volg

De weg die voor je ligt.

De route ligt al in jezelf besloten.

Jouw Waarheid komt aan het licht.

Een Morgenland waar nooit een grens wordt
aangegeven.

De Bron gaat op in een kalme, eindeloze stroom.
Het baant een weg naar de oorsprong van ons
leven.

En niets staat de toegang in de weg, geen enkel
obstakel.

Je hoeft alleen maar met de stroom te gaan.

Jouw leven hier ten einde ... voorbij,

Maar elders leef je voort.

Een droom bewaarheid van begin tot einde.
Een Stem opnieuw gehoord:

‘Vertrouw maar op Mijn Woord'.

Wilma van Ophem

FAMILIEBERICHTEN

IN MEMORIAM

ONZE OVERLEDENEN
Op 26 maart 2004 is in het St.Nicolaas Ver-

pleeghuis in Lutjebroek overleden Nicolaas
(Nic) Hooiveld, op de leeftid van 78 jaar.
Geboren als derde kind in een groot gezin was



er na de lagere school al gauw werk dat aan-
dacht vroeg, zoals in vele gezinnen in die tijd
gebeurde. Handig en vakkundig als hij was zou
het in zijn leven werken worden op de bouw en
in de bouw, gedachtig het gezegde: jong ge-
leerd, oud gedaan.

De aanvangswoorden van de circulaire waren:
'Je koers is verlegd, je wilde nog zoveel maar
had daarvoor niet meer de kracht'. Bewondering
blijft achter voor zijn optimisme en wilskracht tij-
dens een kansloze en oneerlijke ziekte. Sluime-
rend langzaam heeft deze beminde echtgenoot,
vader en opa in moeten leveren aan levens-
kracht. Meer en meer werd dat thuis een pro-
bleem. Een opname in het Nicolaas Verpleeg-
huis werd een jaar geleden noodzakelijk omdat
er meer verzorging nodig was. Je koers is ver-
legd. In die zin waren op de circulaire herken-
baar een fiets en twee schaatsen. Het is herin-
nering aan een sportieve invulling van leven.
Een koers rijden, een tocht maken, dat ging met
een eigen regelmaat. Dat was in deze omgeving
of verder weg. In de wintertijd, als het echt winter
was, was er die andere invulling en liefhebberij:
de schaatsen tevoorschijn halen, tochten maken
met plezier. Het is een herkenbaar beeld temid-
den van anderen die hetzelfde deden en daar-
van hielden. Je koers is verlegd. Deze sportieve
uitdaging aangaan ging niet meer vanwege leef-
tijd, en vooral vanwege een kansloze ziekte.
Dank is uitgesproken voor de goede verzorging
in het Nicolaas Verpleeghuis. Het afscheid was
binnen familiekring, met anderen samen, op 30
maart in het crematorium in Hoorn. Hij moge
rusten in vrede.
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Op 28 maart 2004 is in het
Verpleeghuis in Lutjebroek overleden
Margaretha Jong-Veeken. Zij bereikte de leef-
tijd van 84 jaar. 10 januari 1920 was haar ge-
boortedag, 28 maart 2004 was haar overlijden.
Daartussen ligt haar levensweg met herinnering
aan een zorgzaam en welbesteed leven. De
eerste jaren waren in Wognum. Spoedig volgde
een verhuizing naar Wervershoof. Gehuwd met
Willem Jong volgde het wonen in Zwaag. Na 6
jaar was er een verhuizing naar Wervershoof, in
de Vinkenbuurt. Vader nam de groente- en
vrachtzaak van zijn vader over. Het was er mooi
en dankbaar wonen, omgeven door goede men-
sen. Naastenliefde en saamhorigheid stonden
hoog in het vaandel. Dat was voor moeder een
steun, juist in situaties dat zij in haar moeder-zijn
meerdere keren met verlies te maken kreeg.
Ook de latere woonbuurt aan de Olympiaweg
was zeer naar het zin. Een sterke vrouw, zo

Nicolaas
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werd zij omschreven. Zo was zij, met dank en
respect om wat zij kon dragen en verdragen.
Haar geloof hield haar op de been. Vooral bij
Maria vond zij steun en troost. Naar Kevelaer
ging zij 24 keer. Het gaf haar kracht. De zorg om
haar gezin was groot, vooral voor Anneke in
Leekerweide. Het overlijden van haar man en in
latere jaren van zoon Dirk was voor haar een
slag. Haar veerkracht en verdraagzaamheid
waren bijzonder vanuit een sterk Gods vertrou-
wen. Haar 80ste verjaardag is dankbaar gevierd,
een ware familierelinie. In haar laatste levens-
fase was er een ernstige terugval. Een opname
in het Nicolaas Verpleeghuis werd noodzakelijk.
Ze hoopte op verbetering om nog naar huis te
kunnen en mogen terugkeren. Er kwam stilte
over haar leven. In Avondwake en Uitvaartlitur-
gie hebben we afscheid genomen en haar
gebracht op 1 april naar het kerkhof, in het
familiegraf bij haar man.

Op 6 apnl 2004 is thuis na een kortdurende
ernstige ziekte overleden, op de Ieeftud van 78
jaar, Cornelis Petrus Kok.

Het was in de Goede Week, op weg naar Pa-
sen. Liever spraken we toen van de Stille Week,
met onze stille momenten van verwerking, af-
scheid en verbondenheid samen. Herinneringen
zijn er aan de jaren op Zwaagdijk. Daarmee
verbonden de drie en een half jaar in Indonesig,
met de Zuiderkruis erheen gevaren, vanuit Ne-
derland met vele anderen. Het zijn jaren ge-
weest die blijvend een stempel zouden drukken
op zijn leven, met het opdoen van verschillende
en ingrijpende ervaringen in het Indonesié van
toen. Na terugkomst in Nederland volgde al
gauw de trouwdag, voor altijd verbonden met
Alida Kaag. Er kwam een eigen huis, er kwam
een gezin. Vader Kees was een vakman op de
bouw (anemonen-koning). Hij was gek op tui-
nen. Vroegtijdig kwam er een afkeuring voor het
bouwerswerk vanwege schouderklachten. De
tijd werd overigens ingevuld met genoeg bezig-
heden, hobbies, een bezoek brengen in de om-
geving, enz. Er was aandacht voor kinderen en
kleinkinderen, en voor moeder/oma Kaag. Intus-
sen was er een verhuizing gekomen naar Wer-
vershoof, met vele goede jaren hier. Onver-
wacht was er vermoeidheid en een terugslag.
Onderzoek en behandeling in het ziekenhuis wa-
ren nodig. Er was en er bleef zorg hoe het
verder zou gaan. Onverwacht kwam er stilte,
definitief. Op 10 april, paaszaterdag, was de
Uitvaartliturgie, met daarna de begrafenis op het
kerkhof. Op weg naar Pasen hebben we
gebeden om het licht van de verrijzenis, het licht



van blijvend leven voor deze goede echtgenoot,
zorgzame vader en opa.

Op 11 april 2004 is in het aekenhms in Hoorn op
de leeftiid van 72 jaar overleden: Hillebrand

(Hil) Sneeboer. Zijn overlijden kwam in de
nacht van Pasen, op weg naar het licht van de
Paasmorgen, het licht van verrijzenis en nieuw
leven.

De circulaire sprak van een zorgzaam en
welbesteed leven. Als jongste van het gezin is
Hil hier in Wervershoof geboren, op 31 augustus
1931. Zijn beroepskeuze ging via de tuinbouw-
school naar het tuindersvak. Het opzetten van
een bloembollenbedrijf was aan de S.Koopman-
straat. De uitwerking van zijn droom in een twee-
de fase, beginjaren 80, was een mooi en groot
bedrijf tot stand te brengen met zoon Vincent, op
dit moment op de Molenweg. Het was hard
werken, in drukke tijden met het gezin, met
voldoening. Hil voelde zich thuis bij het ritme van
de seizoenen, vergroeid als hij was met het
Westfriese land. Om hem heen was er het won-
der van de natuur, van groeikracht naar oogst,
de afzet van producten, handel en wandel. Het
gaf genoeg stof voor gesprek met vakgenoten
en goede vrienden, levendig en onderhoudend.
Het plannen van enkele vakantiedagen werd
meer en meer mogelijk. Dat gaf tussen alle
arbeid door voldoening. Opa geworden van zijn
eerste kleinkind gaf diepe vreugde en afleiding.
In zijjn pas begonnen levensavond was een
terugval in gezondheid een nare tegenvaller.
Zorg daarover is er de laatste jaren gebleven,
met de hoop op betere dagen. En die zijn er
gelukkig ook geweest. In de laatste tijd was een
ziekenhuisopname noodzakelijk vanwege pijn
en behandelingen. Op weg naar het licht van de
Paasmorgen kwam er een definitieve stilte over
zijn leven. In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen en hebben we hem
op 15 april gebracht naar zijn laatste rustplaats
op het kerkhof
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Op 20 april 2004 is na een ernstfge ziekte thuis

overleden Karel Jozef Koomen, op de leeftijd
van 58 jaar. Het was een zware slag voor het
gezin en voor familie, voor vrienden en beken-
den. Karel, nog in de kracht van zijn levensjaren.
Sluipend kwam niet lang geleden een ernstige
ziekte tevoorschijn. Na onderzoek in het zieken-
huis was er zorg. Er waren geen mooie berich-
ten waar het ging over herstel. Het was een
domper, een hele verwerking. Snel is in de laat-
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ste levensfase de tijd gegaan van verder moeten
inleveren. En toen kwam er een definitieve stilte
over dit beminde leven als echtgenoot, vader en
opa, als broer en zwager, als buur en goede
vriend. Vandaar de toepasselijke aanvangswoor-
den op de circulaire: 'Het is moeilijk te aanvaar-
den dat je weg bent van ons. Altijd stond je klaar
voor ons en voor een ander. Weinig nemen en
veel geven, altijd hartelijk en warm. Geslaagd
ben je in jouw leven, je hebt ons een goed
voorbeeld gegeven'. De foto van een vracht-
wagencombinatie stond op de circulaire, herin-
nering aan Karel's actieve leven in het intern.
transportbedrijf. Bekend geworden met en in de
woonplaats Onderdijk door vele woonjaren
heen, was er voor hem toch ook een sterke
binding met zijn vroegere woonplaats Wervers-
hoof, geboorteplaats en woonplaats gedurende
de langste tijd van Karel's leven.

De Avondwake was in de kerk van Onderdijk, de
Uitvaartliturgie in de kerk van Wervershoof, de
begrafenis daarna op het Wervershover kerkhof.
Met dank om de betekenis van zijn leven waren
er afscheidswoordem. Zelf drager bij St. Barbara
de laatste jaren werd hij nu zelf gedragen naar
zijn laatste rustplaats Hij moge rusten in vrede.

Op zondag 2 mei 2004 is onverwacht overleden
Piet Laan, op de leeftid van 61 jaar. Het was
een schok, een niet te geloven bericht. Allereerst
voor zijn gezin, voor echtgenote Ina en de kin-
deren, voor zijn zussen en broers, voor verdere
familie en goede vrienden, en voor een wijdere
kring van vele anderen. Er is herinnering aan
een bemind persoon in ons midden: als echt-
genoot, vader, broer, zwager, oom, leerkracht op
de Bangertschool, goede vriend van velen, ver-
enigingsmens, bekend in de gemeenschap. Een
herkenbare typering vinden we als aanvang van
de rouwcirculaire: 'Uit het beste hout gesneden,
een man zo apart. Kon van alles genieten wat hij
zo had. Zo gewoon en niet veeleisend, dat is
Piet, voor altijd in ons hart'. Nog maar kort gele-
den was er het afscheid op school, de Bangert-
school op Andijk, het was september van het
vorig jaar. Er was veel te herinneren en te
vieren, dankbaar terug te kijken en af te sluiten.
In vrije tijd was er nu een gevarieerde invulling
mogelijk, een eigen hobby, een reis, taak in het
verenigingsleven, taak in de liturgie als lezer en
bij een Avondwake, en andere mogelijkheden.
En dan ineens die andere, zo moeilijk te begrij-
pen en zo onverwacht gekomen werkelijkheid
van stilte en verwerking, afscheid moeten ne-
men, troost zoeken. 'Een laatste brief aan een
beminde broer' was in de beide afscheids-



vieringen een 'in memoriam', gedenkwaardig, vol
respect en heel herkenbaar. Met zeer velen
waren we samen. De begrafenis was na de
Uitvaartliturgie op 7 mei op de begraafplaats te
Andijk-West, in het familiegraf bij Truus, met
herinnering aan haar leven en aan haar afscheid
in augustus 1998.

Velden, op de leeftijd van 76 jaar. Het was in de
vroege ochtend van maandag 3 mei, van donker
naar licht, naar het licht van de eeuwige dag. Hij
is gestorven in het huis waarin hij op 22 decem-
ber 1927 geboren is. Herinneringen aan zijn
jeugd zeggen ons dat Piet op school een goede
leerling was met een brede interesse. Hij hield
van lezen, met bijzondere aandacht voor ster-
renkunde. De mens noemde hij de micro-kos-
mos, het heelal de macro-kosmos. Hij zag God
zich manifesteren in vele kleine of grotere onder-
delen van de schepping. Hij zal zijn eigen plaats
daarin gevonden hebben. Zijn meeste aandacht
ging uit naar de bouw, met werk op het land,
alles met de hand, heel zijn leven. Zijn bouw
was bollen en uien. De bouw was Piet en Piet
was de bouw. Werken, dag en nacht. Hij nam er
de tijd voor, hij gaf er alle tijd aan. Als huisgenote
was Riet Ursem in zijn leven gekomen, welkom
en belangrijk voor de goede zorg en verzorging
die zij kon geven in de huishouding van alledag.
En zijn werk ging door als vakman op de bouw.
De laatste jaren heeft hij in moeten leveren aan
gezondheid en levenskracht. Het werken had
veel gevraagd. Hij bleef verbonden met de
natuur, vertrouwd met de wisseling van de
seizoenen, verbonden met zijn omgeving, en -
zo mogen we ons voorstellen - met af en toe een
blik naar de sterren aan de hemel en zijn
gedachten over het heelal. Zo is er stilte over
zijn leven gekomen. In de Uitvaartiiturgie konden
we de lezing horen: ik zag een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. Dit als invulling van zin
gedachten en van zijn diepste verlangens. De
begrafenis was op 6 mei op het parochieel
kerkhof, alhier. Hij moge rusten in vrede.

GEDOOPT

Robbert Adrianus en Kristel Anna, kinderen van Jan
en Karin Ruiter-Pladet.

Charlize Alysha Tina (Charly), dochter van Edwin
Wiepking en Carla Bakker-Kors.
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Joep Paulus, zoon van Kees en Yvonne Houdijk-
Feenstra.

Charlotte Catharina Margretha (Lotte), dochter van
Simon en Jolanda Ruiter-Baas.

Luuk Jan, zoon van Bas Schipper en Mariél Horstink.

Eva Karin, dochter van Johan en Petra Hagmolen of
ten Have-van der Gragt.

Samuél Cornelis Jacobus (Sam), zoon van Nark en
Linda Koomen-Maas.

Marcha Thongma Riet, dochter van Jacco Kooter en
Mot Srirattakun.

Wessel Senna, zoon van John Sijm en Monique de
Blieck.

Een hartelijke gelukwens aan de ouders, een
welkom aan de kinderen binnen onze gemeen-
schap, een blije jeugd van harte toegewenst,
gezondheid en heel veel goeds.

HUWELIJK

John Broersen en Karin Mol,
Edwin Hauwert en Chantal de Blieck.

Een welgemeend proficiat aan onze bruids-
paren, op weg naar een gelukkige levensweg en
toekomst. Twee en twee gaan mensen, de lange
weg van hun leven, in geluk en levensvreugde.
Van harte toegewenst verwulling van deze
woorden.

HUWELIJKSJUBILEUM

Jan en Riet Sneek-Meester.
Theo en Truus Meester-Dekker.
Jan en Annie Beemster-Pronk.
Dirk en Git Kuin-Botman.

Nic en Marie Verlaat-Haakman.

40 jaar:
50 jaar:
50 jaar:
50 jaar:
55 jaar:

Een hartelijke gelukwens aan deze bruidsparen,
met herinnering voor hen aan een bijzondere
dag, een momentopname na vele jaren samen.
Een dag vol dankbaarheid, verbondenheid sa-
men, gelukwensen en levenservaring. Nogmaals
proficiat.

INLEVERDATUM KOPY VOOR
DE VOLGENDE VITGAVE:

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2004

UW CONTACTPERSOON




VOOR DE KINDEREN

DE DRUIVEN VAN OPA

HENK

Opa Henk is boos. Hij heeft een
wijnstok geplant in zijn tegeltuin.
Zo'n wijnstok duurt lang. Wel
drie jaar. Eerst is het een knoest.
Aan die ranken groeien blade-
ren. Maar nog geen druiven. Dat
duurt nog twee jaar. Na een jaar
knopt opa Henk de ranken af.
Dat moet. Het tweede jaar
komen er nog meer ranken. Opa
Henk spant draden. Langs de
schuur en langs de schutting en
tussen de schuur en de schut-
ting. De draden lijken wel een
tent waar je doorheen kunt
kijken. De ranken gaan groeien
langs de draden. Zo groeit de
tent langzaam dicht. Met ranken
en met bladeren, maar nog niet
met druiven. Dat duurt nog een
jaar. Het derde jaar groeien de
ranken weer. De tent is al
helemaal dicht. En nu zijn er ook
druiven te zien. Maar opa Hens
is boos. Op wie of op wat? Niet
op de wijnstok, niet op de
ranken, niet op de bladeren en
zeker niet op de druiven. Opa
Henk is boos op de buurman.
Want de buurman plukt druiven.
‘Ze groeien over de schutting’,
zegt de buurman. ‘Wat in mijn
tuin hangt, is van mij en wat in
jouw tuin hangt, is van jou'. Daar is opa Henk
het helemaal niet mee eens. ‘Je hebt er niks
voor gedaan’, zegt opa Henk. 'Alle druiven zijn
van mij’. En nu zit opa Henk boos op het
bankje onder de trossen druiven. Maar dan
hoort hij iets. En er komt een fles om de hoek.
Aan de fles zit een arm. Het is de arm van de
buurman. ‘Zullen we samen een glaasje wij
drinken?’, vraagt de buurman. Opa Henk krijgt
een rood hoofd. ‘Dan moet ik twee glazen
halen’, mompelt hij. ‘Die heb ik al bij me’, zegt
de buurman. De fles is leeg. Opa Henk zegt:
‘Kom af en toe ook maar aan mijn kant
plukken. Ik heb er toch veel te veel voor mij
alleen’
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