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9.30 uur en 10.00 uur en 's avonds tussen 18.00
uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij
eventueel aan te passen.
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Bezorgadres: brievenbus pastorie

VAN DE REDACTIE

Het niguwe seizoen begint langzaamaan weer op
gang té&komen. Ik hoop dat u er ook weer zin in
heeft om uw taak in de parochie weer op te pakken.
De datum voor Eerste Communie en Vormsel zijn al
bekend, dus de werkgroepen kunnen aan de slag.
Als u onzeker bent of u wel voldoende bent toe-
gerust voor de geloofsopvoeding van kinderen dan
heeft stichting Samuel een leuke cursus voor u in
Hoorn. Zo'n cursus is voor jezelf ook heel beeiend.
Het orgel laat weer van zich horen, op 11 septem-
ber is het Open Monumentendag en Nationale
Orgeldag. Jan van der Leek zal aanwezig zijn om
tekst en uitleg over het orgel te geven, mede door
klinkende demonstraties.

We besteden cok aandacht aan het 25-jarig bestaan
van Nu en Straks. Uit het allereerste nummer hebben
we een mooi verhaal opgedist van pastor Janssen.
Als je het verhaal leest denk je weer met weemoed
terug aan die ‘goede oude tijd', toen de kerken nog
vol zaten.

Verder is er nog een overzicht van alle medewerkers
van de afgelopen 25 jaar aan Nu en Straks en een
interview met een redactielid.

Wij wensen u een goed nieuw seizoen toe

en veel leesplezier
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AGENDA

LITURGISCHE

In’het weekend zijn de vieringen in de kerk:

zaterdag om 19.00 uur,

zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur
Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in 'De Inzet' op:
woensdagavond om 19.00 uur,
de eerste vrijdag van de maand, 's morgens om

09.00 uur.

Op de eerste zondag van de

Maand is er na afloop van de @
viering van 10.00 uur in 'De Inze

gelegenheid om een kop koffie te gebruiken.

Van harte welkom!

11 - 12 september:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:

zondag  10.00 uur:

18 - 19 september:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

25 - 26 september:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met liederen
(Kinder/Jeugdkoor).
Pastor C.Koning.
Eucharistieviering

met Heren van het koor.
Pater P.Peelen.

VREDESZONDAG

Verzorgingshuis

met Regio-koor.
Eucharistieviering met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Pastor J.Suidgeest.
Eucharistieviering

met Herenkoor.
Pastor J.Suidgeest.

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met Kinder/Jeugdkoor.
Groep Wervershoof.
Eucharistieviering

met Dameskoor.

Pastor J.Suidgeest.

2 - 3 oktober:

vrijdag
zaterdag

zondag

9 - 10 oktober:

vrijdag

zondag

16 - 17 oktober:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

23 - 24 oktober:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

30 - 31 oktober:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:
zondag  10.00 uur:

18.30 uur;
19.00 uur:;

10.00 uur:

18.30 uur:
zaterdag 19.00 uur:

10.00 uur:

Verzorgingshuis
Eucharistieviering met
Fanfarecorps St.Caecilia
en Heren v/h koor.
Pastor H.Bollen.
Woord-Communieviering
met Dameskoor.

Groep Onderdijk.

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met liederen (Regio-
koor). Groep Zwaagdijk.
Eucharistieviering

met Herenkoor.

Pastor J.Suidgeest.

WERELDMISSIEDAG

Verzorgingshuis

met Herenkoor.
Eucharistieviering
A.O.W.-Jongerenkoor.
Pastor J.Suidgeest.
Eucharistieviering

met Herenkoor.
Pastor J.Suidgeest.

Verzorgingshuis
Eucharistieviering met
liederen. Pater P.Peelen.
Woord-Communieviering
met liederen
(Kinder/Jeugdkoor).
Pastor M.Voss.

ALLERHEILIGEN

Verzorgingshuis
Eucharistieviering

met Gemengd Kkoor.
Pastor J.Suidgeest.
Woord-Communieviering
met liederen.

Groep Andijk.



OKTOBERLOF

In de oktobermaand is er op
zondagavond het oktober-
lof. Vanuit voorafgaande
jaren kennen we dit samen-
komen in onze kerk. We
bidden de tientjes van de
rozenkrans, afgewisseld
met gebedsintenties. Er is
reden genoeg om te bidden
voor de noden in de wereld
en voor onze eigen
intenties. Er is koorzang en
samenzang. Het Mariabeeld krijgt een eigen
plaats, met passende versiering en kaarsen. Er
is Uitstelling van het Eucharistisch Brood in de
monstrans en zegen. De aanvangstijd is steeds:
zondagavond om 19.00 uur. Van harte welkom
in dit samenkomen, een rustig moment in de
vooravond.

.
0 THEMA VAN
DE MAAND

Ny
EEN NIEUW SEIZOEN

Als het goed is heeft elke vakantie 3 leuke
kanten.

Het begint met de voorbereiding. Het is het
uitzien naar de eerste dag. Steeds dichter komt
de vakantiedatum eraan, met alle zin. Dan is er
de vakantie zelf, van dag tot dag. Plezierige en
welkome invulling: op een camping of boot, in
een huisje of hotel, een trektocht of een eigen
plek, in Nederland of in het buitenland. Rust,
ontspanning, een andere omgeving.

Tenslotte is er, thuisgekomen, de herinnering,
de foto's, de verhalen, een souvenir, een
voldaan gevoel.

Het klinkt reéel als iemand zegt: het kan niet
altijd vakantie blijven. Herkenbaar klinken de
woorden: het is goed om weer thuis te zijn,
vertrouwd en bekend.

Zo mogen we ook tegen een nieuw seizoen
aankijken en aan 3 kanten denken.

Het begint met de voorbereiding, we maken een
start. We pakken de draad weer op met een stuk

inzet. We komen anderen tegen met dezelfde
intentie, herkenbaar. We hebben elkaar ook echt
nodig. Dan is er het seizoen zelf. Laten we
hopen en eraan werken: met een waardevolle
invulling, met onmisbare medewerking van vele
anderen. Het gaat om activiteiten die de moeite
waard zijn en voldoening mogen geven.
Tenslotte, we mogen op het eind van het
seizoen terugkijken, hopelijk met een voldaan
gevoel, tevreden. (We komen dan weer in
vakantiesfeer terecht; zover is het natuurlijk nog
lang niet, want we beginnen pas!)

Een nieuw seizoen staat er voor ons. De eerste
repetities en enkele bijeenkomsten zijn er al
geweest. De scholen zijn begonnen. We zijn
weer thuis na de vakantietijd die dicht achter ons
ligt. Ock de kerk mag ons weer een vertrouwd
thuisgevoel geven in de vieringen van het
weekend of op andere momenten. Deze uitgave
van 'Nu en Straks' neemt ons bij de hand naar
een begin, naar de start van een nieuw seizoen.
Laten we met de nodige inzet op weg gaan. Met
een stuk samenwerking, belangstelling en eigen
inbreng kan er veel goeds tot stand komen, als
een waardevolle en onmisbare bijdrage voor de
gemeenschap hier. Dank voor dat alles, met de
wens van een goede start, gericht naar een
goed seizoen.

Pastor J. Suidgeest

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN HET
PAROCHIEBESTUUR

In ons blad 'Nu en
Straks' is 'Nieuws van
het  Parochiebestuur’
een vast onderdeel. Het
is bedoeld als infor- =
matie, als een stuk verantwoording naar buiten
toe.

Het Parochiebestuur vergadert eenmaal per
maand, in principe op de tweede maandag van
de maand. In de vergadering komen de grote
linen van het parochieleven samen: de
pastorale taakvelden en verschillende materiéle
zaken zoals onderhoud, financién, werk in en
rond de kerk. Het bestuur bestaat uit 9
personen, aangevuld met een notulist.




In de volgende uitgave van 'Nu en Straks’
nemen we de draad weer op met een Kort
verslag van activiteiten, plannen, bijzonder-
heden, enz.

In augustus hebben we op informele wijze met
veel dank afscheid genomen van twee leden
binnen het bestuur: van mevr. Hilda Lakeman-
Ettema en van dhr. Hans Verlaat. Hun termijn
van 2x4 jaar was verstreken. In hun opvolging
(al eerder genocemd) heten we welkom: mevr.
Karin Gitzels-Grent en dhr. Gerrit Breg. Een
welkom met alle vertrouwen, goede wensen en
voldoening.

Er is al eerder wat gezegd over de buiten-
restauratie van de pastorie: gevel, kozijnen, enz.
Van het Bisdom is inmiddels toestemming
(machtiging) ontvangen om hiertoe over te gaan.
Het gaat om een restauratieperiode van
ongeveer 6 weken, aanvang vanaf september.
We houden U op de hoogte.

NIEUWS van het ORGELFRONT
Fgﬂ:; IO SRS e B . . . ? b .

Op zaterdag 11 september a.s. is het niet al-
leen Open Monumentendag maar ook Natio-
nale Orgeldag. Het is nu voor het derde
achtereenvolgende jaar dat gelijktijdig met
Open Monumentendag ook de Nationale Or-
geldag wordt gehouden. De Nationale Orgel-
dag is een van de activiteiten van de Vere-
niging Nederlands Platform voor Orgelkunst en
-cultuur.

Deze vereniging werd opgericht op 10
november 2001.

De doelstelling van de vereniging is "...het
scheppen van voorwaarden voor bundeling
van bestuurlijke, organisatorische en artistieke
capaciteiten...waardoor de Nederlandse orgel-
cultuur op een levendige en volwaardige wijze
deel kan (blijven) uitmaken van de nationale en
internationale cultuur en maatschappij".

Op zaterdag 11 september zal niet alleen de
Werenfriduskerk voor bezichtiging geopend
zijn, ook het orgel zal voor publiek nader
zichtbaar en hoorbaar zijn. Vanaf 13.00 uur is
organist Jan van der Leek aanwezig om aan
belangstellenden tekst en uitleg over het orgel
te geven, mede d.m.v. klinkende demon-
straties.

Het orgel in de Werenrfriduskerk leent zich
goed voor verschillende stijlen orgelmuziek.
Om 15.30 uur zal Jan van der Leek een
programma ten gehore brengen met muziek
van o.m. Bach, Franck en Mendelssohn.

In het afgelopen voorjaar hebben enkele
concerten plaatsgevonden op ons orgel.

Op 23 mei i.h.k.v. de jubileumviering van het
125-jarige Herenkoor.

Op 27 juni werd een concert gegeven door
vader en zoon Hoogenberg.

Mede naar aanleiding van de enthousiaste
reacties hierop is inmiddels de "Werkgroep
Orgelconcerten Werenfriduskerk  Wervers-
hoof" in het leven gercepen. De werkgroep
bestaat uit Aad Goossens, Wil Sijm en Jan van
der Leek.

De leden van de werkgroep zijn overtuigd van
de wenselijkheid om door middel van
concerten het prachtige orgel in de
Werenfriduskerk meer bekendheid te geven.
Voorlopig zullen jaarlijks drie concerten worden
georganiseerd. Vanwege de conditie van het
orgel als gevolg van de klimatologische
omstandigheden zullen deze concerten worden
gehouden in de periode april tot en met
oktober, te beginnen in 2005.

Nu eerst de Nationale Orgeldag op 11
september tussen 13.00 en 17.00 uur, met om
15.30 een orgelbespeling door Jan van der
Leek, organist van de Werenfriduskerk.

WESTFRIESE BEDEVAART

Dit jaar is de Westfriese Bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo op zondag 19
september 2004.

Om kwart over twaalf begint de plechtige
Eucharistieviering. Mgr. J. van Burgsteden,
hulpbisschop van Haarlem, is hoofdcelebrant en
predikant. De zang wordt verzorgd door het
parochiekoor uit de Goorn.

Om kwart over twee is er Uitstelling van het
Allerheiligste met stille aanbidding en om kwart
over drie is er het bidden van de rozenkrans.
Om drie uur begint het plechtig Lof met
Sacramentsprocessie. Voorganger is Vicaris A.
Hendriks uit Heemstede.



Het fanfarecorps uit Zwaag begeleidt de liederen
tijdens deze viering.

In de middag is er gelegenheid om het
Sacrament van Boete en Verzoening te
ontvangen. In de kerk hangen posters met o.a.
informatie over aparte treintijden.

VOOR IEDEREEN DIE MET GELOOFS-
OPVOEDING VAN KINDEREN HEEFT TE
MAKEN.

Stichting Samuel organiseert een cursus van 6
dinsdagavonden voor mensen die actief (willen)
ziin  met kinderwoorddienst, gezinsviering,
1° Heilige Communievoorbereiding, Kinder-
katecheseclubs, geloofsopvoeding etc.

U leert op een eenvoudige, plezierige manier
meer over het R.K. geloof.

De cursus is op dinsdag 21 september, 5 en 19
oktober en 2, 16 en 30 november,

Plaats: H. Engelbewaarderskerk, Joh. Post-
straat te Hoorn. Deze is heel makkelijk te
bereiken vanaf de provinciale weg en er is
voldoende parkeergelegenheid.

Er wordt een vergoeding gevraagd van € 40,00
per persoon, vanwege de kosten voor huur,
koffie en de reis van de medewerkers. Eventueel
kunnen de kosten worden vergoed door uw
parochiebestuur.

U kunt meer informatie lezen op
www.stichtingsamuel.nl
Downloden is mogelijk.

U kunt ons ook bellen: van 10.00 - 13.00 uur
(ma. en do. 013-5285981)

(di. wo. en vr 073-6576530)

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Stichting Kinder- en jeugdwerk Samuel
G)

JEUGD EN JONGERENHOEK

EERSTE COMMUNIE

Beste ouders van de
aanstaande eerste com-
municantjes. Het duurt
nog even maar toch leek
het ons goed om de data
van de voorstellmgsmenst en de eerste
communiedag alvast aan u door te geven. De
voorstellingsdienst is op zaterdag 5 maart 2005

en de eerste communiedag is op zondag 24
april 2005. Over enkele maanden ontvangt u
van ons een uitnodiging voor de eerste
ouderavond.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep eerste communie.

VORMEN

In september gaat
de werkgroep weer
beginnen met de
voorbereidingen
voor het vormen.
Dit is bestemd voor
de kinderen die op
zaterdag 9 april
2005 gevormd gaan worden. De kinderen (en
hun ouders) die met de voorbereidingen mee
willen doen en geen onderwijs volgen op de
basisscholen in Wervershoof, kunnen contact
opnemen met
Carolien Ruiter, tel.:

582350.

Werkgroep Vormen

JEEPEE 2002

Eerste avond op 10

oktober.

Het stedenspel: 27
kinderen en 7 bege-
leiding. Een leuke
avond die goed ver-
liep. Er werd door
iedereen lekker mee
gedaan. Het was
alleen jammer dat we
niet in onze eigen
ruimte zaten want deze ruimte was voor het
mooie te klein. Vooral het mummie maken,
sloeg erg aan en het spekken eten was
favoriet. Kortom een geslaagde eerste avond.

Tweede avond op 7 november.

Schaapjes kijken: 37 kinderen en 8 bege-
leiding. Ja wel, schaapjes kijken bij de firma
Verduin. Dit was voor ons als begeleiding een
mooie rustige avond want Irma en Nico gaven
een rondleiding door hun zeer interessante
bedrijf. Zij hebben het hele jaar door lammetjes
en dus ook melk. Zij melken de schapen
tweemaal per dag en deze melk wordt weer
voor schapenkaas gebruikt. Dat maken zij zelf



en er gaat een groot gedeelte van de melk
naar Winkel waar een kaasmakerij is. Na het
hele bedrijf gezien te hebben, mochten we nog
bij Irma en Nico in huis een glas fris en een
zakje chips nuttigen. De kinderen gingen om
halftien voldaan naar huis en de begeleiding
genoot nog even na met een borrel en een
stukje kaas. Een zeer geslaagde avond. Irma
en Nico nogmaals bedankt.

Derde avond op 19 december.

Kerstavond in de Pub. en maar 19 kinderen en
8 begeleiding, dat viel wel heel erg tegen. We
mochten net als vorig jaar de Pub weer
gebruiken om een mooie avond te verzorgen,
als er dan maar 19 kinderen komen, door
viteenlopende redenen, dan is dat echt
jammer. Maar goed, niet getreurd, degenen die
er wel waren hebben erg genoten, onder de
goede begeleiding ven een echte D.J. en een
heuse bardame. Het was allemaal zeer goed
geregeld door Rens en zijn gezin. Nogmaals
van harte bedankt. We hopen dat er volgend
jaar meer kinderen zijn en dat het weer in de
Pub gevierd kan worden. Het feest was om
halftien afgelopen en een ieder ging met een
goed gevoel naar huis.

Vierde avond op 16 januari.
S.0.A.-voorlichting: 15 kinderen en 7
begeleiding. Ja, S.0.A.-voorlichting, wat mag
dat dan wel betekenen? Nou: Seksueel
Overdraagbare Aandoeningen. Voor deze
avond hadden wij iemand uitgenodigd van de
GGD om aan ons het een en ander uit te
leggen over S.0.A.’s. Dat is goed gelukt want
degene die er waren, stelden zeer veel en
nuttige vragen. Ze kwamen met opmerkingen
daar wij, als begeleiding, soms niet eens het
antwoord op wisten. Het zit dus wel goed met
de jeugd. Ze zijn niet gek als het over S.0.A.'s
gaat. Ook wij, als begeleiding, staken er nog
wat van op. De spreekster had beeldmateriaal
mee waarop zij dingen liet zien, zeer leerzaam.
Aan het eind van de avond mochten de
jongens tegen de meiden een spel doen. De
meiden wonnen. Zij kregen een sleutelhanger
en de boys kregen iets anders. Een zeer
leerzame avond waar we met z'n allen wat van
hebben opgestoken.

Vijfde avond op

13 februari.

Naar de politie: 21 kinderen en 10 begeleiding
(ook chauffeurs). Jawel, we gingen met het
nodige vervoer naar het politiebureau in Hoorn.
Daar kregen wij eerst tekst en uitleg van dhr.

Oudeman en zijn collega
over het hoe en wat bij de
politie Hoorn, Hierna wer-
den wij in twee groepen
gesplitst en gingen we een
toer door het bureau ma-
ken. Van de meldkamer tot
de gevangenis aan toe.
Deze wordt overigens al-
leen voor tijdelijk opvang
gebruikt.

Het werd ons duidelijk uit-
gelegd want niemand had
vragen. We werden ook
nog getrakteerd op cola,
sinas met een dikke koek.
Lekker hoor. Aan het eind
van de avond kreeg ieder
nog een pen, stickers en
een folder mee naar huis.
Kortom een leerzame a-
vond die voor iedere groep
is aan te raden. Houd er
wel rekening mee dat er
maar een groep per jaar
heen kan, want ook zij zijn
gebonden aan een budget.
Alle chauffeurs nogmaals
van harte bedankt.

Zesde avond op 12 maart.

Spellenavond: 15 kinderen en 6 begeleiding.
Een rustige avond die gevuld werd met het
spelen van diverse spellen. Hier kunnen we
kort over zijn: degenen die er waren, gingen in
groepjes allerlei spellen spelen en vermaakien
zich uitstekend.

Zevende avond 9 april.

Ans Buysman: 21 kinderen en 8 begeleiding.
Deze avond stond in het teken van spiritisme.
Ans kan namelijk stemmen horen en je
daarmee sturen. De kinderen en ook wij waren
zeer geinteresseerd in wat zij te vertellen had.
En dat was veel, zij vertelde wat zij zelf had
meegemaakt en hoe ze andere mensen had
mogen helpen. Ook mocht iedereen nog een
tekening inkleuren en daaruit kon Ans dan
dingen zien die je zou kunnen veranderen om
wat steviger in je schoenen te staan. Dit
maakte op de kinderen zo'n indruk dat we tijd
tekort hadden en Ans zelfs na afloop buiten
onder de lantaarnpaal tekeningen aan het
bekijken was. Het was een zeer leerzame
avond voor ons allemaal en Ans nogmaals
bedankt.



Achtste en laatste avond.

Een speurtocht met slechts 11 kinderen en 6
begeleiding. Na een gedegen voorbereiding
(Peter Groot had een nieuwe speurtocht
gemaakt met nieuwe foto's) konden we toch
met twee groepjes beginnen. Het was droog
maar het waaide hard en dat merkten we bij de
loopbrug bij het ‘Vooroeverstrand'. Wij moes-
ten daar oversteken maar de wind deed de
golven hoog opwaaien, dat liep één van de
jonge dames op. Zij kreeg een flinke golf over
zich heen (wij lachen natuurlijk). We konden de
tocht toch voortzetten en na onderweg een
lekkere versnapering te hebben gehad, kwa-
men we moe maar voldaan weer terug in
Wervershoof. We namen afscheid en wensen
elkaar een prettige zomer.

in oktober beginnen we weer fris aan het
nieuwe seizoen. Tot dan!

Met zeer vriendelijke groeten Pé Kuin.
)

ERK EN SAMENLEVING

VREDESWEEK -
SEPTEMBER 4

0
Vredeszondag is dit jaar
op zondag 19 september,
tevens begin van de
Vredesweek. Als thema is voor dit jaar 2004
gekozen: '(Be)wegen naar vrede, stappen tegen
geweld'.
Op zaterdag 18 september vindt in Zwolle de
landelijke Vredesmanifestatie plaats van IKV en
Pax Christi.
Voorafgaand aan deze manifestatie is er in
Zwolle een Vredeswandeling.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.ikv.nl of www.vredesweek.nl of contact
opnemen met het IKV, Noortje van Gorp of Dion
van den Berg, tel.: 070-3507100.

Dichterbij huis organiseert de plaatselijke Raad
van Kerken een avond in de Vredeswerk, en wel
op dinsdag 21 september a.s.

Plaats van samenkomen is een van de zalen
'Onder de toren' van de Gereformeerde kerk aan
de Middenweg, te Andijk. Het aanvangsuur is
20.00 uur.

De leiding van deze avond is in handen van
Mevr. Josephine Wilschut uit Enkhuizen. Zijj is
verbonden aan de Stichting Classicaal Vor-
mingswerk en het Protestants Dienstencentrum

Noord Holland. We hebben goede herinneringen
aan haar zoals zij een boeiende invulling weet te
geven aan het zo belangrike thema van de
vrede, met alles wat daarmee samenhangt. Wi
staan daar zelf niet los van. Vandaar een
hartelijk welkom op deze ge-noemde avond in
de komende Vredeswerk.

Raad van Kerken,
Andijk-Onderdijk-Wervershoof-Zwaagdijk.

PCI

Even geld opnemen.............
niet voor iedereen vanzelfsprekend!

Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk
dubbeltje moeten omdraaien.
Elke dag weer moeten denken wat kunnen we
nu weer besteden aan eten.

Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.

Mede dankzij uw financiéle hulp, is het PCl in
staat om deze mensen te helpen,
Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons
rekeningnummer 36.89.50.654
t.n.v PCl Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw M. Ruijter
telefoon: 0228-583969

Onder het motto ‘toekomst een gift’ stelt
Wereldmissiemaand de ontwikkelingen in Zuid-
Afrika centraal. In 1994 kwam daar een einde
aan het apartheidsregime. De anglicaanse



bisschop Desmond Tutu bracht met zijn
waarheids- en verzoeningscommissie de
gruweldaden die onder de blanke minder-
heidsregering waren gepleegd aan het licht. De
bedoeling: een proces van verzoening en
vergeving op gang brengen om samen te
bouwen aan een nieuwe toekomst.

Die nieuwe toekomst wordt inmiddels be-
dreigd: de aids-epidemie heeft zich uitgebreid
tot maar liefst tien procent van de bevolking en
een groot gedeelte van de zwarte bevolking
woont nog steeds in enorme krottensteden.
Met name religieuzen, zowel van het land zelf
als missionarissen, zijn actief in aids-klinieken
en townships om de nood te helpen lenigen.
Daarmee geldt de katholieke Kerk als de
grootste niet-gouvernementele hulporganisa-
tie.

Het proces van verzoening in Zuid-Afrika is
nog lang niet afgelopen, onderhuids tiert
racisme nog welig en de criminaliteit behoort
tot de hoogste ter wereld.

Midden in die samenleving staat de katholieke
Kerk. Wereldmissiemaand roept op om deze
Kerk te steunen, moreel en financieel, zodat zij
de uitdagingen die haar worden gesteld vol
vertrouwen aan kan.

Het weekend van 2-3 oktober wordt gevierd als
Wereldmissiedag van de Kinderen. Speciaal in
de liturgie van 16-17 oktober, Wereldmissie-
dag, vraagt Missio aandacht voor Zuid-Afrika.
Wie daarnaast rechtstreeks donateur wil
worden, kan een gift overmaken op giro 1566
ten name van Wereldmissiemaand, Den Haag.
Missioc maakt deel uit van het internationale
solidariteitsnetwerk van de katholieke Kerk, 00k
bekend onder de naam pauselijke missiewerken.
Missio ondersteunt in de Derde Wereld de opbouw
van katholieke geloofsgemeenschappen, pastorale
opleidingen en kinderen uit de kwelsbaarste
groepen van de samenleving. Zie ook:
www.missio.ni,

MISSIE-ZENDINGSKALENER 2005

KONINGSKIND WORDT
AMBASSADEUR VOOR
AFIRKA

In Nigeria werd hij ge-
boren als een konings-
kind. Hij werd opgeleid tot
een begaafd kunstenaar.
Zijn schilderijen laten zien
wie Afrikanen zijn en uit
welke inspiratie ze leven.
Toyin Loye wil in

Nederland een ambassadeur zijn voor het Yo-
rubavolk dat hij achterliet. Dertien van zijn bij-
zondere schilderingen sieren de Missie-
Zendingskalender 2005.

In de keten van het leven;, Wereldbeeld van
een Afrikaan.

Kleinere wereld.

Grenzen vervagen door de globalisering en
moderne technologie. Sociale verschillen wor-
den ons steeds duidelijker, net als de scheiding
tussen arm en rijk en tussen rassen en religies.
Veel schilderijen van Toyin Loye hebben
daarop betrekking. Ze beelden de bijna natuur-
lijke behoefte uit van mensen zich te verplaat-
sen wanneer de omstandigheden erom vragen.
Dat valt minder zwaar, omdat ze bijna geen
afscheid hoeven te nemen van hun geboorte-
land. Televisie, radio, mobiele telefoon en
internet maken de wereld kleiner.

Positief beeld.

Via zijn werk gaat Loye met ons in gesprek. Hij
geeft een positief beeld van Afrika en zijn eigen
Yorubacultuur. ‘Ik laat zien waarvan Afrika
leeft. Ik eerde er bidden, eer bewijzen aan de
mensen die ons voorgingen en contact leggen
met de machten en krachten die in die
onzichtbare wereld leven. Schilderen verbindt
mij spiritueel met mijn volk en de Schepper.’
Culturele rijkdom.

Toyin Loye is een moderne vertegenwoordiger
van de oude Afrikaanse kunsttraditie, die hij
met respect koestert. Zijn werk zit geworteld in
de culturele rijkdom van Afrika. Hij is een
succesvolle middelaar voor een vruchtbare
dialoog tussen verschillende culturen.

Keten van het leven.

De Missie-Zendingskalender laat zien dat door
missie de wereldkerk een zeer pluriforme
gemeenschap werd. Afrikanen willen geloven
als Afrikanen. Zij nodigen ons uit plaats te
nemen in de keten van het leven.

De Missie-Zendingskalender is voor € 6,- te
koop bij de missiewerkgroep:

fam. J. Neefjes,
Dorpsstraat 202, Wervershoof, tel: 581579.
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LOURDESFONDS

Even een berichtie van
het Lourdesfonds. Het
bedevaartseizoen zit er
bijna op. Toch kijken we
alweer veooruit. Voor onze
trouwe donateurs melden
wij dat de acceptgiro-



kaarten waarschijnlijk in oktober bij u in de bus
liggen. Door omstandigheden is het vorig jaar
een beetje fout gelopen. Onze excuses
daarveor. Wij hopen dat de donateurs ons
trouw blijven. Degene die het afgelopen jaar
weer geld gestort hebben, willen wij bij deze
hartelijk bedanken.

Mensen die ons werk eenmalig willen steunen,
kunnen een gift overmaken. Ons gironummer
is: 1681575, t.n.v. Lourdesfonds nationale
bedevaarten afdeling Wervershoof.

Secretariaat Th. De Wit, Kaagweg 16,
1693 GD Wervershoof.
Bij voorbaat onze hartelijke dankt.

Namens het Lourdesfonds,
Hilda Neefjes.

SPIRITUALITEIT

BAD

Lourdes. Een zonnige dag. Op weg naar de
‘piscines’, de baden met bronwater uit de grot
waar Maria verschenen is. Een van mijn
tafelgenoten in het hotel heeft er enthousiast
over verteld. Ze heeft al drie keer zo'n
onderdompeling ondergaan. We zien haar met
de dag opbloeien. 1k overwin  mijn
aanvankelijke aarzeling en ga op weg.

Lourdeslied

In het Domaine de Sanctuaires, even voorbij
de grot, zitten bij de afdeling heren lange rijen
te wachten. Dan volgen de dames, die nog
talrijker zijn. Ik schuif aan. Het is warm. Af en
toe knikken we elkaar bemoedigend toe.
Vergeten onze rol als vrouwen van de wereld.
Sporen van arrogantie en scepsis smelten hier
weg door een Aanwezigheid die sterker is dan
ons kleine zelf.

Afwisselend wordt er in diverse talen de
rozenkrans gebeden en het Lourdeslied
gezongen. Er komt een groep invalide kinderen
in rolstoelen aan, begeleid door brancardiers in
uniform. Ze krijgen voorrang. Gelukkig! -
Maria, moeder, help die kinderen, ze zijn nog
zo jong en kwetsbaar.

Vertrouwen

Eindelijk is het zover. Ik mag naar binnen. Een
van de vrijwilligsters in een blauw jasschort
heet me vriendelijk welkom en geeft de nodige
aanwijzingen. Even later sta ik met een
badcape om voor een stenen kuip met het
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gewijde stromende water. In vertrouwen geef ik
me over. Dan gaat alles heel viug. Vaardige
handen aan weerszijden dompelen mij in de
bron, terwijl er om mij heen gebeden wordt. Ik
bid mee.

Als ik weer buiten kom, hef ik mijn
gezicht naar de zon. = Dank u Maria, dank u
God! Langzaam loop ik naar de overkant van
de Gave om me aan te sluiten bij de
Sacramentsprocessie waarvoor de mensen
zich in groten getale verzamelen. |k voel me
gelukkig, geborgen en gedragen. - Notre
Dame de Lourdes, mercil

Louise Leneman (uit: parochiebladenservice)

J
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In mei 1979 werd het 1°* nummer van Nu en
Straks uitgegeven.

Uit het eerste nummer hebben wij het redactie-
stukje gehaald om te laten zien wat het idee
was achter een nieuw parochieblad en het
Pinksterverhaal van pastor Janssen, gewoon
omdat het een mooi verhaal was.

Van de redactie

Véor u ligt het eerste nummer van ons nieuwe
parochieblad. U zult zich wellicht afvragen waarom
nu zo'n blad moet worden verspreid.

De reden hiervan in het kort, is deze:

Er is in de katholieke kerk van vandaag, zoals u
allen zult weten een ontwikkeling gaande om de
leek intensiever mee te laten denken en werken
met het pastorale werk.

Om deze ontwikkeling goed te laten veriopen is het
o.a. nodig met elkaar te communiceren. Eén van de
vormen van communicatie is het geschreven woord.
Het is in de bestaande bladen in ons dorp niet
mogelijk dit goed tot zijn recht te laten komen.
Daarom heeft het kerkbestuur, in samenspraak met
‘de denkgroep’, besioten zelf een blad uit te geven,
waarin dit wel kan.

ledereen die meent iets te hebben waarmee hij/zij
anderen kan informeren of iets wat ter discussie
kan worden gesteld, wordt opgeroepen dit via dit
blad te doen.

Dit kan betrekking hebben op het geloof zelf, maar
0ok op het functioneren van de kerk.

Daarnaast zaken of problemen van school, vereni-
ging of maatschappij.



Er bestaat ook mogelijkheid te reageren op
artikelen die in dit blad hebben gestaan. Deze
reacties zullen, voor zover mogelijk, zonder naam
worden gepubliceerd,

Ancnieme reacties worden niet opgenomen.

Tot zover het redactiestukje. Of er destijds veel
reacties gekomen zijn op de artikelen of dat er
zaken ter discussie zijn gesteld is ons niet bekend.
Wel weten we dat in de loop van deze 25 jaar heel
veel mensen zich in allerlei werkgroepen hebben
ingezet om de parochie levend te houden en ook
hun steentje hebben bijgedragen om ons parochie-
blad in stand te houden.

En dan nu het Pinksterverhaal van pastor Janssen.

Elk jaar met
‘Pinksteren
denk ik

eraan
terug....

Waaraan?

Het was zaterdag voor Pinksteren, ruim 10 jaar
geleden (het was +/- 1968).

Ik had van ‘s morgens 8 uur tot s middags 1 uur
lesgegeven. Dat moest toen nog op zaterdag. Ik zie
de leerlingen van 4 HAVO nog zitten en van 5 HBS.
Het moesten gesprekken worden over Pinksteren.
Maar het vuur kon ik niet ontdekken, bij de leer-
lingen niet en bij mezelf niet. Zij waren vol van hun
naderend eindexamens en proefwerken, maar niet
van de Geest. En ikzelf was vol van: een paar vrije
dagen in het vooruitzicht.

Donderdag en vrijdags had ik 2 maal vier klasse-
missen gehad. Tweemaal 4 eucharistievieringen op
1 ochtend, met de leerlingen van de brugklassen.
Dat wilden ze graag en organisatorisch was het niet
anders waar te maken. Elke keer pepte ik mezelf op
voor zover dat mogelijk was, om te voorkomen dat
de jongelui zouden zeggen: ‘Kreeg ie maar de
Geest of gaf ie maar de geest...”

Maar nu was het zaterdagmiddag.

Een paar Pinksterdagen heerlijk vrij, vrij van lessen
en vrij van vieringen.

In de auto op weg naar de camping, waar enkele
familieleden al in een zomerhuisje zaten en waar ik
met Pinksteren logé mocht zijn.

Het was 's avonds 5 uur dat ik arriveerde, viakbij de
grens ergens boven Arnhem.

Het was druk op de wegen, Pinksterdrukte... Maar
ik was er, heerlijk.

Vakantiepakkie aan en prachti weer. Lekker
koppie koffie op het terrasje van de bungalow en
daarna een pot bier. Wie deed me wat?

Het terrein was vol, zei mijn familie, maar je had het
niet in de gaten.

Een paar duizend mensen. Ik was er nooit geweest,
maar een van mijn priesterbroers wel. Het jaar
daarvoor.
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Hij had toen eucharistie gevierd, wist ik dat, maar
de beheerder van de camping wist het wel.

Hij had het goed onthouden: vorig jaar was er bij die
familie een pater en.... Hij zou er nu wel weer zijn.
Maar hij was er niet.

“Jammer’, zei hij tegen mijn zussen, “erg jammer.
We zitten hier 7 of 8 km van een katholieke kerk.
Velen willen er morgen heen, maar vinden de
afstand wel erg bezwaarlijk of hebben geen
vervoer.

Ik heb stad en land afgebeld voor een priester,
maar kan nergens slagen”.

En de mensen hier vragen maar voortdurend: “Is er
morgen nog een kerkdienst baas?”

Bij het horen hiervan heeft een van mijn familie-
leden toen gezegd: “vanavond komt er wel een
andere broer en die, hij is wel geen pater, kan het
ook wel...”

Eerlijk als ze waren, vertelden ze me dit na een half
uurtie en ze zeiden ook: “straks komt de beheerder
om te vragen of je morgen hier voor wilt
gaan”...stilte....

Hadden ze verdorie maar niets gezegd.

Was je eens een keer vrij... Ze kunnen me meer
vertellen. Even daarna stond de baas voor me.
“Bent u priester?”

En ik kreeg het hele verhaal te horen

Ik ging door mijn knieén.

Morgenochtend om 9 uur kerkdienst.

Blij als die man was.

Even daarna werd het overal omgeroepen, weg
vrije avond...

Ik trok me terug, had geen tekst bij me, maakte wat
aantekeningen en gebeden op bij elkaar
gescharrelde papierties en sliep die nacht
allesbehalve rustig.

De volgende morgen stond ik bij een grote keet van
golfplaten. Er was ruimte voor een paar honderd
mensen.

Hef was halfnegen.

Kinderen kwamen al heel gauw naar me toe.
Binnen de kortst mogelijke tijid waren er wel 10
misdienaars, vaders kwamen naar me foe, ze
wilden de lezingen wel doen. Eén had zelfs een
bijbellje mee.

Moeders kwamen: wij zullen zingen, er werd een
koor gevormd.

De baas had wat stencils met liederen.

Ik begon er schik in te krijgen.

10 voor negen zat de tent hartstikke vol...vol en nog
eens vol.

Deuren open, de rest moest buiten staan.

Ik had er spijt van me zo voorbereid te hebben die
avond tevoren, want de vonk sloeg over.

Het is mijn mooiste Pinksterviering geworden die ik
ooit heb mogen meemaken. Allemaal vreemde
mensen voor elkaar, maar één in enthousiasme.
“Afkomstig uit alle volkeren onder de hemel..." zo
stond in het Pinksterverhaal. Parten, Meden en
Elamieten, bewoners van Mesopotamié, van Judea
en Kappadocié, van Pontus en Asia, enz enz. van
Den Haag en Amsterdam, van Assen en
Groningen..



Zij verstonden elkaar.

Het werd eén groot Pinksterfeest, biddend, zingend,
vierend..,

Geweldig.

En dankbaar dat die mensen waren....

“Morgen ben ik er ook nog™ heb ik aan het einde
van deze viering gezegd.

En zij waren er de volgende dag ook weer,
allemaal....

Ja, elk jaar weer met Pinksteren denk ik eraan
terug, heel dankbaar...

Pastor A. Janssen.
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Ja, dat was een verhaal om warm van te wor-
den. Inmiddels zijn we 25 jaar en ruim 160
nummers Nu en Straks verder. Er is in de loop
der jaren veel veranderd, maar ook veel werk
verzet door redactieleden en andere mede-
werkers. Daarom leek het ons leuk om als
waardering hun namen in dit jubileumnummer
nog eens te noemen.

Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats
voor alle schrijvers van de stukjes in het paro-
chieblad. Vanuit de vele werkgroepen werden
regelmatig berichtjes verslagen of gedichten
ingezonden. Voor een goed en leesbaar paro-
chieblad was ieders inbreng heel waardevol.
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Een overzichtje van redactieleden aan het parochieblad in de afgelopen 25 jaar.

De redactie bestond uit:

Jacques Verlaat tot juni 1980

Kees Kruyer tot november 1980,

Theo Breg tot december 1985.

De 1° bezetting wisselde als volgt:

Aat Breed-Veldman van januari 1980 tot
september 1989:

Wil Dudink van juni 1981 tot juni 1985

Willy Nieuweboer-Goossens van november
1882 tot januari 1986

M. Rood-Stutje van november 1985 tot april
1986

Hilda Neefjes-Goossens van februari 1986 tot
juni 2000

Riet Kuin-Ooijevaar van maart 1986 tot 2004
Efly Neuvel-Hauwert van december 1989 tot
oktober 1999

Elles Botman oktober 1999 tot 2004

Marijke Pronk-Dobber van oktober 2000 tot juni
2001

Els van Dort-Keur van september 2002 tot
2004

Het typwerk werd gedaan door:

Ursula Steltenpool-Koortens tot 1984 en van
maart 1996 tot 2004

Anneke Breg Manshanden van 1984 tot juni
1990

Aad Goossens van september 1980 tot maart
1996

Het 1° voorblad werd ontworpen door Peter
Kuin
Ton de Hoogt verzorgde het voorblad van 1990

tot 2004
G. Meijer vormgeving van mei 1986 tot mei

1987

Het drukwerk werd verzorgd door:

De heer Schaper tot juni 1980.

Cor Bot: van juni 1980 tot november 1989.
Theo Hooiveld van dec. 1989 tot september
1997

Fons Dudink van september 1997 tot 2004

Er waren bij de start 36 contactpersonen die de
bladen bij de parochianen in de bus deden.
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IN GESPREK MET
EEN REDACTIELID

|
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Zo’n zes keer per jaar valt Nu en Straks bij u
op de deurmat. ledere Nu en Straks bevat
veel informatie over het wel en wee van de
parochie en de vrijwilligers die daarin
werkzaam zijn. Veel tekst wordt ingebracht
door pastor Suidgeest, maar daarnaast
zenden de parochianen ook stukjes in, Dat
kan zijn: nieuws over de betreffende werk-
groep of informatieve tekst over muziek,
maar ook gedichten. De redactie neemt
deze binnengekomen stukken door om de
doelstelling van de inzender te waarborgen.
Soms worden daarbij onduidelijkheden in
teksten naar boven genhaald en verbeterd.
Riet Kuin is al 18 jaar redactielid. Naast het
doornemen van de binnengekomen stukken
verzorgt zij ook de opmaak en lay-out van
het blad.

Een goede reden dus om een interview met
haar te houden:

Hoe ben je in de redactie
terechtgekomen?

Aat Breed heeft mij gevraagd voor de redac-
tie. Deze bestond toen uit Aat Breed-Veldman
en Hilda Neefjes-Goossens. De heer Meijer
(oud-directeur van de MAVO) zorgde voor de
vormgeving van het blad.

Anneke Breg-Manshanden deed het typwerk.
De tekening op voorblad was gemaakt door
Peter Kuin.

Waarom wilde je in de redactie?

Voordat ik in de redactie kwam was ik een
aantal jaren bezig met de begeleiding bij de
kindernevendienst. Toen mijn kinderen ouder
werden boeide het me niet meer zo om met
jonge kinderen bezig te zijn dus ben ik gestopt
met kindernevendienst. Omdat ik vond dat ik
toch wel iets voor de kerk kon doen, wilde ik
het redactiewerk wel proberen.
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Wat was jouw taak in de redactie?

Je had geen speciale taak in de redactie, je
deed het samen. Voor het uitkomen van een
nummer van Nu en Straks begon je met een
redactievergadering samen met de pastor.
Daarin keken we wat er deze keer in het blad
moest komen en wie we zouden vragen om
een stukje te schrijven. We belden de werk-
groepen die iets te melden hadden over hun
werkgroep. We deden wel eens een interview,
maar niet zo vaak als nu. Het gebeurde wel
eens als een echtpaar 60 jaar getrouwd was,
of een andere bijzondere gebeurtenis. Als de
tekst terugkwam van de typiste konden we
beginnen met knippen en plakken.

Wanneer heb je de vormgeving
overgenomen?

Dat heb ik niet zomaar overgenomen, dat is
geleidelijk gegaan toen de computer haar
intrede deed.

Eerst typte Anneke Breg alle tekst, later nam
Aad Goossens haar taak over. Aat Breed is in
september 1989 uit de redactie gegaan. Elly
Neuvel-Hauwert kwam voor haar in de plaats.
Dat was heel grappig, een echte schooljuf in
de redactie. Met de pen de aangeleverde tekst
corrigeren. Als we het niet eens waren over de
spelling van een bepaald woord, dan haalde
Elly steevast het woordenboek erbij.

Je had een gezin en een betaalde baan,
vond je het niet te druk?

Och dat valt wel mee. Dingen die je leuk vindt
om te doen daar maak je tijd voor.

Het blad verscheen 7 keer per jaar en je deed
het redactiewerk met elkaar.

Vond je het gelijk leuk om te doen?

Het moest wel even wennen, de eerste paar
keren wilde ik nog niet met mijn naam in het
blad staan. Als ik mijn eerste redactiestukje
lees dan denk ik: ‘poeh schreef ik dat, dat zou
ik nu niet meer zo doen.” Het was zo braaf,
maar zo braaf ben ik niet.

Wat vind je het leukste aspect van je
vrijwilligerswerk in de redactie?

Nu vind ik de interviews het leukst. Voorheen
was het met elkaar knippen en plakken wel
gezellig. Dat deden we om beurten bij de



redactieleden thuis. Nadat we de binnen-
gekomen kopij gelezen en soms wat gecorri-
geerd hadden ging het naar de typiste. Daarna
kregen we de tekst getypt in kolommen terug.
Het samen in elkaar zetten gaf heel wat knip
en plakwerk. Een leuk plaatje erbij zoeken was
vaak niet eenvoudig. Ook de kop van een
stukje was een hele kius. We werkten toen met
vellen wrijfletters. Aan de achterkant van het
vel kraste je de juiste letter op het papier. Om
het er netjes uit te laten zien was nog niet zo
makkelijk.

We hebben wel eens aan Cor Bof, de
toenmalige drukker gevraagd of hij kritiek wilde
geven op ons plakwerk.

Cor vond ons plakwerk scheef en ongelijk

Hij vond het scheef en ongelijk en gaf heel veel
tips om de opmaak te verbeteren, daar leerden
we veel van.

Tegenwoordig gaat alles op de computer, dat
maakt de opmaak een stuk eenvoudiger. Als
het blad af is en het ziet er netjes uit, dat geeft
veel voldoening.

Door de komst van de computer zou het
minder tijd moeten nemen, maar is dat
ook zo?

Nee, het vergt meer tijd. Het blad is ook dikker
geworden dan de eerste jaren. Het plaatjes
zoeken blijft tijdrovend. |k heb in de loop van
de jaren best veel verzameld, maar je wilt niet
steeds dezelfde illustratie gebruiken. Af en toe
biedt internet uitkomst. Daar is heel veel te
vinden, maar ben je ongemerkt weer lang
bezig.

Een interview kost ook veel tijd. Ik neem altijd
een minidisk mee om het verhaal op diskette te
zetten. Tijdens het gesprek hoef je niet steeds
te schrijven, dat is heel plezierig. Bij de
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uvitwerking luister je het verhaal af en typt het
gelijk in de computer. Om het tot een leuk
verhaal om te zetten is best nog wel een klus
omdat je de spreektaal moet omzetten in
schrijftaal. Het is ook leuk als er iets persoon-
lijks in staat over de mensen waar je een
praatje mee maakt. in de serie ‘Werkers van
Werenfried” waar ik nu mee bezig ben lukt dat
niet altijd omdat het gesprek vaak alleen over
het werk gaat dat de vrijwilligers doen voor de
kerk. Je leert wel dat de vraagstelling heel
belangrijk is voor een leuk interview.

Wanneer begon je met de computer te
werken?

Anneke Breg-Manshanden deed het typwerk
nog op een typmachine, maar toen Aad Goos-
sens in 1990 het typwerk overnam gebruikte hij
de computer. Dat zag er wel gelijkmatiger uit
maar had voor ons als redactie nog geen voor-
deel, omdat we zelf niet over een computer
beschikten. Het bleef dus knippen en plakken.

- Omdat ik al jaren secretaris was van de on-

dernemingsraad van de Thuiszorg dacht ik al
een poosje na over de aanschaf van een
computer. In 1992 deed ik een cursus notu-
leren. Vlak voor het einde zei de leraar dat we
examen moesten doen op de computer. Toen
besloot ik toch maar om een computer en
printer te kopen. Het was wel even flink
oefenen want ik had nog nooit met zo'n ding
gewerkt. Maar ik slaagde voor het examen en
kreeg al gauw de smaak te pakken.

Ik heb het cursusboek WP helemaal doorge-
worsteld en vanaf november 1992 leverde Aad
zijn teksten per diskette aan en hoefden we
geen stroken tekst meer te knippen. De
opmaak van het blad werd makkelijker, We
konden zomaar grote sierletters typen in plaats
van wriffletters letter voor letter te krassen, dat
was een hele verbetering. lk liet ruimtes over
tussen de tekst waar Hilda en Elly weer
plaatjes konden plakken. Toen later mijn ken-
nis, maar vooral de techniek verbeterde kon-
den we ook plaatjes scannen en invoegen in
de tekst. We hebben inmiddels een hele verza-
meling illustraties. Ook de tekeningen, die Piet
Brandsen bij de interviews voor ons maakt,
scannen we in. Je kunt ze in iedere gewenste
grootte afdrukken, dat is echt geweldig.

Leuke dingen?

Het leukste nummer dat we gemaakt hebben
was het afscheidsnummer van pastor Janssen
in september 1993. We hebben heel veel



mensen (parochianen en (oud)-collega’s)
aangeschreven om iets over hun ervaring met
pastor Janssen op papier te zetten. Daar
kwamen hele leuke reacties op. Van Willy
Rood, de zus van Mia Rood (oud-maat-
schappelijk werkster) mochten we 5 plakboe-
ken inzien waarin ze alle stukjes verzameld
had die pastor Janssen in de loop der jaren in
Binding had geschreven. Elly kreeg de taak om
er een aantal leuke stukjes uit te zoeken die
we in het afscheidsnummer van Nu en Straks
zouden plaatsen. Elly vond vrijwel alle stukjes
even leuk en las ze luid en duidelijk voor aan
haar man Jaap. “Jaap moet je horen™ .....
Maar Jaap werd horendol van al die ver-
haaltjes en viuchtte als hij maar even kon het
huis uit.

Jaap werd horendol en viuchtte als het maar even
kon.

Wat zou je nog willen als redactielid?

Naast het redactiewerk voor Nu en Straks ben
ik ook regiocorrespondent voor het dekenale
blad ‘Spiegelschrift’. Dat lijkt heel wat, maar het
betekent alleen dat ik drie keer per jaar een
berichtje moet inleveren met wetenswaardig-
heden uit de vijf parochies van onze regio. Met
de hulp van pastor Suidgeest lukt dat meestal
wel. Een keer per jaar worden de regiocorres-
pondenten uitgenodigd voor een bijeenkomst
met de redactie van ‘Spiegelschrift’. Je zit daar
met een groep mensen die ideeén en thema's
spuien voor de 3 nummers van Spiegelschrift
in het komende jaar. Dat vind ik geweldig.

Wat ik dus graag zou willen als lid van de
redactie van Nu en Straks: een paar mensen
erbij zodat je ook eeris kunt brainstormen over
een leuke invulling van het blad.

Ik ben wel redelijk tevreden over het blad. Het
ziet er netjes uit. Ik zou wel eens van de lezers
willen weten hoe ze de inhoud vinden. Een
enkele keer krijg je wel een reactie. Dat is altijd
leuk om te horen.
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De overige redactieleden danken Riet voor
haar medewerking aan dit interview en hopen
dat zij nog lang niet is uitgekeken op het
redactiewerk. Haar aandeel is verreweg het
grootst en kan eigenlijk niet gemist worden.

Els van Dort en Elles Botman.

MENSEN

De Dageraad

Als ik aan mensen vertel wat mijn geboortestad
is, namelijk Den Helder, dan zeggen ze vaak
drie dingen: “o ja, daar waait het altijd", “dat is
ongeveer het einde van de wereld” en “daar
komen we altijd door als we met de boot naar
Texel gaan”. Ach, die wind, daar kreeg je stevi-
ge kuiten van, want als je op school zat dan
draaide hij geheid en op de terugweg naar huis
had je weer wind tegen.

De boot naar Texel bleef ‘'s zomers altijd een
leuk tafereel om naar te kijken, met al die
vakantiegangers — zeker als je zelf niet in de rij
hoefde te staan. Je kende ook alle boten van
naam: de Marsdiep, de Texelstroom en heel
vroeger ook ‘de Dageraad’. Aan die laatste
boot heb ik een heel speciale herinnering.

Het ultieme Godsbewijs

Dat God overal was, was me wel bijgebracht
door mijn vader en moeder. Niet als een boe-
man, al wist je uitstekend wat goed en kwaad
was. God beschermde je ook tegen de boze
dingen in het leven. En dat gaf me een veilig
gevoel.

Groot was dan ook mijn vreugde toen ik
op zondagmorgen een Keer in de kerk een vers
moest zingen dat eindigde met: “ik zal in de
dageraad ontwaken." “Zie je wel", schoot het
door me heen, “God weet zelfs hoe de boot
naar Texel heet”. Het was voor mij, op dat
moment, het ultieme Godsbewijs.

Geloven als een kind
“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
voelde en overlegde ik als een kind”, schreef
Paulus al, heel lang geleden. “Nu ik een man
geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk
is.” Hij lijkt daar trots op te zijn, maar soms is
nog kunnen geloven als een kind toch wel fijn.
Denk nog maar eens aan dit verhaal,
mocht u van de zomer op een bootje zitten!
Prettige vakantie!
Henny Wessel (uit parochiebladenservice)
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FAMILIEBERICHTEN
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IN MEMORIAM

Op 14 mei 2004 is in Huize St.Jozef overleden
Cornelis (Cor) Nieuweboer, op de gezegende
leeftijd van 101 jaar. Stilte kwam er in de avond
van zijn laatste levensdag over zijn leven. Hij
was er voor klaar. Hij sprak erover dat zijn
levenseinde mocht komen in de afname van zijn
levenskrachten, helder van geest.

Op 28 december 1902 in de Rijp geboren heeft
hij een hele eeuw meegemaakt. Daarbij mogen
we denken aan al datgene wat de 20ste eeuw
heeft gegeven en heeft betekend voor Cor
Nieuweboer, vanaf zijn vroegste jeugd tot in zijn
ouderdom toe. Vanaf 1909 werden het Andijker
jaren, later de Driehuizen, hier op Wervershoof.
In 1932 was zijn huwelijk met Geertje Linde-
boom. De woonplaats werd Andijk. Er kwam een
gezin met 9 kinderen, met goede zorg grootge-
bracht. Het was voor vader hard werken om zijn
gezin te onderhouden. In de drukste tijd van het
jaar was de hulp van zijn kinderen op de bouw
daarbij altijd welkom en ook nodig, in goede
harmonie met elkaar. Herinnering is er en blijft er
aan veel ruimte en gezelligheid, vermaak en
plezier binnen het gezin, en dankbaarheid voor
deze ouders.

In 1965 was er een verhuizing naar de Kees
Veerstraat in Andijk. In 1985 was er het overlij-
den van moeder Geertje Lindeboom, een hele
verwerking en verandering. In 1992 volgde een
verhuizing naar een van de Aanleunwoningen in
Wervershoof. Enkele jaren later, in 1997, was er
een overstap, een verhuizing, naar Huize St.Jo-
zef. Hij was dankbaar voor de goede verzorging
die hij mocht ondervinden. Hij had een daginde-
ling vol regelmaat tot in zijn hoge ouderdom toe.
Als beminde vader en opa bleef hij met liefde en
belangstelling verbonden met zijn gezin, met zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
In Avondwake en Uitvaartiiturgie hebben we

afscheid genomen en hebben we hem gebracht
naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf in
Andijk-West.
=~ -;:e'-

Op 15 mei 2004 is in ‘Huize St.Jozef overleden
Theo Hooiveld, op de leeftijd van 76 jaar. 'Na
een strijd, moeizaam gestreden, ging je heen,
niet onverwacht'. Dat konden we lezen op de
rouwcirculaire, verwijzing naar het Verzorgings-
huis St.Jozef waar Theo de laatste twee jaar de
goede verzorging heeft mogen ontvangen die hij
niet kon missen. Hij was er dankbaar voor. We
denken aan de tijd daarvoor. Dat was ook met
het inleveren van levenskracht, met de opgave
om daarmee om te gaan, met respect genoemd.
Er is herinnering aan zijn levensweg op Andijk,
aan goedheid van leven, beminde echtgenoot,
vader en opa binnen zijn gezin. Er zijn de werk-
zame jaren geweest bij de Hoogovens en in de
Havens. In sociaal opzicht binnen de gemeen-
schap was er 20 jaar zijn goede zorg en
organisatie van het ziekenvervoer. Vanuit de
Gemeente werd dat op een goed moment met
dank en onderscheiding gewaardeerd. Ook voor
andere taken heeft hij zich ingezet. Daarmee
was hij graag onder de mensen. Een schaduw
over zijn laatste levensjaren was het minder
worden van zijn gezondheid, het in moeten leve-
ren van levenskracht, meer en meer aan huis
gebonden, een ziekenhuisopname en revalida-
tie. Het betekende twee jaar geleden de over-
gang naar Huize St.Jozef voor goede verzorging
en begeleiding. Op 15 mei kwam er in een
periode van ziek-zijn stilte over zijn leven, met
geduld en overgave, en verwerking daarvan. In
Avondwake en Uitvaartliturgie was er het af-
scheid in de parochiekerk van Andijk, met op 19
mei daarna de begrafenis op het kerkhof te
Andijk-West. Hij moge rusten in vrede.
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Op 19 mei 2004 is in het St.Nicolaas Verpleeg-
huis in Lutjebroek overleden Johanna Bernardi-
na (Han) Smit-Sanders, op de leeftijd van 70
jaar. In Overveen geboren, met daar haar jeugd
en de jonge jaren van haar leven, was er in het
jaar 1963 een ontmoeting met Piet Smit. Dit
werd in december 1965 tot een huweliksdag, in
Overveen. En het werd vanaf dat moment een
verhuizing naar Wervershoof. Er kwam een
gezin met 3 kinderen. Bij lief en leed in de voort-
gang van de jaren denken we aan het jaar 1982.
Ze werd toen getroffen door een herseninfarct,
met eenzijdige verlamming. Het was een klap
voor haar en haar echtgenoot en de kinderen,
een grote verandering en terugslag. Een lang




revalidatieproces volgde er in Heliomare. Een
rolstoel kon ze niet meer missen. Weer terug in
Wervershoof volgde er een verhuizing naar de
Burg.Raatlaan naar een aangepaste woning.
Ondanks de pijn klaagde ze nooit, ze bleef altijd
positief. Ze werd erom bewonderd. Boeken
lezen deed ze graag. Het was voor haar een
welkome invulling van de tijd. Een paar keer per
week ging ze op een gegeven moment naar de
dagverzorging in Huize St.Jozef en in Huize
St.Nicolaas. Ook dat gaf afleiding in de situatie
van haar leven. In het jaar 2002 volgde er een
opname in Huize St.Nicolaas in Lutjebroek. Het
was opnieuw een hele verandering na vele jaren
goede verzorging thuis. De overstap was onver-
mijdelijk. Meerdere keren was er een terugval in
gezondheid. Telkens was er haar inspanning om
weer overeind te komen. Sluipend werd de
situatie minder en minder. Zo kwam er op 19
mei stilte over haar leven. Liefdevol zal de
herinnering aan haar leven blijven. Het afscheid
was op 25 mei in het crematorium in Hoorn,
binnen de kring van familie en goede vrienden.
e, g ,-.;.‘4
Op 31 mei 2004 is in het ziekenhuis in Hoorn
overleden Joseph Gerardus Maria (Jos)
Imming, op de leeftijd van 54 jaar. Onverwacht,
toch nog onverwacht, was zijn heengaan, zo wa-
ren de woorden op de kennisgeving. Westwoud
was zijn geboorteplek, 22 januari 1950 was zijn
geboortedatum. Wervershoof was ten leste zijn
woonplaats. Daartussen ligt de levensweg die
Jos gegaan is. Soms is één zin voldoende als
typering en herinnering. Op de kennisgeving
was dat: hij was goedaardig en vol humor. Dat
zijn belangrijke woorden: goedaardig, goed van
karakter, goed van innerlijk, goed naar anderen
toe. Dat mag herinnering zijn en herinnering
blijven voor degenen die hem van nabij hebben
gekend en meegemaakt. Vol humor. humor
voegt iets toe aan het gewone leven, in de
richting van plezier, een glimlach, kunnen relati-
veren. Het is de toonzetting naar een aange-
naam moment. Stilte kwam er in het ziekenhuis
over zijn leven. Binnen familiekring was er het
afscheid en op 3 juni was de begrafenis op het
kerkhof alhier, in het graf bij zijn eerder
gestorven broer Jan. Hij moge rusten in vrede.
RS S

Op 2 juni 2004 is in het ziekenhuis in Hoorn
overleden Agnes Christiana Margaretha Koor-
tens-de Wit. Ze bereikte de leeftijd van 82 jaar.
'Lang hebben we mogen genieten van haar
genegenheid, gezelligheid en humor. Veel fijne
herinneringen verzachten de smart, voorgoed uit
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ons midden maar niet uit ons hart'. Het waren
herkenbare woorden op de circulaire in een
terugblik naar een bemind leven als moeder,
oma en overoma. En ook als echtgenote voor
haar man Gerrit Koortens. Zijn heengaan is nog
heel nabij als we denken aan de november-
maand van het afgelopen jaar. Herinneringen
konden we horen in het 'in memoriam', ver-
wijzing naar haar levensweg over vele jaren. In
1921 in't Zand geboren werd Schoorl in 1945 de
woonplaats. Het was door haar huwelijk met
Gerrit Koortens. In 1948 volgde een verhuizing
naar Wervershoof. Een gezin kwam er van 5 Kin-
deren. Daarin een moeder met een luisterend
oor, met interesse voor het wel en wee van haar
kinderen. Een oma met belangstelling voor haar
kleinkinderen, met geduld, nuchtzrheid en hu-
mor dichtbij hun leven. In haar levensavond
heeft zij in moeten leveren aan levenskracht. Ze
had de steun van haar man, toeverlaat en hulp.
Zijn onverwachte overlijden was dan ook extra
een hele verandering en verwerking. Dapper
heeft zij haar leven weer opgepakt. Met zorg is
zij omringd geweest binnen haar gezin. Het gaf
haar een rustig en goed gevoel, heel veel keren
iemand van de kinderen om haar heen. Een
onverwachte opname in het ziekenhuis deed
zich voor. Er was het vooruitzicht van het
spoedig naar huis mogen gaan. Onverwacht
ging het minder en kwam er stilte over haar
leven. In Avondwake en Uitvaartliturgie waren
we samen om deze beminde moeder en oma te
gedenken en te danken. De begrafenis was op 5
juni in het familiegraf op het kerkhof in Schoorl.
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Op 24 juni 2004 is in het ziekenhuis in Hoorn
overleden Severinus Nicolaas Jong, op de
leeftijd van 78 jaar. Nog volop in het leven staan-
de kwam er in een kort moment, onverwacht,
stilte over het leven, in het leven van deze be-
minde vader, opa en overopa, en goede vriend.
En daarmee verwerking, afscheid, gemis en veel
herinneringen. In die richting waren de circulaire-
woorden herkenbaar: 'Uw hart heeft voor ons
geklopt, uw handen hebben voor ons gewerkt.
Zorg en liefde was uw leven. Nu moeten wij u uit
handen geven. Dit doet verdriet en pijn, maar
het sterkt ons dat u nu bij ma kunt zijn'.

Als beminde vader en opa van een groot gezin
lagen de meeste jaren op Andijk, verbonden met
de gemeenschap daar. Met zijn hart op de juiste
plaats, met zijn werkzame handen in de weer in
een actief leven, met zijn zorg voor zijn gezin en
de rijkdom van zijn levenservaring, zo mag dat
herinnering blijven, verbonden met dank en res-
pect. Er is verdriet om zijn heengaan en tegelik




dankbaarheid om de betekenis van zijn leven.
De verhuizing naar Wervershoof, een aantal
jaren geleden naar een van de woningen op het
Dr.Pinxterplantsoen, paste in de voortgang van
levensjaren. Het overlijden van zijn echtgenote
Maria Catharina de Boer in de maand november
van het jaar 2001, beminde moeder en oma
binnen het gezin, was een slag, een diepe ver-
andering. In de vervolgjaren was er voor vader
de lichtzijde van vriendschap en zijn eigen plaats
binnen zijn gezin als beminde vader en opa.

In Avondwake en Uitvaartliturgie waren er herin-
neringen, was er dank en afscheid, en was
daarna de begrafenis in het familiegraf op het

kerkhof, op 29 juni. Hij moge rusten in vrede.
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Op 15 juli 2004 is in het Hospice in Hoorn
overleden Alie Bootsma, na een ernstige ziek-
te, op de leeftijd van 49 jaar. Vanuit een laatste
ziekenhuisopname en behandeling in Hoorn was
Zij in het Hospice opgenomen voor een liefde-
volle verzorging in haar laatste levensfase, als
heel waardevol ervaren.

In 1954 in Amstelveen geboren, als vijffde kind
van het gezin, was in 1968 de verhuizing naar
Wervershoof. Plek van wonen werd de Burg.
Raatlaan. In 1973 was haar trouwdag. Een
dochter werd in de verdere jaren geboren. Lief
en leed werd in de voortgang van het leven
samen gedeeld, afscheid en een nieuw begin.
Alie woonde later op de Floralaan, en daarna op
de Europasingel. Met een sociale inslag van
denken en leven naar anderen toe is zij 15 jaar
actief vrijwilliger geweest in de Schoof. Ze is ook
verschillende jaren actief vrijwilliger geweest in
Huize St.Jozef, met een hartelijke dienstverle-
ning, een helpende hand en opvang. Alie heeft
de vreugde en de verwondering mogen ervaren
van het oma-zijjin van twee kleinkinderen,
kinderen van haar dochter Adriana en schoon-
zoon René. Groot was daarmee de tegenstelling
van een ernstige ziekte die zich in haar leven
openbaarde aan het begin van dit jaar. Het was
leven met hoop en vrees, met mindere en betere
dagen. Zo is de tijd verder gegaan. In juni was
een ziekenhuisopname noodzakelijk vanwege
behandelingen en verzorging. Een liefdevolle
ophame is toen gevolgd in het Hospice, met
persoonlijke aandacht, rust en nabije hulp. Zo
kwam er stilte over haar leven, verwerking en
afscheid moeten nemen. In Avondwake en Uit-
vaartliturgie hebben we Alie herdacht met toe-
passelijke woorden en tekenen, in herinnering
aan haar goede leven in ons midden. We
hebben haar gebracht naar haar laatste
rustplaats op het kerkhof op 20 juli.
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Op 22 juli 2004 is in Huize St.Jozef overleden
Cornelis (Cor) Meester. Hij heeft de hoge
leeftijd mogen bereiken van 86 jaar. Sterk en
overeind ten einde toe kwam er sluipend,
langzaam in zijn laatste levensfase vermindering
van levenskracht. In de laatste dagen was er
echt zorg en kwam er een definitieve stilte. Toch
nog onverwacht, zo konden we lezen op de
rouwcirculaire. Drie woorden zijn in herinnering
genoemd die zo bepalend en verbonden zijn
geweest met het leven van deze beminde
echtgenoot, vader, grootvader en overgroot-
vader. En daarmee dankbaarheid, waardering
en voldoening.

We denken aan: voetbal was VVW, en VWW
was voetbal, vaders grote passie. Vele jaren
was hij actief lid, gezegend met goed spel en
met sportiviteit. We denken aan zijn plaats op
het zangkoor in de kerk, aan zijn liefde, toewij-
ding en grote inzet voor de kerkmuziek, aan zijn
trouwe aanwezigheid, meer dan 65 jaar. De
onderscheiding 'pro ecclesia et pontifice' was
een uiting en een getuigenis van dank naar hem
toe vanuit de gemeenschap. We denken vooral
aan Cor Meester als vader met zijn gezin, thuis
en op de bouw. Geboren aan de Kagerbos
groeide hij op met en in de natuur. Daar werd de
basis gelegd van zijn manier van leven en zijn
zo gewaardeerde instelling van leven. Haast
vanzelfsprekend lag zijn toekomst op de bouw.
Hij heeft er als een kundig bouwer kwaliteit aan
kunnen geven. Dat alles met en voor zijn gezin.
In herinnering (in memoriam) konden we veel
beluisteren als invulling van zijn leven. Dat was
met dank om de betekenis van zijn leven,
mildheid van oordelen, goedheid van leven. In
Avondwake en Uitvaartliturgie waren we samen
in de hem zo vertrouwde kerk, met dankbare
woorden én gezangen, en hebben we hem op
26 juli naar zijn laatste rustplaats gebracht op
het kerkhof.
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Op 26 juli 2004 is in Huize St. Nicolaas over-
leden Gon Koopman. Ze bereikte de leeftijd van
89 jaar. De kennisgeving van haar overlijden
had de toepasselijke woorden: haar leven ge-
kenmerkt door een groot geloof, door eenvoud
en dienstbaarheid. Dat leven heeft zich bijna
geheel afgespeeld op Zwaagdijk-Oost, met haar
broer Niek. Ze was enorm verbonden met de
parochie, met een groot vertrouwen in de pa-
troon van de Zwaagdijker-parochie, St.Jozef.
Gelovig, dienstbaar en eenvoudig was het
patroon van haar eigen leven. In de jaren van
haar levensavond volgde 8 jaar geleden de
verhuizing naar Wervershoof, naar Huize St.Jo-




zef, samen met haar broer Niek. Dat was een
verstandig besluit in de dagen van ouderdom en
mindere gezondheid. In maart 1996 was het
overliiden van haar broer, voor Gon een hele
verandering. In de verdere jaren heeft ze als een
schaduw over haar leven onrust, twijfel en angst
meerdere keren ervaren. Het was dan moeilijk
voor haar om de lichtzijde van het leven te zien,
en het was haar zo gegund.

In haar laatste levensfase was een verhuizing
naar en een opname in Huize St.Nicolaas in Lut-
jebroek noodzakelijk. Goede verzorging is haar
daar gegeven. Zo was dat ook in Huize St. Jo-
zef. Zo was dat ook, met alle aandacht naar Gon
toe, vanuit Niek en Trien Schouten-Haakman,
met engelengeduld en goede zorg, steeds weer
opnieuw, ten einde toe.

Op 29 juli was de afscheidsliturgie in de St.Jo-
zefkerk in Zwaagdijk-Oost, daarna de begrafenis

op het kerkhof.
" y }:’.."“? I :

Op 8 augustus 2004 is in het St.Nicolaas Ver-
pleeghuis in Lutjebroek overleden Jacobus
Manshanden. Hij bereikte de leeftijd van 82
jaar. De circulaire ging ons voor in herkenning
en herinnering. Tot ons kwamen daarin de woor-
den: zijn leven grotendeels doorgebracht te On-
derdijk genoot hij de laatste jaren van de rust in
het Verzorgingshuis St.Jozef te Wervershoof.
Door afname in levenskracht werd hij genoopt
korte tijd te vertoeven in Huize St.Nicolaas te
Lutjebroek. Daar kwam hij tot de voleinding van
zijn leven. In herinnering komt tot ons zijn leven
van dienstbaarheid aan zijn ouders en familie,
daarmee verbonden de aanvangstekst van de
circulaire: 'Eenvoud is het kenmerk van het
ware. Onze ome Jaap was eenvoud'. Eenvoud
is een mooi woord. Toegepast op een mensen-
leven is het een sierwoord. Jaap Manshanden,
zijn korte, gedrongen postuur liet kracht zien.
Zijn handdruk was krachtig. Zijn geloof en zijn
leven hadden iets van kracht, een eigen over-
tuiging, helder. Zijn levenspatroon was ernaar.
lemand om op te bouwen, tegenaan te leunen.
In de afname van zijn levenskracht in zijn
levensavond was er nu het omgekeerde: hij kon
nu leunen tegen goede en zorgzame mensen uit
zijn familie en ook tegen anderen, omringd door
de goede zorg van Huize St.Jozef en Huize
Nicolaas. Hij was er dankbaar voor. Zo kwam er,
niet onverwacht, stilte over zijn leven, met dank
en respect om de betekenis van zijn leven. In
Avondwake en Uitvaartiiturgie hebben we af-
scheid genomen in de parochiekerk van Onder-
dijk, en hebben we hem gebracht naar zijn laat-
ste rustplaats in het familiegraf, op 12 augustus.
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GEDOOPT

Steven Antonius, zoon van
Peter en Paulien van
der Velden-Zwan.

Lars Johannes Gerardus,
zoon van Ton en Ellen
Ruiter-Nieuweboer. :

Lars Petrus Cornelis Lourentius, zoon van
Marcel Deen en Ingrid Smit.

Anna Jantina Maria, dochter van Patrick Karsten
en Bianca Nieuwenhuis,

Sanne Mattie Gesina, dochter van Hans en
Mirjam van der Geest-Verbeek,

Sara Gesina Maria, dochter van Chris en
Marichel van der Geest-Weel,

Elisabeth Gesina Cornelia, dochter van Coen en
Marlies van der Geest-Bakker.

Verwondering en dankbaarheid om nieuw leven.
Met hartelijke gelukwensen voor ouders en
familie, gericht naar een gelukkige levensweg en
toekomst.

HUWELIJK

Paul Smit en Lea van der Meer,
Mathieu Schipper en lise Hooiveld,
Perry Bakker en Linda Zwaan.

Een hartelijke proficiat aan de bruidsparen, op
weg naar een gelukkige invulling van leven
samen.

HUWELIJKSJUBILEUM

40 jaar: Jan en Hilda Neefjes-Goossens,
40 jaar: Adrie en Els Haakman-Groot,
40 jaar: Cor en Alida Grent-Groen.

Een momentopname, terugblik, herinnering en
samenzijn.
Hartelijke gelukwensen, op weg naar vele

verdere jaren.




VOOR DE KINDEREN @3
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TROUW , DAT VIEREN WE.

Overal op de wereld trouwen mensen. Daar
horen meestal trouwringen bij. Die zijn hele-
maal rond en glad. Er is geen begin en geen
eind aan. Dat betekent dat de mensen hopen
dat er ook geen einde aan deze liefde zal
komen. De sluier is een overblijffsel van
vroeger. De bruidegom mocht de bruid pas na
zijn huwelijk zien. Denk maar aan het verhaal
van Jakob. Soms heeft de bruid de sluier voor
haar gezicht en mag de bruidegom de sluier
pas na het ja-woord optillen. Als je in het wit
trouwde, betekende dat vroeger dat de man
met wie je trouwde, je eerste man was en dat
je nog niet eerder iemand anders had gehad.
Met het strooien van rijst (rijstkorrels zijn
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zaadjes) wens je dat het bruidspaar (veel)
kinderen zal krijgen. Joodse mensen gaan bij
het trouwen onder een soort afdak staan: een
baldakijn of trouwhemel. Dat betekent dat ze
onderdak zijn. Aan het eind van de plechtig-
heid wordt er een glas kapot getrapt. Dat is om
je eraan te herinneren dat er in de wereld
naast geluk en blijJdschap ook veel verdriet is.
Wij kiezen zelf uit met wie we gaan trouwen. In
sommige landen word je uitgehuwelijkt. Dan
bepalen je ouders met wie je gaat trouwen.
Dan gebeurt het wel dat je je man of vrouw
voor het eerst ziet wanneer je al getrouwd
bent. Soms moet een bruidegom voor zijn
bruid betalen: een kameel, een biggetje of
gewoon veel geld. In andere landen moet een
bruid veel geld hebben: een bruidsschat. Een
gezin met veel dochters moet dan soms erg
veel geld sparen.
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