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VAN DE REDACTIE

Het herfstnummer van Nu en Straks ligt weer voor
u. Het thema 'Herfst' heeft veel te maken met
Allerzielen, de dag dat we stilstaan bij onze dierbare
overledenen. Het zal zeker weer een warme en
troostvolle herdenking worden op 2 november.

Het interview met de werkers van Werenfried is
deze keer met een paar mensen uit de werkgroep
Avondwake. Het is een openhartig gesprek gewor-
den over hun voldoening en emoties bij hun
boeiende werk. Ze kunnen soms veel betekenen
voer de nabestaanden in die droevige dagen, door
hen te helpen een moocie avondwake samen te
stellen rondom het afscheid van hun dierbare.

De Zonnebloem vraagt uw aandacht voor de actie
'Zon in de schoorsteen’ om de zieke of oudere
medemens met Sinterklaas niet te vergeten. Maar
ook Solidaridad en de Wereldwinkel laten weer van
zich horen voor steun aan mensen uit de Derde
Wereld.

Uit parochiebladenservice hebben we een
zesdelige serie gehaald over: Economie in dienst
van het leven. Deze keer deel | Economisering
verschraalt het leven. De moeite waard om te lezen,
Ook voor het overige wensen wij u veel leesplezier.
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LITURGISCHE
AGENDA

\/

In het weekend zijn de vieringen in de kerk:
zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur
Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in 'De Inzet' op:
woensdagavond om 19.00 uur,

de eerste vrijdag van de maand, 's morgens om
09.30 uur.

In de Advent is er voor de
kinderen op zondagmorgen een
Kindernevendienst, als voorberei-
ding op het Kerstfeest.

Op de eerste zondag van de maand is er na
afloop van de viering van 10.00 uur in 'De Inzet'

gelegenheid om een
kop koffie te gebruiken.
Van harte welkom!
30 - 31 oktober: ALLERHEILIGEN
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering,
met Gemengd koor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
met liederen. Groep Andijk.

Dinsdag 2 november: ALLERZIELEN
19.30 uur: Gedachtenisviering van
onze dierbare overledenen,
met Herenkoor.

Pastor J.Suidgeest.

6 - 7 november: WILLIBRORDZONDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,
met Regio-koor.
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering,

@ met Dameskoor.

Pastor J.Suidgeest.

13 - 14 november:

vrijdag  18.30 uur: Verzorgingshuis, met
Dameskoor.

zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J.Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Eucharistieviering, met
Herenkoor. Pater P.Peelen.

20 - 21 november: CHRISTUS KONING

vrijdag  18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering,
met Dameskoor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
met Heren v/h koor.
Pastor M. Voss.

27 - 28 november: le ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur: Woord-Communigviering,
met A.O.W.-Jongerenkoor.
Groep Zwaagdijk.

zondag 10.00 uur: Eucharistieviering,
met Herenkoor.
Pater P.Peelen.

4 - 5 december: 2e ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Woord-Communieviering,
met liederen. Groep
Wervershoof.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering,
met Dameskoor.
Pastor J.Suidgeest.

11 - 12 december: 3e ADVENT

vrijdag  18.30 uur: Verzorgingshuis, met
Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering,
met Herenkoor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering,
met Dames v/h koor.
Groep Medembilik.




18 - 19 december: 4e ADVENT
(boetevieringen)

vrijdag  18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering,
met Dameskoor.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering,
met Heren v/h koor. 6
Pastor J.Suidgeest. % E
Beide vieringen zijn 'boetevieringen', bedoeld als
een bijzondere en persoonlijke voorbereiding op
het Kerstfeest. Met velen samen is het naast
een persoonlijk ook een gezamenlijk getuigenis
van wie we zijn: mensen met onze tekort-
komingen én met onze goede wil. We vragen
vergeving, we zijn er klaar voor om het Kerst-
feest te vieren. Van harte welkom in een van
beide vieringen.

De jaarlikse KERSTZANG-
DIENST, georganiseerd door de
plaatselike Raad van Kerken, I, .stbdne
vindt dit jaar plaats op zondag 19 %! :
december, 's avonds om 19.30 .
uur in onze kerk.

in de eerstvolgende uitgave van

‘Nu en Straks' staat het ove;zrcht van KERST-”

MIS_en de JAARWISSELING en van de eerste
weken in het nieuwe jaar 2005.

ALLERZIELEN - DINSDAG 2 NOVEMBER

Dit jaar valt 2 november op dinsdag in de week,
hierboven in de agenda genoemd. In de dagen
voorafgaand zal deze 'Nu en Straks' verschijnen.
Er is op deze dinsdag, 's avonds om 19.30 uur,
in onze kerk een gedachtenisviering.

We gedenken onze dierbare overledenen. We
noemen de namen van degenen die in het
afgelopen jaar zijn gestorven (vanaf 2 november
van het vorig jaar).

Het gaat ook om andere namen die we niet
vergeten. Dat is uit de tijd daarvoor, soms ook
nog kort geleden, in herinnering en een blijvende
verbondenheid. Of namen uit een verder verle-
den die voor ons bijzonder blijven. In deze ge-
dachtenisviering bidden we om licht, om blijvend
leven voor hen die zijn gestorven. We bidden om
licht, om troost en om levenskracht voor ons zelf
en voor elkaar in de voortgang van ons eigen
leven. Van harte bent U welkom met een
persoonlijke betrokkenheid en als steun voor
anderen.

De gedachteniskruisjes zullen tijdens deze
viering voor in de kerk, naast het altaar, een
plaats krijgen. Er is een bloemengroet, met het
lezen van een toepasselijke tekst. Bij elk van de
kruisjes zal een kaars worden aangestoken. Aan
elke familie zal op dat moment een grafkaars
worden uitgereikt om op een eigen geschikt
moment, bijvoorbeeld op een van de volgende
dagen, bij het graf aan te steken. Na de viering
is er de mogelikheid, van harte daartoe
uitgenodigd, om in 'de Inzet' een kop koffie te
gebruiken en nog even samen te zijn.

(C

THEMA VAN DE
MAAND L

\/
HERFST

De natuur zit wonderlijk in mekaar als we den-
ken aan de vier seizoenen die elkaar opvolgen:
lente, zomer, herfst en winter. Zelf zijn wij een
onderdeel van die kringloop. EIK jaar opnieuw is
elk van de vier weer nieuw. Het is een geruis-
loze voortgang en overgang waar we als mens
mee verbonden zijn.

Soms worden de vier jaargetijden vergeleken
met de dagdelen van een dag: de lente als de
ochtend, de zomer als de middag, de herfst als
de avond, de winter als de nacht. Of ze worden
vergeleken met de levensfasen van de mens: de
lente als onze jeugd, de zomer voor het volle,
volwassen leven, de herfst als onze levens-
avond, de winter als levensvoltooiing.

Dit is het herfstnummer van ons blad 'Nu en
Straks'. Herfst, we zien het in de natuur om ons
heen: vallende bladeren, soms een opkomen-
de mist. We voelen koudere dagen en nachten.
Herfst doet ons denken aan de levensavond
van de mens. Er is een rustiger levenstempo,
tijd van rust en stilte. We zijn meer binnen dan
buiten, ook binnen bij ons zelf. Het is de tijd
van mijmeren, nadenken. lemand heeft eens
een stel gedachten verzameld en ook zelf



geschreven. Het zijn woorden die tevoorschijn
komen vanuit het hart van oudere mensen.
Dan blijkt de wijsheid van jaren, het jeugdige
van hun innerlijk, de herinnering aan toen, het
onvermijdelijk inleveren van eigen levens-
kracht. Verbonden telkens met een trefwoord
volgen hier enkele mijmeringen.

(Bronvermelding: A.G.Jansen 'Een leven lang’)

Leven.

Leven komt je aangewaaid

als een kronkelig herfstig blad,

't is gedaan al voor je het leeft,
omdat je ongemerkt vergat

er een bloemstuk van te maken.

Leven is een dwaas gebeuren
waaraan niemand wennen Kan,
van zijn opgepoetste kleuren
raak je even in de ban.

Leven is een stad met daken,
ieder dak bergt duizend taken,
leven is een lege lei,

je moet er zelf wat van maken.

Gewetensonderzoek.

Heb ik elk het zijn gegeven?
Heb ik God altijd gevreesd?
Och, ik ben mij zelf gebleven,
ik ben altijd 'mens' geweest.

Korreltjes geluk.

Het bezoek dat ik aan het leven
hier op aarde heb gebracht,

is niet helemaal geworden

wat ik daarvan had verwacht.
Maar ik ben toch opgetogen
om wat ik van het leven pluk,
want ik heb mijn beide handen
vol met korreltjes geluk!

Winterpret.

Ze ziet haar kleinzoon voor het raam
ravotten met zijn slee,

en denkt: verdraaid het duurt niet lang
of 'k doe nog met hem mee!

Oversteek.

Zij wacht geduldig aan de rand

van het glibberig trottoir.

Een jongen neemt haar bij de hand
en brengt haar naar de overkant.
Hij lacht om het gevaar,

zij kijkt hem aan, wat dacht je wat,
ze vindt die knul een schat!

Geen dag.

Er gaat geen dag aan haar voorbij
of zij neemt iets ter hand,

dat haar nog nuttig maakt voor hen
die leven om haar heen,

Haar dagen raken daardoor niet

in eenzaamheid verzand,

haar handen doen hun arbeidsspel,
zij leeft intens als geen.

De avonduren.

In de stille avonduren

gaat er heel wat in mij om,

als ik klein ben tussen muren
en verscholen achter het mom
van een zwijgend lang verduren.

Schreien komt later.

De oude man liep eenzaam op straat,
je weet tegenwoordig wat daar op staat:
vier laffe knapen sloegen hem neer,

ze namen zijn geld maar lieten hun eer.

De oude vrouw ging moe door de straat,
je weet tegenwoordig hoe dat soms gaat:
een laffe kinkel roofde haar tas,

te slecht om te weten hoe eerloos hij was.

Maar ook die knaap en die kinkels op straat,
worden eens ouders en vroeg of laat,

zullen zij schreien om dit verdriet

en om de tranen die ik nu vergiet.

Herinnering,

Ik praat weer dagelijks met mijn man
die ik al zolang mis,

het lijkt wel of hij er nog is,

en ik weer naar hem luisteren kan,
zoals weleer toen wij tezamen

ons geluk in handen namen.

De tijd van de herfst, levensavond, met enkele
mijmeringen vanuit het hart van verstandige en
wijze mensen. Daarbij ook onze eigen momen-
ten van stilte, herinneringen en al datgene wat
door ons heengaat.

Pastor J. Suidgeest
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN HET
PAROCHIEBESTUUR

Uit de vergadering van
september 2004,

Financién en Onderhoud

In de vergadering nemen we de jaarstukken
2003 door, tevens de kerkhofadministratie 2003,
met akkoordbevinding.

Van Verzekeringsmaatschappij Donatus krijgen
we een uitgebreide toelichting op de verzekering
van kerk en pastorie, met de poliskosten daar-
mee verbonden. We gaan akkoord en sturen de
bevestiging hiervan op.

De restauratie van de pastorie is begonnen. Een
en ander zal zes weken duren. Een enkele wijzi-
ging in het plan zal nog verwerkt worden.

In de kerk moet nog een noodverlichting worden
geplaatst.

Tuin en kerkhof

Als bestuur hebben we voorafgaand aan de ver-
gadering een kijkje genomen op het kerkhof om
op die manier een indruk te hebben van het ge-
heel. Het werk van de tuinmannen is daarbij
onmisbaar, met waardering.

Een punt dat aandacht verdient is de wildgroei
van planten en boompjes in sommige situaties.
In het reglement worden afmetingen genoemd
om het geheel netjes te houden. We komen
daar nog op terug.

Bij het graven van een graf zal een andere be-
kisting nodig zijn, lichter en dus beter hanteer-
baar (arbo). Met dhr. Vreeker zal hierover con-
tact worden opgenomen.

In het verdere verschiet, over enkele jaren, zal
het tweede kerkhof opgehoogd worden. Het deel
van de algemene graven zal beschikbaar komen
als een nieuw gedeelte voor begraven. Voor de
paden denken we dan aan tegels.

Het kerkhof blijft de zorg houden van goed on-
derhoud. Het is een taak voor de nabestaanden
wat het graf betreft. Daarbij hebben de tuin-
mannen hun aandeel en inzet. Een goed ver-
zorgde begraafplaats is belangrijk als een bijzon-
dere plek, met eer en respect voor onze dierbare
overledenen en voor allen die daarbij zijn
betrokken.

Op het tweede kerkhof, aan het begin, zal in no-
vember een beeldje worden geplaatst voor le-
venloos geborenen. In klein comité volgt binnen-
kort de afronding van de voorbereiding hierop.

Kerk en Samenleving

Op 21 september is er een bezinningsavond in
het kader van de Vredesweek. Deze avond
wordt gecrganiseerd vanuit de plaatselijke Raad
van Kerken. Plaats van samenkomen is een van
de zalen van de Gereformeerde kerk te Andijk.
Mevr. J. Wilschut uit Enkhuizen zal deze avond
leiden.

Gemeenschapsopbouw

Aan het begin van een nieuw seizoen is
herkenbaar de start van verschillende activi-
teiten: bezoekersgroep, het openingsnummer
van 'Nu en Straks', enz.

K. Gitzels-Grent is als nieuw lid binnen het
bestuur druk doende alle informatie op dit terrein
tot zich te nemen.

Catechese en Liturgie

Jeepee heeft een avond voor alle begeleiders
gehouden, start van een nieuw seizoen. Het
jaarverslag 2003 is daarbij uitgereikt. Daarin
vinden we een fraai overzicht van alle activiteiten
die er zijn geweest, mooi bij elkaar.

De werkgroepen Vormsel en Eerste Communie
gaan beginnen, op weg naar een nieuw seizoen.
De koren repeteren enkele keren gezamenlijk in
de komende maanden in verband met de geza-
menlijke verzorging van de liturgieviering van
Kerkbalans-zondag, in januari 2005. Het gaat
om extra aandacht voor financién, denkend aan
de restauratie van de pastorie.

Met Allerzielen - 2 november - is er /3
weer een gedachtenisviering voor ¢
onze dierbare overledenen. Net als =
vorig jaar zal er een graflicht worden

gegeven, neer te zetten op het graf.

De heer Kees Bakker (Dorpsstraat

128) is toegetreden tot het team van kosters
een welkome aanvulling. Dank voor deze stap.
Intern worden de taken verdeeld.

Op zaterdag 11 september was er in de kerk
een orgelconcert in het kader van Nationale
Orgeldag. Het was tevens Monumentendag. Er
werd uitleg gegeven van het orgel. Dat werd
gewaardeerd.

Tenslotte, ingekomen stukken werden behan-
deld.

Dat was het voor deze keer.



NIEUWS VANUIT DE REGIO

Er is een Regiobijeenkomst geweest voor alle
voorgangers bij een avondwake uit de vijf
parochies van onze Regio. Ook de pastores
waren op die avond aanwezig. Het was een
zinvolle avond waar heel veel ervaringen zijn
vitgewisseld.

Voorgaan in een avondwake wordt als heel
mooi en zinvol ervaren, er wordt met veel zorg
voorbereid in overleg met de familie.

Het voorgaan is niet altijd gemakkelijk, droe-
vige situaties laten je niet onberoerd, zei
iemand treffend. Het is goed dat je met tweeén
voorgaat, je hebt steun aan elkaar. Voorgang-
ers ervaren dikwijls waardering voor hun inzet
en dat doet goed.

In de viif parochies wordt een zelfde richtlijn
aangehouden om inhoud aan de avondwake te
geven. Het bestaande avondwakeboekje is
indertijd door voorgangers uit de vijf parochies
gemaakt! Het biedt houvast. Op deze regio-
bijeenkomst zijn bestaande afspraken onder de
loep genomen en er is al pratende praktische
aanvulling op tafel gekomen. Een en ander is
op papier gezet met de afspraak, dat de geza-
menlijke lijn die getrokken is in de avondwake-
map wordt gedaan en dat tevens de begra-
fenisvereniging St. Barbara van de afspraken
op de hoogte wordt gesteld. '

Ter info wordt de opgestelde informatie hierbij
afgedrukt.

INFORMATIE VOOR EEN AVONDWAKE

Een avondwake is een wake in onze kerk op
de avond voorafgaand aan het definitieve af-
scheid van de overiedene vanuit de kerk waar-
na begrafenis of crematie volgt.

In de avondwake kunnen we steun vinden in
ons samen komen, in de woorden die klinken,
in het samen bidden en zingen. We kunnen in
de wake elkaar als het ware dragen en steu-
nen om de moeilijke dag van het definitieve
afscheid de volgende dag, tegemoet te gaan.

Voor de avondwake komen we samen in het
huis van gebed van de parochiegemeenschap.
De voorgangers bij een avondwake zijn paro-
chianen die vanuit de parochiegemeenschap
gevraagd zijn voor te gaan en daartoe een
cursus hebben gevoigd.

De dienst van een avondwake kent vaste
herkenbare onderdelen die uitgangspunt zijn
voor iedere avondwake:

= Schriftlezing

= Psalmgebed

gebeden)

Voorbeden + Onze Vader

» Liederen (met ondersteuning van organist
en koorleden)

(afwisselend met elkaar

In onze Regio van de parochies: Andijk, On-
derdijk, Medemblik, Wervershoof en Zwaag-
dijk-Oost, is een mooi en heel goed bruikbaar
liturgieboekje voor avondwake samengesteld
met veel keuzemogelijkheden. Bovengenoem-
de onderdelen zijn herkenbaar, het boekje
wordt in de vijf parochies gebruikt.

Naast de vaste onderdelen kan er andere in-
breng zijn, bijvoorbeeld inbreng van familie, zo-
als een ‘in memoriam’, een gedicht of gedach-
te. Daar is voldoende ruimte voor.

Het is zeer wenselijk dat de voorgangers een
kopie krijgen van wat anderen willen inbren-
gen. Dit om de tijd en eventuele overlap van
het gesprokene in de hand te kunnen houden;
ook om stand-by te kunnen zijn wanneer nodig.

Wanneer er vanuit de familie een vraag is om-
trent het voorgaan door een voorganger van el-
ders:

- In goed overleg met iemand van de eigen
parochiéle avondwakegroep is dit mogelijk. Er
dient bij de invulling van de wake rekening
gehouden te worden met onze uitgangspunten.
Afstemming over en weer mag verwacht
worden.

- In de avondwake zelf zal iemand van de
eigen parochiéle avondwakegroep mee voor-
gaan.

Vanuit de parochiegemeenschap wordt af-
scheid genomen en een voorganger uit de
eigen gemeenschap ‘vertolkt’ het gezicht van
de parochie. Bovendien is het heel wenselijk
want de ervaring heeft geleerd dat voorgang-
ers aan elkaar steun ervaren. Daarnaast is de
voorganger van de eigen parochie vertrouwd
met het voorgaan in de betreffende kerk: het
opkomen aan het begin van de wake, gebruik
microfoon, contact met de koster en het koor,
enz.

Na een overlijden valt er altijd heel veel te
regelen en dient er in korte tijd een keus
gemaakt te worden voor de kerkdiensten van
avondwake en uitvaart. Mag dit schrijven daar-
bij een handreiking zijn! En de voorgangers
van de avondwakegroep en de pastores zijn in
die dagen van harte bereid u te helpen.

De voorgangers bij een avondwake en de
pastores van de 5 parochies



EPILOOG

Tussen de |aatste regels door

zette hij ons op het spoor

van zijn stil, maar diep verlangen

dat hij klaar was voor zijn laatste reis,
die van hem. wel aan mocht vangen.

Hij schreef zijn laatste epiloog
en bladerde soms even terug
naar passages uit zijn leven,
die hij eerder had geschreven.

Een goede lezer zal verstaan;

het signaal werd afgegeven.

Zijn bestemming was .... het eindstation
van waaruit ooit zijn reis begon.

Tussen de laatste regels door
zat hij al op het goede spoor,
naar de bron van zijn verlangen.
Wij geloven dat hij daar nu is
en met ‘liefde’ is ontvangen.

Wilma van Ophem-van der Meer.

Dit gedicht krijgt een plaats in de bundel
‘Pelgrimstocht van mensen..." waarvan de
opbrengst ten goede komt aan ‘Hospice
Dignitas Hoorn'.

UITNODIGING PRESENTATIECONCERT,
boekje van Wilma van Ophem-van der Meer

De ‘pelgrimstocht van mensen ...

wijst ons de richting aan,

langs ongekende wegen

onze bestemming te gaan.

‘Pelgrimstocht van mensen ...", verschijnt in
een oplage van 1.000 exemplaren en bevat
138 bladzijden, afgewisseld met illustraties van
Jelle Lansdaal. Het boekje wordt anoniem
gesponsord waardoor het mogelijk is de op-
brengst ‘volledig’ beschikbaar te stellen. Geko-
zen is voor het ‘Hospice dignitas' te Hoorn.
Een (t)huis waar terminale patiénten in huise-
lijke sfeer worden verzorgd en begeleid tot het
einde toe.

Om dit doel te ondersteunen verlenen de
Westfriese bezinningsgroep ‘Schakels’ o.l.v.
Arnoud Lansdaal en het ‘Sylvidakoor' uit
Wognum o.lL.v. Marja Borst hun medewerking
aan twee presentatieconcerten.

Deze worden gehouden op: zondag 31 oktober
om 20.00 uur in de hervormde kerk te Wognum

en op zondag 7 november om 20.00 uur in de
hervormde kerk te Hoogkarspel.

Na afloop van de uitvoeringen is gelegenheid
het boekje ‘Pelgrimstocht van mensen ..."' te
kopen.

De kostprijs hiervan bedraagt € 12,-.

JEUGD EN JONGERENHOEK

JeePee PLUS
ee -

Wie zijn JeePee. plus?

Dit zijn jongeren die

vanaf de basisschool 3 -

jaar naar JeePee avon-

den zijn geweest. Daarna komt het vervolg van
JeePee Plus.

Zij zijn dan ongeveer 15/16 jaar en ouder, de
avonden zijn 1 keer in de maand in de
Werenfridusschool.

De eerste bijeenkomst van dit seizoen 2004-
2005 is vrijdag 29 oktober.

De begeleiding is alweer aan het voorbereiden
om leuke avonden te verzorgen voor de jong-
eren.

Wij hebben in de loop der jaren al heel wat
leuke avonden met elkaar gehad. Als afsluiting
van het seizoen gaan we ieder jaar in mei of
april een weekend weg met z'n allen, wat elk
jaar weer een topper is.

Hopelijk wordt het dit seizoen ook weer heel
gezellig, en we hopen op een grote opkomst.
Wij als begeleiding hebben er zeker weer zin
in.

Dick, Emmy, Hans, Anita, Marco en Trudy.

[KERK EN SAMENLEVING ]

SOLIDARIDAD

Ontmoet de makers

In de adventsperiode is, naar goede gewoonte,
aandacht voor het werk van Solidaridad. Het
thema van dit jaar is ‘MADE-BY- ontmoet de
makers’. De makers, dat zijn de makers van
onze kleding. Beginnend bij de katoenplukkers,
de laagstbetaalde schakel in de keten, komen
we bij de katoenboeren en de wevers en



uiteindelijk bij de naaisters van de kleding. Het
zijn mensen met dromen, dromen zoals u en ik
die hebben, dromen van menselik geluk. Dat
het goed gaat met je partner, je kinderen, op
school en thuis. Dat je gezond blijft. Soms ook
dromen van dingen die je graag zou willen
hebben, een aangenaam huis om in te wonen.
In Peru en andere landen in de Derde Wereld
hangt de verwerkeliking van de menselijke
dromen aan een dun draadje. En dan gaat het
niet om het verlangen naar méér, maar juist
om basale dingen: werk, een dak boven het
hoofd en scholing vcor de kinderen.

Elke schakel telt

Solidaridad wil met u de draad waar hun leven
aan hangt sterker maken, er een keten van
maken. In de kledingindustrie is elke schakel in
het proces van de productie van Kleding,
beginnend met het katoenzaadje tot aan de
consument die het kledingstuk koopt, met de
andere schakel verbonden. Peru is een land
waar Solidaridad een duurzame textieiketen
heeft opgezet. Hier weten mensen van elkaar
welke schakel ze in de keten vertegen-
woordigen en onderhandelen ze met elkaar
over rechtvaardige lonen, werkbare omstandig-
heden en zorg voor het milieu. Het heeft heel
wat voeten in aarde voordat het zover is, dat
het de kieine boeren een zorg is dat ook de
seizoensplukkers een leefbaar loon ontvangen
en hun kinderen overdag in een creche zijn in
plaats van op het land én voordat de wevers
het belang ervan inzien dat ook de naaisters
een eerlijk deel ontvangen.

Je koopt niet iets, maar van iemand

'‘Ontmoet de makers' biedt inzicht in het
maakproces en vertelt het verhaal van ieder-
een die daarbij betrokken is. Het gaat erom dat
de mooié kleren, die we allemaal graag willen,
de makers ook een menswaardig bestaan
bieden. Dat heeft Solidaridad gedaan door een
nieuw merk op de markt te brengen: ‘Kuyichi',
als wegbereider van verandering. Inmiddels
zijn er navolgers. Het kindermodemerk 'Imps &
Elfs’ doet volop mee en in de zijlijn lopen het
damesmodewerk ‘X-as'en het herenmodemerk
‘State of Art' zich warm. Ongetwijfeld zullen
meer merken volgen. Het is in deze beweging
van consumenten naar de makers van onze
kleding en weer terug naar onszelf, dat we de
anonimiteit van de marktprocessen doorbre-
ken. We realiseren ons dat we iets met de
makers te maken hebben en zij met ons: je
koopt niet iets maar van iemand.

Steun het werk van Solidaridad en word
donateur.
Solidaridad, Goedestraat 2, 3572 RT Utrecht,

solidaridad@sclidaridad.nl,
www.solidaridad.nl en

www.ontmoetdemakers.nl. Giro: 180 4444.
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Een ziek medemens een meer zonnige kijk op
het leven geven. Wie wil dat niet? Al jarenlang
probeert de Zonnebloem niet anders te doen.
In alle seizoenen. Er wordt van alles onder-
nomen. Een greep: regelmatig bezoek, boot-
tochten, vakantieweken, hotelbootreizen, ont-
spanningshijeenkomsten enz. Een van de
meest sympathieke acties wordt ieder jaar
gevoerd als de Sinterklaastijd nadert. Onder
het motto ZON IN DE SCHOORSTEEN komen
dan in heel Nederland duizenden mensen in
beweging om een pakje te maken voor een
langdurig lichamelijk zieke, gehandicapte of
eenzame hulpbehoevend oudere.

Wat is de bedoeling?

Het gaat om een aardige attentie, een verras-
sing, een nuttig cadeautje, dat door u persoon-
lijk voor een zieke feestelijk wordt verpakt. Het
is beslist niet de bedoeling er een kostbaar
geschenk van te maken. Centraal staat de
attentie, een vriendelijk gebaar: laten merken
dat hij of zij er bij hoort, niet vergeten is.
Natuurlijk wint dit pakje aan kleur wanneer er
een briefje of gedichtje wordt bijgesloten.

Hoe werkt het?

Als u een pakje wilt maken is dit heel
eenvoudig. U belt even naar één van
onderstaande mensen en u ontvangt dan
ongeveer half november een adres van een
zieke, gehandicapte of eenzame medemens.
Bent u van plan een pakje te maken, wilt u zich
dan a.u.b. voér 6 november aanmelden!
Tenslotte dit:

Onze grote angst is dat er mensen vergeten
worden omdat we het gewoon niet weten.



Daarom een verzoek aan u allen: kent u
iemand waarvan u denkt die mag niet vergeten
worden, laat het ons alstublieft weten.

Ank Deen tel: 582406, Nel Viaar tel: 582473,
Lida Bakker tel: 5682207.
Hartelijk dank.

KERSTVIERING VAN DE
ZONNEBLOEM

Op dinsdag 21 december is
weer de jaarlijkse kerst-
viering voor de afdelingen
Wervershoof, Andijk en
Onderdijk. Wij nodigen die mensen uit die tot
de doelgroep van De Zonnebloem behoren.
Deze viering wordt georganiseerd door De
Zonnebloem in samenwerking met de pasto-
res. Dit jaar in ‘Het Trefpunt’ naast de Gerar-
dus Majella kerk te Onderdijk. Voorganger
deze morgen is pastor Maria Voss.

Aanvang 10.00 uur. Na de viering gezellig
nazitten met koffie en kerstbrood. Willen de
mensen die van plan zijn te komen dit opgeven
bij één van onderstaande adressen, zodat wij
een stoel voor u klaar kunnen zetten. U bent
van harte welkom.

Ank Deen Dorpsstraat 68  tel: 582406,
Nel Viaar Dorpsstraat 27 tel: 582473,
Lida Bakker Onderdijk 256  tel: 582207.

Voor Andijk:
Tonny Smit Kleingouw 219  tel: 593379.

Tot ziens en hartelijke groeten van het bestuur.

PCI

Even geld opnemen.............
niet voor iedereen vanzelfsprekend!

Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk
dubbeltje moeten omdraaien.
Elke dag weer moeten denken wat kunnen we
nu weer besteden aan eten.

Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.

Mede dankzij uw financiéle hulp, is het PClin
staat om deze mensen te helpen,
Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons
rekeningnummer 36.89.50.654
t.n.v PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw M. Ruijter
telefoon: 0228-583969

WERELDWINKEL IN DE WERENFRIED-
KERK EN OP DE

KERSTMARKT
(in Wervershoof).

Na de diensten in het
weekend van 20-21 no-
vember biedt de Wereld-
winkel de haar bekende
artikelen aan u, aan. Ook is zij aanwezig op de
kerstmarkt in het winkelcentrum op zondag 12
december van 12.00 — 17.00 uur.

U bent van harte welkom.

Kerk en Samenleving en missiewerkgroep.

OUDERS VOOR EVEN

Wie zorgt tijdeljk voor een kind in een
crisissituatie? Opvang in een pleeggezin kan
voor hen een goede oplossing zijn.

Chiel (8) en zijn zus Ellen (6) zitten op
dezelfde school. Twee weken geleden nam die
school contact op met Jeugdzorg. Hun alleen-
staande moeder was opgenomen in een
psychiatrische inrichting. Er moest heel snel
een oplossing komen.

Marije en Koen, crisis-opvang-ouders:
“Vrijdagmiddag belde onze pleegzorgbegelei-
der, zaterdagochtend stonden Chiel en Ellen
op de stoep. We doen nu vijf jaar crisisopvang
en zijn er wel aan gewend dat het snel kan
gaan, dus er staat een stapelbed klaar in de
speciale logeerkamer. Chiel en Ellen vinden
het fijn dat ze op dezelfde kamer slapen. Zo
hebben ze wat steun aan elkaar. Want het is
nogal wat om van het ene op het andere
moment bij vreemden te worden ‘gedropt’.
Zoals het er nu uitziet, gaan Ellen en Chiel
over twee weken naar huis. De zus van hun
moeder komt een paar weken bij hen en de
familie krijgt begeleiding van een maatschap-
pelijk werker om alles weer op orde te krijgen.”

Er zijn nog altijd kinderen voor wie we geen
geschikt pleeggezin kunnen vinden. Nieuwe
ouders-voor-even zijn daarom van harte
welkom. Als fulltime pleeggezin, maar bijvoor-
beeld ook voor een weekend per maand.

Pleegouders zijn gewone mensen. Wat hen
bijzonder maakt, is hun betrokkenheid en inzet



om een kind verder op weg te helpen in het
leven.

Misschien iets voor u?

Kijk op www.pleegzorg.nl
of bel 0800 - 022 34 32.

MANIFEST

‘Samenleven in verscheidenheid anno 2004,
migrantenweek 2004,

De Nederlandse samenleving is de afgelopen
decennia veranderd. Mensen uit alle delen van
de wereld komen, om wat voor reden dan ook,
naar Nederland en willen hier hun leven
opbouwen. Geleidelijk aan wordt Nederland
ook hun land. Dit proces van immigratie en
integratie verloopt niet zonder pijn en moeite
waarbij verschillen in religie en huidskleur een
rol spelen. Zeker in de laatste jaren valt een
duidelijke verharding waar te nemen. Er
groeien spanningen in de Nederlandse samen-
leving waarbij vooroordelen over en weer
toenemen.

Toch is deze verharding geen zelfstandig pro-
ces waar wij mensen machteloos tegenover-
staan. Er zijn vele positieve ontwikkelingen en
we moeten ons niet blindstaren op problemen.
Vooroordelen kunnen overwonnen worden en
samenwerking kan gestimuleerd worden. Een
eerste stap daartoe is vaak dat mensen elkaar
leren kennen en kennis krijgen over elkaars
gewoontes en culturen. Vele mensen in de sa-
menleving zijn hier al mee bezig. Verscheiden-
heid betekent voor hen geen probleem maar
een kans. De organisatoren van de Migranten-
week sluiten zich aan bij de positieve initia-
tieven en willen de ontmoeting tussen de ver-
schillende groepen in de samenleving
stimuleren.

De organisatoren van de Migrantenweek
roepen op tot ‘SamenLEVEN in verscheiden-
heid’. Als maatschappelijke organisaties willen
wij de verharding keren en werken aan een
samenleving waar ieder mens, ongeacht
cultuur of religie, veilig en waardig aan kan
deelnemen.

Samenleven in verscheidenheid betekent niet
langs elkaar heen leven. De organisatoren van
Migrantenweek roepen iedere inwoner van
Nederland op respect te tonen voor de ander.
Om werkelijk samen te leven zal een ieder zich
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moeten inspannen. Dit begint met een open
houding.

De Migrantenweek is een initiatief van de Raad
van Kerken en wordt georganiseerd door:
CNV, Cura Migratorum, Kerkinactie, FNV,
FORUM, Missionair Centrum, Qikos, SKIN.

ALLERHEILIGEN (1 NOVEMBER)

De verering van heiligen is begonnen met de
verering van christenen die omwille van hun
geloof de marteldood gestorven waren. Op de
sterfdag van die martelaren kwamen de
christenen bij hun graf bijeen om hun dood te
gedenken.

Hemelse geboortedag

Eerst hadden deze bijeenkomsten de vorm van
een dodenmaaltijd zoals in die tijd gebruikelijk
was. Al spoedig werd echter bij de martelaars-
graven de maaltijd van de christenen, dat wil
zeggen: de eucharistie gevierd, de viering van
Christus’ paasmysterie, zijn dood en verrij-
zenis. In de geloofsgetuigenis die tot hun dood
geleid had, hadden de martelaren immers
Christus op een bijzondere wijze nagevolgd en
hadden zij deel aan het paasmysterie van
Christus. Zij deelden zo in de vrucht van de
verlossing die Christus gebracht had. Al vrij
snel werd de sterfdag van de martelaren en
later die van alle heiligen dan ook gezien als
hun hemelse geboortedag.

Pas later werden naast de martelaren
andere personen die ofwel door hun
levenswijze ofwel door hun prediking getuigd
hadden van het geloof in Christus als heilige
vereerd. Zo ontstonden de feesten van de
belijders en geloofsverkondigers naast die van
de martelaren. Hierbij moeten we denken aan
pausen, bisschoppen, priesters, maar ook aan
maagden en weduwen, Kluizenaars en
kloosterlingen, mannen en vrouwen die het
evangelie op een bijzondere wijze in praktijk
gebracht hadden.

Gezamenlijke feestdag

Omdat vele heiligen alleen maar gevierd
werden op de plaatsen waar ze geleefd
hadden of bekend waren, en van velen ook de
sterfdag niet bekend was, ontstond ter ere van
deze heiligen in het zuiden van Frankrijk in de
loop van de zesde tot achtste eeuw een
gezamenlijke feestdag, op 1 november. Bij de



keuze van deze datum kan het een rol
gespeeld hebben dat die dag gezien werd als
het begin van de winter, zoals bijvoorbeeld
naar voren komt in de kloosterregel van de H.
Benedictus. Mogelijk kan er ook sprake zijn
van een verchristelijking van een heidens feest
aan het begin van de winter, dat in de
Keltische gebieden bestond.

In het evangelie van dit hoogfeest,
Allerheiligen, wordt ons in de zaligsprekingen
voorgehouden hoe wij als volgeling van
Christus evenals de heiligen het loon in de
hemel zullen ontvangen.

Evert de Jong
(uit parochiebladenservice
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Regelmatig wordt in onze kerk na een overiijden

een avondwake gehouden. Wie zijn toch die
mensen die zich in zo'n verdrietige situatie
beschikbaar stellen voor deze boeiende en ook
heel dankbare tak van de parochie? De periode
rond Allerzielen leek ons een goed moment om
met een aantal van hen een praatje te maken.

Interview met leden van de werkgroep
avondwake: Tinie Spigt-Schuitemaker, Liétta
Broersen en Margreet Ruiter-Meester

Hoe zijn jullie in de werkgroep avondwake
terechtgekomen?

De werkgroep lectoren van de parochie zoekt
meestal zelf mensen erbij als dat nodig is. Dorus
Sijm, Jaap de Haan en Theo Sijm zijn als eerste
begonnen als lectoren. Er mochten vrouwen
bijkomen. Tinie is gevraagd door Dorus Sijm.
Pastor Janssen schreef destijds in Binding:
‘Dorus is op vrouwenjacht gegaan en hij heeft
gevonden, Joke Lute en Tinie Spigt’. Dat is al 25
jaar geleden.

Toen deden ze nog geen avondwake, je draaide
eerst een tijdje mee met communie uitreiken en
het voorlezen van de lezingen. Als zich een niet
te zware situatie voordeed voor een avondwake
dan werd je daarvoor gevraagd. Dat was mooi
om te beginnen.
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Liétta is 15 jaar lectrice en doet 11 jaar ook
avondwakes, Margreet is 8 jaar terug begonnen
als lectrice en zit 6 jaar in de werkgroep avond-
wake. Als je in de lectorengroep komt is het niet
verplicht om ook avondwakes te doen je bent
daar helemaal vrij in.

Wat zijn de mooie aspecten van dit werk en
welke voldoening geeft het jullie?

Je komt in een situatie waar mensen altijd
bedroefd zijn en toch zitten ze op je te wachten.
Wij gaan vrijwel nooit de eerste dag heen, dan
moet er al zoveel worden geregeld. De tweede
dag is er even meer rust, we gaan meestal met
Z'n tweeén. Het is heel dankbaar werk en geeft
enorm veel voldoening. De mensen zijn er heel
blij mee, want er komt zoveel op ze af in die
dagen. Mensen uiten dat ook. Soms krijg je
zomaar een zoen na afloop van de avondwake
of ze sturen je een kaartje met een dankwoord
dat ze het zo mooi ervaren hebben, en ze
bedanken voor de goede zorgen.

Dat is heel leuk voor ons, want het is en blijft
toch vrijwilligerswerk.

Soms wordt er wel eens gevraagd: “Wat vang je
per avondwake?" of “een beste week voor je, je
had er drie denk?”

De mensen denken dat wij betaald worden,
maar dat is niet zo. De kosten betreffen kaarsen,
verwarming, verlichting, bloemen en het
onderhoud van het gebouw. Wij werken echt
vrijwillig!!

Wat zijn de minder leuke aspecten van dit
werk?

Het komt altijid onverwacht. Als het telefoontje
komt om voor te gaan in een avondwake komt
er gelik een bepaalde druk op je. Het moet
keurig voor elkaar, het moet binnen een
bepaalde tijd, je wilt geen fouten maken, je wilt
toch alles op een rijtje hebben. We spreken ook
de vakanties met elkaar af. Tinie codrdineert
alles en weet wie er thuis is. We gaan nu altijd
met z'n tweeén. Mensen hebben steeds meer
persoonlijke wensen, dat verhoogt de druk voor
ons.

Ligtta heeft er moeite mee dat ze na afloop van
de avondwake de mensen attent moet maken
op het offerblok dat achter in de kerk staat. Het
voelt alsof we geld voor onszelf vragen, maar
het is echt voor het onderhoud van de kerk.
Rondgaan met de collecteschaal in de kerk
willen we ook niet, het stoort te veel dat
geramme! met geld. En met een volle kerk duurt
dat veel te lang.



Krijgen avondwake-medewerkers

scholing?

nog

Er zijn wel cursussen voor avondwakes, maar
we leren heel veel van elkaar. Degene die net
begint loopt eerst een poosje mee. Die is niet
meteen degene die alles regelt. Er is een
draaiboek met richtlijnen. Tinie heeft wel de
‘tweejarige vormingscursus’ gedaan, over het
wel en wee in de kerk en parochie en Margreet
een cursus: Voorgaan als lector.

De feedback die je elkaar geeft is heel
belangrijk. Af en toe gaan we bij elkaar zitten en
praten over dingen waar je fegenaan bent
gelopen of die veranderd moeten worden. Hoe
los je problemen op, wat kan er verbeterd
worden. Als je ergens mee zit kun je er altijd
over praten. Pastor Suidgeest is daar ook altijd
bij. Als hij op of aanmerkingen hoort dan willen
wij dat graag weten zodat we er iets mee
kunnen doen.

Wat is het verschil tussen een avondwake
van jaren terug en de huidige manier?

Tinie deed al avondwakes in het mortuarium
achterin het oude St Jozef. We deden een klein
welkomstwoordje, 3 keer Wees Gegroet, 2 le-
zingen en soms een gedicht. Je stond bij de kist
tussen de mensen in, ze stonden ook achter je
en lazen mee in het boek waaruit je voorlas. Het
was rommelig, met mensen in de gang en de
koffiekamer, die hoorden niet wat er gebeden
werd. Later was de avondwake in de eetzaal van
St. Jozef. Dat was ook niet ideaal want als we
de wierook gebruikten ging soms het stil
brandalarm af. De mensen die de avondwake
bezochten zaten of hingen zo'n beetje aan de
bar, omdat de bewoners van St. Jozef op hun
eigen stoel wilden zitten. Als er een ander op die
plaats zat werd die weggestuurd.

Als er een ander op die plaats zat werd die
weggestuurd,
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De bewoners vonden het vee! te gezellig, er
kwam veel volk, je zag nog eens iemand. De
directeur was niet blij met de situatie, toen is al
gauw besloten om avondwakes in de kerk te
houden.

In die tijd was er 2 keer condoleren. Soms een
avondwake en soms een eucharistieviering, of 2
keer een avondwake. Daarna condoleren thuis
of in het mortuarium.

Bij het condoleren in het mortuarium liep je
buiten langs het oude St. Jozef naar het mortu-
arium, terug mocht je wel door de gang. Later
werd het toegestaan om met regen binnendoor
St. Jozef naar het mortuarium te lopen. Toen het
nieuwe uitvaartcentrum gebouwd was verbeter-
de er niet zoveel, je stond ook buiten in de regen
te wachten om te condoleren. Later is besloten
om de overledene véor de avondwake in de kerk
te brengen.

We waken en bidden nu met elkaar in het bijzijn
van de overledene. Er is één keer een avond-
wake.

De laatste jaren zijn de symbolen er bijgekomen.
Door de familie of door ons wordt een kaars
ontstoken voor de overledene tijdens de avond-
wake. De kaars brandt ook tijdens de uitvaart-
dienst. Daarna wordt de kaars door pastor Suid-
geest bij de familie thuisgebracht. Dat vindt de
familie een heel mooi gebruik. Na een jaar
krijgen ze ook het gedachteniskruisje thuis, dat
een jaar in de doopkapel heeft gehangen.

Heeft de familie een eigen inbreng?

Ja, de familie brengt heel veel in, maar... soms
té veel. De mensen doen het ‘in memoriam’
graag zelf. Als dat niet zo is vragen we toch of
iemand een klein woordje wil opschrijven. Als de
familie het zelf maakt heb je altijd datgene van
de persoon waar het om gaat. Wij willen dat
desnoods wel voorlezen. Het moet niet langer
ziin dan 1 A-viertje. Soms zijn de mensen daar
niet tevreden over, ‘we weten zoveel” zeggen
ze. "Dat is ook zo” zegt Tinie dan, "je kunt over
ieder mens die een leven achter de rug
heeft wel een boek schrijven”. Als een ‘in
memoriam' te lang is raakt de aandacht
weg, je merkt het in de kerk, mensen
beginnen te kuchen of te schui-felen.
Mensen die al vaker een avondwake
hebben meegemaakt vragen wel eens
om andere lied-jes. We hebben daarcm
een serie nieuwe liedjes en psalmen
uitgezocht. Per 1 november zijn deze
liedjes en psalmen in het bruine boekje
erbij geniet.



Is een avondwake nog te veel aan “spel-
regels" onderhevig of wordt het tegen-
woordig allemaal juist te vrijpostig?

Er zijn in samenwerking met de andere paro-
chies in onze regio een aantal richtlijnen opge-
steld voor het houden van een avondwake.
Vaste onderdelen zijn: een schriftlezing, psalm-
gebed, voorbeden, het Onze Vader en samen-
zang. De symboliek moet aanwezig zijn in de
avondwake.
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De symbolieck moet aanwezig zijn in de

avondwake

In een regionale bijeenkomst van lectoren werd
gevraagd hoe wij er voor stonden. Wij vinden het
erg moeilijk omdat de laatste tijjd al meer
gevraagd wordt om mooie liedjes, een CD, een
gedichtje en klaar.

Als mensen wel kiezen voor de kerk maar niets
over God willen horen, begrijpen wij dat niet.

We komen er echter wel weer uit. Het is daarom
goed dat we de voorbereiding met z'n tweeén
doen. Je kunt elkaars standpunten wat meer
toelichten. Soms is dat echt nodig. Als
bijvoorbeeld van een gezin de vader als laatste
van de ouders is overleden, dan zeggen de
kinderen: “zo’'n psalm of lezing hoeft allemaal
niet hoor". Dan zeggen wij: “Ja maar jullie vader
zou dat toch wel willen, hij was een trouwe
kerkganger.” "O ja" zeggen ze dan, “dat is ook
zo", dan vinden ze het wel goed. Je moet de
avondwake toch een beetje houden in de geest
van de overledene. Er is wel altijd ruimte voor
een gedicht.
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We zijn zo blij dat we nu bij een avondwake
steeds een aantal leden van het heren- of
dameskoor achter ons hebben staan, samen
met Ria Kappelhof achter het orgel. Dat geeft
ons zoveel steun. Voorheen stond je daar met
Z'n tweeén of helemaal alleen en het koor
daarboven. Het geeft voor ons zo'n fijn gevoel
van ‘het samen doen’.

Het blijkt dat ook de jeugd onze manier van
avondwake heel erg kan waarderen. Het is
allemaal heel persoonlijk: kleinkinderen mogen
de kaars aansteken of de wierook, een gedichtje
voorlezen of een herinnering voor oma. Het
moeilijke is wel dat ze alles weer willen herhalen
in de uitvaartdienst. Pastor Suidgeest zegt altijd:
‘als jullie iets willen, doe het dan in de
avondwake.

Als mensen een ‘in memoriam' willen herhalen
kan ik me dat heel goed voorstellen, zegt Liétta.
Vooral als familie van ver moet komen die niet
bij de avondwake aanwezig kan zijn.

Hoe staat het met jullie eigen emoties
tijdens een avondwake of tijdens het
bezoek aan huis?

“De emoties komen meestal daarna,” zegt Tinie,
“Dan ben ik ontzettend moe. Je gaat er naar toe,
je werkt het uit, dan de avondwake. Als de
avondwake is afgelopen doe ik thuis meestal
niets meer, een stukje wandelen of wat lezen.
Zolang je bezig bent stop je je emoties weg. Als
je bij mensen komt die intens verdrietig zijn, dan
hou je ze even vast, of je zegt niks. Je hoeft ook
niets te zeggen, de mensen vertellen hun
verhaal zelf wel, al is het 20 keer. Die emoties
van jezelf, nee, je voelt dat dat niet kan. We
hebben de laatste tijd verschillende jongeren
gehad, dat is zwaar. Doordat je met z'n tweeén
bent heb je veel steun aan elkaar. Na afloop
buig ik nog keurig bij de kist, dat gaat allemaal
goed. Maar terug in de sacristie, dan denk ik: "nu
even stil”. Als het koor weg is zitten we nog even
samen met de koster bij elkaar. Dan ga ik naar
huis en doe ik niks meer."

Margreet zegt: “Het beheerst je leven tot en met
de uitvaart. lk zie de mensen langsgaan naar
café Bot voor een kopje koffie na afloop. Dan
denk ik: 't is klaar. Voor mezelf doe ik maar net
of ik naar mijn werk ga, of het mijn baan is. Ik
kan wel van mezelf zeggen dat ik niet zal gaan
huilen tijdens een avondwake". We zeggen wel
eens tegen de familie: “wil er nog iemand iets
zeggen?" "Nee hoor" zeggen ze dan, “dat
kunnen we niet”. Soms kom ik er de volgende
dag op terug, dan zeg ik: "je kunt het wel, als je
graag iets wilt zeggen, dan lukt het je ook wel.”



Het geeft niet als er een traan komt, de kerk
wacht wel. Als het echt niet gaat nemen wij het
wel over.

Liétta vindt het wel moeilijk als het een leerling is
die ze zelf in klas heeft gehad. Dat heeft ze ook
een keer meegemaakt. Je kent de ouders
meestal nog. In de avondwake moet ik wel even
goed ademhalen voor ik verder kan. {k kijk dan
wel naar de mensen maar niet teveel. Ik wil toch
een beetje afstand als bescherming voor mezelf.
Twee jaar geleden is mijn vader overleden, ik
had een hele sterke band met hem. Toen ik
daarna de eerste keer voor een vader de
avondwake deed was dat heel zwaar, maar daar
moet je doorheen. Je merkt, doordat je het vaker
doet, dat je toch weer sterk genoeg bent.

Kunnen jullie goed afstand nemen van jullie
“werk"?

Als er dingen gebeuren waar we het moeilijk
mee hebben, kunnen we altijid bij Pastor
Suidgeest terecht. Soms gaat hij zelf naar de
familie om het probleem te bespreken. Hij weet
meestal wel waar het om gaat, dat is heel
plezierig. Je voelt je begrepen, je denkt al gauw
dat het aan jezelf ligt, maar dat is niet zo.

Liétta heeft wel eens meegemaakt dat de
voorbereidingen voor een avondwake stroef
verliepen, maar dan is het heel plezierig om later
van Tinie te horen dat het zo'n mooie
avondwake, zo geweldig was geweest; volgens
de familie.

Hoe groot is de avondwakegroep?

De avondwakegroep bestaat uit 7 personen: Els
Bakker-Morsch, Ton de Hoogt, Huub Jacgxs,
Monique van Velzen-Neuvel, Liétta Broersen,
Margreet Ruiter-Meester en Tinie Spigt-
Schuitemaker. Tinie is ook de codrdinator van
de groep.

Ze zijn een poosje met z'n vieren geweest, maar
ze zijn blij dat er weer een paar lectoren bij zijn.
Als je soms 3 keer in de week een avondwake
hebt, legt dat wel heel veel beslag op je.

Hoe vaak per maand moet een lector
gemiddeld in actie komen?

Als het tegenzit ben je twee keer in de week aan
de beurt. De laatste 2 maanden is het rustig
geweest. Het is heel wisselend.
besteed aan

Hoeveel tijd een

avondwake?

Je
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Omdat Tinie de codrdinator is van de groep
wordt Zzij gebeld door Baps Laan van de
begrafenisvereniging St. Barbara. Dan probeert
ze 2 mensen te vinden voor de avondwake,
want het komt altijd onverwacht. Ze belt Ria
Kappelhof voor orgelbegeleiding en de koster
voor het klaarzetten van de dingen.

Voor Tinie is het altijd een kwestie van goed
organiseren omdat Nico (Tinie's echtgenoot) bij
Barbara werkt. Als de overledene thuis of in het
vitvaartcentrum ligt helpt Nico meestal met het
overbrengen naar de kerk, waar de overledene
wordt opgebaard.

oy

be overledene wordt opgebaard in de kerk

Nico is dan laat thuis en als ik dan de avond-
wake heb eten we meestai apart. "Als de kinde-
ren op bezoek komen zeggen ze wel eens: “Goh
mam, moet je nou alweer?” Dan trek ik me toch
terug omdat ik nog wat uit moet typen of even
doorlezen, het moet nou eenmaal klaar.

Ligtta heeft een fulltime baan, zij moet het altijd
na haar werk doen.

Margreet zegt: “"Het zit die dagen continu in je
hoofd. Je gaat naar de familie voor een gesprek.
Je maakt een woordje aan het begin van de
avondwake, Je leest de gekozen teksten door.
Je wilt afsluiten met iets persoonlijks. Door de
dag heen denk je: misschien kan ik dat er nog
aan toevoegen. Gelukkig heb ik altijd goede
oppas voor de kinderen.”

Er zijn goede boekjes beschikbaar voor het hou-
den van een avondwake, maar vaak wil de
familie een persoonlijk boekje maken.

Voordeel van eigen boekjes is dat we niet zelf
lezingen en liedjes hoeven uit te zoeken.



Nadeel is wel dat het voor de familie een hele
opgave is om alles op tijd gedrukt te krijgen. Het
komt wel voor dat we pas een uur van tevoren of
nog later de boekjes binnenkrijgen. Dan moet je
de teksten nog verdelen, dat werkt niet.
Tegenwoordig vragen we vooraf een uitdraai,
dan weten we waar we aan toe zijn.

Op de bewuste avond zijn we om 7 uur aan-
wezig in de kerk, dat is even een rustpunt met
elkaar, en je kunt de familie nog even spreken.
Piet Brandsen is de vaste koster voor avond-
wakes, het is heel plezierig als je daar een vast
iemand voor hebt. Hij weet precies van de hoed
en de rand.

Hoelang we precies met een avondwake bezig
zijn is eigenlijk niet te zeggen.

Het is goed dat onze panners achter ons staan
want dat hebben we wel nodig.

We houden het vol omdat je er veel voor
terugkrijgt. Ook het feit dat de groep die het doet
goed contact met elkaar heeft is beiangrijk. Je
kunt je ei kwijt, je kunt er over praten, ook met
pastoor.

Hoe vaak zijn er bijeenkomsten voor de
lectoren?

Minimaal een keer per jaar komen we bij elkaar.
Pastor Suidgeest is daar altijd bij. Wij krijgen van
hem alle vrijheid. Nu ook weer met de nieuwe
liederen of psalmen waarmee we het avond-
wakeboekje aanpassen. Een keer in de 2 jaar
gaan we met pastor Suidgeest naar Berne
Heeswijk om te kijken of er nieuw materiaal voor
ons is, hetzij gedichten, teksten of muziek.

Is je iets bijgebleven van een avondwake
omdat je het zo mooi vond en wat je leuk
vind om te vertellen?

Er zijn heel veel avondwakes die je bijblijven.
Soms met een jongere, of een moeder uit een
gezin. Om dit met name te noemen wordt te
persoonlijk voor de nabestaanden. De laatste
jaren heeft Tinie avondwakes voor haar familie
gedaan. De reactie is dan, “je doet het voor
iedereen, dus nu toch ook?”

“Had nooit gedacht dat ik het voor mijn moeder
zou doen. Met de hulp van Liétta ging dat goed,
dat geeft je toch een bijzonder gevoel.”

De avondwake van pastor Janssen was ook
heel bijzonder. Het heeft ons zoveel goed ge-
daan dat het zijn wens was dat wij mochten
voorgaan in zijn avondwake. Daarna hebben we
koffie gedronken in de pastorie, dat was gewoon
goed.
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De avondwake van Piet Laan was voor ons heel
heftig omdat het iemand van éns was. Je gaat er
niet van uit dat iemand van je eigen groep, terwijl
hij bezig was met de voorbereiding van een
avondwake, in de kerk overlijdt. Met Allerzielen
wordt ziin naam afgelezen terwijl hij vorig jaar
gewoon hog mee deed.

We hopen samen met de familie, bij iedere
avondwake die we doen, een waardig afscheid
te verzorgen voor de overledene.

Tijd
neem tijd

om te rouwen,
te verwerken

en niet te vergeten

neem tijd

om met de dood

om te gaan

een weg te zoeken

in je — verdere — leven

neem lieve gedachten
draag die met je mee
in de tijd.

MENSEN

Don't do this at home

Hoe het u precies vergaat weet ik niet, maar bij
mij is geloven geen kwestie van iets stabiels,
vaak is het meer een kwestie van komen en
gaan, zeker en vast maar ook van ver weg en
met vragen en onzekerheden. Dat kun je niet
altijd zelf bepalen.

Onooglijk droog plantje

Onlangs sprak ik een aantal avonden met
moeders van wie de Kinderen binnen afzienbare
tijld hun eerste Heilige Communie zouden doen.
Vaak praatten we daarbij over hoe we ons
geloof beleven. Niet alleen met woorden, maar
ook met voorwerpen.

Zo had ik ergens achter uit een kast een
‘Roos van Jericho’ gehaald, die me als beeld
geschikt leek voor het onderwerp. Het ziet eruit
als een onooglijk droog plantje: een grijs bolletje
met sprietjes. Het wil alleen ‘groeien’ in warme
zuidelijke streken, zoals de naam al zegt, in de
woestijn. Raakt het daar los van de grond, dan



kan het heel lang blijven leven zonder water.
Zodra het echter weer met water in contact
komt, met een bron van leven dus, dan bloeit het
open en krijgt de oorspronkelijke groene kleur
terug.

Magnetron

De dag voor de bewuste avond zocht ik het
plantje op, en eigenlijk was ik nieuwsgierig of het
‘mechanisme’ het nog wel deed. Dus legde ik
het op een bordje met water en jawel hoor,
binnen de kortste keren was het weer een mooi
plantje geworden.

Terug naar de ‘droge staat' ging wat
moeilijker, een paar uur voor ik naar de bijeen-
komst zou gaan was het plantje nog niet
opnieuw in elkaar gekruld. Daar dacht ik wel een
oplossing voor te weten: de magnetron! Op twee
minuten, vol vermogen, dat moest lukken. Het
resultaat was spectaculair: de keuken vol rook
en een totaal verbrand plantje.

Waarmee maar gezegd wil zijn:
sommige processen, ook op geloofsgebied,
moet je laten gebeuren in hun eigen tempo, en
soms zelfs aan God overlaten.

Henny Wessel

FAMILIEBERICHTEN

IN MEMORIAM

Op 7 september 2004 is gestorven Anna Spigt-
Neuvel, op de leeftijd van 78 jaar. 'Bedroefd
maar dankbaar' waren terecht gekozen woorden
op de circulaire. Bedroefd om haar heengaan,
om de zorgen die er waren vooral in de laatste
levensjaren, om het inleveren van levenskracht.
'Beetje bij beetje moesten wij je loslaten'.
Dankbaarheid is er om de betekenis van haar
leven, wat zij van zichzelf heeft gegeven als een
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beminde echtgenote, een zorgzame moeder en
oma in haar gezin. Dankbaarheid en respect is
er om de trouw tussen man en vrouw, ouders en
kinderen, ten einde toe.

In 1951 was de trouwdag. Jaap Spigt en Anna
Neuvel gingen op weg, hand in hand, in lief en
leed met elkaar verbonden. Er kwam een gezin,
4 zonen. In het verdere leven 11 kleinkinderen,
een gelukkige verbondenheid samen. Drie jaar
geleden was het gouden huwelijksfeest, met
dankbaarheid, liefde en trouw gevierd. De le-
vensweg samen werd smaller, de dagen moei-
lijker, met meer en meer afhankelijkheid. De
dagverzorging in het St.Nicolaas-Verpleeghuis in
Lutjebroek, enkele keren in de week, was een
onderbreking. De dag kwam dat deze omgezet
zou worden in een definitieve opname. Het was
een moeilijke keuze. Op de dag zelf kwam er
onverwacht stilte in het leven van deze beminde
echtgenote, moeder en oma. De opname ging
op deze wijze niet door, hoefde niet door te
gaan. Er was een andere opname: in woorden
van dank, liefde, respect; in woorden van
afscheid en herinnering, van uit handen geven
en toevertrouwen aan de Schepper van alle
leven. In Avondwake en Uitvaartliturgie was er
dat afscheid, met herinnering en dank om haar
leven, met haar laatste rustplaats op het kerkhof.
Dat was op 11 september. Dat zij moge rusten in
vrede.

Kors, op de leeftijd van 74 jaar. Er was verdriet
dat het zo snel is gegaan, na het dragen van
een ernstige ziekte. Er was hoop op betere
dagen. De terugval was een zware domper, met
stilte die er gekomen is.

In Haarlem geboren groeide Koos op vanaf zijn
derde levensjaar in Wervershoof. Met twee
broers kwam er later de start van een eigen
tuindersbedrijf. Dat was naar het zin, genietend
van de natuur, van deze omgeving, vertrouwd
met de seizoenen van het jaar. In zijn jonge
jaren kwam Aly Kuin als bruid in zijn leven, met
hun trouwdag. Er kwam een gezin met 4
kinderen, een gelukkige tijd. De jaren van de
verkaveling zetten Koos voor een keuze. Het
werd de buitendienst van de Gemeente hier. Met
plezier heeft hij dit werk gedaan tot aan zijn Vut-
leeftijd. De invulling van zijn vrije tijd vanaf dat
moment was geen probleem. Koos had genoeg
hobbies en bezigheden: in de tuin, in zijn
schuurtje, op het water, thuis, binnen. Het was
met zijn hengel of kaartspel, met schilderen of
binnen vele contacten die hij had opgebouwd.
Het was vooral ook met zijn Kinderen en



kleinkinderen. Begin van het jaar kwamen er
problemen met zijn gezondheid. Het onderzoek
in het ziekenhuis gaf geen mooie uitslag. Er was
hoop op betere dagen, op een gunstige wending
vanuit de behandelingen die hij onderging in het
ziekenhuis. Uiteindelijk kwam er kortgeleden een
zware terugslag, verbonden met een zieken-
huisopname. Verzwakt naar lichaamskracht
mocht hij na enkele weken naar huis. Daar
kwam, toch nog onverwacht, stilte over zijn
leven. In de afscheidsvieringen waren we met
velen samen, met dankbare herinneringen en
verwerking. Op 27 september hebben we hem
gebracht naar zijn laatste rustplaats op het
kerkhof.

Op 26 september 2004 is rustig ingeslapen, op
de gezegende leeftijd van 102 jaar, Wilhelmina
Haakman-Mettes. Na een lang werkzaam leven
vol geloof en vertrouwen kwam haar levens-
einde. Bijzondere dagen waren het in de laatste
week van haar leven, met om haar heen haar
gezin en het afscheid dat er nu kwam. Geze-
gend is zij geweest met levenskracht, veer-
kracht, geloof en belangstelling. In die dagen zei
ze: ik ben een gelukkig mens. Dat klonk als
grote dankbaarheid voor allen die dat hoorden
en voor allen met wie zij op haar lange
levensweg verbonden is geweest. In herinnering
mogen we ook spreken van bijzondere jaren,
waarvan na een lange levensweg in Onderdijk
en Medemblik de laatste jaren van haar leven
zich afspeelden in Huize St.Jozef. De circulaire
spreekt van kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en achter-achterkleinkinderen. De
boom van haar leven is vruchtbaar geweest met
een grote uitwaaiering. Ze heeft als moeder en
oma genoten van vele feestdagen, gedenk-
dagen en bijzondere momenten, met haar han
en belangstelling betrokken bij velen. Ze heeft
ook het verdriet gekend van overlijden binnen
haar gezin. Dat was moeilijk in verwerking en
gemis. Herinnering roept op, dat ze een sterke
vrouw was die veel werk heeft verzet. Ze maakte
het thuis gezellig, de deur stond open voor wie
naar binnen kwam. Niet gauw was iets haar
teveel. Vele herinneringen blijven bewaard om te
bewaren, om aan terug te denken. Met een
grote familieschare en met anderen waren we
samen in Avondwake en Uitvaartliturgie en
hebben we afscheid genomen. 'Rust zacht' was
de wens, met dank om de betekenis van haar
leven. De begrafenis was in het familiegraf op
het kerkhof in Medemblik, op 30 september, bij
haar man Cees Haakman.
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Op 30 september 2004 is onverwacht overleden
Reinaida Broersen-Veeken, op de leeftijd van
82 jaar. Het was in Huize St.Jozef, waar zij de
laatste 3 jaar de goede verzorging heeft mogen
ontvangen waar zij dankbaar voor was. Stilletjes
is zij heengegaan en binnengegaan in de rust
van eeuwig, blijvend leven. Dat was haar geloof
en vertrouwen. Beetje en beetje was er het
inleveren van levenskracht. Er is een zieken-
huisopname geweest, gedurende enkele maan-
den. Daarna een tijd van opvang en revalidatie
in Huize St.Nicolaas in Lutjebroek. Het dichterbij
wonen, de laatste 3 jaar in Huize St.Jozef, deed
haar goed, in eigen kamer en bekende
omgeving.

Dankbaarheid is er in herinnering aan de levens-
weg van vroegere jaren. Herinnering aan een
zorgzame toewijding en inzet, een thuishaven
voor kinderen en kleinkinderen. Op 14 jarige
leeftijd verloor zij zelf haar moeder. Het is bepa-
lend geweest voor haar leven. Voor een groot
deel nam zij toen de zorg op zich voor haar
zussen en haar vader, op jonge leeftijid in de
weer. In haar latere leven, zelf moeder gewor-
den van een groot gezin, is er bij haar diezelfde
zorg en inzet geweest. Ook voor familie en voor
anderen stond ze klaar waar een helpende hand
of goede raad welkom was. In haar levensavond
was er voor haar de verwerking van afscheid
moeten nemen van haar goede en zorgzame
echtgenoot Petrus Broersen, precies 3 jaar
geleden, in de dagen van haar verhuizing naar
Huize St.Jozef, en het afscheid van haar dochter
Joke, in de tijd daarna. Een hele verwerking op
dat moment. Het maakte haar stil, met eigen
gedachten en een eigen wereld. Met aandacht,
bezoek en goede zorg was ze dankbaar voor
haar plek in Huize St.Jozef tot het moment
kwam van stilte over haar leven. In Avondwake
en Uitvaartliturgie waren we samen om afscheid
te nemen, met dankwoorden en herinnering, en
hebben we haar naar het familiegraf bij haar
man gebracht op 4 okteber.

Niemang
is echt dood,
zolang er nog iemand

aan hem denkt




GEDOOPT

Rens Hendrikus Theodorus, zoon van Emil en
Pauline Langeveld-Spigt.

Rosanne Gemma, dochter van Marco en Marion
Haakman-Wildenbeest.

Nena Teresa Maria, dochter van Thomas en
Marie-Louise Zawadka-Koopman.

Maria Lucia, dochter van Gerard en Andrea
Hoogland-Koopman.

Daphne llonka, dochter van Ted en Sylvia Smit-
Vermeulen.

Alexander Petrus Cornelius (Lex), zoon van
Mike en Linda Verlaat-Sijm.

Hartelijke gelukwensen aan de ouders, gezond-
heid en geluk voor de kinderen in de groei van
hun jonge leven, een blijvende verwondering en
dank.

HUWELIJK

Niels Kreuk en Mieke Huisenga,
Edwin Breg en Debbie Buijsman.

Proficiat aan onze bruidsparen, met liefde en
geluk als een oprechte wens, als invulling voor
het leven. Van harte toegewenst om veel voor
elkaar te betekenen.

HUWELIJKSJUBILEUM

12 % Jan en Annie Schutte-Schoutsen.
25 Gerard en Velma Kolenberg-Bot.
40 Niek en Riet Kuin-Ooijevaar.

40 Wim en Marry Meester-Steltenpool.
50 Toon en Annie Mathét-Wijnker.

Een momentopname, met daarin herinnering,
dankbaarheid, verbondenheid samen, een
feestelijke dag. Hartelijke gelukwensen, op weg
naar verdere jaren, naar vele goede jaren.

ECONOMIE IN DIENST VAN HET LEVEN

Een aantal Europese kerken organiseerde in
2003 een internationale conferentie onder het
motto '‘Economie in dienst van het leven'.
Daaruit is een tekst voortgekomen, die door de
Nederlandse Raad van Kerken is uitgebracht
en die de bisschop-referent voor de cecumene,
mgr. Van Burgsteden s.s.s., van harte aanbe-
veelt. Het document geeft aan wat economie
heel concreet betekent in het dagelijkse leven
van gelovigen.
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1. Economisering verschraalt het leven

Een donor geeft zijn bloed gratis omdat hij
anderen wil helpen. Om meer donoren te
krijgen, denkt men, zou je donoren moeten
gaan betalen. Wat gebeurt er? Het aantal
donoren stijgt niet, maar loopt zelfs fors terug.
Donoren willen hun bloed, iets heel persoon-
lijks, ‘geven’ in plaats van het te ‘verkopen’.

De kindercreche sluit stipt om 6 uur ‘s
avonds. Ouders spannen zich extra in om op
tijd te komen. Als dat soms niet lukt, blijft de
leiding van de créche even wachten. Komen
ouders wel op tijd als je hen voor het te laat
komen een boete laat betalen? Nee, er komen
nu méér ouders te laat. Als gevolg van de in-
voering van een boete gebeurt er iets heel
fundamenteels: de persoonlijke zorg voor el-
kaar — ‘het extra’ — vermindert of verdwijnt
zelfs. De relatie verandert van karakter. Zjj
vernauwt tot een economische transactie. Door
de introductie van de boete, het geld, verwer-
ven ouders nu ‘het recht' om te laat te komen.

Wezenlijk verschil

Deze twee voorbeelden, afkomstig uit weten-
schappelijk economisch onderzoek, illustreren
twee zaken. Mensen hebben iets voor elkaar
over, ‘het extra’. Door de economiesering van
het leven verschraalt het echte contact, vaak
ongewild. Als gevolg van de mondialisering, de
globalisering en vele andere factoren lijkt het
geld en de economie het leven van arm en rijk,
van arme en rijke landen, steeds sterker te
gaan beheersen. Hoe meer economische groei
hoe meer welvaart en daarmee meer welzijn
en geluk, althans dat is de gedachte.

Tussen welvaart en geluk bestaat
echter een wezenlijk verschil. Alléén kun je rijk
zijn, maar voor geluk zijn er twee of meéeér
nodig. Geluk is iets ‘samen’, is afhankelijk van
het persoonlijke contact, het is een vrucht van
een geven aan elkaar, van delen met elkaar,
van onbaatzuchtigheid, van wederzijdse liefde
voor elkaar. Dit tiit de mens boven zijn natuur
uit.

Is het niet tekenend dat veel mensen
die zich vanwege hun gezondheid, pensione-
ring of anderszins uit deze harde maatschappij
moeten terugtrekken graag bereid zijn om
gratis ‘vrijwilligerswerk’ te doen en zo weer
echte persoonlijke relaties op te bouwen.
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DROMEN IN EGYPTE

De koning van Egypte schrikt wakker. Wat heeft hij
naar gedroomd. Hij doet gauw het licht aan. Hij
roept een knecht: 'Een slokje water, snel'. Dan gaat
de koning weer slapen. Niet lang daarna krijgt hij
weer zo'n enge droom. Nu durft hij geen oog meer
dicht te doen. Die ochtend is de koning in een
slecht humeur. Hij moet steeds denken aan die
griezelige dromen. Alle geleerde mannen moeten
komen. Zij moeten de koning vertellen wat zijn
dromen betekenen. Maar zij begrijpen er niets van.
‘Ik weet wel iemand die u misschien kan helpen’,
zegt de wijnschenker van de koning. ‘Hij zit in de
gevangenis, maar hij weet veel van dromen. Hij
heeft Jozef. Hij komt uit Israél. ‘Laat Jozef
onmiddellijk komen', beveelt de farao. Jozef wordt
gewassen en geschoren. Hij krijgt nette kleren aan
en wordt naar het paleis gebracht. De farac vertelt:

Ik droomde van zeven dikke vette koeien, die uit
het water van de rivier kwamen. Toen kwamen er
zeven magere koeien. Ik heb nog nooit zulke letijke
koeien gezien. Die magere lelijke koeien aten de
vette koeien op, maar ze bleven lelijk en mager.
Daarna droomde ik van zeven dikke korenaren. Er
kwamen ook zeven dorre, dunne korenaren. De
zeven dunne aren aten de dikke op, maar ze bleven
dun en dor. Toen werd ik wakker. Niemand weet
wat deze dromen betekenen'. Maar Jozef zei
‘Grote koning, het zijn twee dezelfde dromen. Er zal
zeven jaar eten in overvioed zijn. Daarna komen er
zeven jaren waarin niets zal groeien. Dan komt er
hongersnood. Eerst zijn er zeven vette jaren,
daarna zeven magere jaren. God heeft u op tijd
gewaarschuwd’. ‘'Mag ik u een raad geven?' vroeg
Jozef daarna. ‘In de zeven goede jaren zal er meer
dan genoeg zijn. Spaar dan zo veel mogelijk graan
voor de slechte tijden. Bouw schuren om het koren
in te bewaren, want wie wat bewaart, die heeft wat
voor later'. De farao vond de raad van Jozef een
wijze raad. Jozef hoefde niet meer in de
gevangenis. De farao maakte hem onderkoning van
Egypte. Jozef mocht ervoor zorgen dat er genoeg
brood was voor iedereen.
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