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Pastor: J. Suidgeest

Pastor Maria Voss
Olympiaweg 42
tel: 582093

BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan
pastor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te
bellen:

MAANDAG t/m VRIJDAG 's morgens tussen

9.30 uur en 10.00 uur en ‘s avonds tussen 18.00 uur en
18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij
eventueel aan te passen.

Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh.Poststraat 26

1628 CC HOORN
0229 271684

G6AAT U VERHUIZEN?
Help onze administratie, Geef uw verhuizing

tijdig door met een verhuiskaart

of met deze bon
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LAAT 'T WETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie Dorpsstraat 71

VAN DE REDACTIE

De maand april, die achter ons ligt, was een maand
met uitzonderljk mooi weer. Dit zal de
feestelijkheden van de vormelingen en de
communicanten nog feestefijker hebben gemaakt.
Over deze twee gebeurtenissen kunt u lezen in deze
Nu en Straks.

We gaan nu op weg naar Pinksteren.

QOok kunt in deze Nu & Straks veel lezen over het
kerkhof. Het zgn. 2° kerkhof zal worden
gerenoveerd. Verder houden allerlei mensen binnen
onze parochie zich bezig met allerhande zaken
rondom het kerkhof. In het interview komen zij aan
het woord.

De stile omgang is geweest en daarover zijn 2
boeiende stukjes geschreven.

Voor de kinderen is er weer een verhaal én een
tekening.

De redactie wensen u mooie Pinksterdagen toe met
hopelijk zonnig weer.
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AGENDA |

In het weekend zijn de vieringen in de kerk:
zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid, na
afspraak.

In de week zijn de vieringen in ‘De Inzet' op:
woensdagavond om 19.00 uur,

de eerste vrijdag van de maand, 's morgens om
09.30 uur.

Op de eerste zondag van de maand is er na afloop

van de viering van 10.00 uur in 'De

Inzet gelegenheid om een kop koffie

te gebruiken. Van harte welkom!

26 - 27 mei: EERSTE PINKSTERDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zaterdag  19.00 uur:  Eucharistieviering met
Fanfarecorps St. Cecilia en
liederen.
Pastor J. Suidgeest

zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering

met Gemengd koor. Groep
Wervershoof

28 mei: TWEEDE PINKSTERDAG

maandag 10.00 uur. Woord-Communieviering
met heren v/h koor.
Pastor C. Koning.

PINKSTEREN, het derde grote feest na Kerstmis en
Pasen. In het Pinksterfeest wordt Pasen voltooid.
Wat dat betekent mogen we ervaren in de
Pinksterliturgie. Vandaaruit worden we opgeroepen
om het waar te maken in ons leven met elkaar. Van
harte welkom in een van de vieringen. Pinksteren,
een Hoogfeest!

Met Pinksteren wordt de Pinkstercollecte gehouden,
bestemd voor de Nederlandse Missionarissen die dit
jaar met verlof komen. 'Zij komen thuis, wij geven
thuis', dat is het bekende themawoord. Van harte
deze missiecollecte aanbevolen.

2 - 3 juni: H. DRIE-EENHEID
vrijdag 18.30 uur; Verzorgingshuis
zaterdag  19.00 uur, Eucharistieviering met
Regiokoor.
Pastor J.Suidgeest.

zondag 10.00 uur: Woord-Communieviering

@ met Dameskoor.

Pastor M. Voss.
9 - 10 juni: SACRAMENTSDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Dameskoor (uit Onderdik)
19.00 uur: Woord-Communieviering
met AOW-jongerenkoor.
Groep Medembilik.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met
Herenkoor. Pastor
J. Suidgeest.

zaterdag

16 - 17 juni:
vrijdag 18.30 wur: Verzorgingshuis

zaterdag  19.00 uur: Eucharistieviering met
Dameskoor. Pastor
J.Suidgeest.

zondag 10.00 uur:  Woord-Communieviering
met Heren v/h koor.
Groep Zwaagdijk.

23 - 24 juni: GEBOORTE JOHANNES DE

DOPER

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zaterdag  19.00 uur. Woord-communieviering
met liederen.
Pastor C. Koning.

zondag 10.00 uur:  Eucharistieviering met
Gemengd koor.  Pastor
J. Suidgeest.

Op deze zondag een herinneringsdienst in verband

met renovatie tweede kerkhof. Thema: ‘Over

grenzen van het leven heen'.

30 juni - 1 juli:

vrijdag 18.30 uur:  Verzorgingshuis

zaterdag  19.00 uur:  Woord-Communieviering
met Kinder/Jeugdkoor.
Groep Wervershoof.

zondag 10.00 uur:  Woord-Communieviering

@ met Herenkoor.

Groep Wervershoof.
7 - 8 juli:

vrijdag 18.30 uur:  Verzorgingshuis

zaterdag  19.00 uur. Woord-Communieviering
met Heren v/h koor.
Groep Andijk.

zondag 10.00 uur:  Woord-Communieviering
met Dameskoor.
Groep Wervershoof.



14 - 15 juli:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag  19.00 uur:
zondag 10.00 uur:
21 - 22 juli:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag  19.00 uur;
zondag 10.00 uur:
28 - 29 juli:

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag  19.00 uur:
zondag 10.00 uur:
4 - 5 augustus:
vrijdag 18.30 uur:
zaterdag  19.00 uur:
zondag 10.00 uur:

&

Verzorgingshuis

met Herenkoor.
Woord-Communieviering
met Dameskoor.

Groep Onderdijk.
Eucharistieviering met
liederen.

Pastor J. Suidgeest.

Verzorgingshuis
Eucharistieviering

met liederen.

Pastor G. Rizzo.
Woard-Communieviering
met Herenkoor.

Pastor M. Voss.

Verzorgingshuis
Eucharistieviering met
liederen.

Pastor J. Suidgeest.
Woord-Communieviering
met Dameskoor.

Groep Andijk.

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met liederen.

Pastor M. Voss.
Eucharistieviering met
Herenkoor.

Pastor J. Suidgeest.

11 - 12 augustus: MARIA TENHEMEL -

OPNEMING

vrijdag 18.30 uur:
zaterdag  19.00 uur:
zondag 10.00 uur:

Verzorgingshuis
Eucharistieviering met
Dameskoor.

Pastor J. Suidgeest.
Woord-Communieviering
met Heren v/h koor.
Pastor C. Koning.

18 - 19 augustus: KERMIS-ZONDAG

vrijdag 18.30 uur;
zaterdag  19.00 uur;

zondag 10.00 uur:

Verzorgingshuis
Woord-Communieviering
met liederen.

Groep Medemblik.
Eucharistieviering met
Gemengd koor.

Pastor J. Suidgeest.

25 - 26 augustus: MIVA
vrijdag 18.30 uur:  Verzorgingshuis

zaterdag  19.00 uur. Eucharistieviering
met liederen.
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur:  Woord-Communieviering
met Herenkoor.
Groep Wervershoof.
1 - 2 september:
vrijdag 18.30 uur:  Verzorgingshuis
zaterdag  19.00 uur. Woord-Communieviering
met Dameskoor.
Pastor M. Voss.
zondag 10.00 vur; Eucharistieviering met

Heren v/h koor.
Pastor J. Suidgeest.

&

8 - 9 september:

vrijdag 18.30 uur:  Verzorgingshuis met
Dameskoor.
zaterdag  19.00 uur: Eucharistieviering met

liederen. (met
Kinder/Jeugdkoor)
Pastor G. Rizzo.

10.00 uur: Woord-Communigviering
met Herenkoor.
Pastor M. Voss.

zondag
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PINKSTEREN

Kerstmis en Pasen vieren we meer dan Pinksteren.
De tijd van het jaar zal daarbij een rol spelen, het
voorjaar, de naderende zomer met vele
mogelijkheden om in te vullen en erop uit te trekken.
Ook rijst de vraag: wat moeten we ons bij de Geest
voorstellen? Geest klinkt ijl, dun, onzichtbaar. Wat
lezen we daarover in de Oude Geschriften?

De Geest wordt dikwijls omschreven met zin
zevenvoudige gaven, bedoeld als geschenk, een
gave aan ons. Zeven maakt vol, zeven is een
volmaakt getal. De Geest maakt vol, vervult ons.



De profeet Jesaja spreekt van deze zeven gaven: de
geest van wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis,
godsvrucht en vreze des Heren (Jesaja 11, 1 - 3).
Veel later zal de apostel Paulus in één van zijn
brieven schrijven: eigenlijk is de Geest iets heel
eenvoudigs. Je kunt de Geest herkennen, zo schrijft
hij, —aan: liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
ingetogenheid (Galen 5, 22). Je kunt de Geest
herkennen in mensen die zo zijn, die daarmee leven,
die daaruit leven. Zulke mensen zijn zelf een
geschenk. Om in die richting te leven zegt hij: 'Leg de
oude mens af, trek de nieuwe mens aan'. Dat nieuwe
vinden we terug in de woorden die hij noemt,
woorden die voor Paulus in relatie staan met Gods
Geest.

Er zijn ook liederen waarin we met Pinksteren
enthousiast zingen om de komst van de Geest. Hijj
mag komen als een wervelende en veroverende
kracht in ons. Hij mag in ons komen als een nieuw
begin. Hij mag ons aanzetten om licht en vrede te
zijn en licht te brengen in de wereld van onze dagen.
‘Wat altid is geweest, het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag. Dat vuur van het begin,
wij ademen het in...".

De werkzaamheid van de Geest wordt ook in
beelden uitgedrukt, zevenvoudig:

De Geest als een hevige wind: hij laat het stof van de
sleur opwaaien. Een zachte bries: hij kent slechts het
eenvoudige en nietige. Een verre herizon: hij bevrijdt
ons Uit de benauwenis van alledag. Een vurig hart:
hij kent geen onverschilligheid of vertwijfeling. Een
helder licht: hij verdrijft de duisternis van het leven.
Een aandachtig oor: hij luistert als geen ander. Een
open ocg: hij ziet alle problemen en kijkt naar het
hart.

Met Pinksteren gaan we de Paaskaars doven maar
het licht van de verrezen Heer blijft branden, in ons
hart, in ons geloof, in ons gedrag en getuigenis als
christenmensen. Dat licht mag zichtbaar zijn als de
Geest van Pinksteren in bovengenoemde woorden
en beelden en in Pinksterliederen.

Van harte u toegewenst, mede namens Pastor
Maria Voss, een Zalig Pinksteren, geestkracht,
veerkracht, een vernieuwd fris geloof in het leven van
alledag.

Pastor J. Suidgeest.

NIEUWS EN -
ACTIVITEITEN J

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Uit de vergaderingen van maart en april 2007.

Liturgie en Catechese

Verschillende koren hielden hun jaar-vergadering.
Altijd goed en nuttig voor woord en wederwoord,
informatie en wensen, dank en bevestiging.
Aandacht was er voor de workshops die zijn
gehouden om (nieuwe) mensen te interesseren voor
Latinse gezangen. De aanloop is succesvol
verlopen. Op zondag 25 maart is in samenwerking
met het Gemengd koor een viering verzorgd in onze
kerk. Met voldoening is erop gereageerd, een mooi
geheel. Op een evaluatieavond kwam naar voren om
op eenzelfde manier er een vervolg aan te geven. Er
zal een nieuwe Mis (Mozart) worden ingestudeerd.

We zitten in de voorbereidingsfase van Vormsel en
Eerste Communie. Met de nodige inzet wordt vanuit
werkgroepen, ouders en school vorm gegeven aan
de voorbereiding. Dat mogen we waarderen, gericht
naar de jongens en meisjes die zich hebben
aangemeld.

Gemeenschapsopbouw

Wat communicatie en informatie betreft komt het
idee naar voren een website op te zetten. Met de
redactie van ‘Nu en Straks’ is hierover contact
geweest. Het is nog in fase van onderzoek. Een
nieuw systeem voor de parochiéle
ledenadministratic en andere administratie,
aangeboden vanuit het bisdom, zorgt voor
problemen. Het komt niet over als vereenvoudiging,
integendeel. Het voorstel wordt gedaan om te
informeren hoe de ervaring is bij andere parochies
en gezamenlijk te reageren. Het huidige systeem
voldoet goed. Er zijn enkele dankavonden geweest,
opgezet voor groepen vrijwilligers binnen de
parochie. Ze zijn tot nu toe naar wens verlopen,
Deze uiting van dank werd gewaardeerd, mooi
samen-zijn, een stukje informatie wvanuit een
spreker en onderling contact. Parochiebestuur was
gastheer.

Kerk en Samenleving

De Vastenactie vraagt onze aandacht. In de kerk
komt een informatiestand. Via ‘Nu en Straks'
worden Vastenactiezakjes meegegeven voor de
Veertigdagentijd. In dit blad ook informatie over het
project. Dekenaal is gekozen voor ‘Suriname’. Voor
de kinderen komen er spaardoosjes. Dit loopt via
de school. De vastenactie, vertrouwd en belangrijk.

Tuin en begraafplaats

Binnen het Parochiebestuur en de
kerkhofcommissie wordt aandacht besteed aan de
komende renovatie van.het 2° kerkhof, daarmee



verbonden een kleine uitbreiding aan de ocostkant.
Er is contact geweest met de gemeente in verband
met vergunningen en het kostenplaatje. Er is
contact geweest met Fa. Vreeker in verband met
de aanstaande werkzaamheden. Er zulien brieven
uitgaan naar betrokkenen ter informatie. De
aanvangsdatum voor de renovatie is verschoven
naar 1 juli. Op het 2° kerkhof komt een monument,
ter nagedachtenis, herinnering aan hen die zijn
overleden en hier zijn begraven. Ook zal eind juni
een herinneringsdienst in de kerk worden
gehouden, ter nagedachtenis. Andere punten, op
verzoek van de tuinmannen is er weer potgrond
gestort. Er zullen langs het pad van de kerk 3
bomen worden weggehaald die gevaar vormen bijj
storm (met herinnering aan de storm van januari
jl.). De gemeente heeft kapvergunning gegeven.

Onderhoud en financién

Offerte is binnen voor een andere garage achter de
kerk. Dit wordt verder uitgewerkt. De ramen en de
buitendeur van de sacristie zijn vernieuwd, een
finke verbetering. Schilderbeurt is nog nodig.
Monumentenwacht is geweest voor de jaarlijkse
inspectie. Zij stellen rapport op over de situatie van
de gebouwen, kerk en pastorie. Goed uitgangspunt
voor eventuele reparatie, uit te voeren
werkzaamheden, enz. Het huidige 10-jarenplan
loopt tot 2008. Fa. van der Heijde heeft de
blikseminstallatie en veiligheids-aarding
gecontroleerd. Er zijn geen mankementen
gevonden. Wat financién betreft nemen we het
overzicht van januari en februari door, met dank
aan de penningmeester.

Regio-nieuws

Het bisdom heeft een brief gestuurd over de
Vormselvieringen, in de zin van. meer in
regioverband te doen. Dit wordt binnen de
werkgroep Vormsel besproken. We zijn er niet
gelukkiy mee omdat we het contact met de
parochies belangrijik vinden, bezoek van de
Vormheer aan de plaatselijke kerk. Dit jaar 2007
ziet het bisdom als een overgangsjaar. Binnen de
regio-parochies is vanuit het parochieel beleidsplan
het punt naar voren gekomen: profielschets nieuw
pastor. Als er zich wijzigingen gaan voordoen, hoe
dan een aanstellings- of benoemingsprocudere?
Hoe is op dit moment het aanbod van priesters,
pastorale werkers/sters, diakens? Hoe is het
overleg met het bisdom? Waar staan we zelf als
parochie en bestuur, en als regio? Belangrijk
genoeg om over na te denken. Er waren nog
enkele ingekomen stukken en mededelingen. Tot
zover deze terugblik.

MILLENNIUMDOELEN

In het jaar 2000 hebben 189 regeringsleiders hun
handtekening gezet onder de zogenaamde
Millenniumdoelen. Het zijn acht doelen om
armoede in de wereld met de helft terug te dringen,
de verspreiding van dodelijke ziektes een halt toe
te roepen en basisonderwijs toegankelijk te maken
voor alle kinderen. Allemaal v66r 2015. Op 7 juli
2007 zijn we halverwege deze periode van 15 jaar
en de beloftes lopen achter op schema. Dat is niet
alleen een gemiste kans. Het kost iedere dag
mensenlevens. Vanuit verschillende christelijke
organisaties en vele kerken (Micha Campagne) is
er de oproep om in de weken véor 7 juli 2007 te
bidden voor regeringsleiders die  grote
verantwoordelijkheid dragen én voor onze eigen
verantwoordelijkheid.

Kort samengevat zijn de Millenniumdoelen:

Minder honger en armoede.

Alle kinderen naar school

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
Afname kindersterfte

Gezonde moeders

Minder dodelijke ziektes

Een duurzame samenleving

. Eerlijke handel

Het is bij elkaar een ambitieus programma. De
Micha Campagna roept kerken op om vanaf
zondag 20 mei tot zondag 8 juli in gebed aandacht
te schenken aan de Millunniumdoelen. Een
gebedskalender die daarvoor is opgesteld kan
daarbij een steun zijn. We zullen er in de kerk
aandacht aan geven, een teken van onze zorg en
verbondenheid.

PN RGNS

VAKANTIE

Ondergetekende gaat met vakantie vanaf dinsdag
26 juni tm vrijdag 13 juli. Met vakantiemaat,
collega uit Venhuizen, gaat het dit jaar richting
lefland. We hebben daar wel eens eerder over
gedacht. Vakantiegidsen hebben mooie verhalen
over dit land. Zo is het ook vanuit de ervaring van
mensen die lerland als vakantiebestemming
hebben bezocht Het =zijn allemaal goede
vooruitzichten. We kiezen voor een vliegreis naar
Dublin en willen dan met huurauto onze tocht gaan
maken, via reisbureau verder geregeld. Sterkte aan
het thuisfront. Mooie dagen ook in Nedertand u
allen toegewenst.

Pastor J. Suidgeest.



KERKHOFNIEUWS

Wij willen u graag informeren over een
belangrijke gebeurtenis op ons kerkhof in juli
2007.

In de komende julimeand zal de renovatie en
een gedeeltelijke ruiming van het tweede
kerkhof plaatsvinden.

In het verleden is er wel eens niet zo zorgvuldig
omgegaan met de ruiming van de graven. Er was
toen gekozen voor een berichtje in Binding, de
mensen werden niet persoonlijk aangeschreven.

Bij deze renovatie proberen we alle betrokkenen zo
zorgvuldig mogelijk schriftelijk te informeren. Dat
lukt natuurlijk alleen als de contactpersoon zijn
eventuele verhuizing aan ons bekend heeft
gemaakt.

Van ieder graf staat dus een contactpersoon in
onze administratie.

De grafcontactpersonen van de familiegraven
hebben bericht ontvangen over de komende
renovatie.

De grafcontactpersonen van de algemene graven
hebben een brief gehad met daarin de melding van
de grafruiming van hun dierbare.

Van de contactpersonen wordt verwacht dat ze alle
familieleden berichten over de komende
gebeurtenissen zodat u niet voor niets in die
periode het graf gaat bezoeken.

De overige parochianen worden geinformeerd via
Nu en Straks en Binding.

Wat gaat er gebeuren.

Het deel van de begraafplaats achter het
uitvaartcentrum wordt in juli dit jaar gerenoveerd.
De reden daarvan is dat de grondwaterhuishouding
niet in orde is. Daarom wordt het kerkhof met
ongeveer een halve meter opgehoogd. Ook zal het
kerkhof aan de oostkant enigszins uitgebreid
worden om voor de komende jaren weer voldoende
plaats te bieden.

Tijdelijke verplaatsing grafmonumenten

De grafmonumenten van de familiegraven worden
tijdens de renovatie verplaatst naar het derde
kerkhof (achterste deel van de begraafplaats) en
na de ophoging weer netjes teruggezet. In die
periode is het niet mogelijik om het te renoveren
‘deel van het kerkhof te bezoeken. Vanwege de
privacy is tijdens de ruiming dat deel van het
kerkhof afgeschermd. Het derde kerkhof is in die

periode alleen te bereiken via de Driesprong of het
wandelpad bij het uitvaartcentrum.

Ruiming algemene graven

Het eerste stuk van het tweede kerkhof bestaat
grotendeels uit algemene graven. Omdat de
grafrechten van deze 120 graven per 1 januari dit
jaar zijn verlopen, zullen deze graven geruimd
worden. Aan iedere contactpersoon van deze
graven is daarover een brief gezonden.

Herdenkingsdienst

Omdat we aan de grafruiming op een waardige
manier aandacht willen geven zal er voorafgaand
aan de werkzaamheden een herdenkingsdienst
worden gehouden waarin alle overledenen van de
algemene graven worden herdacht. Dit zal zijn op
zondag 24 juni 2007 tijdens de Eucharistieviering
van 10.00 uur. Na afloop van de dienst is er
gelegenheid om voor de laatste maal het kerkhof te
bezoeken.

Monument

Na de renovatie zal er een monument worden
geplaatst ter nagedachtenis aan de overledenen op
een plaats waar de overgebleven stoffelijke resten
in een verzamelgraf zijn gekomen.

Heeft u nog vragen dan kunt u schriftelijk contact
opnemen met het parochiebestuur ter attentie van:
de heer G. Breg

Dorpsstraat 99

1693 AD Wervershoof

Of per e-mail: parochiewerenfridus@quicknet.n!

De rol van de contactpersoon

Er is een duidelijk verschil tussen familiegraven en
algemene graven.

Een familiegraf wordt gehuurd voor 20 jaar met
mogelijkheid tot verlenging van 10 jaar. In een
familiegraf kunnen twee familieleden worden
begraven. Na een overlijden wordt meestal iemand
van de familie benoemd tot contactpersoon of zoals
het officieel heet, rechthebbende. (soms is het ook
een notaris of een andere bekende van de
overledene)

Het is goed te weten wat deze taak inhoudt. De
rechthebbende ontvangt vanuit de parochie het
reglement van de begraafplaats waarin alles
geregeld is over de grafrechten en zorgt verder
voor de betaling van de nota voor de kosten van de
uitvaartdienst, de begrafenis en de grafrechten. De
rechthebbende ontvangt na betaling ook een
grafakte. Deze grafakte geeft de rechthebbende
(van een familiegraf) het recht om te beslissen wie
er in geval van een volgend overlijden in het



familiegraf bijgezet mag worden. Ook krijgt de
rechthebbende na het veriopen van de grafrechten
(na 20 jaar) bericht van de administratie over de
mogelijkheid van verlenging en beslist hij of de
grafrechten verlengd worden of dat het graf wordt
opgeheven. Als de rechthebbende geen
adreswijziging doorgeeft aan de parochie en
onvindbaar blijkt te zijn, bestaat de mogelijkheid dat
het graf zomaar geruimd blijkt te zijn.

Een algemeen graf wordt voor 10 jaar gehuurd.
Ook hier wordt een rechthebbende benoemd voor
het afhandelen van de zaken. Er is echter geen
verlenging mogelijk en er kan ook niet beslist
worden wie op de 2° plek in het graf wordt bijgezet.
De rechthebbende krijgt wel bericht na 10 jaar dat
de grafrechten zijn verlopen.

DE KERKHOFCOMMISSIE

De kerkhofcommissie is opgericht op 20 mei 2003
en is samengesteld uit mensen in de parochie die
op een of andere manier met het afscheid bezig
Zijn. Omdat ieder op zijn eigen eilandje bezig was
is het goed dat er een commissie gevormd is die
vier keer per jaar bij elkaar komt. Er is dan ruimte
voor overleg, het maken van afspraken en
oplossen van vraagstukken die ieder zo af en toe
tegenkomt in zijn eigen taakgebied.

De commissie bestaat uit:
Pastor Suidgeest die de menselijke kant rondom
het afscheid van de mens voor zijn rekening neemt.
Theo Meester draagt als beheerder van de
begraafplaats zijn steentje bij.
Theo en Jacolien Bregman zorgen voor de
administratie en  comrespondentie met de
nabestaanden.

Het secretariaat met Rina Schouten-Tensen en
Riet Kuin-Ooijevaar zorgen voor alle secretariéle
zaken rondom het overlijden en begraven.
Gert Breg is als parochiebestuurder met het
taakveld kerkhofzaken lid van de commissie voor
de zakelike kant van het kerkhof. Vanuit de
commissie krijgt hij daarover veel informatie mee
naar het bestuur.

Vooral nu de renovatie van het tweede kerkhof
(achter het uitvaartcentrum) in juli dit jaar op stapel
staat en de ruiming van het algemene deel van dat
kerkhof zal plaatsvinden is de samenwerking van
de kerkhofcommissie heel belangrijk. Het is toch de
eerste keer dat we dit meemaken en een draaiboek
is niet voorhanden. Hoewel we aan de eigenlijke
ruiming geen werk hebben, dat is een
bestuurstaak, moeten we toch met elkaar zorgen
dat alles correct gebeurt wat betreft de contacten

en berichtgeving aan de nabestaanden. Met elkaar
is daarvoor een werkplan gemaakt.

We helpen elkaar bij lastige gevallen zoals het
opsporen van adressen van familieleden of graf
contactpersonen die bij verhuizing geen
adreswijziging hebben gestuurd of van wie de
contactpersoon inmiddels is overleden. Theo
Meester weet soms nog wel wie de nabestaanden
ziin van een bepaald graf door zijn eerdere
contacten met de families.

IN GESPREK MET
De Werkers van Werenfried

Om eens te horen wat de mensen uit de
kerkhofcommissie zoal doen zijn we deze keer in
gesprek gegaan met Theo Meester de beheerder
van de begraafplaats, Theo en Jacolien Bregman
die de administratie verzorgen en Rina Schouten
en Riet Kuin die het secretariaatswerk doen. '

Mooi klusje

Op 1 augustus 1977 begon Theo Meester in de
plantsoenendienst van de gemeente Wervershoof.
Een maand !ater zei de heer Qostenbrink, directeur
van de gemeentewerken en ook lid van het
kerkbestuur, tegen mij: “ik heb een mooi kiusje voor
je.” In februari van dat jaar was het tweede kerkhof
in gebruik genomen. De beplanting zat onder het
onkruid en het gras werd niet genoeg gemaaid.
Theo Sijm de toenmalige koster deed het
onderhoud van het eerste kerkhof en de
pastorietuinen. Daarnaast de kerkdiensten en het
schoonhouden van de kerk, het tweede kerkhof
was hem veel te veel. Daarom dacht het
kerkbestuur aan een jonge kracht erbij als
onderhoudsman voor het snoei- en maaiwerk en
het onkruid. Vooral in een jonge aanplant is dat
heel belangrijk.

Grafdelver

Theo Sijm was naast zijn werk als koster ook
grafdelver op de begraafplaats. Zo'n 1 & 2 keer per
jaar bij vakantie van de koster nam Theo dat van
hem over. Vanaf 1993 werd hij volledig grafdelver.
Het jaar daarvoor viel hij al vaker in omdat de
koster problemen kreeg met zijn gezondheid. Gelijk
met het grafdelven nam Theo ook de
vertegenwoordiging van het natuursteenbedrijf
Dapper en Harder over van Theo Sijm. Je had
daarvoor boeken die je aan de nabestaanden liet
zien als ze een steen wilden uitzoeken voor het
graf. Dat hoorde een beetje bij elkaar.



Regels.

“Er zijn wel regels voor, maar ik heb er geen
opleiding voor gehad. Theo Sijm heeft mij de
kneepjes van het vak geleerd. In die jaren ging dat
nog met de hand en was het een behoorlijke klus.
Een graf delven duurde zo'n 5 & 6 uur. Een graf
moet 1,60 m diep zijn.

Als ik bijv. woensdagavond hoorde dat er zaterdag
een uitvaart was dan maakte ik donderdag na
afloop van mijn werk een beginnetje: het graf
uitzetten, de bekisting klaarzetten, een paar
kruiwagens grond wegrijden en een stukje graven.
De volgende avond maakte ik het af. In de zomer
was dat goed te doen, dan was het langer licht.
Maar in de winter moest ik vrij nemen van mijn
werk om op tijd kiaar te zijn. Met de mensen van de
gemeente was daarvoor een regeling getroffen.
Dan nam ik vanaf 3 uur vrij. En als de begrafenis
voorbij was en het graf gedicht, dan zag niemand
meer hoeveel werk er verzet was in die dagen.

Kraantje

Theo deed dus alles met de schop maar in 1996
kwam de zoon van Theo in dienst bij de firma
Kramer in Andijk, als machinist van een klein
graafmachientje. Het was dat jaar een strenge
winter. “Uit voorzorg dekte ik altijd het stuk grond
voor nieuwe graven af om de vorst een beetje uit
de grond te houden. Het kerkhof heeft echter ook
een klein gedeelte ongewijde aarde waar maar een
enkele keer een begrafenis plaatsvond. Daar had ik
dus niet aan gedacht en er moest daar aan het
eind van de winter toch iemand begraven worden.”
De vorst zat diep in de grond en Theo zat met een
groot probleem. Hij was al met een houweel aan de
gang maar het schoot niet op. Toen dacht hij aan
ziin zoon met het kraantie waar ook een
pikhouweel op gezet kon worden. Toen zijn zoon
door de vorstlaag heen was deed hij er een ander
bakje aan en groef zo de kuil op de goede maat.
“Goh,” zei Theo, “"dat mag je wel meer doen.” Toen
hebben we een afspraak gemaakt. Hij had het
kraantje mee naar zijn werk, dat mocht hij 's
avonds meenemen als er een graf gedolven moest
worden. Soms lukte dat ook niet, dan moest het
weer met de hand, maar hij heeft me toch hee! wat
keren kunnen helpen. Dat was een hele
verademing voor mij.

Op een gegeven moment kwam mijn zoon op een
grotere graafmachine te zitten, toen was het uit met
de pret. Maar het weer helemaal met de hand
graven zag Theo niet meer zitten.

Onrustig bestaan

Als hij op vakantie ging vroeg hij wel eens iemand
uit Andijk om waar te nemen. Ook Koos Bakker
een collega van Theo heeft hem wel eens
vervangen. Koos deed hetzelfde werk in
Bovenkarspel. Ook de tuinmannen hebben het een
keer gedaan. Daarna besloten ze echter om dat
nooit meer te doen omdat het gezien hun leeftijd
veel te zwaar voor hen was. Toen heeft Theo
contact opgenomen met Jan Vreeker uit Hem om
hem bij vakanties te vervangen. Jan Vreeker was
bezig met de oprichting van een zelfstandig bedrijf
begraafplaatsservice en wilde de klus dan ook
graag doen. Toen werden de eerste contacten al
gelegd. Toen Theo 50 jaar werd in 2000 besloot hij
om te stoppen met het grafdelven. Het was een
onrustig bestaan, je moest regelmatig vrijvragen
van je werk, het was genoeg. Jan Vreeker had ai
eens gezegd: “Als jij er mee stopt wil ik het graag
van je overnemen.” Jan beschikte zelf over een
kraante en kon het werk er best bijhebben.
Uiteraard ging alles in overleg met het
parochiebestuur. Er kwam toen wel een heel ander
prijskaartje aan een begrafenis te hangen.

Arbowet?

Is het gevaarlijk werk? "Dat valt wel mee,” zegt
Theo. “Arbotechnisch mag je het werk niet alleen
doen, je moet altijd met twee personen zijn. Je mag
er ook niet aan denken wat de gevolgen kunnen
zijn." Toch deed hij dat altijd alleen. Je moest er
wel voor zorgen dat er tijdens het graven goed
gestut werd met een bekisting. Je spitte eerst 60
cm uit en stutte dat goed met planken, zo ging je
langzaam dieper met graven en stutten.
Tegenwoordig wordt voor de bekisting aluminium
gebruikt, dat werkt wel beter en is minder zwaar.
Stutten met planken was wel eens spannend. Dan
begonnen de planken op te bollen en dan dacht ik:
als dat maar stand houdt. Als ze door de druk eruit
zouden klappen zou de hele boel in elkaar storten.
Gelukkig is dat nooit gebeurd. Je bent nu ook
verplicht om beschermende kleding te dragen.
Toen de Arbowet dan ook strenger gehandhaafd
werd heeft Theo zijn taak overgedragen aan Jan
Vreeker. '



Tussen de graven

Als bij een familiegraf een bijzetting plaatsvond,
haalde hij eerst de steen eraf en ook van de graven
links en rechts daarvan. Dat was nodig om te
voorkomen dat door een zware steen van
naastgelegen graf het te delven graf zou instorten.
Het was een keer hoog zomer en de naastgelegen
steen was prachtig opgemaakt met bloemen en
zeer goed onderhouden. Theo dacht: “dat kan ik
niet maken om dat allemaal weg te halen. Het is
gortdroog, ik waag het er deze keer maar op en
laat alles staan." Het graven verliep ook prima.
Maar 's avonds kwam er een verschrikkelijke
onweersbui gepaard gaande met een enorme
wolkbreuk. Alles stond blank en het goot maar
door. De volgende dag nam Theo de toestand op
en zag een veel te bolle bekisting waar hij niets
meer aan kon doen. Theo was zelf ook bij de
uitvaart aanwezig en zag de dragers van Barbara
op de plank op het randje van het graf
manoeuvreren. Hij kreeg het Spaans benauwd en
stond met het zweet in zijn handen te wachten op
de grote klap die gelukkig uitbleef.

Verrijzenis

Theo was ook een keer aan het graven eind
november. Het was inmiddels al aardig donker
geworden. Je bent dan druk bezig en denkt: nog
even dan ben ik klaar. Toen hij uit het graf stapte in
donker liep daar net nog een bezoeker rond die
helemaal over de rooie ging. Wat was die man
geschrokken van de ‘verrijzenis’ van Theo.

Dit zijn nog wel verhalen waar je later om kunt
lachen, gelukkig is er nooit iets ernstig gebeurd.

Vandalisme?

Voordat de Kaag volgebouwd werd heeft er wel
eens een koe op het kerkhof rondgebanjerd. Toen
waren er wel een paar graven stukgetrapt. En er
ziin een keer met een zware storm op het 1°
kerkhof wat grafstenen omgewaaid en beschadigd.
Gelukkig zijn er geen moedwillige vernielingen
bekend. Soms is er een vaasje of lichtje weg, dat is
meer kwajongenswerk en gelukkig geen ernstig
vandalisme.

Steun van tuinmannen

In het begin was het heel druk op het kerkhof. het
schoffelen, de beplanting snoeien grasmaaien en
kanties steken en het grafdelven erbij. Vooral in
deze tijd van het jaar was hij dagelijks na zijn werk
en ook zaterdag op het kerkhof te vinden.
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In 1994 is Meindert Warnaar met zijn kornuiten
begonnen om de pastorietuinen bij te houden. Zij
namen veel werk van Theo over. Vorig jaar hebben
ze beter gereedschap aangeschaft dus snoeien ze
nu ook de hagen rond het kerkhof en gaan ze in de
herfst weldoende rond op het kerkhof met de
bladblazer. Dat gaat prima. Theo houdt de

walkanten nog bij en versnippert alle takken die na
het snoeien opgestapeld liggen en na Driekoningen
komt hij weer met zijn snippermachine om de
kerstbomen uit de kerk er door te halen.

Kerkhofcommissie

Na de oprichting van de commissie is afgesproken
dat Theo de contacten onderhoudt met Jan Vreker.
Als er iemand is overleden meldt Theo dat aan Jan
Vreker en als er bijzonderheden zijn te melden gaat
dat altijd via Theo.

Na een begrafenis plaatst Theo een houten kruis
op het nieuwe graf. Daarop schrijft hij de naam van
de overledene zodat het voor de mensen duidelijk
is wie daar begraven ligt. Ook wvoor het
natuursteenbedrijf is het handig dat de naam op het
graf staat. Nadat de steen is geplaatst wordt het
kruis weer gebruikt bij een voigende begrafenis.

Vakantie

Theo was eens een keer op vakantie in Drenthe,
mooi fietsen met Gré. Koos Bakker zou Theo
vervangen voor het geval dat... Inderdaad overleed
er iemand en Koos had het graf gedolven. 's
Avonds toen Theo zat te eten in het hotel, werd er
omgeroepen: “Telefoon voor Theo Meester.” Theo
schrok zich naar, wat zou er thuis aan de hand
zijn? Het was Koos Bakker. Hij vertelde dat hij die
dag iemand had begraven in een algemeen graf,
maar dat de familie bij nader inzien toch een
familiegraf wenste. Dat moest zo snel mogelijk
gebeuren. Maar Koos zei: "Dat doe ik niet hoor,
eerst een algemeen graf graven en weer dichten
en dan nog een familiegraf er achteraan, dat red ik
niet.” Theo wist ook niet wat hij moest doen, hij zou
nog een dag in Drenthe blijven. “Je komt maar
terug hoor” zei Koos. Theo overlegde met Gre wat
te doen. Hij is die avond toch naar Wervershoof
vertrokken en stond om 10 uur 's avonds op het
kerkhof. Toen bleek de herbegraving niet meer
nodig te zijn. De mensen haalden hun schouders



op en dat was het dan. Daar sta je dan, wel met
een rotgevoel en een abrupt afgebroken vakantie.

Strijkbout

Als er iemand was begraven bracht Theo een paar
dagen later altijd het kruisje van de kist en als ze
dat wilden ook de kaarten en linten van de bloemen
naar de familie. Als het geregend had nam hij ze
eerst mee naar huis om ze te drogen, dan streek
Gré met de strijkbout de linten weer mooi giad. Op
een keer kwam hij 's avonds bij een mevrouw die
de kaarten en linten ook graag terug wilde hebben.
Het zou die nacht gaan regenen dus besloot Theo
in stikkedonker toch nog naar het graf te gaan om
de spullen eraf te halen, want verregende kaarten
is ook niet fraai. Hij was niet bang in het donker en
wist waar het graf was dus dat leverde geen
probleem op. Toen hij een paar dagen later naar
haar toeging trof hij een ontzettend blije vrouw die
dankbaar de spulletjes in ontvangst nam.

Theo heeft in zijn loopbaan als grafdelver ongeveer
400 mensen begraven.

Heb je nog tips ivm netjes houden van het

kerkhof?

Geen potten laten slingeren, daarvoor is een
pottenrek geplaatst achter de kerk naast de
garage. De beplanting mag niet boven de grafsteen
uit komen. Mensen moeten daar op letten. Ook
naast de steen mag niets geplant worden.
Boompjes planten is niet toegestaan omdat deze
op den duur veel te hoog worden en de
naastliggende graven kunnen beschadigen of
overwoekeren. We beheren met velen een klein
stukje grond dus moeten we rekening houden met
elkaar.

Kerkhofadministratie.

In 2000 kregen Theo en Jacolien Bregman bezoek
van Pastor Suidgeest. We dachten al: “er moet wat
aan de hand zijn. Wat zou hij willen?" Na de koffie
kwam het hoge woord er uit. Of een van ons
beiden het verzorgen van de kerkhofadministratie
wilde overnemen van Marry Smit-Lakeman.
Doordat Aad Goossens en Marry Smit-Lakeman,
die samen het secretariaat van de parochie al vele
jaren runden, hun zeer drukke taak wilden
neerleggen, werden door pastor Suidgeest
vervangende mensen gezocht. De taken moesten
wat meer verdeeld worden zodat de ftijdsdruk niet
zo hoog zou liggen. Het parochiebestuur wilde het
risico niet meer lopen dat als er iemand uitvie! alle
kennis en kunde weg zouden vallen.

Toen Theo en Jacolien "ja” hadden gezegd werd
alles netjes door Marry overgedragen. Er bestond
al een kleine database waarmee gewerkt werd.
Helaas werkte dat nog op het oude DOS
besturingssysteem en niet op het modernere
Windows dat Theo en Jacolien op de computer
hadden staan. Dat was nog een heel gedoe.
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Gelukkig kon Dick Kuin, de zoon van Riet, alle
gegevens omzetten zodat toch verder gewerkt kon
worden. Dick heeft inmiddels een goed werkend
programma gebouwd waar de brieven, grafaktes
en nota's na een ‘simpele’ druk op de knop uit de
printer rollen. Ook de duur of verlenging van
grafrechten worden in het programma automatisch
bijgehouden.

Verdeling van taken?

Hoe gaat dat in zijn werk.

We werken nu allemaal met hetzelfde programma.
De gegevens na een overlijden komen op de
pastorie terecht. Daar wordt de informatie
ingevoerd in de computer door Rina Schouten of
Riet Kuin waama Riet het bestand naar Theo en
Jacolien brengt om het verder te verwerken en de
nota’s te versturen.

Theo vertelt dat ze af en toe bezoek krijgen van
Riet die de gegevens brengt als er weer iemand is
overleden. Bij ons sta je bekend als 'graf Riet'.
Meestal gaat Theo dan zaterdagmiddag aan de
slag om de brieven en nota's uit het programma te
halen en ze soms hier en daar aan te passen.

Veel werk?

Op zich gaat het wel, alleen de verlengingen is nog
wel een klusje. Nieuwe grafrechten worden nu
afgesloten tot 1 januari van het volgende jaar. Dat
maakt het in de toekomst wel eenvoudiger. Maar
de oude grafrechten die in het programma zitten
zijn nog tot 10 of 20 jaar na de overlijdensdatum.
Als de brieven klaar zijn wandelt de familie
Bregman door het dorp om ze rond te brengen.
Twee jaar terug waren de rechten van wel 60
algemene graven verlopen. Dan is het wel even
zoeken om dat allemaal goed af te ronden.

Heel vervelend is dat mensen die de grafrechten
hebben over een bepaald graf vaak vergeten om
een adreswijziging te sturen bij verhuizing. In het
dorp zijn ze nog wel terug te vinden maar ais een
rechthebbende uit Amsterdam bijv. naar Overijssel
verhuist en er zijn geen andere kinderen bekend
dan is het lastig zoeken. Dan kan het gebeuren dat
een graf geruimd wordt zonder dat de mensen
bericht krijgen.

Overige contacten

Af en toe krijg je ook telefoon van de mensen met
vragen over de grafrechten, zoals een belrondje
van iemand die het goedkoopste kerkhof in de
omgeving zocht. Ze belden namens een familielid
die binnenkort zou overlijden. Toen bleek dat
Wervershoof het goedkoopste was. Maar zo werkt
het natuurlijik niet. Het beleid is dat alleen
Wervershovers hier begraven worden of mensen
die er mee verbonden zijn.

Soms krijg je ook trieste verhalen te horen en raak
je betrokken bij familievetes. Dat is heel vervelend.
Wie betaalt de nota ,of wie betaalt hem niet?



Grafaktes blijken dan ineens een heel belangrijk
document te zijn. Door de kerkhofcommissie wordt
daar heel secuur mee omgegaan.

Het systeem waar we mee werken is inmiddels wel
geprofessionaliseerd en daardoor ook zakelijker.

Hobby's

Theo heeft op zijn werk met zijn collega’s wel eens
gesproken over de hobby's die ieder in zijn vrije tijd
deed. Als Theo dan vertelde dat hij de
kerkhofadministratie verzorgde ontstond er wel
hilariteit. Toen ze uitgelachen waren zei hij
“lemand moet het toch doen, het moet nou
eenmaal gebeuren. Niet veel kerken beheren zeilf
een kerkhof, het wordt vaak door gemeenten
gedaan. Er moeten wel brieven worden gemaakt
en alles bijhouden, er komen vragen van mensen,
reglementen moet je in de gaten houden, adressen
van zoekgeraakte contactpersonen opsporen enz’.
Dan beseffen ze pas hoe belangrijk het is dat
mensen een adreswijziging sturen.

Het secretariaat
Rina Schouten en Riet Kuin zijn ongeveer gelijk
met Theo en Jacolien begonnen aan hun taak op

parochiesecretariaat. ledere  maandagochtend
werken ze op het 'kantoor’ in de pastorie. Naast
hun taken van: het bijhouden van de

ledenadministratie en invoering van nieuwe leden,
de ‘abonnementen-administratie’ van Nu en Straks,
het verzorgen van de brieven en organisatie van de
actie Kerkbalans, het bijhouden van het dodenboek
en nog velerlei anderen zaken, werken ze ook mee
aan de kerkhofadministratie.

Omdat de informatie over overledenen en hun
begrafenis binnenkomt op de pastorie is het de
taak van Rina en Riet om overledenen in te
schrijven, voorheen ging dat met briefijes die naar
Theo Bregman gebracht werden, maar
tegenwoordig gaat dat per computer.

Programmeur

We hebben de luxe dat we een eigen programmeur
tot onze beschikking hebben. Dick Kuin, de zoon
van Riet houdt zich graag bezig met de computer
en heeft een prachtig programma ontworpen. Als
veranderingen of verbeteringen noodzakelik Zzijn,
dan gaat Riet met een voorstel naar haar zoon Dick
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die alle wensen vervult, zodat het steeds beter en
makkelijker werkt. De lijst met overledenen voor de
2 novemberviering komt nu ook na een druk op de
knop uit de computer rollen.

Rol papier

Voorheen was er een rol papier waarop de
kerkhoven waren uitgetekend. In ieder vakje dat
een graf voorstelde werd de naam geschreven van
de overledene die daar begraven lag. Deze rol
werd op de pastorie bewaard. Sinds de
automatisering is er een handige map ontwikkeld
waarin alle 26 secties van het kerkhof op een apart
blad staan vermeld. Deze worden automatisch
ingevuld en geprint door Rina en Riet. ledere
medewerker heeft zijn eigen map, die regelmatig
vernieuwd wordt. Ook de grafdelver en de
uvitvaartverzorger van Barbara werken aan de hand
van de map.

Verder zorgen de beide dames dat er voldoende
kerkhofreglementen voorradig zijn.

Renovatie

Nu de renovatie van het tweede kerkhof binnenkort
zal beginnen is er daarvoor heel veel werk verzet.
Er zijn verschillende brieven opgesteld voor de
contactpersonen van de graven: 125 brieven
vanwege de ruiming van de algemene graven, 190
vanwege de familiegraven die tijdelijk niet bezocht
kunnen worden en 25 brieven voor de
kindergrafjes. We vonden het belangrijk dat iedere
betrokkene goed werd geinformeerd. Alle adressen
zijn zo goed mogelijk gecontroleerd. Totaal zijn er
340 brieven naar de contactpersonen verstuurd of
(in Wervershoof en omgeving) rondgebracht.
Daarnaast zorgen ze ervoor dat de informatie ook
in Nu en Straks staat en dat er berichten in Binding
worden gezet.

Koffietijd

Een belangrijk onderdeel van de maandagochtend
is de koffiepauze in de keuken van de pastorie. Met
pastor Suidgeest, Thea Bakker de huishoudelijke
hulp en Clemie Koopman die het kopieerwerk voor
haar rekening neemt is het altijd een gezellig
moment om weer even bij te praten over van alles
en nog wat. Dat maakt het ‘kantoorwerk’ bijzonder
aantrekkelijk. Rina en Riet hopen dat nog lang vol
te houden.



S)

JEUED EN
JONGEREN-HOEK

EERSTE COMMUNIE
Nieuws van 1° Communiewerkgroep

Nog nagenietend van de 1° Communievieringen op
29 april j.I. schrijf ik dit stukje.

Wat hebben we een geweldige mooie vieringen
gehad met de kinderen en hun ouders.

Alles verliep heel goed; zowel het lezen van de
kinderen als het tafel dekken door de kinderen en
natuurlik hun allereerste Heilige Communie.
Jongens en meisjes jullie hebben het heel goed
gedaan; complimenten voor jullie. Het was een
feest met het heerlijke thema;, Muziek; Wij
stemmen af op Jezus. Wij hopen dat jullie dat
zullen blijven doen.

Een gezellige en waardevolle periode is hiermee
afgesloten en we willen dan ook iedereen
bedanken die ons met de voorbereiding van dit
feest heeft geholpen.

Tot volgend jaar!

Een ouder vertelt over de 1° Communie

Op zaterdag 10 maart startte het project rondom de
1e communie officieel met de voorstellingsdienst in
de kerk. De kinderen hadden allemaal een mooi
versierde
muzieknoot
gemaakt en alle
kinderen vertelden
iets over zichzelf.
De  muzieknoten
werden op een
groot bord, een
muziekblad,
geplakt en konden
de afgelopen
weken nog door
— iedereen
bewonderd worden achter in de kerk. De kinderen
ontvingen ook allemaal een prachtig verzorgde
map waarin ze gedurende het project gewerkt
hebben rondom het thema muziek.
De weken daarop gingen we elke zaterdag naar de
kerk, waar de kinderen tijdens de dienst in 'de
inzet' onder begeleiding van de werkgroep en een
aantal ouders, aan allerlei leuke opdrachten
konden werken : luisteren naar een verhaal, een
kabouterklok knutselen, een ‘blijde’krant maken,
etc.
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Thuis werd er ook elke week in de map gewerkt :
samen verhalen lezen, zelf een gebedje maken, stil
staan bij onderwerpen als ‘ik ben blij’, ‘dank je wel',
wil je me vergeven’ etc.

Op zaterdag 21 april mochten de kinderen bij
pastor Suidgeest komen eten. Er stonden allerlei
lekkere dingen op tafel en het zag er wederom
goed verzorgd uit!

En toen was het zover ...29 aprill De kerk was
ontzettend mooi versierd (daar zitten vast heel wat
uurtjes werk inl). De kinderen zagen er allemaal
prachtig uit in hun mooiste kleren en kwamen de
kerk ingelopen achter pastor Suidgeest aan (hier
en daar zag je wel een aantal gespannen koppies).

Er werden mooie teksten voorgelezen en ook de
liedjes waren ontzettend leuk en vrolijk: een tekst
op ‘alfred jodokus kwak' en zelfs ‘Frans Bauer’, dat
sprak ontzettend aan. Maar ook een oude bekende
uit mijn eigen tijd ‘de wereld is een toverbal’ kwam
langs. Alle kinderen droegen ook hun eigen
steentje bij in de mis: de tafel helpen dekken, de
voorbeden voorlezen etc.

Voor we het wisten waren we het slotlied al weer
aan het zingen.

Na de mis werden alle kinderen en ouders in de
inzet nog gefeliciteerd door pastor Suidgeest en
ontvingen alle kinderen een leuk aandenken in de
vorm van een 'klankstaaf.

Tot slot nog met de groep op de foto op het altaar
en daarma was het echt afgelopen, tijd om het feest
thuis verder te vieren.

Ik heb als ouder genoten van het hele project, de
momenten dat je toch even met je kind gaat zitten
om over de dingen na te denken of om bij sommige
dingen even stil te staan. (Al vond mijn kind het
soms wel moeilijk met het mooie weer en wilde hij
eigenlijk zo snel mogelijk weer naar buiten om te
spelen).

Om af te sluiten een groot compliment voor de
werkgroep: het hele project rondom een thema
invullen is niet altijd even makkelijk en kost de
nodige uurtjes werk, de prachtige mappen waar de
kinderen in konden werken, alle uurtjes in 'de inzet’
waar ze alle activiteiten in goede banen leidden, en
tot slot een mooie mis in een feestelijk versierde
kerk I Ik heb er van genoten!

Een ouder



Komen en gaan bij de 1°
Communiewerkgroep

Qok dit jaar moeten we helaas afscheid nemen van
een aantal leden van de werkgroep.

Carine Kuin, Sylvia Ooteman en Karin Bakker
hebben besloten dat het voor hen tijd wordt om op
te stappen. Vele jaren hebben zij met plezier
bergen werk verzet om ieder jaar weer voor een
geslaagd 1° Communieproject te zorgen, met als
kiap op de vuurpijl, de 1° Communiedag zelf. Zij
driegn weten inmiddels als geen ander het reilen
en zeilen binnen de werkgroep en we zullen ze dan
ook zeker missen.

Wij willen ze namens alle kinderen, die dankzij hen
zo feestelijk de afgelopen jaren hun 1° Communie
hebben kunnen doen, bedanken voor hun
geweldige, enthousiaste en creatieve inzet. Meiden
enorm bedankt.

Namens de kinderen en de werkgroep: Irene Duijn
en Marian Stroet

Ps. In de septemberuitgave van de Nu en Straks

kunt u weer lezen, wanneer volgend jaar de 1°
Communievieringen zullen zijn,

Deze kinderen mochten op zondag 29 april
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2007 hun Eerste Communie ontvangen:

Sophie Bakker
Thessa Bank
Simon Beemsterboer
Rob Bes

Jade Boerdijk
Calvin Basman
Marjolein Botman
Lisanne Bregman
Fenno Dol

Shelly Duarte-Groot
Wessel Duijn

Demi van Duin
Eline Garrelts

Rick Grent

Niels Groen

Jorren Grooteman
Suze Gutter

Sylvia Haakman
Sam Haring

Fionn Hick

Stef Kaijer

Ramon Klein Gunnewiek
Lynne Klemkerk
Roxy Kloosterhof
Denise Kok

Freek Kolenberg

Justin Koomen
Mark Koomen
Aaron Kraakman
Elsbeth Lakeman
Tessa Meester
Chiara Neefjes
Max Neefjes
Thijs Nugter
Esmee Ooteman
Joeri Pungi

Huib van Rooijen
Aron Schouten
Daan Schouten
Stanley Schutte
Esther Sietses
Joost Sijm

Henk Slaman
Bas Smit

Linda Smit
Marcha Smit
Julia Stroet
Layla Stroet
Anna Swart

Dyra Tensen
Aron van de Velde
Iris Wessels

VORMEN

De week voor het vormen was een druk
programma voor de kinderen.

Eerst waren er de bezoeken aan de
pastorie. De kinderen vinden het

altijd weer leuk om met pastoor Suidgeest
te praten, maar vooral de rondleiding

in de pastorie is bijzonder. Ondertussen
worden er op school versieringen

gemaakt, die tijdens de Vormseldienst in
de kerk te zien zijn.

Deze week is ook de "Ganzenbord avond”.
Het aangepaste ganzenbordspel

wordt gespeeld met de kinderen en hun
ouders. Er werd flink gediscusseerd

en de avond duurde eigenlijk te kort.

Zaterdag 31 maart 2007 was het zover.

De kinderen werden in twee sfeervolle
vieringen, met het thema: Allemaal
verschillend iedereen onmisbaar, gevormd
door deken Moltzer.

De eerste viering werd begeleid door het
Regiokoor en de tweede viering

door het A.O.W. jongerenkcor. Mede
dankzij hun inzet kunnen we terugkijken

op twee geslaagde Vormselvieringen.
Hiervoor bedanken wij de leden voor

hun inzet ieder jaar weer.

Wij de werkgroep Vormen, willen de
volgende kinderen van harte feliciteren.

Na het doopsel en de 1° Communie is het
Vormen een volgende stap naar

de toekomst.

Eva Bakker, Eva Bakker, Jaro Bakker,
Roos Beemster, Cas de Beer, Anna Beers,
Freek Beers, Stan Boerdijk, Koen Botman,
Paul Botusan, Laura van Brugge,

Dany Dinha, Stefan van Duin, Raguel
Ebregt, Eveliene Gootjes, Sarah
Grooteman, Fren de Haan, Marissa de
Haan, Stefan Haring, Tessa Hauwert,
Martijn Hoogland,Rowie Kaagman,
Sylvanna Klein Gunnewiek, Angelique
Koomen, Savannah Koomen, Tanja
Koopman, Nina Kuin, Sara Langedijk,
Pieter van Leijen, Ray Ligthart,

Bryan Louter, Sylvia Louter, Tacilo Marcal
Balk, Maaike Mol, Erik Neuvel, Marit
Neuvel, Loraine Qoteman, Rosanne van
Ophem, Susan Oud, Dylan Peerdeman,
Lex Schilperoort, Emiel Schouten, Fleur
Schouten, Klaas Schouten, Jorrit Schutte,
Tobias Verdonschot.

Werkgroep Vormen.



KERK EN SAMENLEVING

Het Orgel

Op zondag 10 juni zal het eerste orgelconcert in
het voor ons liggende zomerseizoen worden
verzorgd door Mark Heerink. Hij is vaste organist
van de Koepelkerk te Hoomn.

Aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam
en de conservatoria te Rotterdam en Alkmaar
studeerde hij orgel en kerkmuziek. Hij behaalde
onder meer het diploma Uitvoerend Musicus. In
1991 behaalde hij op het Nationaal Orgelconcours
te Leiden de 1e prijs in de categorie Oude Muziek.
In onze omgeving is hij als koordirigent geen
onbekende: hij is namelijk als zodanig verbonden
aan het koor "West-Frisia Cantat" te Onderdijk.

Het concert begint om 14.30 uur en zal ongeveer
een uur duren.

De toegang is gratis, na afloop collecte.

Op 8 juli zal Jan van der Leek een orgelprogramma
ten gehore brengen.

Op 2 september zal de (langverwachte) CD worden
gepresenteerd.

Op 8 september sluiten we het seizoen weer af met
de Nationale Orgeldag.

Koorberichten

Na het mooie optreden op zondag 25 maart van de
twintig deelnemers aan de koorworkshops valt er
wel weer een en ander te melden.

Na afloop van deze viering i.s.m. met Dames- en
Herenkoor, waren er meteen enthousiaste reacties
van zowel deelnemers als kerkgangers. De
stemming tijdens de koffie in De Inzet was dan ook
opperbest.

Op maandagavond 26 maart vond de evaluatie
plaats. Koorworkshoppers en koorbesturen waren
het in ieder geval over één ding eens: dit was een
succes en vraagt om vervolg.

Enkele uitspraken: "uitdaging”, "rijke ervaring",
"geweldig!", "genre is dichterbij gekomen", "krijg er
veel energie van", "zelf doen is opwekkend".

Vervolgens bleek dat een groot aantal
workshoppers wel graag zou willen doorgaan als
workshopgroep.

Ondertussen zijn de workshopdeelnemers samen
met Dames- en Herenkoor begonnen met het
instuderen van een nieuwe mis van Mozart. Eerst
drie aparte repetities van ieder twee uur voor
sopranen en alten op woensdagen, en voor
tenoren en bassen op vrijdagen, daarna een
gezamenlijke repetitie op woensdag 20 juni.

De aandacht is vooral gericht op de koorbezetting
tiidens hoge feestdagen (Kerst, Paas en Pinkster).
Vanwege dit projectmatig karakter hebben we
hieraan de werknaam: "Projectkoor Werenfridus”
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gegeven. In principe kan door iedereen aan dit
projectkoor worden deelgenomen.

inmiddels is besloten om voor het nieuwe seizoen
een nieuwe serie workshops aan te bieden, te
beginnen op maandag 10 september.

Hoewel we onze aandacht in het bijzonder richten
op de leeftijdscategorie 15 - 50 jaar, worden ook
andere  belangstellenden  uitgenodigd.  Ook
diegenen die het afgelopen seizoen hebben
deelgenomen kunnen zich weer melden.

De bijgaande folder vertelt er meer over.

Mozart's muziek zal ook centraal staan tijdens de
open koordag in De Inzet op =zaterdag 1
september, waarop iedereen, van jong tot oud,
welkom is. Juist voor diegenen die wel graag
zouden willen (koor-)zingen, maar nog geen enkele
ervaring hebben, is dit een unieke kans ecm eens
een opstapje te maken, en om eens kennis te
maken met zowel de prachtige muziek, als met het
(koor-)zingen zelf.

We beginnen 's morgens in De Inzet om 10.00 uur
met koffie, en gaan vanaf 10.30 uur muzikaal aan
de slag. Tussen de middag gezamenlijk aan de
lunch, en daarna weer verder met de zang.

Aan deze speciale open Mozart-koordag zijn geen
kosten verbonden: alles gratis!

Zegt het voort! Zegt het voort! Zegt het voort!

Wie meer wil weten over onze koren, kan daarover
alles lezen in de speciale koorfolder, die vanaf
Pinkster achter in de kerk voor het grijpen ligt. Ook
op zaterdag 1 september zal deze aan iedereen
worden vitgereikt.

Zaterdag 17 maart Stille Omgang.

lk ben vanuit Nibbixwoud meegelopen naar de
Nicolaaskerk in Amsterdam.

Alle pelgrims verzamelden zich in de Cunera kerk
waar Joop Ooijevaar uitlag gaf over hoe de

tocht er zou komen uit te zien met rustpauzes en
aantal uren lopen.

Mijn vriendin's vader is een goed spreker die
regelmatig als lector voorgaat in de Nibbikerkerk,
die taak is hem op het lijf geschreven. Hij ging ons
voor in gebed, een heus

Pelgrimsgebed om ons een goede tocht toe te
wensen, bezinning en devotie tijdens de Stille
Omgang.

Een grote groep mensen, 62 in totaal, werd
uitgeleidde gedaan door familie, vrienden en
bekenden. Al deze mensen komen niet alleen uit
Nibbixwoud maar ook uit omliggende dorpen.
Onder kiokgelui gingen we richting Amsterdam.

Het was prachtig weer, winderig maar met een
lekker zonnetje erbij , heerlijk wandelweer,

De sfeer zat er onderweg goed in, een
gemeenschappelijk doel hebben geeft een gevoel
van verbondenheid.



Vader Joop leidde ons de weg over een route die
ze 30 jaar terug al gebruikten om naar A'dam te
lopen. Zijn broer sloot de gelederen met een toeter
in zijn hand waar hijj op blies als er mensen
achterbleven, zodat we op elkaar kunnen wachten.
Heel goed georganiseerd door de broers Qoijevaar,
samen uit samen thuis! Zelfs dweilauto’s kunnen
warden opgeroepen als er iemand uitvalt

De eerste vaste stop is bij La mere Anne in
Oudendijk waar koffie met gebak op ons wachtte.
Hier kwamen we zo'n twee en een half uur na ons
vertrek uit Nibbixwoud aan.

De rustpauzes waren mooi verdeeld, in het begin
foop je eigenlijk het grootste stuk. Na de koffie
liepen we richting Purmerend waar we wat konden
gaan eten. Dit was uiteindelijk zo'n twee uur lopen.
Voor ons kwam de groep pelgrims uit
Heerhugowaard bij hetzelfde restaurant eten, de
eigenaar had in een korte tijd heel wat gasten te
bedienen.

Vanwege de grote hoeveelheid soep eieren,
broodjes gezond enz. was ons gevraagd of we dat
bij voorbaat wilden opgeven, dit was natuurlijk ook
makkelijker en sneller met het serveren. Het
voorkwam lange wachttiden, en het smaakte
heerlijk.

We trokken na het eten de stoute schoenen weer
aan richting Watergang waar we ongeveer twee
uur later aankwamen zo rond de klok van half
zeven, daar konden we weer even een sanitaire
stop houden en een borreltie drinken om krachten
op te doen voor de laatste kilometers.

Vorig jaar liep ik ook mee, toen kwamen we meer
door de kieine dorpjes en nu liepen we meer langs
de hoofdwegen over bredere fietspaden.

Op zich liep het wel rustiger, het struikelgevaar
over paalties en uitstekende stenen bleef
achterwege. Je kon mooi met twee of drie mensen
naast elkaar biijven lopen.

Vanaf zeven uur loop je in het donker, een hele
aparte ervaring ook omdat je in straten en parken
loopt in de buitenwijken van Amsterdam waar je
niet graag alleen zou gaan lopen.

Het is een prachtige omgeving met mooie
karakteristieke huizen maar heel stil en verlaten.
Eenmaal aangekomen bij de prachtige Nicolaas
kerk maakt het wel wat bij je los.

Daar sta je dan zomaar in Amsterdam...Lopend!
Geweldig! Trots niet alleen op jezelf maar op
iedereen die het gehaald heeft zonder
noemenswaardige problemen.

De kerkviering begint om tien uur we kwamen om
half tien aan in de kerk dus we konden nog even tot
onszelf komen voordat de mis zou beginnen.

Er zijn keurig banken gereserveerd voor de
wandelaars. Degene die met de bus uit alle hoeken
van het land kwamen arriveerde iets later dan wij .
lk zag een paar bekende gezichten uit
Wervershoof.
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De Stile Omgang leidt door het uitgaanscentrum
van Amsterdam met het daarbij horende publiek,
reacties waren er genoeg op zo'n stroom zwijgende
mensen .

De meesten hebben geen idee waar de tocht voor
staat en wat de achterliggende gedachte is.

Een enkeling probeert te provoceren maar de rust
die van de groep uitgaat laat hen vaak al af
druipen. Als je daar zo loopt besef je wat het voor
die mensen in die tijd moet hebben betekend; het
mirakel van Amsterdam. Het is mooi als je het
verhaal achter de tocht kent.

Alle doelen die we voor onszelf opgesteld en waar
we voor gebeden hadden voor ons vertrek, zijn wel
gehaald denk ik.

Voldaan, ontzettend moe, maar weer een ervaring
rijker keerden we met de bus huiswaarts

Irene Duijn

Verslag Stille Omgang 2007.

In de nacht van 17 op 18 maart 2007 is weer de
jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam gehouden.
Het thema was dit jaar: “ Waar vriendschap heerst
en liefde, daar is God "

In totaal hebben ruim 8000 pelgrims uit geheel
Nederland meegelopen.

Vanuit West-Friesland waren er 199 persenen, die
met georganiseerd busvervoer meereisden.

Oock gingen er nog 60 personen te voet uit
Nibbixwoud en waren er mensen die met eigen
vervoer naar Amsterdam waren gekomen.

Om 22.00 uur was de Eucharistieviering voor de
pelgrims uit Alphen a/d Rijn, Deiflanden en West-
Friesland, in de Sint Nicolaaskerk tegenover het
Centraal Station.

De voorganger was dit jaar Pastor Lou van de
Parochiekerk Hazerswoude die het thema "Waar
vriendschap heerst en liefde, daar is God” als volgt
verwoordde in zijn overweging:

Hij riep in herinnering wat het Mirakel van
Amsterdam betekent en wat er feitelijk gebeurde.
Ook dat de Communiethet heilige levengevende
brood\het lichaam van Christus, meer is dan een
stukje brood wat in de maag terecht komt en het
lichaam voedt. Dit levengevende brood gaat dieper.
Het lichaam van Christus daalt af in je lichaam, zo
ben je een tempel van God. Dat zal dan ook
zichtbaar en kenbaar zijn voor de mensen om je
heen, zo komen we weer terecht bij het thema van
deze viering, " Waar vriendschap heerst en liefde,
daar is God".

De gezangen werden dit jaar verzorgd door Het
Parochiekoor van Hazerswoude aangevuld met
koorleden uit Alphen aan de Rijn

Het weer had beter gekund, na de viering begon
het te regenen (regen tijdens de omgang hebben
we in vele jaren zelden meegemaakt), gelukkig
ging het niet zo hard. In stilte biddend en
mediterend, ieder met zijn eigen intentie werd de
aloude route afgelegd. Even voor 01.00 uur waren



we weer terug op het Spui en konden we in de
Lutherse kerk drinken en broodjes krijgen om de
inwendige mens te versterken en weer op te
warmmen. Tegen 2.00 uur vertrokken we weer met
de bussen die klaarstonden bij de Lutherse kerk
richting West-Friesland, alwaar jeder moe maar
voldaan, in zijn eigen woonplaats afgezet werd.

In 2008 zal de Stille Omgang gehouden worden in
het weekend van 8 en 9 maart .

Het bestuur zal komend jaar nadrukkelijk de
vertrektijden naar Amsterdam en de routes van de
verschillende bussen met de busmaatschappij
afstemmen om te voorkomen, dat pelgrims te lang
moeten wachten, zoals dit jaar jammer genoeg
voorkwam bij een van de bussen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de
Stile Omgang kik dan eens op www.stille-
omgang.nl Langs deze weg wil ik nog alle
contactpersonen bedanken voor hun inzet.

Wim Wessels.

Sing-Inn

Een keertje zingen met een groot orkest ?
Datkan!!!

Voor één keer een stuk of tien populaire melodieén
instuderen
en nog dezelfde dag met een orkest aan het
publiek presenteren ?
Lijkt u dat leuk ? Meldt u dan aan. Als u meedoet
krijgt u vooraf uw muziek partij.
We gaan lekker meerstemmig zingen. Nummers
o.a.

Dancing Queen — Amarillo - medley Marco
Borsato — | will survive — Sister Act

Onder de enthousiaste leiding van
dirigent Frank Kok
kunt u op zaterdag 9 juni
in DE SCHALM in Westwoud meedoen.

Aanmelden kan via e-mail:
frankmuziek@guicknet.nl

of telefonisch ; tel, 0228-543171
PS. kosten voor de gehele dag 20,- incl muziek,
koffie, repetitor etc.
“CONCORDIA” Hoogkarspel
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HAND IN HAND

Hoeveel warmte ligt besloten

in een simpel handgebaar,

als het mensen doet besluiten

te kiezen voor elkaar.

Als twee mensen samen zeggen:
ik blijf je altijd trouw,

leg jouw hand maar in de mijne
ik zal er zijn voor jou.

Hoeveel liefde ligt besloten

in het simpel woordje ‘Ja’,

als het mensen doet beloven:

ik kom mijn woorden na.

Als er licht of als er duister

ons leven kruisen zou,

Leg jouw hand maar in de mijne
Ik zal er zijn voor jou.

Hoeveel groots ligt er besloten

in een simpel houden van,

als je liefde door mag geven
zodat het groeien kan.

Als twee mensen samen zeggen:
weet, dat ik van je hou,

leg jouw hand maar in de mijne
ik zal er zijn voor jou.

Wilma van Ophem van der Meer

MISSIE IS ONTMOETING

Nederlandse missionarissen en missionaire
werkers willen naast mensen staan. Dat doen ze in
ontwikkelingslanden, maar ook in eigen land. Ze
maken ons deelgenoot van hun ontmoetingen met
mensen in andere culturen, of in een andere
religieuze context. Missionarissen, zoals Jan
Claveaux die in Congo werkte, nodigen ons uit die
ontmoeting met medemensen aan te gaan, ook
binnen onze eigen samenleving. Over Jan
Claveaux gaat de uitgave van de Week
Nederlandse Missionaris: Muoyo wenu; Weerzien
in Congo. Na dertig jaar keerde deze missionaris in
2006 terug naar Congo. Daar ziet hij de mensen
weer met wie hij als missionaris indertijd samen
bouwde aan hun toekomst. Bijzonder is dat deze
ontmoetingen plaatsvonden ten tijde van de eerste
democratische verkiezingen in Congo. Twee
mannen liepen direct op Jan af. De een droeg
schoenen vol gaten en een colbert met een
felgekleurd patroon, waardoor hij iets had van een
vervallen circusclown. De ander zwom in zijn kleren
en schoenen. Frére Claveaux, bent u dat? Ja, zei
Jan. Toen barstee het gelach los. Ze sloegen Jan,
elkaar en mij op de schouder. Het was grappig om
te zien, het enthousiasme, het lachen, het op de
schouder slaan en het deedJan goed. Weer een
weerzien met mensen die hij in de klas had gehad.
Telkens pakten de mannen zijn hand en schudde
die alsof ze water aan het pompen waren en iedere



keer gingen ze harder lachen. |k maakte foto’s. Ze
poseerden vol trots met hun oud-leraar, voor ‘zijn’
school, in de stad waar hij vele jaren als
missionaris had gewerkt. De Week Nederlandse
Missionaris ondersteunt het persoonlijk welzijn van
onze Nederlandse missionarissen en heeft daarbij
uw financiéle steun hard nodig.

Steunt u de Week Nederlandse Missionaris met uw
gift, dan kunt u Muoyo wenu: Weerzien in Conga
GRATIS aanvragen.

PCI

Wij geven om elkaar!

Zit u in financiéle ngod?

Of heeft u plotseling een grote financiéle
tegenvaller,

Terwijl u altijd al de eindjes aan elkaar moet
knopen?

De Parochigle Caritas Instelling (P. C.1.) kan u daar
misschien bij helpen.
Bel voor Onderdijk  : mevrouw C.A. Aker

tel. nr.: 0228-584496

Bel voor Wervershoof : de heer K. van der Werf
tel. nr.: 0228-583731

Gelooft u in stille armoede?
Gelooft u in financiéle nood waarin een mens kan
verkeren’?

EN WILT U HELPEN?
U kunt ons financieel steunen.

P. C. 1. Onderdijk  bankrekeningnummer
36.89.51.569
P. C. |. Wervershoof bankrekeningnummer

36.89.50.654

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen

geven.
&)

FAMILIEBERICHTEN

GEDOOPT

Yoran Johannes Harm

zoon van Sanne Copier.

Kevin Cornelis Willem

zoon van Maarten en Mieke Lucassen-Bakker
Mara Gitta Margaretha

dochter van Nico Schouten en lise Droog.

Isa Brift

dochter van John Sijm en Monique de Blieck.
Hartelijke gelukwensen aan de ouders, blijvende
verwondering, een blije jeugd voor de kinderen,
gezondheid en geluk.
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GETROUWD
Frank Schoutsen en Katinka Schoenmaker
Sebastiaan Ooteman en Carina Breg

Een hartelijk proficiat aan de bruidsparen, op weg
naar een gelukkige levensweg en toekomst.

HUWELIJKSJUBILEUM

50 jaar: Gert en Bets Bot-Laan

Een hartelijke felicitatie voor het gouden
bruidspaar, een bijzondere dag, dankbaarheid,
verbondenheid samen, feest.

ONZE OVERLEDENEN

IN MEMORIAM

Op 13 maart 2007 is in het ziekenhuis in Hoorn
overleden Jacobus Franciscus (Jaap) Botman,
op de leeftjd van 69 jaar. Zijn overlijden is
onverwachts gekomen. In het ziekenhuis voor een
operatie opgenomen was er hoop en uitzicht op
betere dagen en een goed herstel. Het was moeilijk
te vatten en voor te stellen dat in een enkele dag
onverwacht het bericht er was van definitieve stilte.
Het was een hele verwerking in de navolgende
dagen, in verbondenheid samen, gemis en
herinnering. 4 Oktober 1937 was zijn geboortedag.
Dag van Franciscus, Werelddierendag, mogen we
zeggen. We vinden deze naam terug in zijn tweede
doopnaam, Jacobus Franciscus. Zijn levensverhaal
kwam tot ons in woorden over zijn leven, in
herinnering denkend aan zijn interesses en
bezigheden, aan zijn gezin waar hij van hield. Er
was herinnering aan zijn actieve levensjaren, aan
zijn werk als metselaar en zijn werk bij Deen op
Hoorn 80, met de nodige toewijding. Er was
herinnering aan zijn levensavond, handig in de
weer in en rond zijn huis en bij de kinderen met een
kius of bezigheid, voor hen graag daartoe bereid.
Naar leeftijd was nog veel invulling mogelijk, een
mooie tijd in het vooruitzicht. En dan stilte, zo
onwerkelijk. Herinnering aan Jaap als
gemeenschapsmens, het zoeken van gezelligheid
en contact. Hij hield ervan. De stilte van die dagen
riep veel op, met een dankbare terugblik naar zijn
leven, om het allemaal voor ons te zien, het vast te
houden en niet te vergeten. In de
afscheidsvieringen in de kerk waren we samen,
met aandacht voor elkaar en bloemen, met
woorden en gebeden, met dankbaarheid om de
betekenis van zijn leven. Na de Uitvaartliturgie op
16 maart was de begrafenis op het kerkhof, achter
de kerk. Hij moge rusten in vrede.



Op 28 maart 2007 is overleden Arie Dekker, op de
leeftid van 86 jaar. Dat was in het Hospice in
Hoorn waar hij een enkele dag daarvoor was
opgenomen, met zorg die er was vanwege Zzijn
ernstig ziek-zijn. Zo kwam er stilte, een definitieve
stilte. Het doet ons denken aan de woorden op de
circulaire: ‘Hij was een man van weinig woorden,
lief voor hen die bij hem hoorden. Zo bescheiden
als hij heeft geleefd, zo bescheiden is hij ook
gestorven’. Komend uit een groot gezin is een
herkenningsmoment uit zijn leven als een
voorbeeld te noemen: Oudenbosch. Hij richtte zich
op de verzorging van mensen, van oudere mensen
of zieke mensen, verschillende jaren. In de verdere
tijd: Den Haag, zijn werk in een apotheek,
verschillende jaren, werk naar het zin. Kostganger
in Den Haag op een goed en voor hem vertrouwd
adres. In de verdere tijd: zijn wonen op Zwaagdijk,
bij een tante, in een gerieflijke woning, enkele
jaren. In de verdere ftijd: zijn wonen hier op
Wervershoof, op de Dorpsstraat, familiewoning. En
de laatste 10 jaren: het Raadhuisplein. Arie, hij had
zijn contact naar buiten in een eigen regelmaat als
hij er behoefte aan had, een praatje, even afleiding,
contact. En omgekeerd, dat contact was er ook bij
hem thuis, in eenzelfde, bepaalde regelmaat: een
binnenloop, afleiding, bezoek, door een goede
vriend, familie, een buur op plaatsgenoot hier.
Kortstondig is zijn ziekbed geweest, zo lezen we op
de circulaire, Tot voor kort was hij nog op straat, in
de buurt, in de Dekamarkt, bij de bakker, vaak
vroeg in de ochtend. Bijna ongemerkt viel dat weg,
de laatste tijd. Het ‘wanneer’ is niet eens precies
aan te geven. Dat was achteraf een beginnend
teken van ziek-zijn, van onderzoek en geen mooie
berichten daarover horen. Het is een laatste
levensfase gebleken. We verstaan het woord van
de circulaire; ‘Zo bescheiden als hij heeft geleefd,
zo bescheiden is hij ook gestorven'. Op maandag 2
april was de afscheidsviering in onze kerk, met
respect voor zij persoon, in gebed en herinnering.
Daarna was de begrafenis, naar eigen wens in het
familiegraf op Andijk-West, bij zijn moeder.

Op 26 april 2007 is overleden Adriana (Sjaan)
Brugman-Dekker, op de leeftijd van 80 jaar. Het
was in het Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek
waar zij de laatste jaren werd verzorgd en
dankbaar voor was. In Utrecht geboren zijn er met
het gezin verschillende verhuizingen geweest in
haar vroegere leven. Bekendheid heeft zij hier
gekregen door haar wonen in Wervershoof, met
echtgenoot en kinderen. Het overlijden van haar
man, Gerardus Brugman, in 1983 gaf een hele
verandering en verwerking. Moedig probeerde zij
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de draad weer op te pakken als spil binnen haar
gezin. Zorgzaam en liefdevol was zij, gastvrij en
met de nodige energie in de weer. Ongeveer 20
jaar geleden kwam Cor Koomen in haar leven als
toeverlaat en steun. Zij hebben in de verder jaren
veel aan elkaar gehad in zorg en aandacht, in
opvang en een thuis voor elkaar. Het zijn mooie
jaren geworden. Een verhuizing naar Huize St.
Jozef was verstandig toen in hun latere levensjaren
de verzorging een uitkomst was en op een
gegeven moment onmisbaar werd. Nog weer later
werd ene opname in het Nicolaas Verpleeghuis
raadzaam, zelfs nodig in het verder terugvallen van
levenskracht. Dat gold ook voor haar pariner Cor
Koomen die naar St. Nicolaas verhuisde. Op de
afdeling ‘Lutjeborgh’ voelde zij zich thuis. Ze hield
van muziek, ze werd er rustig van. Ze was vrolijk in
contact en dankbaar bij elke ontmoeting. Bezoek
was haar altiid welkom. Mooi vond ze het park,
genietend van de natuur, de zon, even buiten. Ze
was erg gesteld op de verplegende zorg, ten einde
toe. In de kapel van St Nicolaas was de

afscheidsdienst op 1 mei, met woorden van dank
en herinnering. Daarna was de begrafenis op het
kerkhof in Wervershoof, in het familiegraf bij haar
man. Zij moge rusten in vrede,

Op 5 mei 2007 is in het Nicolaas Verpleeghuis in
Lutiebroek overleden Trien de Haan-Sijm, op de
leeftijd van 90 jaar. In verwerking van dat moment en
in herinnering aan haar beminde leven mogen we
denken aan bijzondere woorden op de circulaire:
‘Bewonderingswaardig hoe jij jarenlang zonder
klagen, je lasten stil hebt gedragen. Optimistisch en
doorzettend ben je tot het eind gebleven, zo zal je in
onze gedachten voortleven’. Mooie woorden in
herinniring. Grootebroek was haar geboorteplaats,
met de jaren van haar jeugd en de verder jaren. Viak
na de oorlog (1945) was de trouwdag met haar man,
Dorus de Haan. Na een korte woonperiode in
Nibbixwoud volgden de Wervershover-jaren. Het
werden de jaren van een lang, een gelukkig en
zorgzaam leven samen binnen haar gezin. Het
waren de jaren op de Simon Koopmanstraat, de
Olympiaweg en tenslotte de Schenkeldijk, in een van
de aanleunwoningen, de rust van beider
levensavond. In 1998 was er onverwacht vaders
overlijden, een hele verandering en verwerking. In
stite was er ook kracht, om door te leven, om
overheid te blijven, in zorg en liefde voor haar gezin.
Nog eens was er verdriet van overlijden, in Theo,
haar jongste zoon. Opnieuw een zware slag en
verwerking in haar levensavond. Verbondenheid
samen was haar troost. Woensdag 7 maart van dit
jaar is zij 90 geworden, enkele dagen daarveor, op
zondag, al gevierd binnen haar gezin en familie. Het
was jammer dat het geplande verjaardagsfeestje op
de eigenlijke dag in huize St. Jozef niet door kon
gaan. Een dag vporafgaand was een
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ziekenhuisopname in Hoorn onvermijdelijk. Het In elke zin hieronder zit een land verborgen. Kun jij
verbliff in het ziekenhuis werd 4 weken. Het verblijf ze vinden?
en de verzorging in het St. Nicolaas verpleeghuis in

Lutiebroek daama ook 4 weken. De geboorte van 3 1. In dat pak is Tanja op haar mooist.
achterkleinkinderen, kort na elkaar, heeft ze met stille 2. Eten we chili con carne vanavond?
verwondering nog meegemaakt. Zachtjes is in de 3. We gaan naar de Stromboli via de Etna.
laatste dagen het kaarsje van haar leven uitgegaan. 4, Je accu, Barend is bijna leeg.

Veel licht zal blijven branden, in herinnering aan deze 5. Wat is dit een groen land, zegt.
beminde, zorgzame moeder, oma en overoma. In de 6. Ach, Ina, waarom huil je?
afscheidsvieringen was dat voelbaar, in hartelijke en 7. Gaar Jor dan iemand helpen?

dankbare woorden, met voor ogen de betekenis van 8. Ja, pannen heb ik genoeg.

haar leven, in de woorden: ‘Ze heeft ons op handen 9. Hoeveel verdien jij per uur?

gedragen, met zoveel aandacht en liefde gedaan. 10. Sanne, pal achter je staat een olifant.
Door onze handen gedragen is zij van ons 11. In dia's zie je meer diepte.
heengegaan’. Na de Uitvaartiiturgie op 10 mei 12. Lijdt Fili pijn en krijgt zij daar iets tegen?
hebben we haar gebracht naar het familiegraf, achter 13. Hé, span je niet te veel in, wil je!

de kerk, bij haar geliefde echtgenoot Dorus, vader en 14. Weg, Han, aan de kant!

opa. 15. Arme Niels, is er niemand die je helpt?

16. Toe, Gandalf, laat ons nu niet in de steek!
17. Bel Giel eens even voor me op.

18. Mooi, Rakker, braaf!

19. Is Ra elke dag te zien?

20. Hai, Tineke, hoe gaar het met je?

21. Je moet er niet te zwaar aan tillen.

22. Mam, Erik antwoord niet!
Verweggistan - 23. Zullen vliegtuigen e.d. er landen, daar op

Stel voor dat bij de indianen zou wonen, langs de Schiphol?
rivier de Amazone in Zuid-Amerika. Dan zou je
slapen in een hangmat en rondlopen met alleen
wat kraalties om je middel. Op blote voeten zou je
met je blaaspijp met giftige pijlen door het oerwoud
sluipen op ziek naar prooi.

Of je zou in de rivier staan om een vis te vangen.
Stel je voor dat je geboren was als eskimo op
Groenland. Dan zou je rauwe vis eten, en in de
winter wonen in een ijshuis, een iglo. Je zou op een
hondenslee over de ijsvelden zoeven.

VOOR DE KINDEREN

Stel je voor dat je, als meisje, zou wonen in bergen
in het noorden van Thailand. Dan zou je wanneer
ie acht werd, vijf ringen krijgen om je nek, je armen
en je enkels. En met vijftien zouden er vijf bij
komen. Op je vijffentwintigste zou je de laatste
ringen krijgen: in totaal twintig. Je nek zou daardoor
zo uitgerekt zijn dat je op een giraf zou lijken. Je
mocht ze nooit afdoen, want je nek zou je hoofd
dan niet meer kunnen dragen.

Stel je voor dat je in India zou wonen, Dan zou je
misschien niet naar school kunnen, maar moeten
werken om voor je familie wat geld te verdienen.
Misschien zat je dan de hele dag wel voetballen te
naaien of zocht je op de vuilnisbelt naar bruikbare
spuilen.

In Ghana, in Afrika, zou je wel eens in een rond
huisje van klei kunnen wonen, met een rieten dak.
De huisjes van je familie zouden rondom om een
binnen plaats staan, met elkaar verbonden door
een muur. Je zou wel eens meer dan één ‘moeder’

INLEVERDATUM KOPY VOOR

kunnen hebben. Al die vrouwen van je vader DE VOLGENDE UITGAVE:
woonden in een eigen huisje. Misschien had je dan
geen bed, maar sliep je op een matje op de grond. WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2007

UW CONTACTPERSOON:




