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Van de redactie
Voor u ligt de allerlaatste Nu en Straks. Na bijna 45 jaar stopt 
het blad met bestaan. Het allereerste parochieblad werd op 
1 mei 1979 gemaakt. Op 1 januari 2024 gaan we verder als 
een nieuwe parochie onder een nieuwe naam met een nieuw 
gezamenlijk parochieblad. De huidige redactieleden zagen 
dat als een goede reden om er gezamenlijk mee te stoppen. 
Anneke vertelt in deze laatste editie in het kort hoe zij bij de 
Nu en Straks betrokken zijn geraakt.

Verder in dit blad een oproep van de parochieraad om 
vooral onze kerk niet te vergeten met uw jaarlijkse gift aan 
actie kerkbalans. Daarnaast duiken we in de geschiedenis 
van de Werenfriduskerk en is er een bijdrage van ons 
redactielid Petra over haar pelgrimstochten naar Santiago 
de Compostella. Auxili-ja geeft een korte terugblik op het 
afgelopen jaar en Margriet en Cor kijken terug op hun 
Westfriese Lourdesreis. Voor de allerlaatste keer een gedicht 
van Arda en herinneren wij ons vele oud-dorpsgenoten.

Wij wensen iedereen veel leesplezier, mooie kerstdagen en 
een goed en gezond 2024 toe.

De redactie
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Liturgisch rooster
Liturgisch rooster 1 januari tot 1 mei 2024 (onder voorbehoud)

Maandag 1 januari: Maria, moeder van God/ 
Nieuwjaarsdag 
10.00: Eucharistieviering te Medemblik door Juan 
Andrés Correa met Samenzang en organist A. de Greeuw

Zondag 7 januari: Openbaring van de Heer
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa te 
Medemblik m.m.v. het Martinuskoor. Na de viering is er 
een Nieuwjaarsreceptie.
11.00: Nieuwjaarsreceptie te Andijk
11:00: Nieuwjaarsreceptie te Onderdijk 
11.00: Nieuwjaarsreceptie te Wervershoof 

Vrijdag 12 januari Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Woord- en communieviering door pastor A. 
Dekker m.m.v. het Herenkoor

Zaterdag 13 januari te Andijk 
19.00: Woord- en gebedsbijeenkomst door pastor A. 
Dekker m.m.v. de Vriendenkring 

Zondag 14 januari te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Dameskoor 

Zondag 21 januari te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. de Vrienden van het Gregoriaans 

Vrijdag 26 januari Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Martinuskoor 

Zaterdag 27 januari te Onderdijk 
19.00: Themabijeenkomst met samenzang door groep 
Onderdijk m.m.v. het Herenkoor 

Zondag 28 januari te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. Unciaal

Zondag 4 februari te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Dameskoor 

Vrijdag 9 februari Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Woord- en communieviering door groep 
Wervershoof m.m.v. de Vriendenkring 

Zaterdag 10 februari te Wervershoof 
19.00: Woord- en gebedsbijeenkomst door groep 
Wervershoof m.m.v. het Herenkoor 

Zondag 11 februari te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Martinuskoor 

Woensdag 14 februari te Medemblik 
19.30: Aswoensdag door Juan Andrés Correa m.m.v. het 
Martinuskoor 

Zondag 18 februari te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. de Vriendenkring 

Vrijdag 23 februari Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Woord- en communieviering door pastor A. 
Dekker m.m.v. het Herenkoor 

Zaterdag 24 februari te Andijk 
19.00: Themabijeenkomst door groep Andijk en 
samenzang met het Middenkoor 

Zondag 25 februari te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door ? m.m.v. Unciaal

Zondag 3 maart te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Martinuskoor 

Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in Medemblik

Opmerking:
Elke woensdag om 10.00 is er een viering in “De Inzet” door kapelaan Juan 
Andrés Correa.
Om de week  is er op vrijdag om 18.30 een viering in verzorgingshuis Sint Jozef.

Onderstaande is onder voorbehoud. Actuele informatie kunt u vinden in de 
Binding.
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Vrijdag 8 maart Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. de Vriendenkring 

Zaterdag 9 maart te Onderdijk 
19.00: Woord- en gebedsbijeenkomst door pastor A. 
Dekker m.m.v. het Dameskoor 

Zondag 10 maart te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Herenkoor 

Zondag 17 maart te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Dameskoor 

Donderdag 21 maart te Andijk 
19.00: Bezinningsviering m.m.v. organist A. De Greeuw 

Vrijdag 22 maart Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Herenkoor 

Zaterdag 23 maart te Wervershoof 
19.00: Themabijeenkomst  door groep Wervershoof met 
samenzang en het Martinuskoor 

Zondag 24 maart: Palmzondag 
10.00: Eucharistieviering te Medemblik door Juan 
Andrés Correa m.m.v. Shoof (?)

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag 
19.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Martinuskoor 

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag 
15.00: Kruisweg door Juan Andres Correa te Medemblik 
19.30: Lijdensweg door Juan Andres Correa m.m.v. het 
Martinuskoor 

Zaterdag 30 maart: Paaswake
21.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa te 
Medemblik m.m.v. Unciaal 

Zondag 31 maart: Paaszondag
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa te 
Medemblik m.m.v. het Dameskoor 

Maandag 1 april: Tweede Paasdag 
10.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Herenkoor 

Zondag 7 april te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Middenkoor 

Vrijdag 12 april Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Woord- en communieviering door groep Andijk 
m.m.v. het Martinuskoor 

Zaterdag 13 april te Andijk 
19.00: Woord- en gebedsbijeenkomst door groep Andijk 
m.m.v. de Vriendenkring 

Zondag 14 april te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. ?

Zaterdag 20 april: Vormselviering 
18.00: door Bisschop J. Hendriks en Juan Andrés Correa 
te Medemblik m.m.v. Shoof (?)

Zondag 21 april te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Herenkoor 

Vrijdag 26 april Sint Jozef te Wervershoof 
18.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. het Martinuskoor 

Zondag 28 april te Medemblik 
10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa 
m.m.v. Unciaal 

NB. Het overzicht is nog niet compleet, tzt komt de 
volledige informatie in de Binding.

Vervolg Liturgisch rooster 1 januari tot 1 mei 2024 (onder voorbehoud)
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Vanuit de parochieraad
In de Binding van 15 november heb ik er ook al over 
geschreven: de actie kerkbalans 2024. Ik voel een 
behoefte om u wat bij te praten. In de week van 15 
t/m 19 januari kunt u weer de bekende envelop in de 
brievenbus verwachten met ook deze keer het verzoek 
tot uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk. 

Een veel gehoorde uitspraak die mij de afgelopen 
maanden meermalen ter ore is gekomen, luidt: ‘Je denkt 
toch zeker niet dat ik aan de kerk van Medemblik ga 
geven?’ Een op het eerste gezicht bijna begrijpelijke 
uitspraak, zo lijkt het, maar het ligt uiteraard anders 
en vraagt om de nodige uitleg. De kerk van Medemblik 
is ook úw kerk, de geloofsgemeenschap waar u als 
parochiaan deel van uitmaakt. U geeft dus aan ‘ónze’ 
kerk; dat uiteindelijk gekozen is voor Medemblik als 
centrale kerk, is een feit, maar reken maar dat dit een 
weloverwogen besluit is geweest van het overkoepelende 
parochiebestuur (niet van het bisdom), waarbij men niet 
over één nacht ijs is gegaan. 

Er zijn meer redenen om als lokale gemeenschap een zo 
broodnodige bijdrage te geven aan ‘de kerk’. Behalve 
de eucharistievieringen in Medemblik, worden met een 
zekere regelmaat thema- en gebedsdiensten gehouden in 
onze St. Werenfriduskerk. Ook zijn er in het afgelopen 
jaar veel uitvaarten geweest die voor ons als gemeenschap 
nog steeds plaatsvinden in onze ‘eigen’ Werenfried en 
ook in de komende periode zullen deze, zo lang als 
mogelijk is, in onze kerk worden gehouden. 

Op kerstavond zal er in onze kerk een kerstviering zijn 
m.m.v. Shoof in samenwerking met het kinderkoor 
‘Weereenlied’. Hoe mooi wil je het hebben? Op 
Oudejaarsavond zal ons aller Sjaak de Boer weer 
voorgaan tijdens de oudejaarsviering. We hopen ook de 
komende jaren zulke vieringen te kunnen blijven houden. 
Ook dient te worden opgemerkt dat ons kerkgebouw, de 
dom van West-Friesland, beeldbepalend is voor ons dorp. 
Je moet er toch niet aan denken dat onze ‘Werenfried uit 
het gezichtsbeeld verdwijnt. We zijn trots op onze kerk, 
als hart van de gemeenschap en we hopen dat nog héél 
lang te kunnen zijn. 

Al weer enige weken geleden was ik even in de pastorie 
van Wervershoof waar ik de tuinmannen aantrof; ze 
zaten net aan een ‘koppie’; wat doen deze parochianen 
ongelooflijk mooi werk. Elke dinsdagmorgen is deze 
groep van 8 mannen in de tuin rondom de pastorie en 
op het kerkhof bezig om alles er verzorgd uit te laten 
zien. Weer of geen weer – toen ik er was, was het GEEN 
weer – ze zijn er elke week. Ook zij zien de noodzaak 
in van wekelijks onderhoud en gaan niet bij de pakken 
neerzitten. Ik hoop van harte – en dat doe ik mede 
namens de leden van de parochieraad – dat we straks, net 
als op de tuinmannen, ook op u mogen rekenen als de 
bekende envelop van de Kerkbalans bij u op de deurmat 
ligt. Wij kijken met spanning uit naar de uiteindelijke 
opbrengst en dat zal u niet verbazen. Doet u ook mee? Ik 
hoop het.

Namens de parochieraad
Ben
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Tuin en kerkhofzaken
In deze laatste editie van onze Nu en Straks nog eens de stand van 
zaken rond tuin en kerkhof om en achter onze Werenfriduskerk. 
Wat er ook gebeurt in de toekomst met onze kerk, het onderhoud 
en beheer van het kerkhof zal in lengte van jaren blijven bestaan. 
Iedere overledene kan in alle rust op zijn of haar plek blijven met 
goed onderhouden graven, gazonnen, paden en tuinen. 

Op dit moment zijn actief als tuinman Aad van Klaveren, 
Jos Haakman, Adrie Haakman, Jan Ruiter, Joop Zwan, Jan 
Schoorl, Anton Reus en Gerard Koopman. Gerard is ook de 
kerkhofbeheerder van onze begraafplaats. Kees Botman is namens 
de parochieraad contactpersoon en stand-in bij deze trouwe 
club. Deze mannen doen dit al jaren belangeloos op de vaste 
dinsdagmorgen, waarbij tijdens koffietijd de wereldproblemen 
worden opgelost en als er iemand jarig is komen er tompoezen op 
tafel. Want de jarige trakteert!. 

Het meeste onderhoud is toch wel het snoeiwerk van de struiken, 
hagen en bomen rond ons kerkhof en pastorietuin, elk seizoen 
opnieuw want het groeit als een duiker en de omtrek is bij ons best 
wel groot!  Met behulp van goed gereedschap wat betaald wordt 
door onze penningmeester Martijn kunnen de tuinmannen de klus 
altijd tot een goed einde brengen. We mogen de tuinmannen in ere 
houden voor alle inzet en wensen hun veel voldoening in goede 
gezondheid met hun vrijwilligerswerk ten bate voor kerkhof en 
tuin.

Parochieraad Werenfridus

Vrede
 
De vrede 
in de stal, 
was voelbaar
tot in het heelal.
 
God’s zoon,
pas geboren,
bracht licht,
Hij was uitverkoren.
 
Maria en Jozef,
de ezel en de os,
herders gekomen,
vanuit veld en bos,
 
met hun schapen,
omringden dit kind.
Wiens liefde voor altijd,
de harten van mensen vind.
 
Dit kind, Jezus genaamd,
bracht ons God’s woord
wat nog steeds niet
door iedereen word gehoord.
 
Hij predikte licht en vrede
woorden van grote waarde.
Nu en straks,
zo nodig op deze aarde.
 
Arda

De organisatie van de sponsorwandeltocht 40MM (40.000 meter mars) in Venhuizen 
heeft van drie weldoeners samen een ton als gift gekregen.
Totaal keert de 40MM na de vijftigste editie dit jaar dankzij de lopers en deze gift 
maar liefst € 172.000,-- uit aan 86 ontwikkelingsprojecten wereldwijd.

Al een halve eeuw doen wandelaars mee aan de 40MM in de voormalige gemeente 
Venhuizen. Het is de langst bestaande sponsorwandeltocht van West-Friesland 
waarmee vanaf het eerste jaar ontwikkelingsprojecten worden ondersteund in minder 
ontwikkelde landen. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en gaat er prat op dat 
al het bijeengelopen sponsorgeld wordt besteed aan de hulpprojecten.

Iets betekenen
Aan de vijftigste editie deden dit jaar 1244 wandelaars mee. Naast de opgehaalde sponsorbedragen kwamen er ook 
verschillende donaties binnen, zoals ruim 2800 euro van de Rabo Club Support. “Zo zijn we met elkaar toch in 
de mogelijkheid om iets voor alle goede doelen te kunnen betekenen. Vooral in deze moeilijke tijden kunnen alle 
projecten deze hulp goed gebruiken”, stelt voorzitter Volkert Manshanden.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en voor 2024 vooral een gezond, sportief en gelukkig jaar.

Vriendelijke groet,
Anneke Breg  
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De allerlaatste Nu en Straks
Na ruim 44 jaar houdt de Nu en Straks op met bestaan. 
Ik denk dat het in 2011 was dat mijn zus Arda vroeg 
of ik mee wilde helpen met het samenstellen van het 
parochieblad.

Toen ik voor de eerste keer op de pastorie kwam om 
een en ander door te nemen, ging het eigenlijk ergens 
anders om. Riet (Kuin-Ooijevaar) wilde stoppen met de 
ledenadministratie. Samen met Rina (Schouten-Tensen) 
verzorgde zij dit al jaren. Het digitale programma 
veranderde en het werd haar, naast de vele andere 
werkzaamheden, effies teveel. Wel bleef ze, samen met 
Rina, de kerkhofadministratie verzorgen. 

Dus zo rolde ik in het vrijwilligerswerk op de pastorie. 
Eerst elke maandagochtend een paar uurtjes,  
langzamerhand werd dat minder. We begonnen altijd 
met een koppie doen in het keukentje samen met pastor 
Suidgeest, Thea (Bakker-Tas) en Rina. En als de Nu en 
Straks weer samengesteld moest worden waren ook Riet 
en Arda van de partij en gingen we gezellig bijkletsen. 
Dat waren hele mooie uurtjes. 

Nadat pastor Suidgeest verhuisde werden ook de 
koffiepauzes langzaam afgebouwd. Rina stopte met de 
ledenadministratie en gelukkig wist Ben (Droog) iemand 
daarvoor te vinden. Dat werd Gerda (Koomen), die ook 
redactielid werd van Nu en Straks. Ze kijkt de post na, 

regelt de misintenties, geeft de kopij door aan de Binding 
en ze nam de kerkhofadministratie op zich, soms met 
hulp van anderen (als het nodig was). Gerda kan de 
ledenadministratie thuis op haar Ipad bijhouden, dus de 
bezoekjes op de pastorie werden al minder. 

Een paar jaar geleden stopte Ton de Hoogt ermee, hij 
was jaren de vaste verzorger van de lay-out van Nu en 
Straks. Toen kwam Petra, de zus van Gerda, ons team 
versterken. Zij was bekend met het “drukwerk wereldje” 
en had ook ideeën voor interviews. Arda is nog niet zo 
lang geleden eveneens gestopt, maar wilde voor de laatste 
Nu en Straks gelukkig nog een gedicht maken.
Piet Brandsen maakte altijd prachtige tekeningen bij 
een interview. Daarvoor onze hartelijke dank. Als ik het 
interview bij hem bracht of in de deur gooide, kon ik de 
tekeningen na een paar dagen in mijn brievenbus vinden. 

En dan nu de laatste Nu en Straks. Vanaf deze plaats 
iedereen hartstikke bedankt voor het inleveren van kopij, 
het samenstellen, het drukken, de getekende illustraties, 
het rapen en nieten en niet te vergeten in de periode 
voor de coronatijd het bezorgen van de honderden 
parochiebladen, jaar in jaar uit.
We wensen de redactie/samenstellers van het nieuwe 
gezamenlijke parochieblad alvast heel veel succes!

Anneke

NU EN 
STRAKS

NIEUW SEIZOEN
21 september: H. Matteüs, 

apostel en evangelist

Matteüs, ook wel Levi genoemd, 
werd geboren in Kafarnaüm. 

Hij had het beroep van  tollenaar, 
een ambtenaar die voor de 

 Romeinse bezetter belasting inde. 
Toen Jezus hem bij het tolhuis zag 

zitten, zei Hij tot Matteüs: 
“Volg Mij!”. Mattëus stond op en 
volgde de Heer. Hij werd één van 

de Twaalf Apostelen, aldus de 
 Heilige Schrift. De overlevering 

identificeert hem met de schrijver 
van het Evangelie van Matteüs. 
St. Irenaeus van Lyon (ca. 130-
ca. 202) schrijft dat Matteüs in 
 eerste instantie het evangelie 

verkondigde onder de Hebreeuwse 
joden.  Andere oude schrijvers 

melden dat Matteüs later  vertrok 
naar een  gebied ten zuiden van 

de  Kaspische Zee om daar te 
 prediken. Een legende vertelt 

dat hij in Perzië de marteldood 
 gestorven is.  Historisch staat dat 

echter niet vast. 

Matteüs en de Engel (1661), 

Rembrandt van Rijn, Louvre, Parijs
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Juan Andrés
Beste parochianen,

Ter gelegenheid van Kerstmis heeft u in handen de 
laatste uitgave van het parochieblad Nu en Straks. 
Allereerst wil ik de redactie van dit parochieblad 
bedanken voor al deze jaren van vrijwillig inzet om 
parochienieuws en informatie bij ons thuis te brengen. 
Ik ben er zeker van dat de waardering voor deze 
inspanning al die jaren groot is. Wij zijn allemaal 
enorm dankbaar voor deze geweldige dienst.

We zijn al in de Kerstnoveen. Onze huizen en straten zijn 
rijk aan kerstversieringen en de lucht ademt de geest van 
feest, familiare warmte en tederheid. Zoals een Engels 
liedje zegt, en velen van ons zijn het daar ongetwijfeld 
mee eens: “It’s the most wonderful time of the year.” 
Het risico schuilt altijd in het uit het oog verliezen van 
het centrum van deze feestdagen, de oorsprong van 
echte kerstvreugde. Als we het Kerksverhaal vergeten 
en het uit ons hart en onze cultuur verdwijnt, verandert 
Kerstmis in een consumentenneurose en weinig meer. 
De waarheid is dat we deze feestdagen heel weinig nodig 
hebben om gelukkig te zijn. Het is alleen nodig om je 
hart te openen, zoals die arme stal in de kleine stad 
Bethlehem, om de Koning der koningen te verwelkomen 
die, uit liefde, klein en kwetsbaar wordt, om je hart 
binnen te dringen en het te verwarmen met zijn liefde en 
tederheid.

Misschien denkt iemand: wat heb je aan dit 
kinderachtige en sentimentele verhaal voor de grote 
problemen waarmee we vandaag de dag worden 
geconfronteerd? Wat heeft een weerloos kind, geboren in 
een arme stad in het zuiden van het Heilig Land, ons te 
bieden? Wat kunnen we van hem leren in onze moderne 

en technologische wereld waarin we voor vrijwel alle 
problemen een oplossing hebben? We hebben in onze 
moderne samenleving inderdaad veel bereikt, veel 
vooruitgang waar onze ouders niet eens van hadden 
kunnen dromen. Ons hart blijft echter hard en koud, 
niet in staat om geraakt te worden door de pijn en de 
nood van anderen. Dit kind heeft de geneesmiddel voor 
het koude en onverschillige hart van de moderne mens. 
Het is in staat hem volledig te transformeren, zodat de 
mens kan ophouden zich alleen maar zorgen te maken 
over zichzelf en kan liefhebben en zichzelf aan anderen 
kan geven. Dit kind is de Almachtige God, die een 
kwetsbaar, weerloos kind is geworden, die zichzelf later 
voor ons allemaal zal geven om de meest wanhopige en 
verdrietigste mens op deze aarde te redden en vreugde 
en hoop te geven. Er is geen hart zo hard en koud dat het 
niet geraakt wordt door deze liefde en tederheid. Daarom 
worden deze Kerst hoop en vreugde voor iedereen, 
zonder uitzondering, opnieuw geboren. 

Vanaf 25 december worden de dagen langer, is er meer 
licht, omdat het Licht van de Wereld onder ons geboren 
is. Wilt u dit kind ontvangen en deelnemen aan deze 
vreugde en hoop? Ren dan samen met de herders naar 
Bethlehem, naar de stal waar God op ons wacht. Hij 
wacht niet op ons met een roede om ons te straffen, 
maar als een kleine pasgeborene zodat wij hem kunnen 
knuffelen en verwelkomen. Laten we allemaal naar 
de kerk gaan om deze Kerst mee te zingen met het 
engelenkoor: “Glorie aan God in de hemel en vrede op 
aarde aan de mensen die Hij liefheeft”.

Een Zalig Kerstfeest aan iedereen toegewenst!
Kapelaan Juan Andrés Correa
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De historie van parochie Sint Werenfridus
Voor de hervorming, d.w.z. voor 1600 was alles 
Katholiek. Waar de Wervershovers toen kerkten, is 
niet bekend. Waarschijnlijk in Wervershoof zelf. Na 
de Hervorming, vooral na de Synode van Dordrecht in 
1618, waait er een andere wind. ‘Roomsen’ mogen in 
geen enkele regering zitting hebben en in het openbaar 
kerken is hen verboden. Weldra hebben ze in de buurt 
drie schuilkerkjes. Een op de Lagedijk en twee op 
Andijk. Dat gaat zo bijna twee eeuwen door. Van 1754 
tot 1765 is Josephus Maju pastoor te Wervershoof. 
Tijdens zijn bediening wordt de ‘sluipkerk’ in de 
Bangert hersteld en vergroot, nadat er 40 jaar niets 
aan gedaan is. Van 1781 tot 1795 is Johannes Culeman 
pastoor. Hij stelt voor: de drie schuilkerken op te heffen 
en een grote kerk midden in Wervershoof te bouwen.

Wervershoof is nu het centrum, maar voor de Rooms-
Katholieken in de Bakkershoek in Andijk betekent dat 
bijna een uur lopen, ‘per pedes apostolorum’.
Eigen vervoer hebben maar weinigen. Tot na 1900 wonen 
er nog Katholieken in de Bakkershoek, maar geleidelijk 
trekken zij weg naar het Westen, naar de Bangert, dichter 
bij hun kerk.

Andijk en Onderdijk
De Andijker bevolking had zich bij de beslissing van 
1805 van een centrale katholieke kerk in het dorp 
Wervershoof wat gemakkelijker neergelegd dan die van 
Onderdijk. Toch bleef ook onder deze mensen van de 
oude wijk Bangert het verlangen levendig naar een eigen 
kerkgelegenheid. De overheid zelf erkende de redelijkheid 
van deze verlangens en toen men in 1873 wilde proberen 
om in Onderdijk een eigen parochie te krijgen, schreef 
Mgr. G. Wilmer de bisschop van Haarlem het volgende. 
‘Ook te Andijk, zegt men, zou men zoiets willen 
beproeven. De meening is zeker goed te prijzen maar de 
middelen moeten ook niet ontbreken.’ (archief Bisdom 
Haarlem, Uitgaande stukken 14 sept. 1873). Maar men 
had de activiteit van Andijk wat al te hoog aangeslagen. 
De gehele onverkwikkelijke strijd tussen Wervershoof en 
Onderdijk met als inzet eigen zelfstandigheid, ging aan 
de bevolking van Andijk voorbij.

Wervershoof parochie van Sint Werenfridus
In 1860 wordt Wervershoof de parochie van Sint 
Werenfridus. Reeds in 1862 wordt de kerk alweer 
‘bouwvallig en te klein’ gevonden. De nieuwe pastoor 
van Maasland wil een nieuwe kerk en die komt er! In 15 
maanden is, dankzij het gunstige weer, de kerk gereed 
en wordt op 28 juli 1875 ingewijd. Het feest wordt met 
een groot vuurwerk besloten. Voor de Katholieken van 
Andijk is dit bijna 75 jaar hun kerk.

Toen de kwestie voor Onderdijk door Haarlem 
uitgemaakt was, probeerden de kerkmeesters van 

Wervershoof de zaak in eigen hand te houden en zelf 
een oplossing voor Andijk te zoeken. Als hier Haarlem 
ook aan te pas zou moeten komen en het bisdom zou 
ook dit deel zonder meer van de parochie afsnijden, 
dan zou Wervershoof geen voldoende levenskansen 
hebben. Dat men in het kerkbestuur van Wervershoof 
zo redeneerde, blijkt uit het verslag van 12 juni 1918. 
De pastoor had aan de vergadering medegedeeld dat 
Onderdijk een zelfstandige parochie zou worden. Hij was 
diep teleurgesteld om deze beslissing en verwachtte een 
sterke teruggang op godsdienstig en financieel vlak in 
de eigen parochie. In één adem sprak hij verder over een 
hulpkerk in Andijk: hij scheen daardoor te willen zeggen: 
laten wij, als we er zonder kleerscheuren af willen komen, 
het bisdom en de Andijkers voor zijn. Er is zelfs sprake 
geweest van het oprichten van een hulpkerk ten tijde van 
de aanleg van de proefpolder. Door pastoor P. Bonnet 
(1932-1935) uit Wervershoof werd echter een eerste 
aanzet gegeven naar een zelfstandige parochie Andijk. 
Uiteindelijk werd Andijk in 1948 een zelfstandige 
parochie. Wervershoof bleef toen alleen zelfstandig 
achter. 

Nieuwe Parochie
U ziet, de geschiedenis herhaalt zich. Weer zijn 
we gedwongen om met kerken samen te gaan 
om de toekomst het hoofd te kunnen bieden. De 
overeenkomsten zijn treffend. Vooralsnog gaan we nu 
per 1 januari verder als een nieuwe parochie, onder 
een nieuwe naam. Als we de lijn van bovenstaand stuk 
doorzetten praten we over 40 jaar misschien weer over 
zelfstandig worden van de afzonderlijke locaties. 
Wie weet…. 

Peter de Boer
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Pelgrimeren is zo oud als de mensheid. In de middeleeuwen was Jeruzalem in de 
katholieke kerk het belangrijkste bedevaartsoord. Vanaf de zesde eeuw werd ook 
Rome, met het graf van apostel Petrus, een belangrijke bestemming voor pelgrims. 
Na de ‘ontdekking van het graf’ van apostel Jakobus Maior in de negende eeuw kwam 
daar Santiago de Compostella bij. Dit zijn de drie belangrijkste pelgrimsoorden in de 
katholieke kerk. Maar er waren er, en er zijn er, tientallen, honderden andere.

Mijn pelgrimstochten naar Santiago de Compostella
Door Petra Koomen

Pelgrimeren is kort gezegd reizen naar een heilige plaats 
en wordt ook wel een bedevaart genoemd. Vroeger was 
het duidelijk, pelgrimeren was een volledig religieus 
gebeuren. Pelgrims gingen op stap om te bidden, om een 
heilige te vereren, om boete te doen of om vergeving te 
vragen. Maar pelgrimeren is veranderd. Er zijn nog altijd 
religieuze motieven, maar vaak is er ook een persoonlijk 
doel, zoals sportiviteit, vriendschapsbanden aanhalen, 
cultuurhistorische interesses of gewoon genieten van 
het landschap en de natuur. Pelgrims dragen vaak ook 
heel wat mee in hun rugzak om te verwerken, zoals 
rouwprocessen, relatieproblemen, werkloosheid, noem 
maar op. Pelgrimeren is erg populair. In een maatschappij 
die gericht is op het individu is er behoefte aan rust, aan 
bezinning, aan beleving van diepere waarden en aan 
contact met de medemens. 

2014
Negen jaar geleden besloot ik om ook te gaan 
pelgrimeren naar Santiago de Compostella. Dit was toen 
een cadeau aan mezelf voor mijn 50e verjaardag en ik had 
een sabbatical van drie maanden opgenomen. Het was 
vooral de sportieve uitdaging die mij trok. Niet slechts 
een weekje, maar drie maanden wandelen en helemaal los 
van alles zijn. Ik zag ook uit naar de gesprekken met de 
mensen onderweg en het spreken van andere talen.

Frankrijk
En zo vertrok ik op 31 maart 2014 naar Le Puy en Velay 
in Frankrijk. Daar zou mijn pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostella aanvangen. In totaal had ik ruim 1600 
kilometer voor de boeg, zo’n 750 km door Frankrijk en 
850 km door Noord Spanje.

Eigenlijk had ik geen enkel idee wat me te wachten stond. 
Gelukkig maakte ik meteen na de zegen in de kathedraal 
van Le Puy al snel vriendinnen. De eerste week trok ik 
op met een groep van zes vrouwen met verschillende 
nationaliteiten. Gaandeweg leerde ik hoe alles in zijn 
werk ging en kwam ik terecht in een dagelijkse routine. 
Vroeg opstaan, ontbijten, rugtas inpakken, eten inslaan 
voor onderweg en gemiddeld zo’n 25 kilometer per dag 
lopen. Het leven was heerlijk simpel en ik voelde me 
volmaakt gelukkig. Geen krant, geen TV, geen ruis van 
thuis. Het enige waar ik me druk over hoefde te maken 

was een onderkomen voor de nacht zien te vinden. 
In Frankrijk waren dat de Gites waar meestal ook de 
warme maaltijd werd bereid. Het was alsof ik met een 
teletijdmachine terug in de tijd was gegaan en in een 
andere wereld terecht was gekomen.

Toeval?
Na een dag of tien besloot ik om alleen verder te gaan. 
Er ontstonden irritaties en het was ook te gemakkelijk, 
ik was ten slotte niet gaan pelgrimeren om in een vaste 
groep te gaan lopen. Ik wilde mijn eigen weg zoeken. 
Maar het was zwaar in mijn eentje, ik was de Franse taal 
niet machtig en er waren zware klims en diepe dalen. Er 
was vaak weinig te eten onderweg omdat veel winkels 
en cafés waren gesloten en ik viel enorm af. Daarentegen 
was de natuur prachtig en ik kwam door mooie dorpjes 
en stadjes waar de tijd stil leek te hebben gestaan. Ik 
maakte nieuwe vrienden. Soms, als ik verkeerd liep of 
twijfelde, kwam er altijd hulp uit onverwachtse hoek en 
waren er altijd de juiste mensen om me er doorheen te 
helpen.

De vroegere pelgrim 
afgebeeld met de 
Jacobsschelp en de 
pelgrimsstaf.
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En juist doordat ik zo één werd met de natuur zonder 
enige afleiding van buitenaf werd ik ook steeds spiritueler. 
Want al die toevalligheden, dat kon toch geen toeval meer 
zijn? Er moest wel meer zijn tussen hemel en aarde.
Op een gegeven moment toen ik aangekomen was op 
de grens van Frankrijk en Spanje kreeg ik bericht dat 
mijn moeder ernstig ziek was. Ik was halverwege mijn 
pelgrimstocht en heb toen enorm getwijfeld of ik naar 
huis zou gaan. Maar weer precies op het juiste moment 
kwam het bericht dat ze was opgeknapt. Ze had gezegd 
dat ik niet thuis moest komen maar vooral door moest 
lopen om mijn droom waar te maken.

Spanje
Toen ik over de Pyreneeën op de Camino Francés in 
Spanje terecht kwam was het ontzettend druk en ik moest 
daar erg aan wennen. Waar er in Frankrijk slechts tien 
pelgrims onderweg waren, leken dat er hier wel duizend. 
Van de spiritualiteit die ik in Frankrijk had ervaren was 
nog maar weinig te merken. Ik wilde bijna overstappen 
op een andere, rustigere Camino. Maar uiteindelijk 
besloot ik het maar te ondergaan en mijn ervaring als 
doorgewinterde pelgrim te gebruiken om de onervarener 
pelgrims te helpen en te adviseren. 

Thuiskomst
En zo kwam ik op 11 juni aan in Santiago de Compostella 
en op 17 juni kwam ik na 11 weken en 1700 kilometer 
weer thuis. Vervolgens heb ik enorm moeten wennen 
aan het ‘gewone’ leven. Want wat was begonnen als 
een sportieve uitdaging eindigde in een spirituele reis. 
Door de onverklaarbare dingen en speciale momenten 
onderweg ben ik anders gaan denken en geloviger 
geworden. Als ik nu op reis ben bezoek ik steevast kerken 
en steek een kaarsje op. Ik heb veel meer zelfvertrouwen 
gekregen, durf overal alleen op af te gaan en zie niet meer 
zo snel beren op de weg. Ik heb er een rotsvast vertrouwen 
in dat het goed zal komen. Toch kon niet iedereen er mee 
omgaan dat ik was veranderd en ik ben mensen kwijt 
geraakt. Maar gelukkig zijn de vriendschappen van de 
camino gebleven.

Spirituele reis
Sindsdien liep ik in mijn eentje meerdere pelgrimstochten 
door Spanje, Nederland, België en Frankrijk. De mooiste 
was de Camino Portuguese in 2017. Deze wandeling 
van ruim 250 kilometer van Porto naar Santiago de 
Compostella was bedoeld als een spirituele reis met 
in herinnering mijn beide ouders die in 2016 waren 
overleden. Het werd een onvergetelijke tocht, het was 
drie weken prachtig weer en ik ontmoette veel vrouwen 
met wie ik een klik had. Mijn einddoel was Muxia aan 
de kust. Deze plaats heeft een mooie legende. De apostel 
Jacobus had het idee dat zijn preken voor het christendom 
onvoldoende aansloegen en was teleurgesteld, waarna 
de Maagd Maria per stenen boot in Muxia arriveerde en 
hem moed insprak. Daar op die plek heb ik symbolisch 
een beetje as van mijn ouders uitgestrooid.

Een medepelgrim zei toen tegen mij: “Jouw rugzak is 
nu leeg en je ouders zijn je beschermengelen geworden”. 
Ik heb niet zozeer gevoeld dat zij met me mee liepen, 
maar op de een of andere manier kreeg ik het idee dat 
mijn tocht van bovenaf gestuurd werd. Alles zat mee, het 
prachtige weer, de mooie ontmoetingen en diepgaande 
gesprekken. En dat gevoel dat er van bovenaf iets geregeld 
wordt heb ik sindsdien vaker gehad.

Rome
Volgend jaar hoop ik 60 jaar te worden en ik neem 
opnieuw een sabbatical van 3 maanden. Weer even op de 
pauzeknop drukken en stilstaan bij wat echt belangrijk 
is in het leven. Om mensen te ontmoeten en naar hun 
verhalen te luisteren. Dit keer gaat de pelgrimstocht door 
Zwitserland en Italië naar Rome, naar het graf van de 
apostel Petrus. Deze weg heet de Via Francigena (de weg 
van de Franken) en begint officieel in Canterbury. Mijn 
startpunt zal Lausanne in Zwitersland zijn. Vanaf daar is 
het ongeveer 1000 km wandelen waar ik twee maanden 
voor uit heb getrokken.

Pelgrimeren gaat niet om het doel, maar om de reis er 
naartoe.
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Op reis naar Lourdes om tijd 
te nemen, voor een stukje 
verwerking in het jaar dat mijn 
moeder is overleden. Dat was 
voor mij de motivatie om mee 
te gaan naar Lourdes. Met een 
fijne groep mensen uit West-
Friesland allemaal met hun 
eigen intenties hierin gaan we 
onderweg. Wat gaat het mij en 
iedereen brengen! 

Tijdens de Internationale Mis voelde je de saamhorigheid 
om met zovelen samen te bidden. Wij zongen mee in het 
koor met een groot orgel en een dirigent die prachtig 
zingen kon. Deze gezamenlijke viering met de muziek 
ontroerde mij, en kwam wel even binnen.

Na de viering van Barmhartigheid kon je in gesprek 
gaan en dat gaf, steun en troost. Na de viering van de 
Handoplegging, weer positieve energie gekregen. Het was 
mooi en waardevol om dit allemaal te mogen beleven. Je 
mocht zijn wie je was. Het was niet alleen maar bidden 
en naar de kerk gaan. Het samen eten, koffiedrinken 
en borrelen gaf veel gezelligheid en verbondenheid 
waardoor fijne gesprekken met elkaar plaatsvonden. 

Mijn Lourdesreis van 21 t/m 26 september 2023
De dag naar de Pyreneeën was heerlijk ontspannend met 
een prachtige wandeling in dat gebied. De lichtprocessie 
was ook heel bijzonder en indrukwekkend om mee te 
lopen en om te zien.  Mijn beleving naar Lourdes om dit 
als pelgrim te mogen doen is heel waardevol geweest. 
Samen met een vriendin mocht ik deze reis maken en 
kunnen wij onze herinneringen met elkaar delen en 
door geven. Voor het thuisfront daarom de kaarsjes 
meegenomen met de boodschap.

“Hoop is een lichtje in je hart die je vandaag moed geeft 
en morgen kracht.”

Als iedereen op de wereld een beetje het Lourdes gevoel 
zou ervaren, dan zou dit de bouwsteen zijn, die Vrede op 
aarde maakt.

Het Mooiste gevoel met 
Kerst is de saamhorigheid,
Raak dat gevoel ook in het 
nieuwe jaar niet kwijt.

Fijne feestdagen gewenst
Groetjes Margriet

Mijn Westfriese Lourdes Vliegreis 2023

Maar al gauw voelde ik me goed op mijn gemak en thuis 
bij de groep. Je bent met elkaar op route gegaan, en wat 
hebben we elkaar van meer nabij leren kennen. Het 
overkomt je als het ware, de openheid en verbondenheid 
in het met elkaar samen optrekken, onderweg zijn. 
Het deelnemen aan de liturgische plechtigheden die 
een inspiratiebron zijn die je aan het denken zetten. 
En vooral het onderlinge contact, waardoor ik het 
gevoel kreeg dat er meer is dat niet in woorden is uit te 
drukken.

De kleine kruisweg waarin ik voor mocht gaan, vond 
ik zelf heel bijzonder en daarnaast ook onze afsluitende 
viering in de kapelruimte van het hotel waarvan iemand 
zei: “Dit is de mooiste mis van de hele week”.

Een heel warme ervaring kreeg ik toen we na een bezoek 
aan de Grot met een groepje dames op weg naar het hotel 
onderweg bij een souvenirwinkel stil bleven staan 

en er kaarsen gekocht werden en een van de dames mij 
een kaars gaf van de kaarsen die zij gekocht had. Ik 
wilde deze betalen, maar toen werd er gezegd: “Probeert 
u nu ook eens te aanvaarden dat iemand u gewoon 
iets geeft”. Het was uit dankbaarheid wat zij tijdens de 
pelgrimsdagen had ervaren.

Het wonder van Lourdes is misschien wel dat in de 
ontroering van het delen van elkaars ervaringen er meer 
gebeurt dan het delen van wat verteld wordt. En dat op 
deze manier de hemel en aarde elkaar een beetje raken.

Cor van der Spek

Wilt u in 2024 (21 t/m 26-sep) met dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis mee? Meld u nu al aan bij Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. Er zijn al 25 
reserveringen!

Onverwacht gevraagd om als pastor met de Lourdesbedevaart mee te gaan, 
heb ik in het begin even moeten omschakelen en wennen. 
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Kerstvieren

Ik zit soms te denke, vlak voor Kerst,
hoe ik ’t dut jaar viere zal.

Ga deuze keer niet te uit eten,
’t wordt te duur, ja bé je mal!

Mooi met de jôôs an ’n gourmetje,
ok de kloinkindere magge d’r bai.

Meer roikdom ké je toch niet wense
in oigen huis voel ik me vrai.

Kweet wel, vroeger kon je allien ’t durp
op ’n urt, meer wist je niet.

Nouw is ’t durp de hille wirreld,
as je de krant en teevee zô ziet.

Van ’t journaal, Op ien of Beau
wor je meistal niet zô bloid.

Maar wel in huis, bai moin oigen praattafel,
mooi met ôôs oigen, met eterstoid.

Leite we de vrede maar beware, in en om huis met mekaar.
Eenvoud is toch pure roikdom, dan al die luxe die je vergaar.

Liefde en saamhoreghoid benne woorde,
dat zô goed bai Kerstmis past.
Keerse op tafel, mooi servies,
’t mooiste jurkie uit de kast. 

Geluk zoeke zit dichtbai, nei; dat zit toch echt niet ver.
Met gezondhoid, gezellighoid en liefde,

bé je oigenlek ok miljonair.

Kees Botman
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 Westfriese Lourdes Vliegreis 2024 
“Bidden doe ik soms, daarvoor hoef ik niet naar Lourdes mee. Dat is voor heilige 
boontjes, was mijn idee. Maar het kwam op mijn pad, dus ben toch meegegaan. Ik 
zag het als een vakantie wat ik niet zomaar af kon slaan. Maar hoe anders ging ik 
denken door menselijke verhalen die mij raakten. En waardoor ik levenservaringen 
voor het leven maakte. Door commercie en het vele toerisme had ik nooit verwacht 
de geest van Maria te voelen, heel zacht. Ik kijk terug op zes gezegende dagen. Die 
ik mijn hele leven met mij mee zal dragen.” (Een dankbare Lourdesganger van de 
Westfriese Lourdes Vliegreis 2023)

De voorbereidingen voor dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2024 zijn al in volle gang. De volledig 
verzorgde groepsreis – met Westfriese pastorale begeleiding van diaken Jules Post en pastoraalwerker 
Mariet Vet – staat open voor jong en oud, gezond en ziek, gelovig en niet gelovig, buitenkerkelijk en 
andersdenkend. Met opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn reist Groep Westfriesland per touringcar 
naar Weeze Airport (D). Na ca. zeven kwartier landt het chartertoestel op Tarbes Lourdes Pyrénées. 
De gereedstaande bus zet u in twintig minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatieavonden, 
in juni en september, dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de reünie in november wordt het 
Herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis uitgereikt. Wilt u in 2024 – 21 t/m 26-sep – met Groep 
Westfriesland naar Lourdes? 

Wacht niet (te) lang en meld u nu al aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van 
de 21 plaatselijke inschrijfadressen. 
De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of staan 
(te) vermoeiend is en van een rolstoel/rollator gebruik (willen) maken – welke kosteloos kan worden 
geleend – dienen zelf een rolstoelbegeleider mee te nemen; de rolstoelbegeleider moet de rolstoeler de hele 
reis (kunnen) duwen! Beschikt men niet over rolstoelbegeleiding, dan is zorghotel Padoue de aangewezen 
locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. 
De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie West-Friezen. De vrijwilligers 
worden door het Huis voor de Pelgrim aangesteld! 

Mee als vrijwilliger in 2024? Meld je nu aan via info@huisvoordepelgrim.nl.  bij Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl (0228-514040) of bij een van de plaatselijke inschrijfadressen. 



 22 december 2023 | Nu en Straks 15    

Een korte terugblik op het afgelopen jaar.
In maart hebben we het Werelds Proeven georganiseerd en ook nu was het een groot succes. Uit verschillende landen 
kon men kleine gerechtjes proeven en het was heerlijk: Suriname, Kaap Verdië, Polen, Nigeria, Irak, Chili, Brazilië, 
Thailand en Nederland. Eigenlijk willen we om de 2 jaar dit evenement gaan houden, maar aangezien we in 2025 weer 
een ijsblok willen gaan neerzetten hebben we besloten om het Wereld Proeven op 7 april 2024 te gaan organiseren. U 
kunt de datum alvast in uw agenda zetten.

Vriend van Auxili-ja!
We hebben dit jaar voor de eerste keer donaties ontvangen van mensen die “Vriend van Auxili-ja! zijn geworden. 
Voor een bedrag van 20, 40 of 50 euro zullen zij ons elk jaar gaan sponsoren. Ontzettend bedankt daarvoor. 

Skriemer
We zijn gevraagd om “het verhaal van Auxili-ja!” op papier te zetten zodat het opgenomen kon worden in de Skriemer 
van dit jaar. Het werd zoeken en speuren in het archief en ik durf te zeggen dat het een heel mooi verhaal is geworden: 
zeer de moeite van het lezen waard.

Projecten
Ook dit jaar hebben we de nodige projecten mogen ondersteunen. Ik wil er een drietal uitlichten. 
Allereerst kreeg “Het Pastoraat voor de daklozen” in Den Haag de netto opbrengst van het Werelds Proeven. 
Anneli Peeters (afgestudeerd HBO Verpleegkunde) is voor 2 maanden naar Panama om daar Floating Doctors te 
gaan helpen. Vanuit hun duurzame basis gaat Floating Doctors met bootjes naar rondom liggende eilanden. Op die 
eilanden is geen enkele medische zorg en het duurt één of meerdere dagen voor men een ziekenhuis heeft bereikt. 
Floating Doctors zet op die eilanden voor één of meerdere dagen een kleine kliniek op.

Stichting Melania helpt een groep vrouwen in West Uganda. Deze groep is een “community self help group” in het 
berggebied in West Uganda. De groep is in 2018 begonnen en telt momenteel 32 vrouwen, allen boven de 18 jaar. 
De reden om een groep te starten was om elkaar te versterken en bevestigen dat zij rechten hebben op eigendom en 
inkomen. Zij vroegen een bijdrage om cavia’s te fokken en cassave te verbouwen om zo mede in hun levensonderhoud 
te voorzien.

Zondag 31 december is de allerlaatste eucharistie viering in de Werenfriduskerk. Pastor Sjaak de Boer zal voorgaan 
in deze, toch wel speciale, viering. Aan het einde van de viering is er een deurcollecte die bestemd is voor Auxili-ja! 
zodat wij  komend jaar wederom hele mooie projecten kunnen gaan ondersteunen. 

Wij wensen u hele mooie, sfeervolle, vredige kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Kees Ooijevaar

We gaan “van oud naar nieuw” in meerdere opzichten. Allereerst verlaten we op 31 
december het jaar 2023. Daarnaast “verlaten” we de Werenfridusparochie en worden 
we, samen met Onderdijk, Andijk en Medemblik, officieel één nieuwe parochie waarvan 
mij de naam bij het schrijven van dit stuk nog niet bekend is. 

Vrienden van Auxili-ja!

Auxili-ja! 
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Wervershoof is lang de meest katholieke burgerlijke 
gemeente boven de rivieren geweest. Misschien is het 
dat nog wel, want op 31-12-1974 was het percentage 
katholieken nog altijd 89.1 procent van de  6010 
inwoners, van wie er 4373 in het gebied van de St. 
Werenfriedparochie wonen.

In het jaar van de kerkconsecratie telde de parochie (toen 
ook nog Onderdijk en Andijk omvattend) 2941 leden. In 
1960 (zonder bovengenoemde kerkdorpen) 2795. Nu in 
1975 is het aantal katholieken 3779.
In en rond de Werenfriduskerk zijn er heel wat roepingen 
tot priesterschap en kloosterleven ontstaan. Pater drs. 
Th. Steltenpool S.V.D. heeft in een extra-nummer van 
“Binding” in dec. 1962 een zeer gedetailleerde lijst van 
190 namen van zowel levende als overleden priesters, 
broeders en zusters gepubliceerd, die allen uit het 
parochieel gebied van Wervershoof, Onderdijk en Andijk 
afkomstig zijn. 
Een korte samenvatting van zijn intensief onderzoek is 
in dit gedenkschrift zeker op zijn plaats als een dankbare 
herinnering aan het godsdienstig leven en het apostolisch 
kerkbewustzijn van de Wervershoofse katholieken. 

Hij noteert in totaal tot 1962: 46 mannen (31 priesters 
en 15 broeders) en 146 vrouwen. Van hen vertrokken 
22 mannen en 16 vrouwen naar de missielanden. De 
overigen werk(t)en in een rijke verscheidenheid van 
functies binnen de grenzen van ons vaderland, enkelen 
elders in Europa.

Naar kerkdorp verdeelt hij hen als volgt:
uit Wervershoof: 19 priesters, 6 broeders en 73 zusters.
uit: Onderdijk:    9 priesters, 0 broeders en 43 zusters.
uit Andijk:       7 priesters, 5 broeders en 15 zusters.
maar hierbij wordt aangetekend, dat (o.a. door 
verhuizingen) de nauwkeurigheid niet 100% is en de 
getallen voor Wervershoof iets te geflatteerd zijn.

Uit het boek “Priesterroepingen in Nederland” van 
dr. J. Dellepoort blijkt, dat voor het tijdvak 1930-1950 
dekenaat Wervershoof met 56 seminarie-aanmeldingen 
op de achtste plaats kwam in Nederland. Had hij het 
aantal volhardende roepingen van priesters, broeders 
en zusters per parochie gepubliceerd, dan zouden 
Wervershoof, Onderdijk en Andijk als geheel, zeker nog 
hoger op de ranglijst zijn gekomen. Daarvoor staat het 
onderzoekingsresultaat van pater Steltenpool borg.

Dat de lijst der mannen zoveel korter is dan die van 
de vrouwen is waarschijnlijk veroorzaakt door een 
onderwaardering van de betekenis en het nut van het 
klooster-broeder-zijn, terwijl toch de broeders vooral in 
de missie zich vaak tot onmisbare duizendkunstenaars 
voor de priesters en de gelovigen ontwikkelen als 
vakbekwame deskundigen op velerlei gebied.

Door die jammerlijke “discriminatie” meenden vele 
ouders, dat voor een jongen het priesterschap de meest 
juiste en gewenste weg was om de Kerk te dienen, maar 
die weg was er een van 12 jaar studie na de lagere school 
en dat was voor menigeen te lang en te zwaar, zodat m.i. 
door die misvatting menige roeping niet tot ontplooiing 
is gekomen. Het grootste aantal priesterroepingen wordt 
gevonden onder hen, die tussen 1905 en 1915 geboren 
werden, n.l. 16, dat is ongeveer 3 per 2 jaar.
Voor broeder vertrok er gemiddeld elke 5 jaar een 
jongeman naar een klooster (tot 1940).

Het hoogtepunt der roepingen tot kloosterzuster ligt bij 
haar, die tussen 1915 en 1925 zijn geboren. Deze top werd 
voorafgegaan door vrij talrijke roepingen onder haar, die 
na 1860 zijn geboren:
geboortejaren: 1860-1895: 52 in 35 jaar.
geboortejaren: 1895-1915: 40 in 20 jaar,
geboortejaren: 1915-1925: 31 in 10 jaar.

Daarna ebt het aantal weg, zodat onder hen, die na 1945 
zijn geboren nauwelijks een roeping voorkomt, noch voor 
zuster, noch voor priester of broeder.

Deze vele geroepenen hebben een plaats gevonden in 
allerlei bisdommen en congregaties en orden.
Bij de priesters is de voorkeur uitgegaan naar de 
Missionarissen van het Goddelijk Woord (S.V.D.): negen 
man. En naar ons eigen bisdom: zeven man
De broeders kozen ieder een andere congregatie.
De zusters waaierden uit naar 19 verschillende 
congregaties. Met de grootste getallen springen er uit 
de zusters van ons eigen dorp, de Franciscanessen van 
Aerdenhout: 38, op de voet gevolgd door de Zusters van 
Liefde (Tilburg): 37. Vervolgens de Ursulinen van Bergen: 
14 en de Augustinesen van Heemstede: 13.

Uit deze lijsten komt ook het indrukwekkende feit naar 
voren, dat tien gezinnen 35 kinderen aan de dienst der 
Kerk hebben geschonken: 10 priesters, 3 broeders en 22 
zusters. Uit eerbied en dankbaarheid willen we de namen 
van deze echtparen hier noemen:

Priesters, Broeders en Zusters uit de parochie
Gezien het feit dat onze Werenfriduskerk in de nabije toekomst niet meer actief gebruikt zal worden voor het 
verkondigen van het geloof, is het misschien interessant om in de geschiedenis te duiken. 
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Tot nu tot hebben we niemand van hen, die geroepen zijn met name genoemd. 
Van de velen willen we er toch een paar naar voren brengen.

Jn Buis en A. Koning: 4 zusters

Jb. Grent en Cath. v.d. Hulst: 1 priester en 3 zusters

Cl. Deen en G. Grent: 2 broeders en 2 zusters

Jn. Hoogland en M. Schagen: 4 zusters

C. Bakker en G. Nipshagen:  3 priesters

L. v. d. Geest en A. Koopman 3 zusters

Jn Grent en C. Dol 1 priester en 2 zusters

P. Janssen en T. Oortmeijer: 3 priesters

J. Sijm en E. Buisman: 1 priester en 2 zusters

Anton Neuvel
De seculiere priester Anton 
Neuvel, als zoon van J. Neuvel 
en A. Ootes 22-7-1842 te Andijk 
geboren. Tijdens de bouw van 
deze Werenfriedkerk werd 
hij 27-3-1875 te Rome priester 
gewijd. Acht jaren werkte hij in 
Noord-Noorwegen en daarna 
vanaf 8-12-1883 in de Deense 
hoofdstad Kopenhagen (1% 
katholiek) als zielzorger van 

het St. Jozefziekenhuis en in de latere jaren tot aan zijn 
dood 23-2-1924 ook als stichter (hiertoe in staat door een 
grote gift van een niet-katholiek) en pastoor van de H. 
Sacramentskerk met parochieschool. Als erkentelijkheid 
voor zijn pioniersarbeid ontving hij de benoeming tot 
Geheimkamerheer van de Paus.

Trien Commandeur
De kloosterzuster Trien Commandeur, die als dochter 
van G. Commandeur en G. Meester 30-3-1847 te Andijk 
werd geboren, 8-7-1871 naar de Congregatie van “De 
Voorzienigheid” te Amsterdam ging en daar twee 
maanden na de consecratie van onze kerk haar eeuwige 
geloften deed onder de naam zuster Stephania. Zij 
overleed te Amsterdam 1-4-1907.

Jan Buis
Jan Buis werd geboren op de 
Lagedijk (Simon Koopmanstraat) 
op 28 augustus 1866. Zijn ouders 
waren Klaas Jacobz. Buis en 
Trijntje Pennekamp. Jan deed 
zijn intrede in het missiehuis 
Steyl op 7 oktober 1880 en werd 
tot priester gewijd in 1892. Op 18 
september 1892 vertrok hij naar 
China, waar hij de rest van zijn 
leven bleef wonen en werken. Hij 
stierf er op 12 januari 1935.

Jan Zwart
Jan Zwart, zoon van C. Zwart 
en M. Ruiter, geboren 20-5-
1853 en tot priester van ons 
bisdom gewijd in 1878. Vooral in 
Zaandam, waar hij tot aan zijn 
dood gedurende 35 jaren pastoor 
van de St. Bonifatius-parochie 
was, groeide hij uit tot een 
uitstekende, veel ondernemende 
en hooggewaardeerde 
zielzorger, wat door bisschop 

Aengenent openlijk erkend werd, toen hij hem in 1929 
tot erekanunnik van Haarlems Kathedrale Kapittel 
benoemde. Zijn voorbeeldig en dadenrijk priesterleven 
was volgens Gods beschikking voltooid op 6 sept. 1933.

Jacob Grent
Jacob Grent (1989-1983), zoon 
van Cornelis Grent en Antje 
Hauwert woonde aan de Lagedijk 
(later Simon Koopmanstraat 
33). Hij werd in 1914 tot priester 
gewijd. In 1921 vertrok hij 
naar Indonesie, waar hij als 
pastoor van Watraan en tevens 
beheerder van alle katholieke 
scholen in de Molukken en het 
toemalig Nederlands Nieuw 

Guinea werkzaam was. In 1947 werd hij in Wervershoof 
door mgr. Huijberts tot bisschop van Nederlands Nieuw 
Guinea en de Molukken gewijd.. In 1972 was hij 25 jaar 
bisschop en in 1974 60 paar priester. 
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Herinner mij niet in donkere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon

Woorden die geschreven stonden boven de rouwcir-
culaire van Petrus, Joseph, Maria (Peter) Vertelman, 
geboren op 9 december 1948 als jongste zoon van Theo 
Vertelman en Martha Vertelman-Zwart. Hij groeide op 
in een gezin van 11 kinderen en beleefde een fijne jeugd. 
Op zijn 12e jaar ging hij naar de kostschool bij de broe-
ders in Voorhout om daar het timmerambacht te leren. 
Na 4 jaar kostschool – Peter was inmiddels 16 jaar - ging 
hij werken in het bouwbedrijf van zijn vader aan de 
Simon Koopmanstraat. In de avonduren haalde hij zijn 
aannemersdiploma. 

Eind jaren ’60 leerde hij Annie Lakeman kennen, met 
wie hij trouwde op 7 maart 1975. Ze gingen wonen in 
een twee-onder één kap woning op de Floralaan 146, 
met als buren zijn vader en moeder. Nadat zijn vader met 
pensioen ging nam hij, samen met zijn broers Gerrit en 
Wim, het bedrijf over. Annie en Peter kregen 3 kinderen: 
Marian, Angela en Pieter, hun grote trots. Peter was een 
harde werker; behalve het bouwbedrijf kwam daar later 
ook een doe-het-zelf-zaak bij, wat op bepaalde tijden 
ook wel zorgen met zich meebracht. Prachtige huizen 
en bedrijfspanden hebben ze neergezet. Een ‘specia-
liteit’ van Peter was het bouwen van PEN-huisjes in 
Noord-Holland. Heel wat van die huisjes zijn onder zijn 
verantwoordelijkheid tot stand gekomen. 
In 2001 – zijn neven (van broer Gerrit en broer Wim) 
namen de Doe-het-zelf-zaak en het bouwbedrijf over – 
kon hij het wat rustiger aan doen. Mede door rugproble-
men was hij daartoe genoodzaakt. Maar hij bleef door-
gaan met het neerzetten van PEN-huisjes, iets wat bijna 
een hobby van hem werd. 

In 2011 werden Peter en Annie de trotse opa en oma van 
hun eerste kleindochter Thirza; er zouden nog 6 klein-
kinderen volgen. Wat was hij ongelooflijk blij met hun 
komst en dankbaar. Toen de kinderen groter werden en 
het einde van het arbeidzame leven naderde, maakten 
ze graag tijd vrij voor het houden van vakanties; daar 
hield Peter erg van. Iedere winter naar Gran Canaria, 
naar Aruba, maar liefst 4 keer naar Zuid-Afrika, Mexi-
co, Egypte, Bali en wat dichterbij:  Frankrijk. Aan deze 
reizen bewaren ze dankbare en warme herinneringen. 

Alle ‘kroon’ verjaardagen en alle huwelijksjubilea werden 
altijd uitgebreid gevierd. Peter wilde nog heel graag zijn 
75e verjaardag vieren en als het even kon zijn 50e huwe-
lijksjaar; helaas is dat er niet meer van gekomen. 

Vlak vóór zijn 70e verjaardag kreeg Peter te horen dat 
hij een ernstige ziekte onder de leden had, maar met zijn 
tomeloze optimisme en doorzettingskracht ging hij er 
tegenaan en ging hij zeker niet bij de pakken neer zitten, 
want dat zat niet in zijn aard. Gaandeweg de laatste 
maanden werd het  moeilijker en namen zijn krachten 
steeds meer af. Zijn dagelijkse rondje door de wijk werd 
steeds korter en lukte uiteindelijk niet meer. Twee weken 
vóór zijn overlijden belandde Peter in het ziekenhuis; 
zijn gezondheidssituatie was dusdanig verslechterd dat er 
geen uitzicht meer was. Op eigen verzoek is hij naar huis 
gegaan  om zijn laatste dagen, samen met Annie en de 
(klein)kinderen, door te brengen in zijn eigen vertrouw-
de omgeving. 

Op zaterdag 8 juli is hij, in bijzijn van zijn geliefden, 
overleden, waarna op 14 juli een afscheidsviering in de 
St. Werenfriduskerk, geleid door zijn broer Theo en aan-
sluitend crematie. Afscheid van ‘mijn allerliefste man, 
mijn steun en toeverlaat, onze trotse vader, schoonvader 
en lieve grapjesopa.’

Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren
Het kaarsje is nu opgebrand.
Voor wie het aangaat is ’t niet erg
Zij heeft zich moegestreden.

Deze woorden stonden afgedrukt boven de rouwadver-
tentie van Maria Martha (Riet) Braas-Koomen. Het 
geeft kernachtig weer hoe het Riet vergaan is in haar 
leven. Zij is geboren in Wervershoof op 21 augustus 
1932, als oudste in een gezin van 9 kinderen. Leed is 
haar niet bespaard gebleven; als oudste heeft ze van maar 
liefst 2 broers en 1 zus – waarvan 2 op jonge leeftijd - 
afscheid moeten nemen. 

In de jaren ’60 ontmoette ze Jan Dekker, tuinder van 
beroep, met wie zij trouwde. Jan was een rustige man en 
op momenten heel neerslachtig. Riet daarentegen was 
duidelijk aanwezig, het hart op de tong, iemand die recht 
voor haar mening uitkwam. Ze was niet altijd gemak-
kelijk, niet voor een ander, maar ook niet voor zichzelf. 
De tuinderij zorgde voor een basisinkomen, maar was 
niet een groot winstgevend bedrijf, dus moest er extra 
worden verdiend. Daar was maar één oplossing voor. Al 
op jonge leeftijd stapte Riet op de fiets richting de veiling 
om daar te gaan werken; in latere jaren als cheffin bij 
Balk in Zwaag. Zij was een harde werker en deed dat 
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met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Haar werk 
was meteen haar uitlaatklep; ze was daarmee onder de 
mensen en kon haar verhaal kwijt. Haar broers en zussen 
herinneren Riet als bijzonder gastvrij; zij kon ontzettend 
goed koken. De gasten kwamen niets tekort; daar zorgde 
Riet wel voor. Vooral Oud en Nieuw staat bij hen nog in 
het geheugen gegrift. Met verjaardagen pakte ze altijd 
flink uit om het haar gasten naar de zin te maken. In dat 
opzicht had ze het altijd goed voor elkaar en was niets 
haar teveel. Op 50-jarige leeftijd haalde ze haar rijbewijs, 
iets wat haar zelfstandigheid ten goede kwam. Riet was 
ook heel gelovig en putte daar veel steun uit. 

Op 28 november 1992 kreeg ze een grote dreun te ver-
werken; haar man Jan geloofde niet meer in het leven 
en in de toekomst. Hij zag geen mogelijkheid meer om 
verder te leven; er was alleen een spoor naar nergens. 
Een weg die dood liep in zijn eenzaamheid, Riet en de 
familie in verbijstering achterlatend. Een heel moeilijke 
tijd brak aan voor Riet. Het wonen op de Driehuizen 
nadien benauwde haar steeds meer. Korte tijd na de 
dood van Jan ontmoette zij Jan Braas, haar tweede man; 
zij was er immers de vrouw niet naar om alleen door het 
leven te gaan. De keuze om bij hem in te trekken in Cal-
lantsoog was snel gemaakt, los van de omgeving waar zij 
zich niet meer thuis voelde. Samen hebben ze in de Kop 
van Noord-Holland nog heel mooie jaren beleefd. Zo’n 
15 jaar geleden heeft zij ook afscheid moeten nemen van 
haar tweede echtgenoot. 

Langere tijd woonde Riet zelfstandig, totdat bleek dat dat 
steeds moeilijker voor haar werd.  Anderhalf jaar geleden 
werd het besluit genomen tot plaatsing in Woonzorg-
groep De Zandstee in ’t Zand. Voor Riet een grote stap. 
Uiteindelijk heeft ze daar nog een mooie tijd doorge-
bracht. Het laatste jaar ging haar gezondheid steeds meer 
achteruit. Op haar eigen verzoek is zij -gelovig als zij 
was – in de laatste weken van haar leven nog bediend, in 
bijzijn van familie. 

Op 26 juli kwam – moegestreden - voorgoed stilte over 
haar leven. ‘Riet, rust zacht, bedankt voor wie je was en 
misschien ooit nog eens tot ziens.’  

Op 8 september 1928 is geboren in Onderdijk: Anna 
Maria (Annie) Beemster-Pronk. Zij was het derde kind 
van Hannes Pronk en Trien Mol en groeide op in een 
gezin van 7 kinderen. Toen zij 3 jaar was verhuisde het 
gezin Pronk naar het Geldelozepad in Medemblik, de 
plaats waar ze zo trots op was en altijd een speciale plek 
in haar hart heeft gehad. Aan het einde van de lagere 
schooltijd brak de oorlog uit; een tijd van onzekerheid en 
angst die veel invloed heeft gehad op haar tienerjaren. Na 
de lagere school volgde zij onderwijs aan de huishoud-

school. Na die te hebben doorlopen ging ze te werk in 
huishoudens buiten de deur als hulp en oppas. 

Eind jaren ’40 leerde ze Jan Beemster kennen. Na 5 jaar 
verkering traden Annie en Jan in het huwelijk op 5 mei 
1954. Ze betrokken hun eerste woning aan de Simon 
Koopmanstraat 104. Samen kregen ze 5 kinderen: 
Gertruud, Jos, Erik, Jan en Carla. Annie aardde snel in 
Wervershoof; werd lid van de gymnastiekvereniging en 
sloot zich aan bij het Katholieke Vrouwengilde, waar zij 
de taak van secretaresse op zich nam. 6 Jaar later – het 
was inmiddels 1960 – hadden ze hun zinnen gezet op het 
kopen van een huis aan de Simon Koopmanstraat 1. 
Naast de zorg voor haar gezin maakte ze ook tijd vrij 
voor ontspanning. Op sportief gebied was tennis favo-
riet – maar liefst 35 jaar heeft zij deze sport bedreven. 
Daarnaast was zij lid van het dameskoor. Ze ontving 
daarvoor de St. Gregoriusspeld (25 jarig jubileum) en 
een certificaat voor 40 jaar trouw lidmaatschap; zingen 
was haar lust en haar leven. Toen het niet meer lukte om 
de steile wenteltrap in de toren naar het koor te nemen 
moest zij, tot haar grote spijt, na 44 jaar afscheid nemen 
van het koor. 

In 1976 verhuisden Annie en Jan naar een woning in De 
Hoek, waar zij bijna 17 jaar hebben gewoond. Nadat de 
laatste kinderen het huis uit waren kregen ze meer ruim-
te om de wereld ‘verder te verkennen’. Heel wat reizen 
hebben ze samen gemaakt; o.a. naar Israël, Tunesië, Zwe-
den, Ierland en Italië (Vaticaanstad). Ook zette ze zich 
geruime tijd in om als chauffeur minder mobiele mensen 
naar de dagbesteding te brengen, ook al waren die soms 
jonger dan Annie zelf. Samen kregen ze 8 kleinkinderen 
en later nog eens 4 achterkleinkinderen, waarmee de 
titel omi aan haar palmares werd toegevoegd. Wat was 
ze trots op hen en haar kinderen konden, waar nodig, 
altijd een beroep op haar doen. Elke trouwdag op 5 mei 
werd groots gevierd met als hoogtepunt het (briljanten) 
65-jarig huwelijk in 2019. 

De laatste jaren moesten zowel Annie als Jan aan 
gezondheid inleveren. Het betekende dat zij in 2017 hun 
woning aan De Hoek moesten verlaten om hun laatste 
levensjaren door te brengen in een aanleunwoning bij 
St. Jozef. Voor beiden een heel grote stap. In 2020 kreeg 
Annie een groot verdriet te verwerken; in dat jaar over-
leed haar man Jan. Desondanks probeerde ze de draad 
weer op te pakken  en benutte haar organisatietalent 
voor het aansturen van kaartclubjes en andere sociale 
activiteiten. De laatste maanden lukte het Annie niet 
meer om te lopen; een verhuizing naar St. Martinus in 
Medemblik, terug naar de plaats waar ze haar jeugdjaren 
had doorgebracht, was noodzakelijk. 

Ze heeft er slechts 2 maanden mogen wonen; op 11 
augustus 2023 is zij, in bijzijn van haar kinderen, in 
vrede heengegaan. Afscheid van ‘onze lieve moeder, oma 
en omi.’
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Wij herinneren ons ... 

Familieberichten

Kort na het overlijden van haar echtgenoot Sjaak is op 
11 september 2023 overleden: Alida Maria (Alie) Neef-
jes-Haakman. Zij is geboren in Onderdijk op 1 mei 1939 
als één van de jongsten in het gezin Haakman-Klijn. 
Enkele maanden vóór haar overlijden is haar geboorte-
huis afgebrand. Ogenschijnlijk deed dat haar niet veel, 
maar diep in haar hart voelde zij toch de pijn. Ze heeft 
gewerkt in het naaiatelier in haar geboortedorp; nu nog 
bekend als een vervallen pand aan het begin van Onder-
dijk. Kortom: een Onderdijkse in hart en nieren. 

Eind jaren ’50 ontmoette ze op één van de dansavonden 
in de omgeving Sjaak Neefjes met wie zij trouwde op 10 
mei 1961. Ze gingen wonen op de Dorpsstraat 202 in 
een gedeelte van de boerderij van de ouders van Sjaak. 
Samen kregen ze 4 kinderen: Cees, Bert, Karin en Petra. 
Samen met zijn broer Jan runde Sjaak een tuindersbe-
drijf, waar ook Alie haar taken had. Zij coördineerde 
o.a. het bollenpellerswerk. Ook teelde ze eigen groenten, 
zoals Chinese kool en snijbonen. Voor eigen gebruik, 
maar ook voor de verkoop. Vaste prik was de vakantie 
rond Hemelvaart; aanvankelijk in een huisje in Epe en 
later meer in het oosten van het land. Het gezin bewaart 
daar fijne herinneringen aan. 

Al op relatief jonge leeftijd liet haar gezondheid het 
afweten; op 47-jarige leeftijd kreeg zij een zware beroer-
te die voor de rest van haar leven de consequenties met 
zich meedroeg. Met wat beperkingen is zij hier redelijk 
bovenop gekomen. Kermiszondag was de dag van de 
kermisborrel; die hield zij met Sjaak voor de kinderen en 
kleinkinderen. Na afloop van de borrel nam ze de taak 
van oma op zich door op de kleinkinderen te passen. 
Alle grote feesten werden gevierd met de familie; ook 
werd er heel lang jaarlijks een familiedag georganiseerd, 
waarbij de familie erop uittrok naar een pretpark of 
andere attractiegelegenheid in het land. 

In 2021 was een verhuizing naar St. Jozef noodzake-
lijk. Met steun van haar kinderen hebben Alie en Sjaak 
hier nog mooie jaren beleefd. De vitaminewandelingen 
waren, evenals bij haar man Sjaak, favoriet. Wekelijks 
duwde haar zoon Cees de rolstoel en wandelden zij, 
samen met andere bewoners, door Wervershoof. Dit was 
haar wekelijkse uitje waar zij bijzonder van genoot. Op 
16 januari 2023 kwam het bericht van het overlijden van 
haar man Sjaak; vanaf dat moment werd haar kringetje 
kleiner. De zondag vóór haar overlijden is Alie, samen 
met haar kinderen, nog uit eten geweest in een plaatselijk 

restaurant, iets wat zij zich, weliswaar in beperkte mate, 
goed liet smaken. Als afsluiting nog even een kopje koffie 
bij Sint Jozef met de afscheidswoorden: ‘tot dinsdag’. Dat 
kwam er echter niet meer van. 
Op 11 september 2023 is zij overleden. Op 15 september 
was voor haar een uitvaartviering waarna begrafenis bij 
haar man Sjaak. Afscheid van ‘ons lieve moe en oma’. 
Dat zij moge rusten in vrede.

‘In manum tuas commendo spiritum meum, in uw han-
den bevel ik mijn geest’. 
Woorden die stonden geschreven boven de overlijdens-
davertentie en de rode draad vormden in de uitvaartvie-
ring voor Elisabeth Willibalda Maria Theresia (Bep) 
Dekker-Sernee. Zij is geboren op 15 januari 1929 in 
Hoorn. Zij volgde haar onderwijsopleiding bij de zus-
ters Ursulinen in Bergen. Haar eerste onderwijsbaan 
vond ze op een lagere school in Zwaag en maakte later 
de overstap naar Hoogkarspel. Het was daar waar ze 
Louk Dekker leerde kennen met wie zij trouwde in 1959. 
Omdat ze elders een woning konden krijgen hebben 
ze na hun huwelijk korte tijd in Lutteberg (Overijsel) 
gewoond, waarna een verhuizing volgde naar Wieringer-
werf. Medio jaren ’60 verhuisden ze naar de Pastoor van 
Santestraat in Onderdijk om vervolgens in 1974 neer te 
strijken aan de Neuvel 27, het adres waarop zij gedurende 
haar verdere leven  heeft gewoond. Samen kregen ze 3 
kinderen: Aart, Judith en Toon. 

Eind jaren ’60 ging ze, net als haar man Louk - voor de 
meesten beter bekend als meester Dekker - werken op de 
St. Augustinus Mavo. Haar vakgebied was voornamelijk 
Nederlands, maar ze heeft ook Biologie en Geschiedenis 
gegeven. ‘Meester’ en ‘juffrouw’ Dekker van de Mavo 
waren dan ook een begrip in Wervershoof. De Mavo leek 
als een ‘familiebedrijf ’; de vader van Louk (Adrianus 
Dekker) is betrokken geweest bij de oprichting van de 
Mavo en in de beginjaren directeur geweest en ook haar 
zus Ans heeft er als docent (Aardrijkskunde en Frans) 
gewerkt. Ze was een geboren onderwijzeres met een 
grote interesse in kinderen en de ontwikkeling daarvan. 
Van veel kinderen wist ze na 50 jaar nog hoe ze heetten, 
bij wie ze in de klas hadden gezeten en uit welke familie 
ze kwamen. Ze had een ijzersterk geheugen en een heel 
scherpe geest. 

Als moeder nam zij een centrale plaats in binnen het 
gezin; ze was een echte bruggenbouwer. Ze was heel 
zorgzaam voor haar kinderen; als die uit school kwa-
men probeerde ze altijd thuis te zijn voor het welbeken-
de kopje thee en het luisteren naar de bevindingen op 
school. Ze volgde tot op hoge leeftijd het laatste nieuws 
en verdiepte zich ook in zaken waar ze meer over wilde 
weten. Een grote passie van haar was lezen; ze hield van 
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een goed verhaal, maar zeker ook van mooie woorden en 
zinsconstructies. Ze deinsde er niet voor terug om cor-
recties aan te brengen als er taal- of stijlfouten door haar 
werden ontdekt. Vloekwoorden werden consequent door 
haar doorgestreept en voorzag deze dan van een opmer-
king als ‘beperkt vocabulair’ of ‘kan dat niet anders’. 

Tot op het laatste moment was zij bezig met puzzelen en 
dan bij voorkeur cryptogrammen. Ze was een gelovige 
vrouw en een trouwe kerkgangster, na het overlijden 
van haar man Louk in 2009, samen met haar zus Tuuk, 
totdat zij door een val in huis haar heup brak. Vanaf dat 
moment volgde zij de mis op de televisie. Voordat ze ging 
slapen bad zij altijd voor iedereen, haar familie, maar ook 
voor een ieder van wie zij vond dat die wel wat hulp van 
bovenaf kon gebruiken. Op 10 oktober kwam het bericht 
van haar overlijden. 

Op 18 oktober was voor haar een plechtige uitvaartvie-
ring, waarna begrafenis bij haar man Louk. Afscheid van 
‘een moeder die er altijd was en van wie we nu al voelen 
dat zij een leegte achterlaat.’ 

Op 15 oktober 2023 is overleden: Elisabeth, Maria (Bets) 
Korver-Haakman. Zij is geboren op 29 mei 1943, als 
oudste kind van Gerrit en Vera Haakman-Bakker. Toen 
ze 8 jaar was liep ze TBC op; die aandoening was dusda-
nig hardnekkig dat ze daarvoor 3 jaar lang in een sana-
torium in Venlo heeft gelegen. Vanwege de lange afstand 
kreeg zij slechts één keer in de 7 weken bezoek van haar 
ouders en als er een baby op komst was duurde het wel 
een half jaar voordat ze haar moeder weer zag. Op haar 
jonge leeftijd tijd maakte ze daar een stoere tijd door. Eén 
lichtpuntje: de liefde voor de Limburgse muziek is altijd 
gebleven en zou ook nog een rol spelen bij haar afscheid. 

Nadat ze op haar 11e weer thuiskwam ging ze als 12 jari-
ge huishoudelijk werk verrichten bij slager Hoogland. Op 
latere leeftijd vond zij werk in het atelier in Onderdijk, 
waar ze controleuse werd. Begin jaren ’60 ontmoette ze 
haar man Martin Korver; ze trouwden in 1965 en gingen 
wonen aan de Pastoor van Santestraat. Samen kregen ze 
2 kinderen: Ed en Petra. Toen Martin een rijschool begon 
betrokken ze een woning aan de Nes. Door de econo-
mische crisis en de hoge rentestand in die tijd maakte 
het gezin een moeilijke tijd door waarbij elk dubbeltje 
omgedraaid moest worden. Daarbij had Bets veel zorgen 
om haar man die met zijn gezondheid kampte; een ope-
ratie in 1988 hielp hem weer op de been. Toen bij haar 
zelf in 1987 reuma werd geconstateerd waren de rollen 
omgedraaid. Martin was als een mantelzorger voor Bets. 
Ze moest heel veel inleveren wat haar veel verdrietige 
momenten heeft bezorgd, maar ondanks alles bleef ze 
positief en optimistisch. 

Er volgde een verhuizing naar de Dirk Bijvoetweg. In 
1994 werd hun eerste kleinkind geboren: Tessa. In het 
gezin van Ed en Colinda volgden er nog twee: Laura en 
Fleur en als kers op de taart in 2005 de geboorte van Isa-
bel, dochter van Petra en Wilfried. Wat was ze trots op 
haar 4 kleindochters. Ze zullen heel wat ritjes met oma 
op haar booster hebben gemaakt; ze haalde ze van school 
of maakte zomaar een rondje. Met haar booster kwam ze 
overal: bij de vrouwenbond, voor een boodschap, maar 
ook vaak naar de gemeenschapsveiling. 

In 2008 verhuisden Bets en Martin naar De Wilskracht; 
ze hebben daar mooie jaren samen gehad totdat in 2019 
het noodlot toesloeg; haar man Martin overleed, haar 
rots in de branding. Ondanks alle hulp die er rondom 
haar was werd het alleen wonen haar toch te zwaar. 
In 2021 kwam er een plek vrij in St. Jozef; gezien haar 
fysieke achteruitgang iets waar niet aan te ontkomen viel. 
Daar kwam nog bij dat de coronatijd ook haar tol eiste 
met alle beperkingen van dien; kortom: een bijzonder 
moeilijke tijd voor haar. Op 29 mei heeft ze haar 80e ver-
jaardag nog mogen vieren, een grote wens van haar. 
De laatste 4 weken ging haar gezondheid in een versneld 
tempo achteruit; haar lichaam was op, het kaarsje ging 
langzaam uit. Op 15 oktober is zij in bijzijn van Tessa 
en Niels overleden. Op 19 oktober was voor haar een 
indrukwekkende afscheidsviering, waarna begrafenis op 
het kerkhof bij haar man Martin. 
Afscheid van ‘een lieve moeder en oma van wie we héél 
veel houden.’

‘Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.’ 
Een passage uit de woorden die boven de overlijdens-
advertentie stonden van Petronella Cornelia Johanna 
Maria (Nel) Ruiter-Visser, geboren op 31 januari 1938 in 
Utrecht. Zij groeide op als oudste kind in een gezin van 
7 kinderen; ze had 3 zussen en 3 broers. Haar vader was 
Hoofd der school en haar moeder zorgde voor het gezin. 
Na haar schooltijd te hebben doorlopen ging zij werken 
bij C&A in Utrecht; naast deze werkzaamheden hielp zij 
ook in het huishouden thuis. 

Haar vader was, naast zijn functie als hoofdonderwijzer, 
tijdens de schoolvakantie reisleider en reisde dan met 
gezelschappen door Europa. Nel ging ook een keer mee 
naar Italië en ontmoette op die reis Arie Ruiter, later haar 
echtgenoot. Ze trouwden op 6 mei 1961 en gingen wonen 
in Amsterdam in een kleine tweekamerwoning boven 
een bakkerij. Samen kregen ze 3 kinderen: Arie, Angela 
en Erwin. Vanwege de krappe behuizing sliepen ze met 5 
personen in één kamer; een verhuizing was dan ook een 
logisch gevolg. Een mooi ruim en licht huis, maar wel 3 
hoog … . Het was dan ook een hele onderneming om 
met de kinderen en de kinderwagen via de smalle 
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trappen omlaag, maar ook omhoog te gaan. De kinde-
ren bewaren fijne herinneringen aan hun jeugdjaren; ze 
maakten uitstapjes naar de Veluwe en het Amsterdamse 
Bos. Ook werden vakanties gehouden in eigen land en 
later twee keer per jaar naar Sauerland. Toen de kinderen 
wat groter werden ondernamen Arie en Nel ook samen 
vakantietrips naar o.a. Limburg en Oostenrijk. In 1972 
verhuisde het gezin naar Wervershoof; dit lag eigenlijk 
niet in de planning.  De ouders van Arie zouden hun 
woonstek gaan zoeken in Wervershoof, maar door ziekte 
van vader ging dat niet door. Ze betrokken een mooie 
eengezinswoning  met een tuin vóór en achter, iets wat 
ze na het stadsleven niet voor mogelijk hadden gehouden. 

Zowel Arie als Nel hadden het erg naar hun zin in hun 
nieuwe woonplaats. Samen zaten ze op het Regiokoor en 
op Westfrisia Cantat. Ook hadden ze hun kaartersrond-
je op zondagavond. Nel zat ook nog in het bestuur van 
de Zonnebloem. Kortom: ze zorgden er zelf voor dat ze 
zich snel thuis voelden in ‘het Westfriese’. In 1983 kreeg 
het gezin een enorme tegenslag te verwerken: Arie werd 
ernstig ziek. Hij overleed op 1 november 1983. Een harde 
klap voor het gezin én voor Nel die het hier heel moeilijk 
mee had. Uiteindelijk heeft ze, zo goed en kwaad als het 
ging, haar leven weer opgepakt. Op 3 dagen na heeft ze 
haar echtgenoot Arie 40 jaar overleefd. 
Behalve een schoonzoon en schoondochter kreeg Nel 
ook nog 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen, waar 
ze gek op was en van genoot. De laatste jaren nam haar 
gezondheid steeds meer af; ze wilde wel, maar haar 
lichaam wilde niet meewerken. In haar laatste levens-
week kreeg ze een longontsteking die ze niet meer te 
boven kwam. Op zaterdag 28 oktober is zij, in bijzijn 
van haar gezin, rustig ingeslapen. Uit eerbetoon werd 
voor haar, als moeder van een molenaar (zoon Arie), de 
molen in de rouwstand gezet. Op woensdag 1 november, 
de sterfdag van haar man Arie, was voor haar de uit-
vaart, waarna begrafenis bij haar echtgenoot Arie op het 
kerkhof. 
Afscheid van ‘een lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder.’

Op 22 november 2023 is op de leeftijd van 87 jaar over-
leden: Simon Franciscus (Siem) Borst. Hij is geboren 
in Ursem op 1 oktober 1936 als oudste zoon van Petrus 

Borst en Catharina Verbart en groeide op in een gezin 
van 9 kinderen. Na de lagere school te hebben doorlopen 
ging hij naar de Ambachtsschool in Alkmaar. Hij was 
heel technisch aangelegd en kon goed leren, dus kreeg hij 
zijn vervolgopleiding aan de MTS. Hij was heel precies; 
zijn technische tekeningen zagen er uit om door een rin-
getje te halen; niemand mocht daar aankomen. 

Rond zijn 20e verhuisde Siem naar Amsterdam en ging 
in de kost bij een gezin in Kattenburg. Dat was noodza-
kelijk omdat hij ging werken bij Verenigde Machinefa-
brieken Stork-Werkspoor. In de avonduren behaalde hij 
zijn ingenieursdiploma. Siem was misschien niet heel 
atletisch gebouwd, maar deed wel aan sport. Zo deed hij 
o.a. mee aan fietswedstrijden, over de dijk in de Scher-
mer, samen met zijn broers. Zijn liefde voor de techniek 
leefde hij ook uit op zijn motor. Hij reed daar lange 
tochten mee, maar deed ook mee aan motorraces, o.a. bij 
de TT in Assen of die op het circuit in Zandvoort. Siem 
werd opgeroepen voor militaire dienst; hij koos voor de 
Koninklijke Marine. Daar werd hij 1e machinist. Hij was 
vaak maanden weg en als hij dan weer thuiskwam had 
hij steevast een cadeautje mee of belastingvrije sigaretten 
voor de familie. 

Het was in de beginjaren ’60 dat hij zijn vrouw Ans leer-
de kennen; dat was bij Café Stam in Wognum. Ze traden 
in het huwelijk in 1966 en gingen wonen op een flat in 
de Wormer; inmiddels werkte Siem bij de Van Gelder 
Papierfabrieken. Twee jaar later verhuisden Ans en Siem 
naar Wervershoof; samen hadden ze een landbouwme-
chanisatiebedrijf gekocht, waardoor ze naamsbekendheid 
kregen in het dorp. Siem runde het bedrijf en Ans ver-
zorgde de administratie. In 1971 werd Alexander gebo-
ren. In latere jaren werkte hij nog voor de Grasdrogerij in 
Abbekerk en voor het mechanisatiebedrijf van Vlaming. 
Behalve het uitvoeren van reparaties, ontwierp en verbe-
terde hij verschillende machines. Wat Siem maakte ging 
niet meer stuk. Werken was voor hem heel belangrijk 
en gaf zin aan zijn leven. Na zijn pensioen is hij daarom 
nog tot zijn 84e doorgegaan met het doen van technische 
klussen voor een geselecteerd aantal klanten. 
Tot zijn 82e gaf hij ook nog les aan de HBO opleiding 
Werktuigbouwkunde in Alkmaar. Alhoewel hij zich al 
had voorbereid op een alleenstaand leven overleed in 
augustus 2017 toch nog plotseling zijn vrouw Ans. Hij 
redde zich aardig en bleef er op uit gaan met zijn auto: 
een Mercedes, want Siem hield van de Duitse technische 
degelijkheid en precisie. In de jaren na het overlijden van 
Ans is hij ook nog mee op vakantie geweest met Alex-
ander en zijn partner: Indonesië, Singapore, Sicilië en 
nog niet zo heel lang geleden naar Mallorca. De laatste 
maanden liet de gezondheid van Siem het steeds meer 
afweten. Toch nog onverwacht stierf hij op 22 november 
in zijn woning aan het Dokter Pinxterplantsoen. 

Afscheid van ‘een vader die graag zijn gang ging, een 
tikkeltje eigenwijs, positief en hartelijk naar iedereen.’

Wij herinneren ons ... 

Familieberichten
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Dank je wel redactie
Dit is de laatste Nu en Straks, als parochieblad van onze parochie St. Werenfridus. 
Maar liefst 44 jaar heeft u dit parochienieuws ontvangen. Met de fusie zal worden 

toegewerkt naar één gezamenlijk parochieblad. 

Vanaf deze plaats willen wij de leden van de redactie van Nu en Straks, ook zij die 
in het verleden hieraan hun medewerking hebben verleend, bedanken voor hun 

inzet, de nieuwsgaring en de samenstelling ervan. Natuurlijk ook onze dank aan de 
drukker en de rapers. Daar zijn alles bij elkaar heel wat uurtjes in gaan zitten in de 

afgelopen jaren. Fijn dat jullie ons op de hoogte hebben gehouden van het wel en wee 
in onze parochie. Een woord van dank is daarom ook zeker op zijn plaats: 

DANK JULLIE WEL!

Parochieraad St. Werenfridus.

Een fijne kerst voor iedereen

De feestdagen breken zoals ieder jaar weer aan. Mooi dat we dit met elkaar kunnen vieren.

Als PCI zorgen wij ervoor dat in deze periode mensen die het moeilijk hebben een extra bijdrage 
ontvangen. Het is fijn als we echt allemaal mooie feestdagen kunnen hebben.
Als u mensen kent die hiervoor in aanmerking komen dan kunt u hen vragen contact met ons op te nemen. 
(dat kan via 0228-583731)
Als u graag een bijdrage levert aan het werk dat wij doen dan kunt u ons financieel steunen door een 
bijdrage te storten op:

IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v  PCI Wervershoof.
We zijn ontzettend blij met de dorpsgenoten/bedrijven die ons werk mogelijk maken. Hartelijk dank voor 
de steun die we dit jaar weer mochten ontvangen.

In deze periode ontvangen wij vaak ook kerstpakketten, wij zorgen ervoor dat die bij de juiste gezinnen 
terecht komen. Mocht u een kerstpakket over hebben dan kunt u die naar onderstaand adres brengen:

Carlo van Velzen
De Gouw 32 0228-594942/0655927724

Namens de PCI wensen wij u mooie feestdagen.

PCI Parochiële Caritas Instelling 
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- Shoof
- kinder/jeugdkoor Weereenlied
- Middenkoor
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, DTP-er, drukkers,
raapsters en nietsters van ‘Nu en Straks’,
de webmasters,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxili-ja,
de kosters en medewerksters,
de leden van de versiergroep,
de bloemschiksters,
de collectanten,

de kerkhofcommissie,
maker van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Verzorgingshuis 
Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters
gastvrouwen koffieochtenden
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen,
de helpsters in de
kerk- en pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling 
van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2024

Namens de parochieraad:
Ben Droog

K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

DE PAROCHIERAAD EN DE KAPELAAN
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE 


